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Merhaba 

Komünar olarak 44. sayıda yine okuyucularımızla birlikteyiz. 2009 yılının bu son sayısı nedeniyle tüm okuyucularımız şahsında başta Önderliğimiz olmak üzere, yurtsever Kürt halkının ve demokratik insanlığın yeni yılını kutluyoruz. Yine siz okuyucularımız şahsında yeni yılda aramızda olamayan ama bizi hep özgür yıllara taşıma ruhumuz olan şehitlerimizi anıyoruz. Bu temelde tüm okuyucularımızın yeni yılını kutlarken 2010 yılında Özgürleşen Önderliğimizle Özgürleşen Ülkede birlikte olacağımız inancı ile eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz. 

2009 yılı özgürlük mücadelemiz açısından oldukça sıcak geçti. 29 Mart yerel 
seçimlerde darbe yiyen TC, 14 Nisan'da başlattığı KCK operasyonu ile yasal sahayı PKK'siz bırakma planını devreye koydu. Arkasından bu planın tamamlayıcısı olma anlamında adına 'milli birlik ve kardeşlik projesi' dediği tasfiye sürecini başlattı. Önderliğimizin içinde bulunduğu koşulları düzeltme adı altında İmralı'da bir ölüm çukuru açarak Önderliğimizi bu çukur içinde ölüm sürecine aldı. 'Milli Birlik Açılımı' devam etti. DTP bu açılımda kapatıldı. İki milletvekiline siyaset yasağı getirildi. Belediye başkanları tutuklandı. KCK operasyonları adı altında PKKsiz bir Kürt siyaset ortamı özlemi ile TC 2010 yılına girdi. 

Elbette Kürt halkı, Önderliğimiz ve partimiz sürece her alanda müdahale ederek PKK'siz ve Önderliksiz hiçbir gelişmenin olamayacağını ortaya koydu. Barış Grupları ile kimin açılımcı kimin rantçı olduğu ortaya konulmuş oldu. 

Aldığı uluslarası desteğe rağmen 2009 yılında PKK'yi tasfiye edemeyen AKP hükümetinin kendisi yeni yıla girerken tasfiye ile karşı karşıya kaldı. Kürt halkının yılın başından beri artarak devam eden serhıldanlılığı PKK ve Önderlik üzerinde oynanmak istenen oyunları önemli oranda bozdu. 

İşte 2010 yılına böylesi gelişmeler ile giriyoruz. Bu gelişmelerin ihtiyacına yanıt olmayı hedefleyen ideolojik-teorik yazılarımıza bu dergimizde yer vermeye çalıştık. Hiyerarşik devletçi sisteme alternatif bir sistem kurmayı amaçlayanların her şeyden önce kendilerini sistem dışına çıkarmaları gerektiği perspektifinden hareketle bu sayımızda daha çok 'gerçek insan', 'gerçek yaşam' gibi konulara odaklanan yazılara yer verdik. Bundan sonra da okuyucularımızla buluşmaya devam edeceğiz. 

Tüm okuyucularımızın yeni yılını kutlarız. 

Yoldaşça Saygı ve Selamlar 
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HAKİKATİN ÖZGÜRLÜK AÇINIMI 

-Abdullah ÖCALAN 


HAKİKATİN ÖZGÜRLÜK AÇINIMI 

Özgürlük adeta evrenin amacıdır diyesim geliyor. Evren gerçekten özgürlük peşinde midir diye kendime sıkça sormuşumdur. Özgürlüğü sadece insan toplumunda derin bir arayış olarak söylemleştirmek bana hep eksik gelmiş; mutlaka evrenle ilgili bir yönü vardır diye düşünmüşümdür. Evrenin temel taşlan olarak parçacık-eneıji ikilemini düşündüğümüz¬ de, enerjinin özgürlük demek olduğunu çekinmeden vurgularım. Maddi parçacığın ise, mahkûm haldeki enerji paketçiği olduğuna inanınm. Işık bir enerji halidir. Işığın ne kadar özgür bir akışkanlığa sahip olduğu inkâr edilebilir mi? Enerjinin en küçük parçacık hali olarak tanımlanan kuantaların, günümüzde neredeyse tüm çeşitliliği izah eden etken olarak anlamlandırmasına da katılmak durumundayız. Evet, kuantumsal hareket tüm çeşitliliğin yaratıcı gücüdür. Acaba hep aranan tanrı bu mudur demekten kendimi alıkoyamıyorum. Evren-üstünün tıpkı bir kuantum karakterinde olduğu söylenirken de yine heyecanlanır ve olabilir derim. Yine acaba dıştan tanrı yaratıcılığı buna mı denir demekten kendimi alıkoyamıyorum. 

Özgürlük konusunda bencil olmamak, insan indirgemeciliğine düşmemek bence önemlidir. Kafesteki hayvanın büyük özgürlük çırpınışı yadsınabilir mi? Bülbülün şakıması en değme senfoniyi geride bırakırken, bu gerçekliği özgürlük dışında hangi kavramla izah edebiliriz? Daha da ileri gidersek, evrenin tüm sesleri, renkleri özgürlüğü düşündürmüyor 



mu? İnsan toplumunun en derin ilk ve son köleleri olarak kadının tüm çırpınışları özgürlük arayışından başka hangi kavramla izah edilebilir? En derinlikli filozofların, örneğin Spinoza'nm, özgürlüğü cehaletten çıkış, anlam gücü olarak yorumlaması aynı kapıya çıkmıyor mu? 

Sorunu sonsuz içeriği içinde boğmak istemiyorum. Ayrıca anadan doğma 'mahkûmiyet' halim olarak da söylemleştirmek istemiyorum. İspatı; Prometheus'un anısına birkaç cümle dışında, bir nevi özgürlük arayışı da olan şiir yazmayı hiç denemedim. Onun da imgesellik dışında bir anlamı olmadığı bilinmektedir. Fakat özgürlük anlamının korkunç takipçisi olduğum göz ardı edilebilir mi? 
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Toplumsal özgürlüğü sorunsallaştırırken, bu kısa girişimiz konunun derinliği konusunda uyarıcı kılmak içindir. Toplumun zekâ yoğunluğu en gelişkin doğa olarak tanımı, özgürlük çözümlemesi konusunda da aydınlatıcıdır. Zekânın yoğun alanları özgürlüğe hassas alanlardır. Herhangi bir toplum zekâ, kültür, akıl gücü olarak kendini ne kadar yoğunlaştırmışsa, o denli özgürlüğe yatkın kılmıştır demek yerinde bir söylemdir. Yine bir toplum kendini bu zekâ, akıl ve kültür değerlerinden ne kadar yoksun kılmışsa veya yoksun bıraktırılmışsa, o denli köleliği yaşamaktadır deyimlemesi de doğru bir söylemdir. 

İbrani kabilesi konusunda yoğunlaşırken, aklıma hep iki temel özellikleri takılır. Birincisi, para konusundaki maharetleridir. Paranın hükümranlığını hep ellerinde bulundururlar. 
Bununla dünyayı kendilerine bağlayabileceklerini, hatta hükümleri altına alabileceklerini, hem teorik hem pratik olarak yetkince bilmektedirler. Buna maddi dünya hükümranlığı da diyebiliriz. Bence daha önemli olan İkincisini, yani manevi hükümranlık sanatını daha iyi becermeleridir. Önce Yahudi peygamberleri, sonra yazarları, kapitalist modernitede ise her tür filozof, bilgin ve sanat adamları ve kadınlarıyla neredeyse tarihle yaşıt bir manevi kültürel hükümranlık kurmuşlardır. Dolayısıyla İbrani kabilesi kadar zengin ve özgür başka bir kabile yoktur demek son derece doğru bir tespittir. Çağımıza ilişkin birkaç örnek vermek bu gerçeği fazlasıyla doğrulayıcı olacaktır. 
Küresel ekonomiye hükmeden finans-kapitalin gerçek hükümdarlarının ezici çoğunluk gücü İbrani kökenlidir, yani Yahudi'dir. Çağdaş felsefenin çıkışında Spinoza, sosyolojide Marks, psikolojide Freud, fizik biliminde Einstein adından bahsetmek, yüzlerce sanatsal, bilimsel ve politik kuramcıyı da bunlara eklemek, Yahudi entelektüel gücü hakkında yeterince fikir verebilir. Yahudilerin entelektüel âlemdeki hükümranlıkları inkâr edilebilir mi? 


Fakat madalyonun diğer yüzünde dünyanın öbürleri, ötekileri vardır. Bir tarafın maddi ve manevi zenginliği, gücü ve hükümranlığı, ötekilerin yoksulluğu, güçsüzlüğü ve sürülüğü pahasına gerçekleşir. Dolayısıyla Marks'ın proletarya için söylediği meşhur söz, yani "Proletarya kendini özgürleştirmek (başka deyişle kurtarmak) istiyorsa, tüm toplumu özgürleştirmekten başka çaresi yoktur" deyişi Yahudiler için de geçerlidir. Marks bu sözü sanki Yahudileri düşünerek söylemiş gibidir. 
Eğer Yahudiler özgürlüklerinden, yani zenginlik, zekâ ve anlam güçlerinden emin olmak istiyorlarsa, dünya toplumunu benzer biçimde zenginleştirmekten ve manevi olarak güçlendirmeden başka yolları yoktur. Yoksa başlarına her an yeni Hitler'ler peydahlanabilir. Bu anlamda Yahudi'nin kurtuluşu, yani özgürlüğü, ancak dünya toplumunun kurtuluşu ve özgürlüğüyle iç içe düşünüldüğünde mümkündür. İnsanlık için çok şey başarmış Yahudiler için en onurlu görevin bu olduğundan da kuşku duyulmasa gerekir. O halde ötekilerin yoksulluğu ve cehaleti üzerine kurulu zenginlik ve manevi itibarların gerçek bir özgürlük değeri taşımadığını korkunç Yahudi soykırımından da anlamak mümkündür. Özgürlüğün gerçek anlamı, biz-öteki ayrımını aşan ve herkesçe paylaşılabilen karakterde olmasıdır. 

Merkezi uygarlık sistemini özgürlük sorunu temelinde değerlendirdiğimizde, giderek katmerleşen bir kölelikle yüklendiğini gözlemleriz. Kölelik üç boyutta da güçlü yaşatılır: İlkin ideolojik kölelik inşa edilir. Mitolojilerden korkutucu ve hükümran tanrılar inşa edilmesi, özellikle Sümer toplumunda çok çarpıcı ve anlaşılırdır. Zigguratm üst katı zihinlere hükmeden tanrı mekânı olarak düşünülür. Orta katlar rahiplerin politik yönetim karargâhlarıdır. En alt kat ise, her tür üretime koşturulan zanaatçı ve tarımcı çalışanların katı olarak hazırlanmıştır. Bu model günümüze kadar özde değişmemiş, sadece muazzam bir açılma-saçılma konumuna erişmiştir. Merkezi uygarlık 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sisteminin beş bin yıllık bu öyküsü gerçeğe en yakın tarih kurgusudur. Daha doğrusu, ampirik olarak gözlemlenen bir gerçekliktir. Zigguratı çözümlemek, merkezi uygarlık sistemini çözümlemektir; dolayısıyla günümüzün kapitalist dünya sistemini gerçek temeline oturtarak çözümlemektir. Sermaye ve iktidarın kümülâtif olarak sürekli gelişimi madalyonun bir yüzü iken, diğer yüzünde korkunç kölelik, açlık, yoksulluk ve sürüleşme vardır. 

Özgürlük sorununun nasıl derinleştiğini daha iyi anlıyoruz. Merkezi uygarlığın sistematiği, toplumun giderek özgürlükten yoksunlaştırılmasını ve sürü toplum düzeyine düşürülmesini sağlamadan kendini sürdüremez, varlığını koruyamaz. Sistemin mantığındaki çözüm, daha fazla sermaye ve iktidar aygıtları oluşturmaktır. Bu ise, daha fazla yoksullaşma ve sürüleşme demektir. Özgürlük sorununun bu denli çok büyümesi ve her çağın temel sorunu haline gelmesi, sistemin doğasındaki ikileminden ötürüdür. Yahudi kabilesinin örnek konumunu boşuna sunmadık. Son derece öğreticidir. Özgürlüğü de, köleliği de Yahudilik üzerinden okumak, bu nedenle çağlar boyunca öneminden hiçbir şey yitirmemiştir. 

Paranın mı, bilincin mi daha çok özgürlük sağladığına ilişkin geleneksel tartışmayı da bu anlatım ışığında daha iyi kavrayabiliriz. Para bir sermaye birikim aracı olarak, yani artıkürün ve değer gaspı olarak rol oynadıkça, hep köleliğin aracı olacaktır. Sahibine bile hep katliamlar davet etmesi, paranın özgürlük için güvenilir bir araç olamayacağını gayet iyi açıklamaktadır. Para, enerjinin zıddı olan madde parçacığı rolündedir. Bilincin her zaman özgürlüğe daha yakın olduğu söylenebilir. Gerçeklik üzerine bilinç, her zaman özgürlüğe ufuk açar. Bilincin hep enerji akışkanlığı olarak tarifi de bu nedenledir. 

Toplumsal İnşada Özgürlüğün Rolü 

Özgürlüğü evrendeki çoğullaşma, çeşitlenme, farklılaşma olarak tanımlamak toplumsal 



ahlak açıklamasında da kolaylık sağlar. Çoğullaşma, çeşitlenme ve farklılaşma, zımnen de olsa, bağrında hep zeki bir varlığın seçim yapma kabiliyetini düşündürür. Bitkileri çeşitliliğe yönelten bir zekânın mevcudiyetini bilimsel araştırmalar da doğrulamaktadır. Bir canlı hücresindeki oluşumları şimdiye dek hiçbir insan elinden çıkma fabrika eh sağlayamamıştır. Belki Hegel kadar evrensel zekâdan (Geist) bahsedemeyiz. Ama yine de evrende zekâya benzer bir varlıktan bahsetmek tümüyle saçmalık olarak yargılanamaz. Farklılaşmayı zekâ varlığı dışında başka bir anlatımla dile getiremeyiz. Çoğullaşma ve çeşitlenmenin hep özgürlüğü çağrıştırması, temellerindeki zekâ kıvılcımlarından ötürü olsa gerekir. İnsanı bilinebildiği kadarıyla evrenin en zeki varlığı olarak tanımlamak mümkündür. 
Peki, insan bu zekâsını nasıl edinmiştir? Bilimsel olarak (fiziki, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik) insanı evrensel tarihin özeti olarak da tanımlamıştım. Bu tarifte insan, evrensel zekânın birikimi olarak tanımlanmaktadır. 
Birçok felsefi ekolde insanın evrenin bir maketi olarak sunulması da bu nedenledir. 

İnsan toplumundaki zekâ düzeyi ve esnekliği, toplumsal inşanın gerçek temelini teşkil etmektedir. Özgürlüğü bu anlamda toplumsal inşa gücü olarak da tanımlamak yerindedir. 
Buna ilk insan topluluklarından itibaren ahlaki tutum denildiğini biliyoruz. O halde toplumsal ahlak ancak özgürlükle mümkündür. 
Daha doğrusu, özgürlük ahlakın kaynağıdır. 
Ahlaka özgürlüğün katılaşmış hah, geleneği veya kuralı da diyebiliriz. Eğer ahlaki seçim özgürlük kaynaklıysa, özgürlüğün zekâyla, bilinç ve akılla bağı göz önüne getirildiğinde, ahlaka toplumun kolektif bilinci (vicdanı) demek de daha anlaşılır oluyor. Teorik ahlaka etik denilmesi de ancak bu çerçevede anlam ifade edebilir. Toplumun ahlaki temelleri dışında bir etikten bahsedemeyiz. Şüphesiz ahlakî deneyimlerden daha yetkin bir ahlak felsefesi, yani etiği çıkarılabilir. Ama yapay etik 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olamaz. E. Kant'm bu konuda da çok çaba harcadığı bilinmektedir. Kant'm pratik akla etik demesi anlaşılırdır. Aynı zamanda ahlakı bir özgürlük seçimi, imkânı olarak yorumlaması günümüz için de geçerliliğini koruyan bir görüştür. 

Toplumsal politikayla özgürlük bağlantısı da görünür bir durumdur. Politik alan uzgören akılların en çok çarpışıp yoğunlaştıkları ve sonuç almaya çalıştıkları alandır. Bir anlamda katılan öznelerin kendilerini politik sanat aracılığıyla özgürleştirdikleri alan olarak tanımlamak da mümkündür. Toplumsal politika geliştirmeyen her toplumun, bunun karşılığının özgürlükten yoksunluk olarak kendisine döneceğini, bedelinin kendisine fatura edileceğini bilmesi gerekir. Politik sanatın yüceliği bu anlamda karşımıza çıkar. Politikasını geliştiremeyen her toplum (klan, kabile, kavim, ulus, sınıf, hatta devlet ve iktidar aygıtları) kaybetmeye mahkûmdur. Zaten politika geliştirememek demek, kendi vicdanını, hayati çıkarlarını ve öz kimliğini tanımamak demektir. Herhangi bir toplum için bundan daha ağır bir düşüş, kaybediş söz konusu olamaz. Özgürlük talebi bu tür toplumlar için ancak öz çıkar, kimlik ve kolektif vicdanları için ayağa kalktıklarında, diğer bir deyişle politik mücadeleye atıldıklarında söz konusu olabilir. Politikasız özgürlük istemleri vahim bir yanılgıdır. 

Politikayla özgürlük arasındaki ilişkinin çarpıtılmaması açısından, iktidar ve devlet politikaları (Aslında politikasızlık demek daha doğrudur) ile aralarındaki farkın özenle çizilmesi gerekir. İktidar ve devlet aygıtlarının işleri için strateji ve taktikleri olabilir, ama gerçek anlamda politikaları olmaz. Zaten iktidar ve devletin kendileri toplumsal politikanın inkârının sağlandığı aşamada vücut bulurlar. Politikanın bittiği yerde iktidar ve devlet yapıları işbaşında olur. İktidar ve devlet politik sözün, dolayısıyla özgürlüğün bittiği yerdir. Orada sadece idare etme, söz dinleme, buyruk alma ve verme söz konusudur; kanun, tüzük vardır. 


Donmuş bir akıldır her iktidar ve devlet. Güçlerini de güçsüzlüklerini de bu özelliklerinden alırlar. O halde devlet ve iktidar alanları özgürlüklerin arandığı, sağlandığı alanlar olamaz. Hegel'in devleti özgürlüğün sağlandığı gerçek alan olarak sunması, modernitenin tüm tahakkümcü görüş ve yapılanmalarının temelini oluşturur. Öyle ki, Hitler faşizmi bu görüşün nelere yol açabileceğini açıklayan örneklerin başında gelmektedir. Hatta Marks ve Engels'in öncülük ettikleri bilimsel sosyalizm anlayışında devlet ve iktidarın temel sosyalist inşa araçları olarak öngörülmeleri, farkında olmayarak özgürlüğe, dolayısıyla eşitliğe indirilmiş en vahim darbe olmuştur. 'Ne kadar devlet, o kadar az özgürlük' söylemini liberaller daha iyi fark etmişlerdir. Başarılarını da bu öngörülerine borçludurlar. 

Tahakküm araçları olarak devlet ve iktidarlar, özleri gereği, zorla el konulmuş artık-ürün ve değerlerin, yani toplam sermayenin değişik bir türünden başka bir anlam ifade etmezler. 
Sermaye devletleştirir, devlet sermayeleştirir. 
Aynı husus her tür iktidar aygıtları için de geçerlidir. Toplumsal politik alan ne kadar özgürlük doğurucuysa, iktidar ve devlet alanları da o denli özgürlük yitirim alanlarıdır. Belki iktidar ve devlet yapıları birçok kişi, grup ve ulusu daha çok zenginleştirip özgürleştirebilir. 
Ama Yahudi örneğinde gördük ki, bu ancak öteki toplumlarm yoksulluğu ve köleliği pahasına mümkündür; bunun sonu da soykırımdan savaşlara kadar her tür yıkımdır. Kapitalist dünya sisteminde politika en büyük kaybını yaşamıştır. Tarih boyunca merkezi uygarlık sisteminin zirve yaptığı bu aşamada, politikanın gerçek ölümünden bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla hiçbir çağla kıyaslanamayacak ölçülerde günümüz çağında politik tükeniş yaşanmaktadır. Nasıl bir özgürlük alanı olarak ahlaki tükeniş günümüzün bir fenomeni ise, ondan daha fazla olarak politika alanının tükenişi söz konusudur. Dolayısıyla özgürlük istiyorsak, en başta toplumun kolektif 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vicdanı olan ahlakı ve ortak akıl olarak politikayı tüm yönleriyle ve entelektüel gücümüzle yeniden ayağa kaldırıp işlevsel kılmaktan başka çaremiz yok gibidir. 

Özgürlük ve demokrasi arasındaki ilişkiler daha da karmaşıktır. Hangisinin hangisinden kaynaklandığı sürekli tartışmalıdır. Fakat her iki ilişki yoğunluğunun da birbirini beslediğini rahatlıkla belirtebiliriz. Toplumsal politikayı özgürlükle bağlantılı düşündüğümüz kadar, demokrasiyle de bağlantılandırabiliriz. Toplumsal politikanın en somut hali demokratik siyasettir. Dolayısıyla demokratik siyaset özgürleşmenin gerçek sanatı olarak da tanımlanabilir. Demokratik siyaset yürütmeden, genelde toplumun, özelde de her halkın ve topluluğun ne politikleşmesi ne de politik yoldan özgürleşmesi mümkündür. Demokratik siyaset özgürlüğün öğrenildiği, yaşandığı gerçek okullarıdır. Politikanın işleri ne kadar demokratik özneler yaratırsa, demokratik siyaset de toplumu o denli politikleştirir, dolayısıyla özgürleştirir. Politikleşmeyi özgürleşmenin ana biçimi olarak kabul edersek, her toplumu politikleştirdikçe özgürleştirebileceğimizi, tersi olarak da toplumu özgürleştirdikçe daha fazla politikleştirdiğimizi bilmek durumundayız. Şüphesiz özgürlük ve politikayı besleyen, başta ideolojik kaynaklar olmak üzere, birçok toplumsal alan mevcuttur. Ama esasta birbirini doğurup besleyen temel iki kaynak, toplumsal politika ve özgürlüktür. 

Eşitlikle özgürlük ilişkisi çoklukla karıştırılır. Hâlbuki en az demokrasiyle ilişkiler kadar, ikisi arasındaki ilişkiler de karmaşık ve problemlidir. Tam eşitliğin bazen özgürlüğün bedel vermesi karşılığında sağlandığını görürüz. İkisinin birlikte olamayacağı, birinden taviz vermenin gereği sıkça vurgulanır. Özgürlüğün de bazen bedel olarak eşitlikten taviz vermeyi gerekli kıldığı belirtilir. 

İki kavramın, dolayısıyla fenomenin doğası arasındaki farkı açıklamak, sorunu doğru belirtmek için gereklidir. Eşitlik daha çok bir 



hukuk terimidir. Fert ve topluluklar arasında fark gözetmeksizin, aynı hak paylaşımını öngörür. Oysa farklılık, evrenin olduğu kadar toplumun da esaslı bir özelliğidir. Farklılık aynı türden hak paylaşımına kapalı bir kavramdır. Eşitlik ancak farklılıkları esas aldığında anlamlı olabilir. Sosyalist eşitlik anlayışının tutunamamasmın en önemli nedeni, farklılığı hesaba katmamasıdır. Bu da sonunu getirme¬ nin en önemli nedenlerinden biridir. Gerçek adalet ancak farklılıkları temel alan bir eşitlik anlayışı içinde gerçekleşebilir. 

Özgürlüğün farklılaşma kavramına çok bağımlı olduğunu belirlediğimizde, ancak eşitliğin farklılaşmaya bağlanması halinde özgürlükle anlamlı bir bağı kurulabilir. Özgürlükle eşitliği bağdaştırmak, toplumsal politikanın temel hedeflerindendir. 

Bireysel ve kolektif özgürlük kavramları arasındaki tartışmaya değinmeden geçemeyiz. 
Negatif ve pozitif özgürlük olarak da tanımlanmak istenen bu iki kategori arasındaki ilişkiyi açıklamak halen önemini korumaktadır. 
Bireysel özgürlüğü (negatif özgürlük) şahlandıran kapitalist modernite, şüphesiz bunu toplum kolektivitesinin büyük tahribatı pahasına gerçekleştirdi. Bireysel özgürlüğün günümüzde toplumsal politikayı en az iktidar olgusu kadar tükettiğini belirlemek büyük önem taşır. Bireyciliğin toplum yıkıcılığındaki, özellikle de ahlakın ve politikanın inkârındaki rolünü aydınlatmak, özgürlük tartışmalarının can alıcı sorunudur. Bireycilikle atomize edilen toplumun hiçbir sermaye ve iktidar aygıtına karşı direnme takatinin kalmadığını söylediğimizde, toplumsal problemin kanserleşme riskini daha iyi anlayabiliriz. Liberal bireyciliğin toplumsal politika ve özgürlüğü tüketen temel kaynak olarak belirlenmesi, anlamlı bir çıkışa zemin sunabilir. Şüphesiz burada bireyselliği söz konusu etmiyoruz, bireyselliğin gerekli olduğunu tartışmıyoruz. Tartışılan, idealize edilerek toplumsal politika ve özgürlüğü tüketen ideolojik bireyciliktir, liberalizmdir. 


7 








KOMÜNAR 


Kolektif özgürlüğü zaten tartışmış bulunuyoruz. Asıl özgürlüğün bireysellik kadar her tür topluluğun (kabile, kavim, ulus, sınıf, meslek vb.) kimliğini belirlemek, çıkarlarını sağlamak ve güvenliğini savunmaktan geçtiğini, bu temellerde anlam bulabileceğini önemle belirtmeliyiz. Bu temellerde ancak bireysel ve kolektif özgürlükler uyumlulaştığında başarılı optimal bir özgür toplum düzeninden bahsedebiliriz. Liberalizmin bireycilik anlamında şahlandırdığı özgürlükle reel sosyalizmin kolektivizm adına şahlandırdığı özgürlük arasında, ne kadar zıt kutuplar olarak tanımlansalar da, sıkı bir benzerlik bulunduğu, 20. 
yüzyıl deneyiminden ötürü açığa çıkmış durumdadır. İkisi de liberalizmin seçenekleridir. 
Devletçilik ve özelleştirme oyunlarının nasıl aynı el tarafından uygulandığını gözlemlediğimizde, söylenmek istenen hususlar daha iyi anlaşılacaktır. 

Demokratik toplumun bireysel özgürlüklerle kolektif özgürlükleri uyumlulaştırmada en elverişli zemin olduğu, 20. yüzyılın büyük yıkım getiren bireyci (vahşi liberalizm) ve kolektivist (firavun sosyalizmi) modellerinin denenmesinden sonra iyice açığa çıkmış bulunmaktadır. Demokratik toplumun bireysel ve kolektif özgürlükleri dengelemek kadar, farklılıkları esas alan eşitlik anlayışını gerçekleştirmede de en uygun toplumsal politik rejim olduğunu belirtmek mümkündür. 

Yaşam Özünde Özgürcedir 

Sosyal bilimin temel görevi yaşamı tanımlamaktır. Sümer ve Mısır rahiplerinden Avrupa'nın pozitivist sosyal bilimcilerine kadar yaşamın toplumsal anlamı tanımlanmadığı gibi, bu en temel görev yerine en saptırıcı ve bilinç karartıcı mitolojik ifadeler geliştirilmiştir. 
Hâlbuki yaşam sosyal bağlamında tanımlanmadıkça, sosyal bilimden bahsedilemez. Tanımı yapılmayan bir şeyin bilimi geliştirilemez. Şüphesiz bu, hakikatin uygarlık sistemlerindeki çarpık inşasıyla ilgilidir. Uygarlık 


sistemlerinde başlangıç anlarından günümüze kadar sosyal yaşamın hakikati açıklanmadığı gibi, mitolojik, dincilik, felsefecilik ve bilimcilik kategorileriyle muazzam bir çarpık ve yanlış inşa biçimlerine büründürülmüş ve anlatılanmıştır. Sanatlarla bu anlatılar ayrıca cilalanmıştır. Uygarlığın maddi kültürü manevi kültürüyle diyalektik ilişkiye sokularak, bilinen veya bilinmesine müsaade edilen tarih anlatısıyla çıplak ve maskeli tanrıların çıkarları, inanç ve arzuları doğrultusundaki bir yaşam tarzı kullara belletilmiştir. Hegemonik yaşamın bu inşa ve belletilme tarzı sayısız bilgelikler, hareketler ve topluluklar tarafından itiraza ve direnişe yol açmışsa da varlığını sürdürebilmiştir. 

Bana göre kapitalizmin en büyük tahribatı yaşamın tanımını yok etmesidir. Daha doğrusu, yaşamın toplum ve çevresiyle olan ilişkisine en büyük ihaneti gerçekleştirmiş olmasıdır. Tabii bunda arkasındaki uygarlık sistemi de kendisi kadar sorumludur. Bilim ve iletişimin en güçlü çağında yaşadığımız söylenir. 
Fakat bu bilimin bu olağanüstü gelişmesine rağmen, halen yaşamı ve toplumsal bağlamını tanımlamaması oldukça tuhaf gelmektedir. O zaman sormak gerekir: Neyin bilimi ve kimler için bilim? Bu soruların yanıtı verildikçe, neden en temel soruya, yani "Yaşam nedir?" ve "Toplumla bağı nasıldır?" somlarına yanıt vermedikleri anlaşılacaktır. Belki çok basit gelebilir bu somlar. Ama insan denilen varlık, yaşamı kadar anlamlıdır. Bunu da anlamadıktan sonra ne değeri olabilir! Bu dummda belki de bir hayvanın, hatta bitkinin yaşantısından daha değersiz bir mahlûk olmasından bile bahsedebiliriz. Anlamını, hakikatini bilmeyen insanlık ya olamaz, ya en alçakçası, en barbarcası olur. 

Yaşanırken Anlaşılamayan Şey: Yaşam 

Yaşam belki de tanımlanamayabilir. Daha doğmsu izafi (görece) olarak hissedilebilir, kısmen anlaşılabilir. Evrim gerçek olsa bile. 
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Darwinist yorum, yaşamın ve türlerin gelişimini izahı hakikati açıklamaktan uzaktır. Üç milyar yıl önce okyanus içlerinde daha hücre olamamış bir canlıdan günümüz insanına kadar zincirleme biçiminde bir yaşamı izlemenin de yaşamın anlamına katkısı sınırlıdır. Bilim şimdi yaşamın sırlarını atom-altı parçacıkların oluşumlarında aramaktadır. Açık ki bu yöntemle de sınırlı bir izahtan öteye gidilemez. 
Yaşamın mutlaka bu anlatılarla ilişkisi vardır. 
Ama sorunu tam çözmüyorlar. Yaşamı ölümle kıyaslamak da anlamı için yeterli değildir. Yani "Yaşam ölümden öncesidir" demek pek tatminkâr bir açıklama tarzı değildir. Daha doğru olan, yaşamın ancak ölümle mümkün olabil- 


Hakikatsiz toplum, hatta birey 

anlamsız kılınmış, başka öznenin hakikati içinde erimiş ve kimliğini yitirmiş varlık anlamına, daha doğrusu anlamsızlaşmış varlık haline uğramış demektir. 


mesidir. Ölümsüz yaşamın olamayacağını biliyorum. Fakat ölümün anlamını da bilmekten uzağız. En az yaşam kadar ölüm de tanımlanamaz. Bu belki de yaşamımızın izafi bir sonucudur. Belki de yaşamın bir imkânı, bir gerçekleşme tarzıdır. Ölüm korkusu, daha sonra kapsamlı tanımlayacağım gibi, bir sosyal ilişkidir. Ölüm belki de bu korkudan ibaret bir şey gibidir. 

İdealizm-materyalizm ikilemini tutarlı ve açıklayıcı bulmuyorum. Uygarlıksal bir ikilem olup yaşamı izah değeri yoktur. Geliştirmek istediğim yorum için bu ikilemin hakikatle ilişkisinin sınırlı olduğunu belirtiyorum. 
Benzer biçimde canlı-cansız kavramı da açık¬ 


layıcı olmaktan uzaktır. Toplumsal doğalar esnek zihinsel yanı gelişkin doğalardır. Anlam yüklüdürler. Genelde canlılardaki anlam yükü cansızlardan fazladır. En basit atom parçacığından en karmaşık bileşimlerine doğru anlam artımı söz konusudur. Anlam artımının özgürlükle ilişki-si vardır. Enerji-madde ikilemindeki katılaş-mış maddi parçacık denilen yan hep anlamı engellemekle yükümlüdür. Tıpkı duvar gibi. Duvar bir yandan içindekileri korur, ama aynı zamanda hapseder. Evrende bu ikilem her olguda vardır. Duvar bazen tam bir savunma aracı olurken, bazen de hapishane aracı olur. Madde kısmının bu yönlü bir özelliği hep var-dır. Toplumsal doğada (evrende, maddede) çok gelişkin bir anlam birikimi vardır. Toplumsal örgüler, organlar, yapılar, sistemler özünde anlamca belirlenirler. Anlamını en iyi dile, söze, yapılanmaya kavuşturan toplumlar en gelişmişlik tanımına kavuşurlar. Özgürleşme düzeyi gelişkin toplumlardır. Özgür toplumlar kendini anlamlandıran, dillendiren, konuşturan, ihtiyaca göre çok yönlü yapılandıran toplumlardır. Tersine, özgürlükten yoksun toplumlar dilini geliştirememiş, açıkça konuşturamamış, kendini çok yönlü yapılandırama-mış toplumlardır. 

Bu tanım çerçevesinde çağlar boyunca toplumsal anlam, hakikat gelişimini değerlendirmek sosyal bilimin özüdür. Hakikat, esasta çağlar boyunca gelişen toplumsal anlamlılığın insan bilincine çıkmış halidir. Kendini mitolojik, dinsel, felsefi, sanatsal ve bilimsel yollarla ifadeye kavuşturma işine hakikati araştırma, dile getirme işi diyebiliriz. Toplumlar sadece hakikat örgüsü değildirler. Aynı zamanda açıklama gücüdürler. Hakikatini açıklayamamak en ağır kölelik, asimilasyon ve soykırım durumunu ifade eder ki, bir nevi varoluştan kopma, gerçeklik olmaktan çıkma durumuna düşmek demektir. Hakikatsiz toplum, hatta birey anlamsız kılınmış, başka öznenin hakikati içinde erimiş ve kimliğini yitirmiş varlık anlamına, daha doğrusu anlamsızlaşmış varlık 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haline uğramış demektir. Bu durumda anlamla hakikat arasında sıkı bir ilişki vardır. Anlam bir nevi hakikatin potansiyelidir. Bu potansiyel dile geldikçe, özgürce konuşulup yapılandırıldıkça hakikat haline erişmiş olacaktır. 

Hakikat 1: Yaşamı kavramak isteyen insan dışında, her canlı-cansız varlık sadece kendi anlarını yaşayabilir. Bir kuzuyu kapan kurtla bir galaksiyi yutan kara delik belki de aynı evrensel kaderi paylaşmaktadır. Bu bile yaşamı kavramak için bir sır değerindedir sadece. 

Hakikat 2: Yavrusu için kendini paralayan canlıyla atom-altı parçacıkların inanılmaz hız¬ da diyalektik oluşumları da aynı evrensel kuralın gereği olarak işlemektedirler. 

Hakikat 3: İnsan toplumunda bu evrensel kural kendini sorgulama durumuna erişmiştir: Ben kimim? Bu soru evrensel kuralın ilk defa kendini dillendirmeye çalışması sorusudur. 

Hakikat 4: "Ben kimim?" sorusuna yanıt, evrenin nihai amacı olabilir. 

Hakikat 5: Canlı-cansız tüm evrensel yaşam belki de "Ben kimim?" sorusuna erişim sağlamak içindir. 

Hakikat 6: "Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonrası, yakmı-uzağı olmayan zaman ve mekânım!" cevabı nihai amaç olabilir. 

Hakikat 7: Fenafillâh, Nirvana, Enel-Hak mutlak bilgelikleri insan-toplumsal yaşamının temel amacını açıklamış olabilir veya ilgisini ortaya koyabilir. 

Bu yedi hakikatle yaşamı tanımlamış olmuyorum. İlgi alanını araştırıyorum, araştırmak istiyorum. Yaşam yaşanırken anlaşılmaz. 
Anlamla yaşam arasında bu yönlü bir çelişki vardır. Bir âşık maşûkla iken, aynı zamanda anlamın bittiği yerdedir. Mutlak anlayabilmek mutlak yalnızlıkla, yani maşûksuz olmakla mümkündür. Ya yardan ya serden olmak deyişi, fiziki anlamda değil de metafizik anlamda bu gerçeği ifade etmek ister. Mutlak yalnızlığa dayanabilmek, mutlak'ı anlamaya yatkın olmakla mümkündür. Mutlak yalnızlık ancak 


sadece anlam gücü haline gelindiğinde, maddi güç ilişkisi olmaktan çıkıldığında gerçekleşebilir. Varlık-yokluk ikilemi anlam-madde ikilemine benzer. Her iki ikilem de bir soyutlama olup gerçekte yaşanmaz. Yaşam büyük ihtimalle bu ikilemin sonsuz düzenlenme kabiliyetidir. Düzenlenme aralıkları kaos anları olarak ölüm gibi gelse de, yaşamın gerçekleş-mesi için zorunlu gibi görünmektedir. 

Bu kısa çözümlemede yaşamın neden tam tanımlanamayacağmı sınırlı da olsa anlatmaya çalıştım: Yaşamın mutlak tanımı mutlak yalnızlığı, hiçliği, maddesizliği gerektirir ki, bu da sadece bir soyutlama düzeyinde kaldığı için, gerek yaşam gerek onun anlamına erişim ancak ikilemli ve izafi olarak gerçekleşebilir. 

Toplumsal Yaşam ve Karakteristik Özellikleri 

Çok basit bir kavram olmasına karşın, tüm bilimlerin temel kavramı olarak açıklanması gereken bir kavramdır toplumsal yaşam. Sanıldığının aksine, çok kullanılan bir kavram olmasına rağmen, anlamına erişilmemiş bir kavramdır. Sosyal yaşamın ne olduğunu bilmiyoruz. Bilseydik, hegemonik sistemler altında lime lime edilen sosyal yaşamımızın amansız savunucuları olurduk. Sosyal yaşamda bilgelik değil cehalet egemendir. Zaten hegemonik yaşamın karşı kutbunda cahilce yaşam geçerlidir. Hegemonik sistemler toplumsal yaşamların üstündeki cehalet perdeleri gerilmeden sürdürülemez. 

Yaşamın izafi karakterini göz önüne getirerek sosyal yaşamı tanımlamaya çalışacağım. 
Öncelikle tekdüze, sınırsız, her yerde benzer sosyal yaşamlar yoktur. İzafi yaşam demek biricik, tekil yaşam demektir. Tekillik bilindiği, bilinmesi gerektiği gibi evrenselliği reddetmez. Ne salt tekillik vardır, ne de salt evrensellik. Tekillik-evrensellik, anlam-madde kadar geçerli bir ikilemdir. Evrensellik tekil olmadan gerçekleşmez. Her tekil de evrensel olmadan yaşayamaz. Daha anlaşılır olması için 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bir örnek sunarsam, yüzlerce farklı gül birer tekildir. Fakat tüm bu güllerin gül olarak adlandırılmalarını gerektiren ortak bir yanları vardır. Bu ortak yan evrenseli ifade eder. Tüm evren çeşitlemesinde bu kural işler. 

Savunmamın ilgili bölümlerinde sosyal yaşamı, tarihselliği ve çeşitliliği içinde sunmaya çalıştığım için tekrarlamayacağım; hatırlatmakla yetineceğim. Afrika'nın doğusunda yaşandığı varsayılan ve yaklaşık iki yüz bin yıl öncesine kadar dayanan, ondan sonra bir anadan doğduğu varsayılan ve elli bin yıl öncesinde simgesel dile kavuştuğu sanılan, yirmi bin yıl öncesinde Toros-Zagros eteklerinde son buzul döneminin sona ermesiyle birlikte tarım öncesi toplumdan yaklaşık on beş bin yıl öncesinden itibaren kabilesel tarım ve toplayıcılık-avcılıkla iç içe bir sosyal yaşam düzenine geçildiği genel kabul gören Homo Sapiens (düşünen insan) öykülemesi önemli gerçeklik payı taşımaktadır. Tarım-köy toplumu olarak gelişen bu yaşam tarzının üzerine, beş bin yıllık bir dönemle merkezî uygarlık eklendi. Tarım-köy toplumu ile şehir-ticaret-zanaat ve sanayi toplumu diyebileceğimiz bir ikilemle günümüze kadar etkili olan hegemonik bir yaşam kültürünün gelişimini kaim çizgiler veya dönem-döngüler halinde anlatmaya çalışmıştım. Bu hegemonik kültürün son beş yüz yıllık Avrupa aşamasını da bundan önceki bölümde sundum. Açık ki oluşumu ve olgunlaşması, hatta yapısal bunalımlarıyla bu kültür, esas olarak Ortadoğu toplumunun damgasını taşımaktadır. Ortadoğu toplumuna bu kültür damgasını vurmaktadır. Anlamını sunmaya çalıştığım kültür, toplum budur. Tekillikleri çok olsa da, en önemli bir tekilini Avrupa modernitesi teşkil etse de, tekiller tekili anlamında bir soyutlama, kategorileştirme dönem ve mekân itibariyle her zaman mümkündür. 

Bir tekil olarak toplum hali, insan türünün yaşamını belirler. Afrika'daki insanla Ortadoğu'daki insan yaşamı arasındaki farkı, tekilliği bu toplum hali belirler. Irk veya diğer fiziksel 



özellikler belirleyici değildir. Toplumsuz insan bireyi hızla ölmezse, yalnız bilge insana değil, işaret dili ile konuşan hayvanlara yakın bir tür olabilir. Toplumsuz insan anti-insandır. 
Bir insanı toplumun dışına atmak, toplumsuz kalan insan olmak uğranılacak en büyük cezadır. İnsan tüm gücünü toplumdan alır. En gelişkin bilimler, bilgeler düzeyi toplumla bağlantılıdır. Toplumsal yaşamı basit fiziksel nicelikler ve görüngüler olarak değerlendirmek pozitivizmin insana en büyük ihanetidir. İnsan toplumu düzeyine gelebilmek ancak evrensel bir hamle olarak anlam bulabilir. 

Evrensel hamle olarak toplumsal yaşamın temel karakteristik özelliklerini sıralayalım. 

1- Tarih olarak toplum. İnsan topluluklarının milyonlarca yıl süren, zorlu mekânlarda çok acılı geçen ve büyük mücadele isteyen çabaları sonucunda daha gelişkin tekil topluluklar oluşturulmuştur. Bazı mekânlar ve dönemler toplumsal sıçramalarda belirleyici olmuştur. 

2- Tarih olarak toplum zekâ düzeyini gerektirir. İnsan türünün zekâ düzeyi toplumsallığını belirlemiştir. Toplumsallık da bu zekâ düzeyini zihniyet halinde çalışmaya, gelişmeye zorlamıştır. Toplumsal doğa, zihniyet düzeyi gelişkin esnek yapılardır. 

3- Dil, toplumsal zihniyetin sadece aracı değil, yapılandırıcı bir unsurudur. Dil bir toplumu var eden temel özelliklerdendir. Kolektif zekâ aracı olarak toplumsal doğanın esnekliğini çok hızlı geliştirir. 

4- Tarım, toplumun maddi ve manevi kültüründe tarihin en köklü devrimidir. İnsan toplumu esas olarak tarımın etrafında şekillenmiştir. Tarımsız toplum düşünülemez. Tarım sadece beslenme sorununun çözümünü değil, zekâ, dil, nüfus, yönetim, savunma, yerleşme, din, teknik, giyim, etnik yapı başta olmak üzere, temel maddi ve manevi kültür araçlarında köklü dönüşüm ve gelişmeler sağlar. 

5- Kadın, toplumsal sürekliliği sağlamada en çok çabanın sahibi olduğundan ötürü, erkeğe nazaran toplumsallıkta daha başat rol oynar. Doğum, çocukların büyütülmesi ve savunulması toplumsallığın anacıl doğrultuda gelişmesini sağlar. Toplum ağırlıklı olarak anakadm kimliğini taşır. Dil ve dinin kökeninde dişil öğenin varlığı bu gerçekliği doğrular. Tarım-köy toplumunda kadının kimliği ve sesi gücünü kommaya devam eder. 

6- Toplumsal doğa özde ahlâkî ve politiktir. Ahlâk toplumun kural düzenini belirlerken, politika yönetimini belirler. Ahlâk toplumun düzen ve kalıcılığını sağlarken, politika yaratıcı gelişimini sağlar. Ahlâksız ve politikasız toplum düşünülemez. Ahlâkî ve politik düzeydeki aşınma her türlü kölelik ve eşitsizliğin gelişimi ile iç içe yaşanır. 

Yaşamın Kendisi Olarak Kadın 

Şüphesiz her cinsiyet türünün olduğu gibi kadının da bir doğası vardır. Toplumsallıktan öte biyolojik cins olarak kadının daha merkezi öğe olduğunu, biyoloji bilimi her geçen gün artan kanıtlarla desteklemektedir. Özcesi kadın fiziği erkeği kapsamakla birlikte, erkek fiziği kadını kapsayamamaktadır. Kutsal kitapların tersine, kadının erkekten değil, erkeğin kadından türediği anlaşılmaktadır. Kadının kromozomları erkekten fazladır. Kadın için dezavantaj olarak düşünülen aylık kanamalar bile kadının doğayla daha nazik bağının göstergesi olarak anlaşılmalıdır. Rahim kanaması bitmemiş, devam eden doğal bir yaşam akıntısı olarak görülmelidir. Yaşamın kök damarı bitmemiştir, devam etmesi iradesinin bir göstergesi olarak anlaşılmalıdır. Kadın hastalıkları denilen hususlar aslında yaşam olgularıdır. 
Kadının yaşam merkezini temsil etmesinden kaynaklanmaktadır. Yaşamın karmaşık sorunları kadının rahminde, kamında cereyan etmektedir. Kendinden doğan çocuk ve göbek bağı yaşam zincirinin son halkası gibidir. Bu gerçeklik karşısında erkek sanki kadının bir eki, bir uzantısı gibi görünmektedir. Bu olguyu doğrulayan bir husus da erkekteki aşırı ve 



anlamsız kıskançlık duygusudur. Kadın doğası kendine karşı daha güvenli dururken, erkek adeta yerinde duramaz. Kadın etrafında dönen bir bela gibidir. Tüm bu gözlemler kadın fiziğinin zaaf yüklü değil, daha merkezi olduğunu kanıtlıyor. Bu nedenle kadın öncelikle erkek egemen kültürün dayattığı 'eksikli, hastalıklı' tanımını derhal reddetmelidir. Tersinin doğru olabileceğini erkeğe hissettirebilmelidir. Kadın fiziğine ilişkin kendine güvenmeli derken bu önemli gerçeği kast ediyoruz. 

Bu fiziksel oluşumun doğal sonucu kadındaki duygusal zekânın daha güçlü olmasıdır. 
Duygusal zekâ yaşamdan kopmayan zekâdır. 
Empati ve sempatiyi güçlü taşıyan zekâdır. 
Kadında analitik zekâ geliştiğinde bile güçlü duygusal zekâsından dolayı daha dengeli, yaşamla bağlantılı ve tahripkâr olmaktan uzak durmaya daha yeteneklidir. Erkek kadın kadar yaşamın ne olduğunu anlamaz. Yaşamın kendisi olan (Aryen dil grubundan olan Kürtçe’de Jîn, yaşam demektir. Aynı zamanda kadın anlamına gelir) kadın, yaşamın bütün yönlerini riyakârlıktan uzak, saf ve yalın haliyle görme yeteneğidir. Bu yeteneği güçlüdür. Bunu şahsi yaşamımızda da çok iyi bilmekteyiz. 

Entrikacı, yozlaştırıcı, fahişe vs. sıfatlı kadın gerçeğinin acımasız sorumlusu erkektir. 
Hiçbir kadın kendi halinde kaldıkça entrikacılık, fahişelik yapma gereği duymaz. Fiziği, biyolojik varlığı buna uygun da değildir. Entrikacılığın ve fahişeliğin gerçek yaratıcısı erkektir. Bilinen ilk genelevi Sümer başkenti Nippur'da M.Ö 2.500'lerde 'musakkatin' adıyla açanın erkek iktidarı olduğunu biliyoruz. 
Buna rağmen utanmadan sanki fahişelik kadın yaratımıymış gibi bir yaklaşımı sürekli canlı tutar. Kendi eserini, doğurduğu suçluluğu kadına mal ederek, sahte bir namus anlayışı geliştirerek olmadık lanetlenme ve dayağı, katliamı kadından eksik etmez. Bu ilave tanımlamadan çıkarabileceğimiz sonuç, erkeğin öncelikle ideolojik saldırısına karşı yetkin durmadır. Erkek egemen ideolojiye karşı kadın özgürlük ideolojisiyle, feminizmi ve kaynaklandığı kapitalizmi aşarak silahlanıp mücadele edilmelidir. Erkek egemen iktidarcı zihniyete karşı kadının özgürlükçü doğasal zihniyetini yetkin kılıp öncelikle ideolojik alanda kazanmayı iyi bilmek, tam sağlamak gerekir. Unutmamak gerekir ki, geleneksel kadınsı teslimiyet fiziki değil toplumsaldır. İçerilmiş kölelikten gelir. O halde öncelikle ideolojik alanda teslimiyet düşünce ve duygularını yenmek gerekir. 

Kadın özgürlüğü politik alana yönelirken, savaşımın en çetin yanıyla karşı karşıya olduğunu bilmelidir. Politik alanda kazanmayı bilmeden, hiçbir kazanım kalıcı olamaz. Politik alanda kazanmak demek, kadının devletleşmesi hareketi değildir. Tersine, devletçi ve hiyerarşik yapılarla mücadele, devlet odaklı olmayan, demokratik, cins özgürlüğünü ve ekolojik toplumu hedef alan siyasal oluşumları yaratmak demektir. Hiyerarşi ve devletçilik en çok kadın doğasıyla uyuşmazdır. Dola¬ 



yısıyla anti-hiyerarşik ve devlet dışı siyasal oluşumlar uğruna kadın özgürlük hareketi öncü rol oynamak durumundadır. Köleliğinin politik alanda yıkılması özünde bu alanda kazanmayı bilmesiyle mümkündür. Bu alan mücadelesi kapsamlı demokratik kadın örgütlenmesini ve mücadelesini gerektirir. Her tür sivil toplum, insan haklan, yerel yönetimler demokratik mücadelenin örgütlenip geliştirileceği alanlardır. Tıpkı sosyalizmde olduğu gibi, kadın özgürlüğü ve eşitliğine giden yol en kapsamlı ve başarılı demokratik mücadeleden geçer. Demokrasiyi kazanmayan kadın hareketi özgürlüğü ve eşitliği kazanamaz. 

Sosyal alanda özgürlük açısından en önemli sorun aile ve evlilik gerçeğidir. Bunlar dipsiz bir kuyu gibi durum arz ederler. Kadın için kurtuluş gibi gelen bu kurumlar, mevcut toplum zihniyetiyle bir kafesten diğerine geçmekten başka anlam içermez. Üstelik diri gençliğini de bir kasap zihniyetine terk etmek zorunda kalarak. Aileyi üst toplumun -iktidar toplumu- halk içindeki yansıması, ajan kurumu olarak görmek gerekir. Erkek toplumdaki iktidarın aile içindeki temsilcisi, yoğunlaşmış ifadesidir. Kadın evlenirken aslında köleleşiyor. Evlilik kadar köleleştiren başka kurum tasavvur etmek zordur. Gerçek anlamda en kapsamlı kölelikler bu kurumla kurulur ve ailede kökleşerek sürer. Genel anlamda eş olarak beraberliklerden, ortak yaşamdan bahsetmiyoruz. Bu herkesin özgür ve eşitlik anlayışına göre anlam kazanabilecek bir husustur. Yerleşmiş klasik anlamıyla evlilik ve aileden bahsediyoruz. Kadın aleyhine kesin mülkleşme, tüm siyasal, zihni, sosyal, ekonomik alandan çekilme, bir daha kolay kolay kendine gelememe anlamım taşır. Radikal bir sorgulamadan geçirilerek demokratik, özgür, cins eşitliğini hedefleyen ortak yaşama esasları sağlanmadan bireysel, güdüsel sıkıntılardan ve geleneksel aile anlayışından kaynaklanan evlilikler, ilişkiler özgür yaşam yolunda en tehlikeli sapmalar olarak rol oynayabilir. İhtiyaç 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bu tür birliklerde değil, zihniyet, demokratik ve politik alanı çözerek cinsiyet özgürlüğünü tam sağlamak ve buna uygun ortak yaşam iradelerini gerçekleştirmektir. 

Günümüz dünyasının en çok ağızlarda sakız edilen aşk konusu tarihin en rezil, içeriksiz dönemini yaşamaktadır. Tarihin hiçbir döneminde aşk bu denli ayağa düşmedi. Anlık aşklardan tutalım, açık cinayet yaklaşımlarına kadar en yavan ve tehlikeli ilişki tarzlarına bile aşk deniliyor. Kapitalist sistemin yaşam anlayışını bundan daha iyi sergileyecek ilişki düşünülemez. Dönemimizin aşkları hakim sistemin insan ve topluma dayattığı zihniyetin en kutsal alanda bile ne hallere düştüğünün açık bir itirafıdır. Aşkı canlandırmak en zor devrimci görevlerden biridir. Büyük emek, zihniyet aydınlığı, insanlık sevgisi ister. Aşkın en önemli şartlarından biri, çağın bilgeliği sınırlarında seyretmeyi gerektirir. İkincisi, sistemin çılgınlıklarına karşı büyük duruşu dayatır. 
Üçüncüsü, kurtuluşsuz, özgürlüksüz birbirlerinin yüzüne bile bakılamayacağını bir ahlaki tutum olarak benimsemeyi gerektirir. Dördüncüsü, cinsel güdüyü üç hususun gereklerine tutsak etmeyi gerektirir. Yani cinsel güdü bilgeliğe, özgürlük ahlakına ve politik-askeri mücadele gerçekliğine bağlanmadan, atılacak her adımın aşkın inkârı olduğunu bilmeyi gerektirir. Bir kuş kadar bile özgür yuva kurma olanağı olamayanların aşktan, ilişkiden, evliliklerden bahsetmeleri, aslında sosyal düzen köleliğine teslimiyeti ve özgürlük mücadelesinin soylulaştırıcı değerini bilmediklerini gösterir. 

Yaşamı tekrarlama niteliğinde sürdürme garantisi veren cinsel eylemdeki hazzı 'aşk' olarak değerlendirmek büyük hatadır. Tersine, cinsel eyleme dayalı haz aşkın inkârıdır. Kapitalist modernite cinsiyetçiliği kanser gibi çoğaltarak, aşk adı altında toplumu öldürmektedir. 

Toplumsal varlığın oluşumundaki komünal nitelik, biçime değil öze ilişkin bir husustur. Toplumun ancak komünal tarzda varlığını 


sürdürebileceğini kanıtlar. Komünal niteliğin yitirilmesi toplum olmaktan çıkmakla özdeştir. Komünal değerlerin aleyhindeki her gelişme toplumdan bir takım değerlerin kaybı anlamına da gelir. O halde komün halindeki yaşamı temel yaşam biçimi olarak değerlendirmek gerçekçidir. İnsan türü varlığını bu söylemine göre toplumu yaşatan, yücelten hiyerarşi ve iktidar değerlidir. Gerisi güdülmesi gereken sürüdür. Denebilir ki, bu anlayış en eski olduğu kadar zihinleri en çok işgal eden ilk büyük ve sistematik yalandır. Toplum bu ideaya inandırıldıkça, aleyhine olan süreci de meşrulaştırmış olmaktadır. Bu öylesine güçlü bir ideadır ki, günümüzde de buna kanmayan neredeyse yok gibidir. Komünal düzenin toplumun varoluş tarzı olmasına rağmen, yaşatan ve yücelten değerin hiyerarşik ve iktidar gücüne mal edilmesi, çözülmesi gereken çelişkilerin başında gelmektedir. Toplumsal tarihin çarpıtılmasını sağlayan bu söylem tarih, edebiyat ve politika başta olmak üzere tüm üstyapının da temel anlayış normu oluyor. Sonunda toplumun gerçek varoluş tarzı dilsiz, söylemsiz bir nesneye dönüşüyor 

Çöl, dağ ve ormanlarda saldırılara karşı direniş halindeki her tür etnisite, oligarşiye dayanmayan dinsel, felsefi gruplar, esas olarak bu toplumsal yaşam tarzını temsil ederler. Etnisitenin fiziki yanı ağır basan duygusal zekâlı direnişçi yaşamıyla dinsel ve felsefi grupların analitik zekâ ağırlıklı direnişçi yaşamları, toplumsal özgürlük ve eşitlik mücadelesinin esas gücüdür. Tarihin özgürlüksel akışı, bu direnişçi yaşam tarzının sonucudur. Toplumda yaratıcı düşünce, onur, adalet, hümanizm, ahlakilik, güzellik, sevgi gibi önemli kavram ve olgular daha çok bu yaşam tarzıyla bağlantılıdır. 

YANLIŞ TARİHLE DOĞRU YAŞAN¬ 
MAZ. KENDİ ÖZGÜRLÜK TARİHLERİ¬ 
Nİ DOĞRU YAZAMAYANLAR ÖZGÜR YA¬ŞAYAMAZLAR... 
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2009 YILININ KAZANIMLARI 
2010’DA ÖZGÜRLÜKLE BULUŞACAKTIR 



Önceki yıllarda elde ettiğimiz kazanımlar ve gelişmelerle 2009 yılma girdik. 2008 yılında Türkiye, İran ve ABD'nin ortak konseptleri doğrultusunda hareketimize karşı saldırılar gelişti. Bu güçler hareketimize darbe vurarak sonuç almak istiyorlardı. 2008'in sonlarına doğru yapılan planlamalar gereğince hareketimize darbe vurmaları gerekiyordu. 2009'a bu biçimiyle giriş yapmak istiyorlardı. Hareketimiz bu plana karşı direnişle cevap verdi. Tüm saldırıları boşa çıkardı. Bu nedenle adım atan ve başarı elde eden, hareketimiz oldu. 2009'a bu kazanmalarla girmiş olduk. 

15 Şubat'la komploya karşı eylemsellik süreci, 8 Mart'la Kürt kadınının ayağa kalkışı ve komploya karşı direnişleri 2009'daki eylemselliğin güçlü bir başlangıcı oldu. Newroz ve Önderliğin doğum günü kutlamalarıyla devam 


-Cemil BAYIK 

eden eylemsel süreç, yıl boyunca ilerleyerek tamamlandı. Kürt halkı 15 Şubat’tan 4 Nisan'a kadar, yaklaşık iki ay boyunca hiç durmadı. 
Özgürlük yürüyüşüyle direndi. 2008 ve 2009- daki halk serhildanlan seçimleri de etkiledi. 

Zap'ta bize darbe vurmak istemişler ama kendileri darbe yemişti. Zap operasyonundan sonuç alamayınca, bu sefer de Önderliğe yöneldiler, işkenceyle Önderliği hedef aldılar. 
Bir taraftan Önderliğe işkence ederken, diğer taraftan halk üzerindeki baskı daha da şiddetlendirildi. Bu biçimiyle seçimlerde de sonuç almayı düşünüyorlardı. Zap operasyonunda elde edemediklerini seçimlerle telafi etmek istiyorlardı. Eğer seçimler konusundaki planlan istedikleri biçimde yürümüş olsaydı, harekete darbe vuracaklardı. Plan buydu. Fakat yerel seçimlerde darbe yiyen, yenilen kendileri oldu. Özgürlük Hareketi nasıl ki Zap operasyonunda başarı kazandıysa, seçimlerde de sonucu kendi lehine çevirdi. Dolayısıyla tüm planlan boşa çıktı. Böylelikle 1924'ten bu yana sürdürmüş olduklan inkar ve imha politikalan büyük bir darbe yemişti. Var olan siyasetin iflas ettiği, eskisi gibi yürüyemeyeceği açığa çıkmıştı. Devlet Kültler için yeni bir siyaset behrlemek durumundaydı. Bunun gerçekleşeceği de anlaşılmıştı. Hareketimiz tüm imha ve inkar politikalarım boşa çıkardıktan sonra yeni bir adım attı. Sorunun demokratik siyasi zeminde çözülmesi için ateşkes ilan edildi. Bu bir hamleydi. PKK 2009 yılı direnişiyle bu hamleyi başlattı. 2010'a giriş böyle oldu. 

Türk Devleti'nin Kültlere uygulamış olduğu inkar ve imha politikasının iflas ettiğini ilk anlayan ABD oldu. Obama belediye seçimlerinden hemen sonra Türkiye'ye gelerek 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çeşitli partilerle görüşme yaptı. Aynı zamanda mecliste Ahmet Türk ile görüştü. Obama, "Türkiye'de ilk defa bir Kürt liderle görüşüyorum", dedi. Bu görüşmeyi de mecliste yaptı. 
Obama'nm yapmış olduğu bu konuşma, yeni bir politikanın belirlenmiş olduğunu ve bunun Türkiye tarafından da kabul edilmesi gerektiğini gösteriyordu. ABD bu görüşme öncesine kadar Türkiye'nin inkar ve imha politikasını olduğu gibi destekliyordu. Fakat ABD özellikle yerel seçim sonuçlan sonrası, yürütülen bu politikanın artık iflas ettiğini anladı. ABD, iflas eden bu politikanın desteklenmesinin artık anlamsız olduğunu gördü. ABD PKK'yi bitirmek amacıyla önceki politikaları destekliyordu. Fakat yapılan her türlü yardıma ve verilen desteklere rağmen PKK'nin bitmediği, aksine daha da güçlendiği görülmüştü. Böylelikle ABD, var olan siyasetle PKK'nin tasfiye edilebilmesinin mümkün olmadığını görmüş oldu.Dolayısıyla PKK'yi farklı bir politikayla güçsüzleştirmek ve tasfiye etmek gerekiyordu. 

PKK'nin tasfiyesiyle ABD, kendi stratejisini Ortadoğu'da hakim kılmak istiyor. 
PKK'nin gelişimi, güçlenmesi, ABD'nin Ortadoğu için öngörmüş olduğu stratejilerin önünde engeldir. ABD'nin stratejisi ABD-Türkiye-Irak ittifakı üzerine kumludur. Bu ittifakın içerisinde Güney Kültleri de vardır. Fakat PKK'nin gelişimi ve direnişi, kurulmak istenen bu ittifakın önünde engeldir. ABD bu ittifak ile Güney Kürdistan ve Türkiye'yi de yakınlaştırmak istemektedir. Aynı zamanda tüm Kürtleri ve Türkleri kendi stratejisine hizmet etmeleri için kullanmak istemektedir. 

PKK Türkiye'nin ve Kürtlerin ABD'nin hizmetine girmesine izin vermiyor. O nedenle de ABD Kürt politikasında yeni bir siyaset yürütmek istedi. İnkar ve imha politikasını Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ortadoğu'daki çıkarları doğrultusunda geliştiren İngiltere ve Fransa'ydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ortadoğu açısından belirlenen siyaset günümüz kapitalist sisteme cevap veremiyordu. Bu 


nedenle sistem Ortadoğu'yu kendi menfaatlerine göre yeniden şekillendirmek zorundaydı. 
Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesi, aynı zamanda Kürtler için öngörülen siyasetin yeniden ele alınmasını ve yeni bir politikayla uygulamaya konulmasını gerekli kılıyordu. 
ABD'nin Ortadoğu'ya müdahalesiyle yeni düzenin adımları atılmıştı, bu aynı zamanda Ortadoğu'da Kürtler için uygulanan inkar ve imha politikasının değiştirildiğinin pratikteki uygulaması oluyordu. Belediye seçimleriyle birlikte ABD Güney Kürdistan'dan sonra Kuzey Kürdistan'da da yeni politikasını pratiğe geçirmişti. 

PKK 1924'ten bu yana uygulanan siyaseti boşa çıkararak esasında Türkiye'yi siyasetsiz bırakmıştı. Bu da Türkiye açısından oldukça tehlikeliydi. ABD bunu görüyordu. Bu yüzden Ortadoğu'yu yeniden dizayn ile yeni siyasetler üzerinde duruldu. Bunlardan biri de Kürtlere uygulanan siyaset olacaktı. PKK ateşkes ilan etti. Böylelikle var olan sorunun siyasi zeminde çözülmesi gerektiğini ilan etmiş oluyordu. 
PKK bu ilanla aynı zamanda kendisini de siyasi bir hareket olarak ciddi bir aktör olarak ortaya koyuyordu. Eğer Türkiye Kürt sorunu konusunda eski siyasetinde ısrarcı olsaydı, PKK'nin, Kürtlerin siyasi adımları karşısında cevapsız kalacaktı. Hatta PKK'nin siyaseti sonuç alacaktı. Bu nedenle ABD Türkiye'nin önüne yeni bir politika koydu. Ortadoğu'ya müdahale ile Kürtler için yeni bir politika öngörülmüştü. Bu Türkiye'nin önüne de konulmuştu. 1924'ten bu yana uygulanan politikaların bir anda değişmesi kolay olmayacaktı. 
Dolayısıyla Türkiye zaman kazanmak istedi. 
PKK ise adım üstüne adım atmıştı. Hareketimiz attığı bu adımlarla TC'yi ciddi bir şekilde zorlamıştı. TC de hareketimizin daha fazla adım atmasını engellemek ve yeni siyasetlerini uygulamaya koyabilmek için hareketimizin atacağı adımların önüne geçmeye çalıştı. Bu nedenle hareketimizin 13 Nisan'da ateşkes ilan etmesiyle birlikte, onlar da 14 Nisan'da 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operasyon başlattılar. Demokratik siyasi zeminde birçok yakalanma yaşandı. Bununla PKK, DTP ve Önder APO üzerinde baskı kurmak istediler. Baskılarla Özgürlük Hareketinin yeni adımlar atmasının önüne geçmek istediler. 

Türkiye, zihniyetinde herhangi bir değişim yaşamamıştı. Değişim oyundan ibaretti. 
Amaçlan zaman kazanarak imha siyasetini devam ettirmekti. Daha önceleri "Kürt yoktur" deniliyordu, sonraları "Kürt vardır, Kürt sorununu çözmek istiyoruz, fakat PKK ve Önder APO'yu muhatap almıyoruz, bizim muhatabımız halktır, sorunu halkla çözeceğiz" denildi. 
Süreç içerisinde ağız değiştirerek "demokrasi sorunu var, demokrasiyi geliştireceğiz" denildi. En sonunda da "banş ve kardeşlik projesini geliştireceğiz" denildi. Tüm bunlar zaman kazanmak için ortaya atılan laflardır. Amaçları PKK'yi tasfiye etmektir. PKK'nin tasfiyesiyle Kürtleri tasfiye etmek, bunun üzerinden de Kürdistan'daki egemenliklerini tekrardan güçlendirmek istiyorlar. Bu amaç doğrultusunda "Kürtleri nasıl kandırırız" arayışıyla işe koyuldular. Demokratları, sosyalistleri, tüm dünyayı kandırmak istediler. Çünkü herkesin yardımını almak istiyorlar. Böylece hedeflerini gerçekleştirecekler. 

PKK ateşkes ilan etti, onlar ise hem askeri hem de siyasi alanda operasyonlarla ateşkese karşılık verdiler. Birçok arkadaşımızı şehit düşürdüler. Yakalanmalar oldu. Önder APO buna rağmen çözüm için yol haritasını ortaya koydu. Önderlik, "eğer sizin çözüm için çabalarınız varsa çözüm böyle olur, biz de çözüm için yol haritamızı ortaya koyuyoruz, gerçekten çözmek istiyorsanız buyurun" dedi. Fakat devlet yol haritasını vermedi, el koydu. Buradan da anlaşılacağı gibi Türk Devleti'nin, AKP'nin sorunu çözme gibi bir sorunu yoktur. 
Sorunu çözüyorum adı altında büyük bir oyun oynanıyor, amaç tümüyle tasfiye etmektir. 
Açığa çıkan bu olmuştu. Fakat halen de sosyalistler, demokrat çevreler ve Kürtler, AKP- 



nin Kürt sorununda adım atacağını düşünüyor. 
Yol haritasının verilmemesiyle Kürt sorununun çözülmek istenmediği, hatta amacın tasfiye etmek olduğu hareketimiz tarafından anlaşılmıştı. Ama sadece bizim tarafımızdan bu durumun anlaşılması yetmez. Kürt ve Türk halklarının da AKP'nin sorunu çözme gibi bir derdinin olmadığını, hatta amaçlarının tasfiye etmek olduğunu anlamaları gerekirdi. 

Önderlik, buna rağmen yeni bir karar aldı ve "barış gruplan gelsin" dedi. Önderlik bununla AKP'nin, devletin gerçek yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkarmak istedi; ki amacın ne olduğu herkes tarafından anlaşılsın. 
Yapılanların oyun olduğu, Kürt sorununu çözme gibi bir durumun yaşanmadığı, böyle bir planın olmadığı Önder APO tarafından bir kez daha açığa çıkarılmak istendi. Önder APO yürütülen siyasetin demokrasi, barış ve kardeşlik adı altında Kürtlerin tasfiyesiyle sonuçlandırılmak istendiğini herkese kavratmak istedi. 
Barış gruplarının Türkiye'ye gitmesiyle devletin, AKP hükümetinin siyasi gerçekliği açığa çıkmış oldu. Birçok kişi, Türk Devleti'nin ve AKP hükümetinin herhangi bir hazırlığının olmadığını gördü. Hatta bazıları bunu açıkça dile getirdi, bazı yazarlar yazılarında buna değindiler. AKP hükümetinin çözüm projesi yoktur, dediler. 

AKP burada panikledi. Gerçek yüzleri açığa çıkıyordu. Herkes bunu görecekti. Bu yüzden paniklediler. Gerçek yüzlerinin anlaşılmaması için yeniden umut yaratmak istediler. 
Oyunlarını devam ettirmeleri için bu sefer de, "sorunu meclise taşıyacağız" dediler. Dolayısıyla herkesin gözü kulağı Türkiye Meclisi'ne çevrildi. Meclisten de bir şey çıkmadı. Birçok kişi "beklentilerimizin hiçbiri gerçekleşmedi, Türk Devleti'nin çözüm için projesi yoktur" dedi. Mecliste Türk Devleti'nin, AKP'nin gerçek yüzü bir kez daha açığa çıkmış oluyordu. 
Hedeflerinde Kürt sorununun çözümüne dair herhangi bir şeyin olmadığı anlaşılmıştı. Bu yüzden Önder APO, "yapılanlar şovdu ve şov 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bitti" dedi. AKP'ye verilen görev sorunu çözmek değildir, tam tersine tasfiye etmektir. 
AKP'nin, sorunu çözme yerine tasfiyeyle görevlendirildiğinin anlaşılması ve Önder APOnun bunun üzerine giderek durumun daha da netleşmesi için gösterdiği çabalar, Türk Devleti'nin yeni bir karar almasına neden oldu. 
Böylece Önder APO, PKK ve demokratik siyaset zeminine yöneldiler. O zamana kadar herkesi kandırabileceklerini düşünüyorlardı. 
Hatta Önder APO, DTP ve PKK'yi bile kendi projelerine çekeceklerini sanıyorlardı. Yürüttükleri siyaset bu temeldeydi. Önder APO, PKK ve DTP'nin bu oyunu görmesi ve buna hizmet etmemesi, devlete Önder APO, PKK ve DTP'ye karşı baskı kurma kararı aldırttı. 
Alman kararla birlikte Önder APO'yu tehdit ederek ölüm çukuruna attılar. "Eğer bizim projelerime karşı durursan, tasfiyenin önüne geçersen seni yaşatmayız" dediler. Yaşamak istiyorsan tasfiye planımızda yer almalısın mesajı verildi. DTP tasfiye planında yer almadığı için üzerine gittiler ve DTP'yi kapattılar. Birçok belediye başkanmı, siyasi çalışanı yakaladılar. Büyük bir baskı oluşturdular. 
"Madem siz bizim siyasetimize, tasfiye siyasetimize destek vermiyorsunuz, bu yüzden biz de size siyaset yapma imkânını vermiyoruz" dediler. Ancak bizim istediğimiz biçimde siyaset yapabilirsiniz mesajı verildi. 

PKK ve gerilla konusunda toplantı üstüne toplantı yaptılar. ABD ve Hewler'de toplantılar yaparak PKK ve gerilla üzerindeki baskıyı artırmak istediler. Böylece PKK'yi güçsüzleştirmek ve tasfiye etmek istediler. Bunda istenilen sonucun alınmaması durumunda, askeri operasyonlarla hareketin üzerine gelmeyi planlıyorlardı. Önder APO'yu ölüm çukuruna attılar, DTP'yi kapattılar, birçok belediye başkanı ve siyasi çalışanı yakaladılar, şimdi de askeri operasyon hazırlıkları var. Gerillaya ve siyasi alana darbe vurarak tasfiyenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Hareketimiz sorunun çözümü için seçimlerden 


bu yana adım üstüne adım attı, fakat Türk Devleti herhangi bir adım atmadı, tersine atmış olduğumuz adımların önüne geçmek için ellerinden geleni yaptılar. Tasfiye planlarını gerçekleştirebilmeleri için, atmış olduğumuz adımları boşa çıkarmak için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Türk Devleti'nin, AKP'nin "Kürt sorunu vardır, sorunu çözmemiz gerekir" sözlerinin altında yatan gerçeklik budur. Ortada Kürt sorununu çözüm geliştirecek bir projeleri yoktur. Hepsi de yalandır, kandırmadır, oyundur. Tüm çalışmaları tasfiye siyasetine hizmet etme amaçlıdır. İlk önceleri birçok kişi AKP- nin Kürt sorununda bir projelerinin olduğunu düşünüyordu. Fakat şuan birçok kişi buna inanmıyor. Böyle bir planın olmadığını gördüler. AKP'nin gerçek yüzü ortaya çıkınca bu sefer de açıkça "biz PKK'yi tasfiye etmek istiyoruz" denildi. Gelinen süreçte bu durumu gizleyemiyorlar. 

2009 yılı zorlu geçti. İktidarcı-egemen 
güçler Özgür Kürt'e darbe vurmak istedi. Özgür Kürt, Önder APO'yu ve PKK'yi temsil ediyor. Bütün parçalarda harekete darbe vurmak istediler. İktidarcı-egemen güçler, PKK'ye darbe vurmak için kendi aralarında ittifaka girdiler. Bu ittifak sonucunda her sahada birlikte çalışma yürüttüler. Siyasi, ekonomik, askeri vb. birçok alanda, birlikte çalışma yürüttüler. Böylece özgür Kürt'e, iradeli Kürt'e darbe vurmak istediler. Darbeyle de özgür ve iradeli Kürt'ten kurtulmak istediler. Kendi rahatlıklarını Kürt'ün tasfiyesinde gördüler. Menfaatleri de buradadır. 

Gençlerin gerillaya katılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye, İran ve Suriye devletleri bu konuda çalışmalar yürüttü. 
Eroin, fuhuş, çetecilik vb. kötü olan, yozlaştıran ne varsa gençler içerisinde yaymak istediler. Amaçları gençliği dağıtmak, yurtsever-demokratik duygularını öldürmektir. Bunun yanında Kürt halkı arasında bir birlikteliğin sağlanmaması için sınırlarda kimi tedbirler aldılar. Kürtlerin sınırdan geliş gidişlerini kesmek 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için önlemler aldılar. Hatta sınırlan boşaltmak, tüm ilişkileri keserek adım atmak istediler. Hem Türkiye-İran hem de Türkiye-Suriye sınırında bunu yapmak istediler. Ekonomik olarak Kürtleri aç bırakmak istediler, hatta aç bırakarak bulundukları yeri terk etmeleri, eğer terk etmezlerse de kendilerine hizmet etmeleri planlandı. Böylece aç kalan halkımız kirli bir politikayla aj anlaştırılacak, çeteleştirilecekti. 
Halen de bunu yapıyorlar. Böyle bir ortak siyaset yürüttüler. Ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri konularda ortak siyaset güdüldü. Pratik olarak da söylediğim şeyler gerçekleştirildi. 
Bununla harekete darbe vurmak istediler. 

ABD birçok konuda Irak, Suriye, İran, Pakistan, Afganistan, Filistin hatta Kafkasya gibi konularda Türkiye'ye muhtaç oldu. Türkiye bundan faydalanmak istedi. Amerika'ya yardım karşılığında PKK'nin tasfiyesi için onay ve yardım istiyor Türkiye bu konuda çalışmalar da yürüttü. Merkezi Irak Hükümeti üzerinden Güney'i devreye koyarak PKK'yi sıkıştırmak böylece gittikçe tasfiye etmek istediler Böylece PKK tasfiye olduktan sonra da Güney Kürdistan tasfiye edilecekti. Böyle bir siyaset geliştirdiler. 

2009 siyasetiyle Türkiye-Amerika, Türkiye-İran-Irak ve hatta kısmen Güney Kürdistan Hükümeti PKK'ye karşı ittifak yaptılar. Amerika-Türkiye-İran PKK'yi bitirmek için ortak operasyon yaptı. Hareketin iradesini kırarak, darbe vurarak tasfiye etmek istediler. Hareket bu ortak konsepte karşı büyük bir direniş gösterdi. Planlarını, hücumlarını boşa çıkardı. Bedel de verdi. Hem halk hem de gerilla bedeller verdi. Gerilla ve halk ortak bir şekilde hücuma karşı durdu. Planlarının başarı kazanmasına izin vermedi. Yapılan planları verdikleri bedellerle, emekleriyle sonuçsuz bıraktılar. 

Burada başarı kazanan Kürt halkı oldu. Bu yüzden 2009 yılı oldukça zorlu geçti. Hem iktidarcı-egemen güçler açısından, hem de Kürt halkı açısından oldukça zorlu geçti. Kürt halkı onurunu korumak, demokrasi, eşitlik, özgür¬ 



lük ve barış anlayışında ısrarcı olduğunu bir kez daha dile getirmek için direniş gösterdi. 
Bu yüzden 2009 yılı zorlu geçti. 2009 yılı PKK ve Kürt halkı için başarı kazanılmış bir yıl oldu. Her ne kadar işkence, hakaret ve ölüm yaşanmışsa da gösterilen direnişle yıl açısından başarılı kazanımlar elde edildi. Kaybeden ABD, iktidarcı-egemen güçler oldu. Zaten bundan kaynaklı olarak 1924'ten bu yana uygulanan inkar ve imha siyasetinden vazgeçtiler ve yeni bir siyaset devreye koydular Eğer başarılı olsalardı Kürtlere ilişkin siyasetlerinden vazgeçmezlerdi. PKK'nin siyaseti başarı kazanmasaydı kendi siyasetlerinden, yani inkar ve imha siyasetinden vazgeçmezlerdi. Buna mecbur kaldılar. PKK'yi etkisizleştirmek ve tasfiye etmek için bu sefer de yeni bir siyaset pratiğe konuldu. Yeni siyasetle Kürtleri yeniden kendi egemenliklerine alacaklar. Kürtleri kendi egemenliklerine almaları Kürt'ün bir daha ayağa kalkmaması anlamına geliyor. 
Çünkü PKK'nin tasfiyesi bu anlama geliyor Eğer PKK tasfiye olursa iktidarcı-egemen güçlere karşı çıkacak başka bir güç kalmayacak. Kürtler büyük kaybedecektir Kürt halkının bir daha ayağa kalkması zor olacak. Uluslararası güçler bunu iyi biliyor PKK'nin tasfiyesi özgür Kürt'ün tasfiyesidir, Kürtlerin yeniden onlara köle ve hizmetçi olmasıdır. 2009 
yılında bu konuda sonuç almak istediler. Fakat her ne kadar sonuç almak isteseler de sonuçsuz kaldılar. Sonuç alan PKK ve özgür Kürt halkı oldu. 

2008 yılında demokrasi ve özgürlük atılmalarımızla mücadele ettik. Bu mücadelede başarılar kazandık. Değerler oluşturduk. Bu kazanım ve başarılarla 2009 yılma girdik. Dolayısıyla 2009 yılında da başarı kazandık. 
2010 yılına da 2009 yılının kazanından ve başarısıyla giriyoruz. 2010 yılına güçsüz girmiyoruz, güçlüyüz. Belki de her zamankinden daha güçlü bir şekilde 2010 yılma giriyoruz. 
2010 yılı daha da zorlu geçecek. Eğer dikkat 
edersek 2009 yılı, 2008 yılma göre daha çetin 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geçmişti. Çünkü Kürt Hareketi tüm tasfiye planlarını boşa çıkararak adım üstüne adım attı. Hareket değerlerini, iradesi, güvenini, gücünü büyüttü. Sistemin siyasetini iflasa götürdü. Bu yüzden zorlu geçti. 2010 yılı 2009 yılı temeli üzerinden gelişeceği için daha da zorlu olacaktır. 

Kürt sorunu öyle bir noktaya gelmiş ki, sorunun çözülmesinden başka alternatif kalmamıştır. Ya büyük bir katliam ile sorun çözülecek ya da demokratik, siyasi ve barışçıl yöntemlerle soruna çözüm bulunacak. Bu durum hem Kürtler hem Türkler hem de sistem için gereklidir. Hiç kimse eskisi gibi devam edemez. Herkes sorunun çözülmesini istiyor. 
Tüm çevrelerin çıkan bunu istiyor. Eskisi gibi devam etmesi herkes açısından zarardır. Kürt sorunu bu aşamaya gelmiştir. Onlar da bunun farkındadır. Sistem tarafında da PKK'nin askeri operasyonlarla bitirilemeyeceği anlaşılmıştır. Yirmi altı, yirmi yedi yıldır bizi askeri operasyonlarla tasfiye etmek istiyorlar, ama başaramıyorlar. Bu biçimiyle ne PKK tasfiye oluyor, ne de Kürt sorunu çözüme kavuşuyor. 
Bu durum net bir şekilde anlaşılmıştır. Her tasfiye çabası, PKK'yi daha da güçlendiriyor. 
Aynı zamanda Türkiye'ye kaybettiriyor. Bunu görüyorlar. Bu yüzden herkes bir gün öncesinden bu sorunun çözülmesini istiyor. 

Sistemin ve Türk Devleti'nin Kürt sorunu konusunda siyasetlerini değiştirmelerinin bir nedeni de budur. Bu siyaset değişimine mecbur kaldılar. Bugüne kadar yürütmüş oldukları siyaset sonuç vermedi. Zarar gördüler. Eski siyaset ile PKK'yi, Kürt hareketini tasfiye edebileceklerini, Kürtleri tekrardan köleleri yapabileceklerini düşünüyorlardı. Bunda ısrar etmenin, kendilerini kandırmadan öte bir anlam ifade etmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden, "bir çare bulmanız gerekir" diyorlar. 
AKP'de bunu kullanarak "Kürt sorununu çözeceğim" diyor. Sadece bu konuşma, bunun propagandası bile etki yaratıyor. Çünkü herkes çözümü bekliyor. Kürt sorunu bu noktaya 


ulaşmış. AKP bunu tespit ettiği için çözüm propagandası yapıyor. Ancak yaptığı sadece propagandadır. Bu propaganda bile kendi başına etki yaratıyor. AKP'nin, "çözüm" kelimesini sürekli ağzında tutmasının nedenlerinden biri de budur. 

Kapitalist sistemin menfaati Kürdistan sahasında savaşın olmamasında yatar. Kürdistan'daki savaşın devamı siteme hizmet etmiyor. Sisteme zarar veriyor. Özellikle sistemin temsilcisi olan ABD Kürdistan'da savaşın olmasını istemiyor. Kürdistan'da ve Irak'ta olacak istikrarla Amerika-Türkiye-Irak ittifakını gerçekleştirecek. Bunun olabilmesi için de Kürdistan'da savaşın olmaması gerekir. Kuracağı bu ittifakla da Ortadoğu'daki stratejisini gerçekleştirmek isteyecek. Yine bu ittifak üzerinden Afganistan ve Pakistan'da sonuç almak istemektedir. Bundan kaynaklı olarak da Kürdistan'da savaşın olmasını istemez. Irak'ta sonuç almak, İran üzerindeki baskıyı artırarak değişime zorlamak, Suriye'yi kendi yanma çekmek, Filistin sahasında sonuç almak elbette bu durumla bağlantılıdır. 

Şuan Afganistan'da ABD açısından büyük bir tehlike yaşanıyor. Sonuç alınmaması ABD, NATO ve kapitalist sistemin büyük bir darbe yiyeceği anlamına gelir. Bu yüzden Afganistan'da sonuç almak istiyor. Sonuç alabilmesi için de tüm gücüyle Afganistan ve Pakistan'ın üzerine gitmesi gerekiyor. Tüm gücüyle buralara yönelebilmesi için de İran, Irak, Filistin ve Kürdistan sahasında savaşın olmaması gerekir. Eğer buralarda savaş olursa tüm gücüyle Afganistan ve Pakistan'a yönelemez. Bu yüzden ABD, Kürdistan sahasında bir gün öncesinden ortamın yumuşatılmasını istiyor. 
Menfaatler bunu gerektiriyor. Bu nedenle ABD Türkiye'den Kürt sorununun çözümünü istiyor. Çözüm konusunda ne gerekiyorsa yardımda da bulunacaktır. ABD Türkiye'ye "Kürtleri kabul edeceksin, kabul etmeyle Kürtler PKK'den kopabilir, eğer koparsa baskılarla PKK teslim alınabilir, teslim almamazsa zaten uluslararası siyasette tecrit edilmiştir, askeri bir darbeyle üzerine gider ve PKK'yi bitiririz" diyor. Türkiye'nin esas aldığı da budur. 

ABD hem Türkleri hem Kürtleri stratejisi doğrultusunda kullanmak istiyor. Fakat PKK'nin vermiş olduğu mücadele bunun önünde engeldir. Bu yüzden ABD, PKK sorununun çözülmesi gerekiyor, diyor. Amerika da var olan sorunun PKK ile çözülmesini istemiyor, PKK'nin dışında bir çözüm istiyor. Çünkü PKK'nin çizgisi onların hizmetine girmediği gibi Kürtleri de onların hizmetine koymuyor. 
Amaçlan PKK'nin dışındaki Kürtleri esas alarak çözümü geliştirmektir. Ancak böyle olursa Kürtler sitemin hizmetine girebilir. Yoksa PKK çizgisindeki Kürtler sistemin hizmetine girmeyecektir. Bu nedenle sistemin menfaati, 


Bugüne kadar ki tasfiye etme çabalarım nasıl ki boşa çıkarmışsak, 
2010 yılında da bunu boşa çıkarma 
mücadelemizi yükselterek demokrasi ve özgürlük konusundaki ısrarımızı başarıya ulaştıracağız. 


PKK sorununun bir gün öncesinden çözülmesini gerektiriyor. PKK'nin direnememesi için zayıf düşmesi gerekiyor. Böylece rahat bir şekilde sonuç alınabilir. 

ABD'nin yürütmek istediği siyaset budur. 
Türkiye'nin de bu siyaset üzerinden adım atması gerektiğini belirtiyor. Fakat Türkiye daha farklı düşünüyor. Türkiye ABD'nin kendisine muhtaç olduğunu bildiği için o da karşılık olarak PKK'nin tasfiyesini Amerika'dan istiyor. 
Türkiye'nin düşüncesi budur. "Eğer Amerika, Avrupa bana yardım ederse PKK'yle çözüme girmeme gerek yok, kandırma siyasetle PKK ve Kürtleri tasfiye ederim" anlayışıyla hareket ediyor. Bu yüzden 2010 yılı zorlu bir yıl olacak. Flem sistem hem de Türkiye 2010 yılında sonuç almak istiyor. İstikrarın olmasını istiyorlar. ABD'nin stratejisini uygulayabilmesi 



ve Türkiye'nin bu stratejide kendisini güç haline getirmesi için bunlar sitem açısından kaçınılmazdır. PKK kendi onurunu koruyarak, 
2009 yılında elde etmiş olduğu kazanmaları 
daha da güçlendirerek mücadelesini büyütmek için, bunlar karşısında güçlü bir direnişle duracaktır. Bu yüzden 2010 yılı zorlu geçecek. 
Bugüne kadar ki tasfiye etme çabalarını nasıl ki boşa çıkarmışsak, 2010 yılında da bunu boşa çıkarma mücadelemizi yükselterek demokrasi ve özgürlük konusundaki ısrarımızı başarıya ulaştıracağız. 

2010 yılına tüm yıllardan daha güçlü, kazanından ve başan temeli daha fazla olan bir duruşla giriyoruz. Bu yüzden 2010 yılında daha büyük kazançlar elde edebiliriz. Bu konuda hazırlıklanmız da var. Flalkımız ve bütün kadrolanmız bunu iyi bilmelidir. Şuan Türk Devleti, özellikle de AKP büyük bir çıkmaza girmiş durumda, zorluklar yaşıyorlar ve paniklemişler. Daha fazla zarar görmemenin ve daha fazla tehlike yaşamamak için kendilerini bu durumdan nasıl çıkaracaklarının paniğini yaşıyorlar. 

AKP, 2010 yılında PKK'yi tasfiye edemezse iktidarda kalamayacağını biliyor. Kaybedecekler. Flatta birçoklan mahkemeye verilerek zindana girecektir. Çünkü AKP'ye verilen görev PKK'yi tasfiye etmektir. Eğer PKK konusunda sonuç alırsa iktidarda kalır. Tersi durumda iktidarda kalamayacağı gibi kendisinden hesap da sorulacaktır. Bu yüzden AKP tüm gücüyle PKK'yi tasfiye etmek istiyor. 

Eğer biz Kürt sorununu demokratik siyasi zeminde çözmek istiyorsak, hem de bedel ödemeden bunu yapmak istiyorsak, yapacağımız şey AKP'yi Kürdistan'da bitirmek olacaktır. AKP'yi diğer partiler gibi yapmamız gerekir. Eğer AKP'yi böyle bir konuma getirirsek, yani Kürdistan'da bitirirsek devletin PKK'yi tasfiye etmek için elinde kullanabileceği hiçbir siyasi gücü kalmayacaktır. AKP onların son umududur. AKP'yi kapatmamalarının nedeni de budur. AKP üzerinden PKK'yi tasfiye 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etmeyi düşünüyorlar. AKP'ye verilen görev budur. Çünkü AKP'ye muhtaçtırlar. Ellerinde başka da bir güç yok. Ellerinde başka bir gücün kalmaması devleti çözüme mahkum edecektir. AKP bunun son aşaması olarak ele alınabilir. AKP'den umutlan olduğu müddetçe sorunun çözümü için adım atmayacaklardır. 
Kürt sorununda çözüm adımlarının atılmamasının nedeni de budur. Son kozlan olan AKP ile belki sonuç alırız düşüncesindeler. AKP umudu da elden giderse devlet, PKK ile oturup somnu çözmek zorunda kalacaktır. Bu durumu çok iyi anlayarak çalışma yürütmemiz gerekiyor. AKP'yi Kürdistan'da bitirirsek, diğer partiler gibi yaparsak sonuca gidebiliriz. 
2010 yılı bu açıdan oldukça önemlidir. 

Kürtler için ön görülen yeni siyasetin de boşa çıkması durumda artık tasfiye konusunda yapılabilecek bir şeyin kalmadığını ve çözümün geliştirilmesinin mecburiyet olduğunu anlayacaklar. Bu yüzden çözüm konusunda adım atacaklar. 

İktidarcı-egemen güçler karşısında güçlü örgütlenilmesi, harekete ve halka karşı oluşturulan planların zamanında fark edilmesi ve tedbirlerinin geliştirilmesi buna karşı güçlü bir direnişin sergilenmesi hareketimiz açısından sonuç alıcı olacağı gibi karşı tarafa da kaybettirecektir. Geçen yıllardan çıkaracağımız sonuç budur. Onlar ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar imkanları olursa olsun eğer biz özgürlük duygusuyla, düşüncesiyle ve ruhuyla kendimizi örgütler ve derinleştirirsek, direnişimizi güçlendirir ve onurumuzu korursak, bunun üzerinden geleceğimizi hesaba katarsak çok iyi sonuçlar elde ederiz. Doğru olan budur. Çıkaracağımız sonuç da budur. 

Ne zaman iktidarcı-egemen güçlerin irade kırma, tasfiye etme planlan karşısında durmuşsak, onlann bu konuda adım atmasına izin vermemişsek sonuç almışızdır. Direnişimiz karşısında daima geri adım atmışlardır. Önderlik ve hareket üzerindeki hücumları yumuşatmışlardır. Taviz vermişlerdir. Geri adım at¬ 


mışlardır. Bununla da Kürtleri kandırmak istemişlerdir. Bu durum birçok kez pratikte açığa çıkmıştır. Dolayısıyla Kürt halkı birlikteliğini daha da güçlendirmelidir. Öz savunmasını daha güçlendirmelidir. Kendisini bu biçimiyle saldırılara, hücumlara, yakalanmalara karşı korumalıdır. 

Kürt halkı meşru savunmasını güçlendirdiği ve direndiği oranda kendisini savunabilir ve sonuç alabilir. Bu yüzden Kürt gençleri ve kadınları halka öncülük etme konusundaki misyonlarını daha da güçlendirmelidir. Halkı her konuda bilinçlendirmeli, uyandırmalı, örgütlemeli ve savunmalıdır. Halkın eylemini güçlendirmelidirler. Gençlerin gerillaya katılması gerekir. Gerillayı da güçlendirmeleri gerekir. Gerillayı güçlendirmek meşru savunmayı güçlendirmek anlamına gelir. Kadın ve gençlik düşmanın irade kırma, tasfiye etme planlan karşısında halkı daima örgütlemeli, bilinçlendirmeli ve onlara öncülük etmelidir. 
Kadının ve gençliğin bu tür uygulamalara karşı çıkması durumunda halkın geri adım atması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Hatta halkın direnişi daha da güçlenecektir. Bu yüzden Kürt kadını rolünü oynamalıdır. Kürt genci rolünü oynamalıdır. Bunların yapılması, Kürtler için uygulanmaya konulmak istenen yeni siyasetin boşa çıkması anlamına gelecektir. Bu siyasetin boşa çıkması sorunu çözüm yoluna koyacaktır. 

Kürt halkı özgür yaşamak için karar almıştır. Ya özgür yaşayacaktır ya da yaşamayacaktır. Bunun kararını vermiştir. Yerinde bir karardır. Yine kendine, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkma kararı almıştır. Geleceğini kazanma ve bunun için meşru savunmayı güçlendirme kararı almıştır. Bunlar yerinde olan kararlardır. Fakat bunlar kendi başına yeterli değildir. Bu kararların örgütlendirilmesi gerekir. Halkın her alanda kendisini örgütlemesi gerekir. İnsanımız nerede olursa kendini örgütlemeli, aynı zamanda birbirini örgütlemelidir. Böyle olursa büyük bir güç olunur ve tüm 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katliamlar karşısında durulur. Onur böyle korunur. Halkımız Önderliksiz ve PKK'siz yaşamın olamayacağını da anlamıştır. Kürt halkı tarihte Önderliğini, örgütünü ve toplumunu kaybetmişti. Bu önderlikle, bu partiyle her şeyini tekrardan kazanmıştır. Zaten bu yüzden "Önderliksiz, PKK'siz yaşam olmaz, yaşam bize haramdır" demektedir. Şunu iyi biliyor ki; eğer bu önderliği ve partiyi kaybederse büyük kaybedişi yaşar. İşte bu yüzden, kendi kaderiyle Önderliğin ve PKK'nin kaderini bir olarak görmektedir. Bundan dolayı da işgalci kapitalist güçlerin, onların bölge güçlerinin ve Kürtler içerisindeki ayaklan olan işbirlikçi hainlerin, Kürt sorununu Önder APO ve PKKden ayrıştırma çabalan boşa çıkmaktadır. 

Önderliği, PKK'yi ve halkı birbirinden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Böylece hem Önderliğin hem PKK'nin hem de halkın ölümünü gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler; çünkü hedeflenen ölüm ancak böyle gerçekleşebilir. Eğer Önder APO, PKK ve Kürt halkı bir ise hiçbir zaman ölümü gerçekleştiremezler. Bu mümkün değildir. Bu yüzden bütün işleri, bunları birbirinden uzaklaştırmak, birbirine karşı çıkartmak ve güvensizleştirmektir. 
Bunda sonuç almak için çalışmaktadırlar. Önder APO, PKK ve Kürt halkı bunu anlamıştır. 

Onların buna dönük attığı her adımda Önderlik, PKK ve Kürt halkı birliğini daha da güçlendirmektedir. Bu birlik ne kadar güçlendirilirse sistem güçleri adım atamaz duruma geleceklerdir. O zaman Önder APO, PKK ve özgür Kürt'ü kabul etmek zorunda kalacaklar ve çözüm gelişecektir. Bundan dolayı Kürt halkı ve özgürlük savaşçılarının, 2010 yılında örgütlülüklerini ve eylemliliklerini daha da güçlendirmeleri gerekmektedir. Ancak böyle olursa irade savaşında, işgalci kapitalist güçlerin ve işbirlikçi hain Kürtlerin iradeleri kırılabilir ve kendi irademizi bunlara kabul ettirebiliriz. Bu da Kürt sorununu demokratik çözüme kavuşturmaktır.İrade savaşında kimse bu 
harekete karşı mücadele edemez. Çünkü 12 



Eylül'ün askeri faşist ortamında, Diyarbakır Zindam'nda bu hareket, irade savaşında büyük kazandı. Bu zindan koşullarında irade savaşı kazanılmışsa bugün daha fazla kazanma olanakları vardır. Kimse irade savaşında bu hareketi yenemez; çünkü bu hareket daha başlangıçta irade savaşını geliştirmiş ve doğuşunu böyle gerçekleştirmiştir. Bu hareket bir irade hareketidir. Bunun üzerine kurulmuştur. 
Bundan dolayı bu harekette gelişen irade, çok güçlü bir iradedir ve şimdiye kadar irade savaşında kazanmıştır. Şimdi de yürütülen savaş irade savaşıdır. 

Yürütülen bütün siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik, kültürel ve psikolojik savaşlarla iradeyle oynamak istemektedirler. Duygu, düşünce ve ruhla oynamak istemektedirler ki iradeyi zayıf düşürsünler, iradeyi kırsınlar. Esasen savaşı burada geliştiriyorlar. Diğer hedefler, bunu tamamlamaya dönük hedeflerdir. 
Bundan dolayı her Kürt insanı, her özgürlük savaşçısı ve kadro 2010 yılında irade savaşını daha fazla güçlendirmelidir ki, sonuç alabilsin. Bu iradeyi kıramadıklarını gördükleri zaman bu iradeyi kabul edecekler, bu iradeyle oturup sorunu çözecekler. 

2009 pratiğinden çıkan sonuçlardan bir tanesi de hareket olarak irade savaşı verdik ve hiçbir taviz vermedik. Bu kendisiyle beraber neyi getirdi? Önder APO'yu ve PKK'yi yarı yarıya meşrulaştırdı. Yani önceden Önder APO ve PKK'yi kabul etmeyenler, "Önder APO'suz ve PKK'siz bu sorunu çözemeyeceğiz, herhangi bir şekilde bunlarla ilişkiye geçmeliyiz ve bu sorunu çözmeliyiz" demeye başladılar. Bunun dışında bu sorunu çözmek mümkün değildir, biz kendimizi kandırıyoruz, demektedirler. 

Demek ki 2009 yılında irademizi yarı yarıya kabul ettirmişiz. 2010'da bunu tamamlamamız gerekmektedir. Bu da bizim elimizdedir. Eğer biz bilinç, örgütlenme ve eylem açısından daha derinlikli adımlar atarsak bunu tamamlayabiliriz. 2010 yılında, geliştirdikleri yeni inkar ve imha siyasetinin -ki onunla tasfiyeyi amaçlamaktadırlar- sonunu getirmeliyiz ve 2010 yılını Önder APO'nun ve Kürtlerin özgürlük yılı yapmalıyız. Bunun için mücadeleyi yükseltmeli, meşru savunmayı hem gerilla hem de serhıldanlar cephesinde büyütmeliyiz. 

Eğer bu esas üzerinde çalışırsak ve mücadeleyi daha da büyütürsek bu sonucu alabiliriz. Çünkü hem Türk devleti hem de AKP hükümeti son nefesini yaşamaktadır. Bu savaşı uzun süre yürütebilecek güçte değildir. Bunlar bütün imkanlarını kullanarak en kısa zamanda sonuç almak istemektedirler. Biliyorlar ki bu süre içerisinde sonuç almazlarsa bir daha sonuç alamazlar. Hatta sonuç almak şurada kalsın, süreç onlara karşı gelişecektir. Tehlikeli bir süreç yaşayacaklardır. Ve PKK her açıdan başarı adımları atacaktır. Süreç PKK lehine gelişecektir. PKK çizgisi hem Kürdistan'da hem de Ortadoğu'da gelişecektir. Bunu görüyorlar; bu yüzden son bir hamle yapmak istiyorlar. 

DTP'nin kapatılması, belediye başkanlarmın tutuklanması ve halk üzerinde uygulanan baskıyı askeri bir hamle ile tamamlamak istiyorlar. Böylece sonuç almak istemektedirler. 
Bunu bilmemiz gerekiyor ve askeri bir saldırı karşısında hazırlıklı olmalıyız. Nasıl ki ZAP'ı ele geçirerek, gerillayı güçten düşürüp teslim alarak imha etmek istediklerinde, gelişen direnişle tersi bir sonuç ortaya çıktıysa şimdi de aynısını yaşatmamız gerekmektedir. Bu direniş sonucunda seçimleri kaybederek on yıllarca sürdürdükleri imha siyasetini sonlandırmak zorunda kaldılar. Eğer şimdi de hazırlıklı olursak böyle bir saldırının geliştirilmesi durumunda, süreci başarıya dönüştürebiliriz. Özgürlük savaşçıları özellikle de gerilla, hazırlıklarını çok hızlı bir biçimde geliştirmelidir. 
Düşmana çok ağır darbeler indirebilmelidir ki; PKK ile savaşılamayacağmı anlasınlar. Yani PKK'nin iradesini kıramayacaklarmı anlasınlar. Böylece Kürt iradesini kabul etme te¬ 


melinde Kürtlerle oturup bu sorunu çözecek konuma gelsinler. 

Kapitalist sistem, özellikle de ABD ve Avrupa bilmelidir ki; PKK'nin ve Kürt halkının iradesini kırmak öyle kolay değildir. Önder APO'yu, PKK'yi ve özgür Kürt'ü tasfiye etmekten vazgeçmelidirler. Eğer istikrar sağlamak istiyorlarsa istikrar, PKK'nin tasfiye edilmesiyle sağlanamaz. İstikrar, PKK'yi dikkate alarak sorunu çözmekle sağlanır. Şimdiye kadar, imha ve inkarı geliştirebilmeleri için, işgalcilere yardım ettiler. Bu hiçbir sonuç vermedi. Şimdi, PKK'yi tasfiye etmek amacıyla işgalcilerin önüne yeni bir siyaset koydular ve bunun için yardım etmektedirler. Bu da sonuçsuzdur. Bunu bilmeleri gerekir. PKK ve özgür Kürtler, sonuç almadan mücadeleden vazgeçmeyeceklerdir. Bundan dolayı istedikleri gibi PKK'nin tasfiyesiyle istikrar gelişmez; çünkü, PKK'nin tasfiye edilmesi mümkün değildir. 
Bunun gerçekleştirilemeyeceği ispat edilmiştir. Bundan dolayı Kürt halkının iradesini kabul etmeleri ve saygı duymaları gerekmektedir. 

Demokrasi, adalet, hukuk ve insan hakları üzerine çok konuşuyorlar. Bu konuları da konuşmamaları gerekmektedir. Madem bunları konuşuyorlar; o zaman bunlara göre Kürt halkına da yaklaşım göstermeleri gerekmektedir. 
Hem bunlardan dem vuracaklar hem de tasfiyeden bahsedecekler: bu ikiyüzlülüktür. Kürt halkı artık bu ikiyüzlülüğü anlamıştır. Kürt halkını öyle istedikleri gibi kandıramazlar. 

Yeni stratejiyle Kürt halkını Önder APOdan ve PKK'den uzaklaştırmak istiyorlar. 
Böylece PKK'yi güçten düşürerek, marjinalleştirerek, teslim alarak tasfiye edeceklerini düşünüyorlar. Bu mümkün değildir. Kürt halkı, Önder APO ve PKK birdir. Bu siyaseti her geliştirdiklerinde bu, birlik daha da gelişmektedir. Bu yüzden Kürt halkı, Önder APO ve PKK'yi birbirinden uzaklaştırılamaz. Kendilerine bağlı olan Kürtleri, özgür Kürtlüğün yerine ikame edemezler. Bu siyasetin sonuç alamayacağı ortaya çıkmıştır. Bu siyasetin terk edilmesi gerekmektedir. Eğer bugün Kürt sorunu çözülemiyorsa bunun temel nedeni bu siyasettir. Eğer bu güçler yardım etmezlerse, işgalcilerin Kürtlere karşı savaşacak güçleri yoktur. 

Yine, işgalci devletlerin yıllarca yürüttükleri imha ve inkar siyaseti, nasıl ki sonuç almadıysa ve iflas ettiyse kapitalist güçlerin yardımıyla yürüttükleri yeni siyaset de böyle sonuçsuz kalacak ve iflas edecektir. İşgalci devletlerin bunu da bilmeleri gerekmektedir. 
Kapitalistler bunu kendi menfaatleri için yürütmektedirler. Bu devletler ve halklar için yürütmemektedirler. Eğer dikkat edilirse kapitalist sistemin işgalci devletlerin önüne koyduğu siyaset yine savaşı esas almaktadır. Yine bu halkların ve ülkelerin tahrip edilmesini esas almaktadır. Daha fazla yıpranmak ve zayıf düşmek istemiyorlarsa, kapitalist sistemin elinde oyuncak olmak istemiyorlarsa önlerine konulan siyaseti devre dışı bırakmaları gerekmektedirler. Kürtlerle demokratik, eşit ve özgür temellere dayalı bir birlik nasıl geliştirilir, bunun üzerinde düşünmeleri gerekmektedir. 
Çıkarları buradadır. 

Eğer ABD'nin önlerine koydukları siyaseti esas alırlarsa bu savaş sebebi olur. Kürtler bunu kabul etmez. Kürtler kimliklerine kavuşmadıkça, ana dilde eğitim haklarına ulaşmadıkça, kültürlerini özgürce geliştirmedikçe, kendi bölgelerinde demokratik örgütlülüklerini geliştirmedikçe, kendilerini yönetmedikçe ve kendilerini özgürce ifade etmedikçe mücadeleden vazgeçmeyeceklerdir. Kürtler artık kandırılacak eski Kürtler değildir. Basit şeylerle başlarından savabilecekleri insanlar değiller. Bunun bilinmesi gerekmektedir. Bunun esas alınması gerekmektedir. O zaman kaybetmekten kurtulabilirler. 

İşgalciler ve kapitalist sistemle işbirlikçilik yapanlar, halkıyla tersleşenler, ihanet edenler, PKK'nin tasfiyesinde yer almak isteyenler, kendilerine de büyük bir zarar verdiklerini bil¬ 



melidirler. Kendilerini de tasfiye ediyorlar. 
"PKK'nin tasfiyesi bana yarar sağlar, Kürdistan bana kalır, ben Kürdistan'da hakim olurum" diyorlarsa kendilerini kandırıyorlar. İşgalciler, kapitalist sistem Kürdistan'ı hiçbir zaman onlara teslim etmez. Onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanacaklar. Eğer bugün bu işbirlikçilerin eline biraz imkan geçmişse bu PKK sayesindedir. Eğer kendilerini yaşatabiliyorlarsa, PKK var olduğu için onlara göz yumulmakta ve imkan sağlanmaktadır. Eğer PKK olmazsa ellerindeki imkanların hepsi alınacaktır. Bunun bilinmesi gerekmektedir. Bu yüzden PKK'nin ve özgür Kürt'ün tasfiyesinde yer alınmamalıdır. Özgür Kürt ve PKK ne kadar sonuç alırsa bu, onlara da yaşam imkanı yaratır. Ellerindeki imkanları o oranda koruyabilirler. Bunun unutulmaması gerekmektedir. Bu yüzden yanlış yapılmaması gerekmektedir. Özellikle de güneyde iktidar olan KDP ve YNK, PKK'nin tasfiye planlarına ortak olmamalıdırlar. 

Eğer bugün yaşıyorlarsa PKK üzerinden yaşıyorlar. Eğer işgalciler Erbil'e kadar gelip bunlarla görüşüyorsa, bunlara kimi imkanlar veriyorsa PKK karşısında kullanmak istedikleri içindir. Bu gerçekleşirse diğer gün de onları tasfiye ederler. Bunu iyi bildiklerini tahmin ediyorum. Şimdiye kadar ne kazandılarsa PKK'nin mücadelesi sayesinde kazandılar. 
Bundan böyle de yaşamaları PKK'nin varlığına bağlıdır. Bunun unutulmaması gerekir. 

Bütün parçalardaki şerefli Kürtlerin de PKK'nin tasfiye edilmesine karşı, mücadele etmesi gerekir; çünkü PKK'nin tasfiyesi onların da tasfiyesidir. Eğer onurlarıyla özgürce yaşamak istiyorlarsa bu, PKK'den geçmektedir. PKK'nin başarısıyla olur. Bu açıdan herkes her yerde Önderliğe, PKK'ye ve mücadeleye sahip çıkmalıdır. Bu hareketin yarattığı değerlere sahip çıkmalıdır. Bu değerleri daha da büyütmelidir. Herkesin KCK sisteminde yer alması, KCK sistemini örgütleyip büyütmesi gerekmektedir. Onur sahibi hiçbir Kürt- 
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'ün kendini bu sistemin dışında tutmaması gerekir. Bütün Kültlerin sistemlerini, birliklerini, örgütlülüklerini ve direnişlerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Kapitalist sisteme, işgalcilere ve işbirlikçi hain Kültlere umut verilmemelidir. 

Kürtler duruşlarıyla bilinçli, kararlı, örgütlü ve eylem içerisinde olarak tasfiye karşısında durmalıdır. Demokratik özgür iradelerinde ısrarcı olmalıdır. Kült sorunu PKK dikkate alınarak çözülmezse direnişin devam edeceğini herkese kavratmalıdır. Çözüm; komploları, oyunları, baskıyı, katliamları, tutuklamaları bırakmaktan geçer. Halkımız bunu herkese kavratmalıdır. Bunu kavradıklarında mecburen Önder APO ile oturup çözümü geliştireceklerdir. Düşman 2010'da bütün imkanlarını kullanacaktır, kullanmaktadır. Yaşanan baskılar göz önündedir. Kimsenin kendileri karşısında mücadele etmeyeceği, direnmeyeceği bir ortam yaratmak istemektedirler. Bundan sonra sonuç almak için, son bir darbe olarak da gerillayı darbelemek istemektedirler. Halkımız ve bütün şerefli insanlar bunu görmektedir. 

Bunun her insanımızda büyük bir kin ve nefret yaratması gerekmektedir. Bunu da bilinç, örgüt ve direnişe dönüştürebilmelidir. Eğer bu başarılırsa, tasfiyeye karşı durulursa, irade kırmaya, dağıtmaya, teslim almaya karşı durulursa görülecektir ki, şimdiye kadar nasıl kazanıldıysa bundan sonra daha büyük kazanılacaktır. Harcanan emek, yaşanan acılar hedefe ulaşacaktır. Böyle bir aşamaya ulaştık. 
Özgürlüğe her zamandan daha yakınız. Artık özgürlük amacımıza ulaşmamız gerekir. Her insanımız bunu esas alarak mücadele yürütmelidir. 

Türkiye, Suriye, İran ve Irak'taki bütün sol, sosyalist, demokrat ve liberal kesimlerin, PKK ve Kürt halkı ile ilişkilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu onları da güç haline geti¬ 


recektir. Bu, söz konusu ülkelerde demokrasi hareketini güçlendirecek, geliştirecektir. Bu ülkeleri demokratik birer ülke haline getirecektir. Buradan bütün halklar kazanacaktır. Bu bütün halkları başarıya götürecektir, zalimleri zayıflatacaktır. Bu açıdan bunların 2010 yılında Kül tlere yaklaşımı bu esas üzerinden olmalıdır. 

Kürt halkı da komşu halklarla özellikle de sol sosyalist güçlerle ilişkilerini güçlendirme - lidir. Bu ülkelerde demokrasi hareketinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ne kadar gelişirse Kürt sorununun çözümünde o denli sonuç alınabilir. 

Ulusal bir konferans için Kürtlerin çalışma yürütmeleri gerekir. Kürt sorununun çözüm yoluna girmesi için, Kürtlerin büyük kazanması için bu zorunludur. Çünkü bunun imkanları fazlasıyla açığa çıkmıştır. Nasıl ki; Kürtlerin düşmanları birlikte hareket ederek Kültleri darbelemek istiyorlarsa, Kürtler de birlik halinde hareket ederek düşman saldırılarını boşa çıkarmalıdır. Eğer konferans temelinde birlik geliştirilirse Kürtler büyük kazanacaktır. Bu, bütün Kürdistan parçaların¬ da Kürt sorununu çözüm yoluna sokacaktır. 
Bunun için de kuzeydeki hareket esas bir rol oynamaktadır. 

Eğer kuzeyde hareket gelişirse başarılı olursa Kürt birliği daha da güçlenecek ve Kürt sorunu çözülecektir. Düğüm Kuzey'de kilitlenmiştir. Burada açılırsa bütün parçalarda açılır. Bütün Kürtlerin bunu bilmeleri gerekir. 
Diğer parçaların hepsinin Kuzey’deki özgürlük hareketine destek sunması, güç vermesi gerekmektedir. Kuzey'de hareket başarıya ulaşırsa diğer parçalarda da sorun çözüm yoluna girecektir. Bütün Kürtlerin bu temel üzerinden mücadele yürütmesi gerekmektedir. Burada asıl görev PKK'ye düşmektedir. PKK, bu görevi şimdiye kadar nasıl yerine getirdiyse bundan sonra da yerine getirmelidir. PKK ve 


Kürtler duruşlarıyla bilinçli, kararlı, örgütlü ve eylem içerisinde olarak tasfiye karşısında durmalıdır. 
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PKK ve Önderliği 

Sistemdışılığı Gerçek Anlamda Başarmıştır 


PKK'nin sınıf, kent ve devlet temellerine oturan merkezi uygarlığın karşıt kutbunda yer aldığı açıktır. 31. yılında PKK'nin geçmişten çok daha güçlü ve bu karşıtlık misyonunun gereklerini yerine getirmede çok daha iddialı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sistem karşıtlığı "ben sisteme karşıyım" demekle gerçekleşmiyor. Sistem karşıtlığı mücadele etmeyi gerektirir. Mücadele etmek yetmez, yürütülen mücadelenin başarıya götürülmesini gerektirir. Hatta başarının da amaca uygun olup olmadığına bakılarak değerlendirilmesini gerektirir. Sistem karşıtlığı hem mücadele yöntemlerinde hem yaşamda hem de alternatif yaratmada bir karşıtlığı gerektirir. Peki, bu neden gerekli? 

Bu sorunun cevabını bize tarihteki gelişmeler veriyor. Tarih, merkezi uygarlığın karşıt kutbunda yer alan pek çok direnişin, toplumsal mücadelenin merkezi uygarlığın içine çekilerek eıitildiğini, karşıtına benzeştiğini, hatta karşıtına hizmet etmekten kendini kurtaramadığını göstermektedir. 

Toplumsal doğanın komünal olan ve dayanışmaya dayanan özünden sapma sonucu gerçekleşen hiyerarşik devletçi sistemin, tüm toplumsal sorunların kaynağı olduğu açıktır. Toplumun ekosistemini bozan, dolayısıyla da insan türünün var oluş şartıyla oynayan bu sistem, bir köleleştirme ideolojisi olarak karşıtı olduğu ahlaki ve politik (doğal) toplumu bastırdığı ve gerilettiği oranda varlık bulmuştur ve bulmaktadır. Ortaya çıkmasından sonra tarihin karakteri ahlaki ve politik toplum ile hiyerarşik devletçi sistem şeklinde ikili bir karakter niteliğinde olmuştur. Toplum ve onun iktidar dışı kesimleri, egemenlikçi sisteme karşı demokratik komünal değerlerin savunuculuğunu yaparken, devletçi sistem hep bir saldırı halinde olmuş, toplumu sürüleştirmeyi temel toplum yaklaşımı haline getirmiştir. Başarısını toplumu güçsüzleştirmeye, iradesizleştirmeye, ahlaktan koparmaya ve politika dışı bırakmaya endekslemiştir. Bu nedenle de çok sistematik bir şekilde yürüttüğü toplum karşıtı faaliyetlerini bir an için bile olsa elden bırakmamıştır. Bu çabasında çok büyük mesafeler de kattetmiştir. 

Hiyerarşik devletçi sistem, esasında bir değerler sistemi, devletleşmeye kapalı bir yaşam tarzı olan kadın gerçekliğini önemli ölçüde kendi sınırları içine çekmeyi başarmıştır. 
'Güçlü kurnaz adam'a dayanan ve erkek egemenlikli bir sistem yaratan merkezi uygarlık, toplumu kadın şahsında düşürebilmiştir. Karşısındaki ilk direnişçi olan kadından köleliğin kaynağı olarak 'ilk ev kölesi' olan kadım yaratabilmiştir. İlk direnişçi olan kadını tapmak fahişesi haline getirerek esasında doğal toplum insanı olan Enkidu'yu sisteme çekmenin en etkili aracı haline getirmeyi başarmıştır. Bir kadın olan Athena'yı, kadın karşıtlığı üzerine kurulu olan egemenlikli sistemin temel tanrısı Zeus'un kafasından yaratabilmiş ve onun eliyle ana kadının eşitlikçi ve özgürlükçü sisteminin sonunu getiren kararı aldırabilmiştir. Havva şahsında ilk kadını erkeğin egemenliğini tanrısal bir buyrukla kabule ve teslim olmaya razı etmiştir. Bu yönüyle de köleliği adeta içirmeyi becermiştir. Mevcut sistem, kendisiyle yapısal olarak çelişik olan kadını ’metaların kraliçesi' haline getirerek, hem en büyük kazancını buradan elde etmekte hem de insanları daha çok da kaynaktan vurarak düşürmektedir. 

Hiyerarşik devletçi sistem, tarihte demokratik komünal değerlerin en büyük temsilcilerinden olan etnisite hareketlerini önemli ölçüde içine çekerek kendine benzetmeyi başarmıştır. Bencillik üzerine kurulu olan devletçi sistemin kurulduğu andan itibaren hep dışarı¬ ya doğru yayılmak isteyeceği, bu sapkın kurumun yapısı gereğidir. Devletin emperyalist amaçlı yayılma kalkışmalarında ilk karşılaştığı gücün etnisite hareketleri olduğu bilinmektedir. Etnisitenin hiyerarşik aşamayı geçmeyen komünal ve belli ölçüde özgürlükçü-eşitlikçi yaşamlarını korumanın yanı sıra devletin köleliği yaygınlaştırmasını engellediklerini söylemek mümkündür. Etnisitenin bu özgürlükçü mücadelesinin tarihte, ilk merkezi uygarlık olan Akad'ı, ilk imparatorluk olan Bahiri, zulümde sınır tanımaz bir karakterde olan Asur'u ve en genel anlamda da klasik köleciliğin zirvesi olan Roma'yı yıktığı bilinmektedir. Etnisitenin bu büyük anlam taşıyan direnişine rağmen devletçi sistemin yer yer etnisitenin önde gelenlerini içine çekerek iktidarlarına ortak etmek suretiyle etnisiteyi darbelediği, devletin ihtiyaç duyduğu taze kanı onlardan sağladığı da sıkça görülmektedir. Bu yönüyle devletçi gelenek, karşıtlarını önemli ölçüde kendi içinde eritmenin yanında onlardan beslenmeyi de başarmıştır. Onları sistemiçileştirmiştir. 

Hiyerarşik devletçi sistemin, sınıfsal karakterli olan ve sistemin merkezlerinde bir karşıt duruş anlamına gelen peygamberlik geleneğini de önemli ölçüde kendi sisteminin güçlendirilmesinde kullandığı bilinmektedir. 
Esasında demokratik komünal değerlerin temsili olma ve kölelik karşıtlığı temeline oturtulabilecek peygamberlik geleneğinden yararlanarak, insanlığa köleliğin olgunlaşmış dönemi yaşatılacaktır. Temiz ahlaklı, eşitlikçi, adil bir toplumsal düzen düşüyle mücadele yürüten ve bu uğurda çok büyük acılar çeken peygamberlik geleneği, amaçları demokratik komünal olan ama araçları bunları getirecek denli temiz olmayan bir gelenek olarak, bir taraftan halkın temel istemlerinin sesi olurken, diğer yandan 


egemen sınıfların kullandıkları araçları kullanmaktan kendilerini alıkoyamamışlardır. 
İktidarlaşarak özgürleşmek, iktidarlaşarak eşitlik ve adalet getirmek temel perspektifleri olmuştur. Zihniyette hiyerarşik devletçi sistemin çeperlerini aşamadıklarından, o sistem içinde erimekten kurtulamamışlardır. Hiyerarşik devletçi gelenek, karşısında amansızca mücadele yürüttüğü, öncülerini-peygamberlerini öldürdüğü bu kutsal geleneği de kendi içine çekerek, özünden uzaklaştırarak kendi iktidarı temelinde kullanmayı başarmıştır. 

Hiyerarşik devletçi sistem yarattığı toplumsal sorunların çözümünü amaçlayan ve esasında yeni bir toplum-birey arayışı olan Rönesans'tan da beslenmesini bilmiş bir sistemdir. Rönesans'ın bireye, topluma ve doğaya olan dogmatik bakışı kırmasını, kendisi açısından kullanarak adeta zincirlerinden boşalmış bir bencillik yaratmayı becerebilmiştir. 
Rönesans'ın komünal ve toplumsal olan amaçlarına uygun bir politik organ oluşturamayışı sonucu, ortaya çıkan tüm toplumsal değerler kapitalizmin ve pozitivist bilimin sıçrama tahtası haline getirilmiştir. Güçlenen, devletçi geleneğin yeni versiyonu olan ve Önderliğimizin 'genelleşmiş ve derinleşmiş kölelik' olarak tanımladığı kapitalizm olacaktır. 

Hiyerarşik devletçi sistem, kendisine karşı büyük bir mücadele yürütmüş olan Marksist geleneği de kendi içinde neredeyse tamamen eritmeyi, hatta ondan beslenerek ömrünü uzatmayı bilmiştir. Merkezi uygarlık, liberalizmin yumuşatan ama kendisine de benzeten yeteneğiyle Marksist gelenekten kendisi için üz mezhep yaratabilmiştir. Bir 'sol kapitalizm' olan reel sosyalizm, bir 'sağ kapitalizm' olan ulusal kurtuluşçuluk, bir 'orta sınıf kapitalizmi olan sosyal demokratlıkla hakim sistem, toplumda oluşan iç dinamikleri kendi içinde özümlemeyi başarmıştır. Büyük bir mücadele verilse de büyük bedeller ödense de hatta reel sosyalizmde olduğu gibi dünyanın üçte birine hakim olacak denli büyük bir sistem haline 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gelinse de sistemiçileşmekten kurtuluş gerçekleşmiyor. Sistem tüm bu çıkışları, mücadeleleri kendi içine çekerek bir yandan toplumsal dinamikleri yok ediyor, diğer yandan da kendine ortak üretiyor. Yani kendisi gibilerin sayısını arttırıyor. Bugün başta Çin olmak üzere bir dönemler kapitalizme karşı mücadele yürütmüş ve hatta başarı da elde etmiş pek çok devletin haline bakıldığında, sistemin bu fetihçi ve başkalaşıma uğratan karakteri çok daha net bir şekilde anlaşılır. 'Sistemle antagonist (uzlaşmaz) çelişkisi vardır', denilen ve öngörülen teori gereği gelecek yeni toplumun yaratıcısı olan proleteryanm bugünkü haline bakıldığında, emperyalist devletleri yönetenlerin, sistemi ayakta tutanların önemli bir kısmının bu gelenekten geldiği dikkate alındığında, kapitalizmin eritici özelliği daha net olarak görülebilir. Devrim yapacak ya da devrim yapması öngörülen güçler düşmanlarına çalışır hale gelmişlerdir. Sistem bugün, tüm yaşamını kapitalist sistemin yerine geçecek olan sosyalist sistemi inşa etmek için mücadele veren Marks'm mezarından bile para kazanır haldedir. Hem de en fazla para tahlili yapan, para düşmanı olan Marks'm mezarından. 

Tüm bu gerçekler merkezi uygarlığın gücünü vermenin yanı sıra ona karşı mücadele yürütenlerin nerede yanlış yaptıklarını, neden amaçlarına ulaşamadıklarını, alternatif olamadıklarını ve bu nedenle de sistem içinde erimekten kurtulamadıklarını verir bize. Ortak nokta olarak şu özetlenebilir: Tüm sistem karşıtı çıkışlar, devletçi sistemin hakim paradigmasından kurtulamadıklarından, özlem ve amaçları demokratik ve komünal olsa da araçları, yol ve yöntemleri bunu sağlayacak denli özgürlükçü olmadığından ve yaşamda kendileri yeterince sistem dışı olamadıklarından, sistem dışı bir sistem oluşturamamışlardır. 
Özcesi sistem içi bir kişilik şekillenmesiyle sistem dışına çıkmanın mümkün olamayacağını pratikleriyle ortaya koymuşlardır. İspatlanan şey şudur: sistemin düşünüşüyle, zihni ya¬ 



pılanması ve paradigmasıyla sistemin neden olduğu ve çözüm bekleyen sorunlar çözülemez. Yani sorun üreten bir kafa yapısının aynı sorunlara çözüm üretmesi mümkün olmuyor. 
İnsan ve toplumsal gerçekliklerin de inşa edilmiş gerçeklikler olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde, insanların yaşam tarzlarının onların zihniyetlerinden ve düşünüş tarzlarından kaynaklandığını görürüz. Bu da zihniyetin önemini ortaya koyuyor. Bu durumda zihniyet ile yaşam arasında bir uyumun olmasının zorunluluğu yanı sıra, bu ikilinin sistem dışı olması da gerçekleri örten egemenlikçi sistemin tuzaklarına düşmemek ve hakikate ulaşmak adına bir zorunluluk oluyor. Önderliğimiz bu çelişik gerçekliği 'düşüncesi komünal, kendisi özel' şeklinde tanımladı. Demek ki komünal düşüncelere sahip olmak, demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi komünal değerleri istemek yetmiyor. Hatta bunlar için mücadele etmek de yetmiyor. Önemli olan, bunları kişiliğinde somutlaştırmanın yanında komünal demokratik sistemi kurmak oluyor ki bunun da mevcut hiyerarşik devletçi sistemin her yönüyle dışına çıkmak anlamına geldiği açıktır. Bu açıdan sistem dışına çıkabilmek oldukça önemlidir. 
Zira ne adına olursa olsun sistem içinde kalarak yürütülen her türden mücadelenin enin¬ de sonunda sistemin yedeği haline gelmekten kurtulamadığı sıklıkla görülmüştür. 

İşte tam da böylesi bir noktada 31. yılına giren PKK, hiyerarşinin çıkışından ve sonrasında gelişen merkezi uygarlığın karşıt kutbunu temsil eden demokratik uygarlığın devlet dışı sistemini, her açıdan oluşturan bir hareket olma özelliği taşıyor. PKK'nin bugün hem dünya insanlığı açısından hem de devletçi sistem açısından önemi buradan kaynaklanıyor. 
Bir hareket olmasına karşın dünyanın gündemini bu kadar meşgul etmesinin, birbirine düşman olan devletlerin bile PKK konusunda birleşmelerinin altındaki temel neden, bu olmaktadır. Hiyerarşik devletçi güçler, kime ve nasıl bir güce karşı mücadele yürüttüklerinin 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gayet farkındadırlar. O nedenle de parçalı devletler olarak değil bir sistem halinde yaklaşım sergiliyorlar. Bunu bu güçlerin PKK'ye karşı her davranışında görmek mümkün oluyor. 
PKK'nin daha oluşum sürecinde NATO tarafından özel incelemeye alındığı, bu amaçla bir masanın oluşturulduğu, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin İran İslam Devrimi sürecinde işgal edilmesiyle açığa çıkan belgelerden anlaşılmıştı. Gittikçe gelişen PKK'ye karşı 12 
Eylül askeri faşist cuntanın ABD desteği ve yönlendirmesi sonucu gerçekleştiği ve cuntanın ardından en büyük baskıların PKK üzerine yöneltildiği, özellikle de PKK'nin zindanlarda teslim alınmak ve mücadele edemez hale getirilmek istendiği bilinmektedir. Yine Alman¬ ya'nın özel olarak PKK karşıtlığını örgütlemek üzere kapitalist sistem tarafından görevlendirildiği de bilinmektedir. 1990'lardan sonra PKK'nin tasfiyesi için dış güçlerin bir dediğini iki etmeyen işbirlikçi ve devletçi Kürt egemenlerinin PKK'ye karşı çok yoğunca kullanıldığı, hareketin onlar üzerinden dış kamuoyuna terörist olarak lanse edildiği bilinmektedir. Bununla da yetinilmeyerek hareketin üzerine imha amaçlı TC işbirliğinde çok yoğun ve kapsamlı operasyonlara girişildiği de hafızalarda hala canlıdır. Son olarak da İsrail, İngiltere ve ABD'nin bir planlaması şeklinde gelişen ve otuzun üzerinde devleti kapsamına alan 15 Şubat Komplosu'yla hareketin tümden etkisiz kılınarak tasfiye edilmek istendiği, güncel politikaların da aynı amacı gerçekleştirmeye dönük olmasından dolayı hala sıcaklığını korumaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için de Önderliğimizin 'İmralı Sistemi' denilen bir uluslar arası sistemde tutularak teslim alınmaya çalışıldığı, yaşanan her anda gözlemlenmektedir. Bu yönüyle İmralı'da yürütülen sistemik mücadele, bir an için bile olsa boşluk tanımayan cinsten olmanın yanı sıra amansızdır. 
Ancak tüm bunlara karşı büyük güç dengesizliğine rağmen insanlık açısından çok önemli bir mesafe kattedildiği görülmektedir. Peki, bu 


kadar görkemli ve büyük direniş, öğreti ve geleneğin sistem içine çekilmesine karşın acaba PKK neden sistem içine çekilemiyor? PKK bu kadar güç dengesizliğinin üstesinden nasıl geliyor? Peki, PKK'nin bu dinamizmi, gücü ve iradesi nereden geliyor? 

Soruları daha da arttırmak mümkün, ancak konumuz açısından yeterlidir. Açık ki sorulan ve sorulacak benzeri soruların en temel cevabı hareketin kendini dayandırdığı soy değerlerinde ve yaşam felsefesinde gizlidir. Yani özü oluşturan ve temsil eden değerler karşısındaki duruştur önemli olan. PKK de her eşitlik ve özgürlük, demokrasi talebinde bulunan toplumsal duruşlar gibi ahlaki ve politik toplumun değerlerine, yani devlet dışı kalmış toplumsal geleneğe dayanır. Ancak PKK'yi benzerlerinden ayıran en temel özellik ise bir Önderliksel hareket oluşu ve -tüm önderlerin sıradan insanlardan farklı oldukları gerçeğine rağmen- Önderliğinin özgünlüğüdür. Bu nedenle de 'PKK'nin bir Önderlik hareketi olduğu' tespiti daha da anlam kazanıyor. 

PKK temel karakteristik özelliklerini kendisini yaratandan almıştır. PKK, Önderliğindeki tüm değişim ve dönüşümleri takip ederek mücadelesini sürdürmüş ve sistem karşıtlığın¬ da çok önemli bir yere gelmiş bulunmaktadır. 
Bu açıdan PKK Önderliğindeki her değişimi ele alma, aynı zamanda PKK'deki değişimi de ele alma anlamına gelecektir. 

Önderliğimiz geçirdiği değişim ve dönüşümleri kendi yaşamını üç temel doğuş şeklinde ele alarak değerlendirdi. Bunlardan ilki doğal olan doğuşla başlayan ve toplumsal gerçeklikle çelişmenin başladığı zaman dilimini kapsar. Bu zaman zarfının en temel özelliği verili yaşamı olduğu gibi kabul etmemektir. 
Bunun da verili uygarlığı kabul etmemek anlamına geldiği açıktır. Çünkü verili ihanete uğramış yaşamın gerçek yaratıcısı merkezi uygarlıktır. Bu nedenle de çelişki ve çatışma esasında uygarlıkladır. Kabul edilmeyen odur. 
Bu yönüyle Hz. İbrahim'in put kırıcılığında 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sembolize edilen Nemrut tanrı-krallık sistemine karşı eyleminin benzerini yine aynı diyardan gerçekleştirmesi benzerdir. Her iki durumda da gerçekleşen hakim sistemin kabul edilmemesidir. Kendisine dayatılana kuşku ile yaklaşabilmek ve kendi alternatif toplumsallığını kurmaya çalışmaktır. Bu nedenle de mevcut toplumsal gerçeklikle çok yoğun bir mücadele içine girildiği görülmektedir. 

İkinci Doğuş dönemi, Kürt toplumsal gerçekliğinin temel noktalarda tespitinin yapıldığı ve bu gerçekliğin nasıl özgürleştirileceğine dair arayışların PKK örgütünü doğurduğu süreçtir. Bu şu anlama gelmektedir: "Kendine ihanet ettirilmemiş tek bir Kürt yoktur" temel tespitinden sonra, kendisiyle beraber kendi Kürt'ünü yaratma uğraşı içine giriyor. Bu uğraş, somutta PKK adlı örgütün ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Bu dönemde çok yoğun bir şekilde düşmana karşı mücadele yürütülüyor. 
Düşmanın 'bitirdim' dediği bir halk gerçekliğinden, direnen ve varlığını kabul ettiren bir halk gerçekliğini ortaya çıkarmayı başarıyor. 
Kendini, halkı yaratarak var ediyor. Prometheus'un tanrılardan ateşi (bilgeliği, bilinçlenmeyi, aydınlanmayı bu nedenle de kendi olmayı) çalıp insanlara getirmesi gibi, O da lime lime edilerek başkasının kılınmış halk gerçekliğini kendisi olması yönünde aydınlatıyor. 
Halkı başkalarının olmaktan çıkarıp kendisi haline getiriyor. Ona kimlik, kişilik ve irade kazandırıyor. Aslında gerçek insan olmayla buluşturuyor. Onlara evrenin en yetkin bir varlığı, dolayısıyla da mikro kozmos oldukları bilincini vererek, onları güç haline getiriyor. Ağlamanın, sızlanmanın, güçsüzlüğün devletçi sistemin karılaştırma politikalarının bir ürünü olduğunu kavratarak özgür iradeli ve kendine güvenen bir toplum olmanın azmini yaratıyor. 
Hitap ettiği halkı, insanlık için çok önemli şeyler yaptığı, devlet öncesi dönemle yani özüyle buluşturuyor. Bunlara dayanarak da insanlık içinde yeniden evrensel çapta etkide bulunacak, umut olacak bir duruş oluşturmaya 



çalışıyor. Tüm bu çabalara rağmen istediği ve amaçladığı özgürlük ve eşitliğe ulaşamıyor. 
Çünkü kendi sistemini kuramamıştır henüz. 
Arayışları kendisini benzerlerinin düştüğü hatalara düşmekten alıkoyacak bir düzeye getirecek ve merkezi uygarlıkla bu uygarlığın en güçlü olduğunu her an hissettirdiği bir mekanda -tek kişilik bir zindanda- tarihi bir hesaplaşmaya girişecektir. 

Tarihsel mirasta olduğu gibi mücadele araçları, amaçlarına denk olmayınca bu bir gerginliğe neden oluyor. Demokratik değerlerle, devletçi etkilerin bir'de olamayacağı temel tespitinden hareketle başta kendisi olmak üzere önderi olduğu hareket ve halkı her türden hiyerarşik devletçi etkilerden kurtarmanın arayışı içine giriyor. Bu dönem, tamamen kendi kendinin yaratanı olunan dönemdir. Toplumsal doğanın temel özellikleri çerçevesinde insanın kendi doğuranı haline geldiği dönem oluyor, bu dönem. "Genelde devlet odaklı, özelde kapitalist modern yaşamdan kopuş" olarak tanımlanan bu dönem, 3. Doğuş dönemi olarak adlandırılıyor ve yepyeni bir dönemdir. Bu dönemin önceki dönemlerden temel karakteristik farkı, hiyerarşik devletçi sistemden her yönüyle bir kopuşun sergilenmiş olmasıdır. Sisteme karşı mücadele yürütmenin kendi halkçı alternatif sistemini kurmayla taçlandırıldığı dönemdir. Merkezi uygarlığın devlet formülasyonuna karşı demokratik konfederalizmin ilanının gerçekleştirildiği dönemdir. Bu da şu demektir: halklar devlet dışıdır. Zaten ’halk'm tanımı, 'devlet dışı toplumsallık' şeklinde yapılır. Madem halk devlet dişiliği temsil ediyor, peki halkların politik organları, sistemleri var mıdır, varsa da devlet dışı mıdır? 

Halklar kolektif yaşar, toplumsaldır, dayanışmayı esas alır. Devlet bu toplumsallaşmaya karşıtlık temelinde ortaya çıkar ve toplumsallığı hep zayıflatmak ister. Bunu sağlamak için de toplumda çok sistematik bir şekilde parçalama faaliyeti yürütür. Çünkü toplumsallaş- 


31 






KOMÜNAR 


manın güç demek olduğunu bilir, parçalayarak esasında toplumu güçsüzleştirdiğinin çok iyi bilincindedir. Devletler bu nedenle hiçbir zaman örgütlü toplum istemezler. Kendilerini toplumun çobanı olarak gördüklerinden toplumdan sürülük beklerler. Toplumu parçalama ve dağıtma faaliyetinde gelinen aşama, kapitalist sistemdeki hiçbir toplumsal değer yargısı tanımayan, ama kendini de en özgür sanan sapkın bireyciliktir. Mademki devlet toplum dışıdır, toplum karşıtlığı onun mayasını oluşturur, o halde toplum da devlet dışılığına uygun bir sistem yaratmak zorundadır. O nedenle de halkların çözümü devlet dışı olmalıdır. 
Yoksa düşmanına benzeşme, ona hizmet etme kaçınılmaz olur. Tıpkı kendinden öncekilerde ol-duğu gibi. 

İşte Üçüncü Doğuş döneminde sistem kazanan, halkların devlet dışı toplumsal örgütlenmesi olarak demokratik konfederalizmin önemi buradan kaynaklanıyor. PKK bu sistemle kendisi gibi mücadele yürütüp de nihai anlamda başarıya ulaşamamış toplumsal kalkışmaların özlemlerini gerçekleştirecek bir sistemi dünya insanlığına sunuyor. İnsanlığa toplumsal sorunların çözüm yolunu gösteriyor. Bugün kaynağını merkezi uygarlıktan alan pek çok toplumsal sorun yaşanmaktadır. 
Devletli sistem bir gerçeklik olduğuna göre sorun her yerde var demektir. O nedenle de özgürlük, demokrasi, eşitlik ve kurtuluş ihtiyacı herkese ve her yere lazımdır. Bu da sorun üreten sistemin dışında olmak anlamına gelen demokratik konfederalizmi evrensel bir ihtiyaç haline getiriyor. 31. yılında PKK ve Önderliği merkezi uygarlığın karşıt kutbunu oluşturan demokratik uygarlığı bir sistem ve sosyal bilim ekolü halinde örgütleyerek hakim sistemle çok büyük bir hesaplaşmayı sürdürmenin iradesini göstermeye devam ediyorlar. 

Bu sistem dışı örgütlemenin arkasında çok derin bir tarihi bilincin olduğu açıktır. İnsanı doğanın en yetkin bir gerçekleşmesi olarak kabul etmeye dayanan, doğanın tüm bileşenleri karşısında insanı sorumlu kılan derin bir hissiyata dayanır. Doğayı canlı bir organizma görmenin yanı sıra onun tüm bileşenlerini de 


özne olarak gören derin bir ekolojik anlayışa dayanır. Dayanışmayı, birbirini tamamlamayı doğanın özünde bulan, toplumun da buna göre olmasının var oluş için gerekli olduğunu temel bir evrensel ilke olarak belirler. Toplumsallaşmayı bu nedenle insan türünün var oluş koşulu olarak değerlendirir. Doğanın insan da dahil tüm bileşenleriyle birlikte merkezi uygarlık sürecinden beri yaşadığı temel toplumsal sorunları çözmenin anahtarı haline getirdiği demokratik konfederalizmi bir tercihten ziyade toplumsal doğanın çoklu ve çeşitli yapısına en uygun sistem olarak benimser. Toplumun çoklu, çeşitli ve zengin yapısına en uygun politik örgütlenmenin demokratik konfederalizm olduğunu, yaşamın öğrettiği en temel ders olarak benimser. Bu sistemi herkesin kendini politik ve ahlaki olmak kaydıyla, çünkü bunlar toplumun var oluş koşullarıdır, özgürce ifade ettiği bir sistem halinde ele alır. Böylelikle de herkesin özne yani canlı olmasının bir gereği olarak yaşama en aktif bir halde katılımın önünü açar. Yaşamın bu zenginliğinin ve canlılığının karşıt ucunda yer alan devletçi sistemin de ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koyar. Devletçi sistemin toplumun çoklu yapısına hiç uymayan, tekleştiren sistem olduğunu temel bir hakikat olarak değerlendirir. Hangi maskeyi takarsa taksın tüm devletleri totaliter olarak ele alır. Devletten uzak durmayı halklar açısından bu nedenle önemli ve gerekli görür. 
Devletçi sistemin doğanın özüne uymayan özneleştiren-nesneleştiren zihni yapılanmasını bir sapkınlık ve gerçekten kopma olarak değerlendirir. 

Daha da uzatılabilecek ve özü itibariyle yaşamın ne olduğuna ve nasıl olması gerektiğine dair sergilenen arayışlar sonucunda, bugün demokratik uygarlık sistemi içinde yer alan tüm devlet dışı toplumsal kesimlerin gelecek arayışlarının daha da sistemli hale geldiğini, doğanın PKK ve Önderliği şahsında en güçlü bir gerçekleşmeyi yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yönüyle de geleceğin daha fazla halkların kılındığını söylemek mümkün hale gelmiştir. Halkların devlet dışı çözümünü gerçek anlamda ortaya koyan PKK'nin 31. yılı tüm insanlığa kutlu olsun. 
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AHLAKIMIZ TOPLUMSALLIĞIMIZDIR 


İnsanlığımız kendini var eden iki temel olgunun dayanma sınırlarını zorlayan saldırılarla karşı karşıyadır. Kendisiyle birlikte tüm canlı hayatın sürdürülüp sürdürülemeyeceği geleceği için direniş temelinde yeni kararlar alıp alamayacağıyla, bu kararların doğruluğu ve uygulanabilirliğiyle doğrudan bağlantılı bir duruma gelmiştir. 

Çeşitli bilim insanları, felsefeciler, sosyologlar ve siyaset bilimcilerince içinde bulunduğumuz süreç kıyametin öngünleri olarak adlandırılmaktadır ve bu hiç de abartılı bir tanımlama değildir. Doğamız; havası, suyu, toprağı ile alarm sinyalleri vermektedir. İkinci doğa olarak tanımladığımız toplumsallığımız ise daha ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Doğa yaşadığı zorlanmayı afetler, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, akarsu kaynaklarının kuruması ve çölleşme gibi biçimlerde dışa vururken toplumsallığımız çözülmeyle, çatışma ve kargaşayla, açlık ve yoksullukla, eşitsizlik ve adaletsizlikle, artan nüfus sorunları, işsizlikle dışa vurmakta; kapitalist uygarlığın saldırıları altında adeta intihar çizgisinde seyretmektedir. 

Kıyametin kapısında 

Beş bin yıllık devletçi uygarlık tarihinin hiçbir döneminde toplumsallığımız ve doğamız böylesine büyük sorunlarla karşı karşıya gelmemiştir. Toplumsallığımızın ve doğamızın kapitalist modernite döneminde karşı karşıya getirildiği sorunlar ve bunların yol açtığı sonuçlar, devletçi uygarlığın ortaya çıkışından bu yana geçen beş bin yılın toplamından daha büyük ve derin yıkımlara yol açmıştır ve bu katlanarak devam etmekdir. 


-Şiyar KOÇGİRİ 

insanlığın geçmiş süreçlerde yaşadığı krizli ve kaoslu süreçlerden farklı olarak bugün gerek doğamızda gerek toplumsallığımızda ortaya çıkan sorunlar ülkesel ve bölgesel olmaktan daha fazla küresel bir nitelik taşımaktadır. 
Toplumların bünyelerinde ortaya çıkan hiçbir ekonomik, siyasal, sosyal krizin kendiyle sınırlı olmadığı hem küresel krizden kaynağını aldığı hem de küresel krizi derinleştirerek tüm insanlığı ilgilendirir hale geldiği her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. 

Sorunu tanımlamak yarı yarıya çözmektir 

Günümüz insanlığı bugün yüz yüze geldiği sorunları bırakalım aşmayı, bu sorunları tanımlama ve nedenlerini ortaya koyma gücünü bile gösterememektedir. Bu temelde yürütülen çabalar bir hayli yoğun olmakla beraber, öylesine büyük bir zihinsel keşmekeşle, bilgi kirliliğiyle, yöntem karmaşasıyla karşı karşıyadır ki içinden çıkıp her şeyi yerli yerine oturtmak hiç de kolay değildir. Bu anlamda yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. sorunlardan daha fazla zihinsel sorunlar çözüm beklemektedir. 

İnsanlığımız tarihin çeşitli süreçlerinde olduğu gibi kendi geleceğiyle ilgili olarak kapitalist sistemle, dayandığı tarihsel arka planla bir kez daha yeniden hesaplaşmak ve kaybettiği yerden kazanmayı başarmak durumundadır. 

Çözmek zorunda olduğumuz sorun toplumsallığımızın ve doğamızın kendini devam ettirip ettiremeyeceğiyle ilgilidir. Çapı ve derinliği tüm insanlığımızı ve doğamızı kapsamaktadır. Dolayısıyla sorgulama düzeyimiz bu denli kapsayıcı ve kucaklayıcı olmak, ülkesel ve bölgesel bazdan daha öteye küresel bir perspektife şimdiki zamandan tüm zamanlara ulaşmak zorundadır. 

Arayışımız sorunumuz kadar büyük olmalıdır 

Doğa, oluşumu ve işleyişi itibariyle insan iradesi dışında, insan yaratımı olmayan bir gerçekliktir. Sağladığı olanaklar ve sunduğu koşullar ile toplumsallığımızı üzerinde var ettiğimiz, geliştirdiğimiz doğayı yeniden inşa etme, 'bu eskidi yerine yenisini yapalım" gibi bir şansımız ve lüksümüz yoktur. Ancak kapitalist uygarlığın dayattığı yıkımı engelleyecek, doğamızın kendi kendisini yenilemesine destek olacak bir uygarlık sistemini açığa çıkararak katkımızı sağlayabiliriz. Bu yaşanan doğa sorunlarının aşılması için yeterli olacaktır. Tüm çabalara ve hâkim olma uğraşlarına rağmen doğanın kendi iç yasalarıyla yürüdüğü, insanın da tabi olduğu bu yasaları değiştirmenin mümkün olmadığı, kendisiyle uyumlu bir yaşam kurgulanmadığı ve var olan kapitalist uygarlık yaklaşımları sürdürüldüğünde doğanın buna dayanamayacağı net bir biçimde açığa çıkmıştır. 

Açığa çıkan bir başka gerçek insan toplumsallığında yaşanan bozulmanın derinleşerek doğayı da bozar bir hale geldiğidir. Artık kabul edilmektedir ki ekolojik yıkım toplumsal yapıda ortaya çıkan bozulmanın ve sapmanın tarihsel süreç içinde derinleşmesiyle ve kapitalist sistemde bunun zirveye taşınmasıyla ilgilidir. Kendi içinde eşitlikçi, dayanışmacı, özgürlükçü özelliklerini yitiren, egemenlik, sınıflaşma, ayrıcalık, baskı, sömürü, yalan, şiddet ve zor sarmalına dolanarak önce zayıf düşen sonra hastalanan ve günümüzde ölümcül bir duruma ulaşan sorunlu toplumsallığımız karşı karşıya bulunduğumuz ekolojik yıkımın da nedenidir. 

Doğadaki yıkıma da neden olan toplumsal bozulmanın önüne geçmek mümkündür. Zira toplumsallığı insanın kendisi yaratmış ve ge¬ 


liştirmiştir. Yine bozulması ve tahrip edilmesi de insanın eseri olarak gelişmiştir. Bilebildiğimiz kadarıyla evren içinde canlılık özelliklerini en üst düzeyde temsil eden, evrimin zincirindeki en son halkayı oluşturan insan türü, sadece kendi varlığıyla değil, tüm canlı hayatın sürdürülmesini sağlama zorunluluğu ve sorumluluğuyla da karşı karşıyadır. Kendi dışındaki tüm evrene karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin ön koşulu ise içinde bulunduğu ve yıkıma uğratılan toplumsallığını yeniden kurmasından geçmektedir. 

Yeniden toplumsallaşma, yeni bir toplumsallaşma 

Toplumsallaşma bir insan yaratımı olarak tarih içinde sayısız kere değişikliğe uğratılmış, bu değişiklikler değişik felsefeler, dinler ve sosyal bilimlerce farklı adlandırmalara konu olmuştur. İlkçağ, ortaçağ, yeniçağ, ya da anaerkil dönem, kölecilik, feodalizm, kapitalizm gibi adlandırmalarla ifade edilen bu süreçlerde insan toplumsallığı farklı kurallar, farklı öncelikler ve sorunlar temelinde yürütülmeye çalışılmıştır. Ancak günümüz kapitalist uygarlığına kadar toplumsallığımızı koruyan yapılar bir biçimiyle varlıklarını, dolayısıyla da insan toplumsallığını korumayı başarabilmişler, zaman içinde artsa da toplumsal sorunların tüm insanlığı ve doğayı tehdit edecek bir boyuta ulaşmasına izin vermemişlerdir. Bu nedenle yeniden ve yeni bir toplumsallaşma insani varlığımızı sürdürmenin olmazsa olmazı haline gelmiştir. 

Toplumun vicdanı 

Toplumsallığımızı koruyan temel yapıtaşlarının başında AHLAK gelmektedir. Toplumsal sorunların ortaya çıkması ve derinleşmesiyle ahlakın zayıflatılması arasında derin bir bağ vardır. Toplumsallığını en kutsal değer olarak algılayan insan akimın bunu korumak ve geliştirmek için tespit ettiği kurallar toplumun ahlak yasaları olarak belirmiştir. İlk ahlak yasalarının en temel vurgusu toplumsallığın korunmasıdır. Bunun için gerekli olan toplum yararını gözetme, eşitlikçilik, adalet, paylaşım, dayanışma, doğruluk, emek gibi olgular ahlakın içeriğim oluşturmuştur. Bu içeriğiyle ahlak "toplumun vicdanı" gibidir. 

İnsanlık günümüzde sermaye ve iktidar tekellerinin dayatması altında, bireyciliğin kıskacında, en fazla toplumun bu ahlak yasalarını tahrip etmektedir. Dizginsiz geliştirilen bireycilik, toplumsuz da insanın yaşayabileceği yalanma herkesi inandırmaya çalışmaktadır. Yabancılaşmanın inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüzde sanal bir toplum yaratılmakta tüketici, bireyci, toplumdan, tarihten ve gelecekten koparılmış, bu biçimde de yaşanabileceğine inanan bir insan tipi ve bunlardan oluşan içi boş, insani niteliklerinden uzaklaşan, iradesiz, tehlikeli, kendi var oluşunu kemiren bir yığın şekillendirilmektedir. 

"Mahşerin dört atlısı" 

Kapitalist uygarlığın zihinsel formasyonunu oluşturan bilimcilik, dincilik, milliyetçilik ve cinsiyetçilik insanlığın başta zihniyet yapısı olmak üzere, ahlakını, ekonomisini, ekolojisini ve politikasını dumura uğratıyor. Bilinçleri karartıyor, ahlaksızlaştırarak toplumsal bağlarını parçalıyor, politikanın dışına itiyor, ekolojisini ve ekonomisini dağıtıyor. 

Bu anlamıyla insanlığımız kendi toplumsallığının nasıl ortaya çıktığını ve şekillendiğini Bunun kendisine neler kazandırdığını, Toplumsallığının nasıl sakatlandığını, hangi aşamalardan geçtiğini, nelere mal olduğunu, Kendini büyük güç yapan toplumsallığının sakatlanmasına ve saptırılmasına hangi koşullar altında ve neden izin verdiğini, 

Bunu sağlamak için tarih içinde kimlerin hangi araçları ve yöntemleri kullandığını Günümüzde bunun nasıl bir düzeye geldiğini ve nelere yol açtığını 

Hepsinden önemlisi, insanlığı tüm kazanından ve doğasıyla tehdit eder duruma gelen 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toplumkırımın önüne nasıl geçileceğini derinlikli-bütünlüklü izah etmekte inanılmaz bir karmaşa yaşamaktadır. 

İşte bu bağlamda toplumu yeniden tanımlamak, nasıl oluştuğunu, hangi temel ilkeler üzerinde yükseldiğini görmek ve bunların arasında ahlakı gerçek tanımına ulaştırmak hayati önem taşıyor. 

"Ahlak toplumun tutkalıdır" 

Ahlakın toplumsal yaşamdaki rolü her dönem belirleyici bir olgu olarak ele alınmış ve üzerinde büyük yoğunlaşmalar yaşanmış bu konuda ciddi bir birikim ortaya çıkarılmıştır. İnsanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde karşılaştığı bunalımların ahlakın zayıf 


Ahlaki kurallarını ve bunlara bağlılığını yitiren bir toplum, toplum olmaktan çıkmış demektir ki bu hale gelmiş bir topluluk her türlü tehlikeye açık ve yine her türlü tehlikenin kaynağı durumuna gelmiş demektir. 


düşürülmesiyle, saptırdmasıyla, özünden uzaklaştırılmasıyla ilişkisini kurmuş ve bu durumu en tehlikeli, en lanetli durum olarak tanımlamıştır. Karmaşıklaşan ve kapsam kazanan toplumsal yaşamın sürdürülebilmesindeki önemi nedeniyle ahlak büyük yoğunlaşmalara, öğretilere ve çıkışlara konu olmuştur. Bu ahlakın toplumsal yaşamdaki rolü ve işleviyle ilgili olup tüm zamanlar için geçerli bir realitedir. 

Ahlakı toplumun oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli olan kurallar olarak tanımlayabiliriz. Bu en başından günümüze tüm toplumsal yapılar için vazgeçilmezdir. Hiçbir toplumsal yapı ahlak kuralları olmaksızın bir 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araya gelemeyeceği gibi bu kurallarını koruyup geliştirmeden varlığını sürdüremez. İşte ahlakın rolü böylesine hayati ve vazgeçilmezdir. Ahlaki kurallarını ve bunlara bağlılığını yitiren bir toplum, toplum olmaktan çıkmış demektir ki bu hale gelmiş bir topluluk her türlü tehlikeye açık ve yine her türlü tehlikenin kaynağı durumuna gelmiş demektir. 

"Toplumsal yasaların temelini oluşturan yasa, toplumun ahlaki bir örgüden oluşuyor olması gerçeğidir. Ahlak, insanın bir arada olmasına neden olan ihtiyaçların insanda yarattığı edimlerin dışavurumudur. Ahlak aynı zamanda bir insanın gönüllü birliktelikten doğan yaşam gerçeğinde kendi görev ve sorumluluklarını insani bir görev olarak bilmesi ve yerine getirmesidir. Birlik olmayı bilmek, paylaşımcı olmak, eşitlikçi ve adaletli olmak, bu ve benzeri değer yargılarının pratik yaşayanı olarak etkinliklerde bulunmak ahlakiliktir" 

Ahlakı böyle ele aldığımızda yaşadığımız sorunların çözümünün büyük bir mücadeleyi gerektirdiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü ahlak ve ahlakilik ruhta, duyguda, düşüncede toplumsallığımızı yaralayan, görmezden gelen, reddeden tüm uygarlık kalıplarının, kodlarının, şifrelerinin ruhta, duyguda, düşüncede ve davranışta aşılması demektir. Bu sağlanmadan, uygarlıkla barış içinde, onun nimetlerinden sonuna kadar yararlanarak, onun kurguladığı yaşama karşı güçlü bir ret içine girmeden bu mücadeleden başarıyla çıkmak mümkün değildir. 

"Ahlak aslında toplumsal özgürlüğün gelenekselleşmiş biçimidir. Son tahlilde bilinçtir. 
Ahlakı kalmamış toplumun özgürlüğü de bitmiş demektir. Ahlaksız toplum bitmiş toplumdur. O halde toplumu dönüştürme çabalarında ahlakı esas almak, ahlaksız olmamak vazgeçilmez bir ilkedir. Ahlaka yer vermeyen sosyal akımların kalıcı olmaları beklenemez■ Toplumu dönüştürme kararlılığı olanların özgürlük ahlakıyla bağlarını asla yitirmemeleri gerekir" 


"İnsan toplumsuz, toplum da ahlaksız olamaz" 

İnsanı diğer canlı türlerinden ayıran özelliklerin, insan türünün ortaya çıktığı andan itibaren var olmadığını, ilkin daha çok da biyolojik farklılaşım olarak bir kopuşun gerçekleştiğini ; mitolojik-dini-felsefî anlatıların ve izahların aksine insan türünün kendini diğer canlılardan ayıran ve onu tüm canlı türlerinin ve hatta tüm evrenin özeti haline getiren özelliklerinin zamanın bir noktasında başladığını, bu ayrım noktasının ise insanın toplumsallığa adım attığı süreç olduğunu biliyoruz. 

Var oluşun insanda tezahür edişi diğer canlı türlerinin aksine daha yüksek bir formda ve içerikte gerçekleşmiştir. Zaten onu tüm canlılardan daha üstün niteliklere taşıyan da bu gerçekliğidir. Bir tür olarak kendi varlığını sürdürebilmesi için başvurduğu arayışlar insanı bir sürü olmanın ötesine geçmeye, derinlik kazanmaya ve diğer canlı türlerinin yaşadığı sürü halinden daha ileri bir birliktelik yaratmaya zorlamıştır. Milyonlarca yılı bulan bir sürecin sonunda insanın diğer canlı türlerinden farkını belirginleştirecek ve onu tüm canlı hayatın en nitelikli canlısı yapacak özelliği onun toplumsallaşması olmuştur. 

Klan, toplumsallaşmanın kök hücresidir. 

"Şimdi yeryüzüne geri dön 

Aklın karışmış ve kalbin kararsızsa 

Yolu açıkça göreceğin yere en başa geri dönmelisin " -Bııda- 

Toplumsallığmı koruduğu oranda bir tür olarak varlığını devam ettirebileceğinin bilincine ulaşan insan bunu en temel hakikat olarak kavramıştır. Toplumsal formun ilk biçimi olarak klan yaşamı toplumsallığın en kutsal gerçek olarak kabul edildiği bir süreci ifade etmektedir. Klan yaşamı bu nedenle toplumsallaşmanın kök hücresidir. Sonraki bin yıllar içinde zayıflayan ve bugün yıkımın eşiğine gelen toplumsal yaşamın tedavisinde bu kök hücrenin tanınması büyük önem arz etmektedir.İnsanın varoluş gerçeği toplumsaldır. İnsan, gücünü, yeteneklerini, diğer canlı yaşamın tüm özelliklerini içeren ve onları aşan niteliğini toplumsallaşma süreci içinde kazanmıştır. Üreme, beslenme ve korunma ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bir tür olarak devamlılığını sağlayabilmek için bulduğu yol toplumsallaşma olmuş ve bunu en büyük kutsallık olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla KLAN yaşamına yön veren tüm değer yargıları, iyi ve kötü, fayda ve zarar, anlam ve anlamsızlık toplumsallığa hizmet temelinde ele alınmıştır. 

Klan toplumu 'Ahlaki toplum'dur 

Ahlak işte bu kutsallığın korunması ve geliştirilmesi temelinde açığa çıkarılan kurallar toplamı olarak vücut bulmuştur. İnsan kendini 


İnsanın temel gücünü ve kudretini oluşturan 

nasıl ki toplumsallığı ise güçsüzlüğünün nedeni de 

toplumsallığının çeşitli nedenlerle zayıflatılması ve çözülmeye zorlanmasıdır. 


evende tüm varlıklardan ayıran, gücünün kaynağını oluşturan toplumsallık olgusunu bütün ölçülerinin temeline koyarak insansal yürüyüşünü devam ettirebilmiştir. Tarihin tüm dönemlerinde insanlık kafası karıştığında, işler içinden çıkılmaz hale geldiğinde, bir şeyin iyi veya kötü olup olmadığı noktasında tereddüde düştüğünde toplumsallığı bir ölçü olarak kullanmıştır. Karşılaştığı çözümsüzlükleri toplumsallığına vurarak, toplumsallığı karşısında sorgulayarak aşmayı esas almıştır. Toplumsallığa hizmet eden, toplumsal birliği, güveni, esenliği esas alan iyi, güzel, yararlı; tersi durumlar zararlı ve kötü kabul edilmiştir. Bir 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işin, bir eylemin, bir söylemin, bir fikrin ve duygunun iyi-kötü, güzel-çirkin, yararlı-zararlı oluşu bu ölçüye göre belirlendiğinde ortak kabul gören yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. İşte tüm topluluk üyelerinin gönüllü kabulüne dayanan, bir arada olmanın ve bunu sürdürmenin güvencesi sayılan kurallar toplamı ahlaktır. 

Buradan hareketle ahlaklaşma ve insanlaşma aynı ve bir anlama gelmektedir diyebiliriz. 
Zira insanın ahlaka ulaşması aynı zamanda toplumsal bir varlık olmasıyla, hayvanlar aleminden sıyrılmasıyla aynı anlama gelmektedir. Ahlak insanı diğer canlı türlerinden ayıran toplumsallığa uygun yaklaşım, davranış ve tutumların, düşünüş, söylem ve duyguların tüm topluluk üyelerince kabul edilmiş kuralları olarak kendini ilkin klan toplumunda açığa çıkarmıştır. Bu nedenle klan toplumunu 'Ahlaki toplum' olarak adlandırıyoruz. 

"Ahlak bir toplumun çimentosu gibidir. Ahlakı olmayan hiçbir toplum yoktur. Ahlak insan toplununum ilk örgütlenme ilkesidir. Esas işlevi, analitik zekâ ile duygusal zekânın toplumun iyiliği için nasıl düzenleneceği, nasıl ilke ve tutumlar haline getirileceği ile ilgilidir. 
Tiim topluma eşit düzeyde ama farklılıkların rolünü, hakkını da gözeterek davranır. Başlangıçta toplumun kolektif vicdanını temsil eder. 

Toplum, ahlaki ilkeler üzerinde inşa edilen ilişkiler toplamıdır. 

İnsanın temel gücünü ve kudretini oluşturan nasıl ki toplumsallığı ise güçsüzlüğünün nedeni de toplumsallığının çeşitli nedenlerle zayıflatılması ve çözülmeye zorlanmasıdır. 
Bunu şöyle de anlayabiliriz, toplumsallığı oluşturan, koruyan, geliştiren ahlakın zayıflatılması insanı da güçsüzleştirmiştir. Zira ahlak yukarıdaki tanımlardan da hareketle toplumu toplum yapan, bir arada tutan, geliştiren varlığını güvence altına alan güç kaynağıdır. Toplum ahlaki ilkeler üzerinde inşa edildiğinde insan sürü olmaktan kurtulmuş, güç kazanmış 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ve kendim anlamlı kılabilmiştir. Ahlaki ilkelerin yönlendirdiği yaşam bütünlüğü insan yaratıcılığının ve gelişiminin zemini olmuştur. 
Toplumsallığa kutsallık derecesinde bağlı olmayı emreden, içindeki bireyi bu temelde yoğuran, şekillendiren ve toplumsallığın yararına işleten en temelde ahlak olmuştur. O yüzden tüm kutsallıklar, inançlar ve metinler özünde ahlak temelli olarak düzenlenmişlerdir ve tümünün kaygısı toplumsallığın devamıdır. 

Ahlak konusunda tarihsel bir arka plan ve genel bir tanımlama olarak bunları belirtebiliriz. Ancak ahlak ilişkili olduğu olgular, kavramlar, konular kapsamı dikkate alınacak olursa daha derinlikli yaklaşmayı zomnlu kılmaktadır. Çünkü toplumsallaşma ahlakın serüveni ile bir ve yaşıttır. Ahlaktaki bozulma toplumsal bozulma ve sorunları, toplumsal bozulma ahlaktaki bozulma ve yozlaşmayı getirmiştir. Her iki olgu böylesine iç içe bir özellik sergilemektedir. Bu nedenle ahlak olgusunu toplumsallığın temeline oturtmalı, günümüz insanlığının yaşadığı toplumsal sorunları da bu temelde tanımlamalı, yaşanan bozulma ve yıkıma da bu eksende çözümler aramalıyız. 

Ahlaktaki yozlaşma uygarlık olgusunun doğuşuyla bağlantılıdır 

Toplumsallaşmanın gücünü gören ve bu temelde kendi anlamını yaratan insan, toplumsallığından aldığı güçle sadece diğer canlılardan farkını açığa çıkarmamış, bugünümüze dek uzanan maddi-manevi büyük değerler yaratmıştır. 

MÖ. 12.000'lere kadar Mezopotamya'da ana-kadm öncülüğünde gelişimini sürdüren klan topluluklarının bu tarihten itibaren büyük bir devrimsel patlama yaşadığı, bu devrimin ortaya çıkardıklarıyla ancak Rönesans ve Sanayi Devrimi'yle kıyaslanabileceği günümüzde birçok bilim insanının ve tarihçinin ortak kabulüdür. 

Ana-kadmın doğal otoritesi ve bu temelde¬ ki öncülüğü altındaki klan toplumu, M.Ö. 


12.000'lerden itibaren iki farklı biçimde değişime uğramıştır. Biri tarım devrimi biçiminde Yukarı Mezopotamya'da diğeri kent devrimi biçiminde Aşağı Mezopotamya'da gerçekleşen bu devrimler daha sonraki süreçler üzerinde belirleyici bir etkide bulunmuştur. Yukarı Mezopotamya'da Tel Xalaf Kültürü olarak adlandırılan gelişme tarım devrimi temelinde, doğal toplum değerleri üzerinde ve kadın eksenli gelişirken; Aşağı Mezopotamya'da ortaya çıkan El Ubeyd Kültürü ise kent devrimi temelinde ve ataerkil bir özellikte gelişmiştir. 

Verimli topraklar üzerinde ve sulak alanlarda gelişme gösteren El Ubeyd Kültürü büyük bir tarımsal üretkenlik ve artı ürün ortaya çıkarmış, hızlı bir nüfus patlaması yaşanmış bu da köy tipi yerleşimden kentleşmeye geçişi getirmiştir. Kentleşme ise daha fazla ürünü gerektirdiği için daha kapsamlı bir toplumsal işbölümünü ve örgütlenmeyi gerektirmiştir. 
Bu, gelişkin sulama kanallarının ortaya çıkması, gelişkin bir işbölümü ve örgütlenme demektir. Rahiplerin öncülüğünde yaşanan bu gelişmeler artık ürün gaspının, buna uygun zihniyet yapılarının, toplumsal farklılaşmanın temellerini atarak, bir anlamda uygarlık denen devletçi ve iktidarcı sistemini yol açtığı toplumsal sorunları başlatmıştır. 

Aslında ilk başlarda kentte belirgin bir sömürü ve sınıflaşma yoktur. Hatta ilk kent olan Uruk'un kurucusu Tanrıça İnanna'dır. Tanrıça kültürü ve bunun esas aldığı doğal toplumun komünal özellikleri hâkimdir. Ancak yukarıda saydığımız gelişmelere paralel tanrıça kültürü ve inanışının altı rahipler tarafından kurnazlıkla oyulmuştur. 

İnanna, ataerkil sisteme karşı ideolojik bir karşı duruştur. 

Ana-kadm ya da tanrıça kültürünün temsil ettiği komünal toplum değerleri, yaklaşık iki bin yıl kadar rahiplerin temsil ettiği iktidarcı ve devletçi kültüre karşı bir direniş sergilemiştir. Tanrıça İnanna ve Enki daha ilerleyen süreçlerde Marduk ve Tiamat şahsında ortaya çıkan çatışmalar, özünde yeni gelişen kent temelli, ataerkil özellikte ve rahiplerin başını çektiği iktidarcı-devletçi uygarlıkla ana tanrıçanın temsil ettiği komünal, ahlaki toplum arasındaki çatışmanın kişileştirilmiş ve destansı bir anlatıma kavuşturulmuş halidir. 

Yukarı Mezopotamya'da ana tanrıça kültürünün ve komünal özelliklerin güçlü olması nedeniyle gelişemeyen artı-ürün gaspı, talan, sınıflaşma Aşağı Mezopotamya'da ortaya çıkabilmiştir. Nüfus birikmesi, üretimde yaşanan hızlı artış, bunun için kullanılan üretim teknikleri ve örgütlenmeleri kentin yeniden düzenlenmesini gerektirmiş, bilgi tekelini elinde bulunduran rahiplerin öncülüğünde gerçekleştirilen bu düzenleniş uygarlık dediğimiz sürece yol açmıştır. 

Zigguratlarda kurumlaşan rahiplik toplumu buradan yönetmeye başlamış, toplumu sokmak istediği yeni kalıbın ideolojisini adım adım zigguratlarda geliştirmiştir. Uygarlığın ortaya çıkış süreci de diyebileceğimiz bu süreçte düşüncede büyük bir gelişme yaşanmıştır. Doğal toplumda hâkim olan somut düşünce yani olay ve olguları ancak birebir yaşadığında algılayabilen ve yorumlayabilen düşünce yerini soyut düşünceye bırakmıştır. Zigguratlarda geliştirilen ideolojik yaklaşım düşüncede yaşanan bu gelişmeye de yaslanarak kendini topluma hâkim kılabilmiştir. Doğa temelli inanışların yerini soyut göksel düzen almış, mitolojide kurgulanan "yeni" düzen giderek somutlaştırılmıştır. 

Ahlaka ilk darbe 

Kentlerde, rahiplerin öncülüğünde şekillenen bu sistemde yönetim giderek daha çok erkek karakter kazanmış ve ataerkil, sınıflı, sömürücü uygarlığın temelleri atılmıştır. Henüz devlet özelliği kazanmasa da Sümer kentlerinde ortaya çıkan bu yeni sistem , devletin tohumu olarak kabul edilmektedir. Bu ilk tohum 



zamanla büyüyecek, gelişme göstermek için ideolojik hakimiyetini derinleştirecek bunun yanında zor ve şiddet aygıtlarıyla donanacak ve kent içinde geliştirdiği egemenliği, devletleştirecek ve çevreye hâkim kılarak varlığını devam ettirme yoluna gidecektir. Bu en başta toplumsallığın yeni bir zihniyet temelinde ele alınması, toplumun eşitlikçi, özgür, komünal ahlak örgüsünün değiştirilmesi demektir. 

Zor aygıtları, talan ve gaspın kurumlaştırılması, sınıflaşmanın topluma kabul ettirilmesi yani devlet, öncelikle zigguratlarda rahipler tarafından geliştirilen mitolojik ideolojinin topluma benimsetilmesiyle mümkün olabilmiştir. Bu her şeyden önce toplumun ahlaki ilkelerinin kendine bağlılığının, toplumsallığı kutsayan özelliğinin, en yüce amaç olan topluma hizmet, topluma bağlılık, topluma sadakat, dayanışma, paylaşım, ortaklaşmacılık duygularının tanrıya ve onun yeryüzündeki temsilcisi olarak tanrı krala çevrilmesidir. 

İnsanları yeni ortaya çıkan devletçi, sömürücü ve sınıflı uygarlığın hizmetine koşturabilmek için toplumsal birliğin harcı olan ahlakın saptırılması yoluna gidilmiştir. Bu zorunludur. Sadece şiddetle insanların köleliğe razı edilmesi mümkün değildir. "Yeni" bir ahlak anlayışı hâkim kılınmadan toplumun eşitlikçi, özgürlükçü yapısından koparılması gerçekleştirilemez. Komünal toplum da dediğimiz ahlaki toplum böylelikle ilk darbeyi almış ve toplumsal sorunlar da başlamıştır. Ana tanrıçada temsilini bulan eşitlikçi, özgürlükçü komünal değerlerin yerini hiyerarşik dönemden başlamak üzere göksel tanrılarda temsilini bulan değerlerin alması, ahlaktaki bölünme ve bozulmanın temel nedenidir ve ahlaki sorunların başlangıcını temsil eder. 

Kadının köleleştirilmesi ahlakın ve toplumun yıkımıdır 

Kadın öncülüğündeki komünal toplumu ahlaki toplum olarak adlandırmıştık. Ahlaki toplumun tasfiyesi ve yerine iktidarcı, devletçi, ataerkil sistemin geçirilmesi bizzat kadının hedeflenmesi sonucu gerçekleşen bir durumdur. Doğaya inanış ve ahlakilik temelindeki ilk toplumsallaşmada kadının öncü-başat bir rol oynaması, kadının hem doğaya yakın oluşuyla hem de toplumsallaşmaya açıklığıyla ilgilidir. Dolayısıyla ahlaki toplum bir anlamda kadınla bütünleşmiş, kadında temsilini bulan özelliklerle donanmış toplumdur. Doğaya yakınlık, paylaşma, dayanışma, eşitlik, yaratıcılık, sevecenlik, adillik, hakkaniyet, kapsayıcılık dikkat edilirse günümüzde bile kadınsı özellikler olarak ele alınmaktadır. Bunlar 


Kadının düşürüldüğü durum tarihin en büyük ahlaksızlığı olarak algüanmak durumundadır. 
Zira kadınla birlikte insan toplumsallığı da düşüşe geçmiştir. 

Kadın ne kadar egemenlik ve kölelik altına alınmışsa toplum o kadar egemenlik ve kölelik altına girmiştir. 


ahlaki toplumu birarada tutan ve kutsanan temel özelliklerdir. Kadın ahlaki toplumun simgesi ve kutsalıdır. İktidarcı ve devletçi uygarlık bu nedenle kadın düşmanlığı temelinde gelişim göstermiştir. Kadın şahsında komünal ahlaki düzen hedeflenmiştir. Bunun yol açtığı mücadele binlerce yıl devam etmiştir. Günümüzde de iktidarcı devletçi uygarlık ile demokratik uygarlık arasındaki mücadele esasında bunun devamıdır. Direnişlerin ahlaki toplum özelliklerini koruma ve güncelleştirme çabasında bu gerçeği görmek, bu anlamda kadına ve kadında varlığım koruyan ahlaki toplum özelliklerine dayanmak durumundadırlar. 
Egemenler bu gerçeğin tamamen farkında ola¬ 


rak en büyük saldırılarını kadın üzerinden geliştirmeye çalışmaktadırlar. Kadının düşürüldüğü durum tarihin en büyük ahlaksızlığı olarak algılanmak durumundadır. Zira kadınla birlikte insan toplumsallığı da düşüşe geçmiştir. Kadın ne kadar egemenlik ve kölelik altına alınmışsa toplum o kadar egemenlik ve kölelik altına girmiştir. Her iki olgu arasında böylesine kopmaz bir bağ vardır. Bu bağın gözden kaçırılması günümüze kadar girişilen özgürlük arayışlarının başarısızlık nedenleri¬ nin en başta gelen nedenidir. O nedenle günümüzde kadın özgürlüğü toplumsal özgürlüğün parametresi olarak alınmak ve kadın üzerinden geliştirilen egemenlik, ahlaki yıkım ve kölelik yine kadın ve temsil ettiği değerlere dayanarak tersine çevrilmek durumundadır. 

Ahlak mı hukuk mu? 

Toplumu yeni oluşan egemen sınıfa ve onun çıkarlarına hizmet etmeye yönlendiren ahlak anlayışının ortaya çıkardığı toplumsal bozulma, köleci kent devletlerinin daha ilk süreçlerinde ciddi bir sorun olarak belirmiştir. 
Ahlaktaki bölünme ve sapmanın yol açtığı toplumsal sorunların çözümünde egemenlerin kendileri açısından bulabildikleri diğer bir çare HUKUK olmuştur. 

"Hiyerarşi ve siyasi erkin devlet olarak kurumlaşması, ahlaki topluma ilk darbeyi indirir. Sınıf bölünmesi ahlaki bölünmenin de temelini hazırlar. Ahlaki problem böyle başlar. 
Siyasi elit bu problemi hukukla çözmeye çalışırken, rahipler dinselleştirerek yanıt bulmaya çalışırlar. Hem hukuk lıem din bu açıdan ahlakı kaynak olarak alır. Nasıl ki siyasetin, siyasi gücün kalıcı kurallı ve kurumlu mekanizmaları hukuku teşkil ediyorsa, din inşacıları da aynı işlevi ahlak kaynaklı kalıcı kurallı ve kurumlu başka bir inşayla, yani dinle ahlaki krizi çözmek isterler. Aralarındaki fark hukukun yaptırım gücünün olması, dinin ise bu niteliği olmayıp vicdan ve tanrı korkusunu esas almasıdır." 
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M.Ö. 3000'lerde Sümer'de ortaya çıkan köleci kent devletleşmesi "kartopu-nartopu" gibi büyüyerek kısa sürede tüm Mezopotamya ve çevresinde kendini hâkim kılarken bunu komünal toplum ahlakını parçalayarak gerçekleştirmiştir. Zor ve şiddet temelli yayılımı kadar ideolojik temelli yayılımıyla bunu sağlayabilmiştir. Hakimiyet altına aldığı alanlarda komünal kültürü yıktıkça varlığını sürdürebilmiş, gönüllü, birbirine sadakatle bağlı eşit ve özgür birimlerden oluşan toplumsal yapıyı sınıflara, farklı çıkar guruplarına ayırarak toplumsal çelişki, çatışma ve uyumsuzluğa sürüklemiştir. 

Tutucu ve gerici 'ahlak' 

Ahlakta tutuculuk ve gericilik, devletçi toplumun ortaya çıkmasıyla başlar. Toplumun vicdanı olarak ahlak ya da doğal toplum ahlakının dejenere edilmesi devletin ve hiyerarşinin hem nedeni hem amacı olmuştur. Egemenlere endeksli çarpık ahlak kuralları (mitolojik dinler) herkesin gönüllü esas aldığı komünal ahlak kurallarının yerini hiçbir zaman tutamamış, gerici ve egemenlere hizmet eden sahte ahlak kuralları kısa zamanda toplum tarafından reddedilerek dışlanmıştır. Hukukun ortaya çıkışı bu toplumsal ret ile ilgilidir. Toplumun ahlaki ilkelerine ters düşen egemenlikli ve devletçi sistemler hukukla bu boşluğu doldurmak istemişler, ahlak yasalarından esinlenerek hukuk yasaları oluşturmaya gitmişlerdir. 

Aynı durum din için de geçerlidir. Toplumun egemenlik ve sömürü ile bozulan dengesini bir yandan hukuk ile sağlamaya çalışan iktidar sahipleri diğer yandan esasında köleci sistemi yumuşatmak için ortaya çıkmış olan dinleri suistimal ederek kendi çıkarları temelinde kullanmışlardır. Daha çok da yaşamdaki ahlaki çözülmeyi gidermeyi amaçlayan, bu yönüyle de aynı zamanda ahlaki çıkışlar olan dinler paradigmasal olarak devletçi sistemi aşamadığından, ahlaki kuralları insanları ikti- 



darcı-devletçi sisteme yönlendirmeye yaramıştır. Egemenler bununla ihtiyaç duydukları meşruiyeti elde etmişlerdir. Ahlak eğer toplumun ruhuysa hukuk ve dile getirilen boyutuyla din de egemenlerin ruhu olarak insan toplumsallığını baskı, sömürü, tahakküm altına alma araçları olmuşlardır. Ancak bunlardan toplumsal yaşamda hangisinin belirleyici olduğuna bakılırsa, tartışmasız ahlakın tarihin tüm dönemlerinde hukuktan daha etkili olduğu görülecektir. Bir avuç devletçi ve iktidarcı elitin dışındaki tüm toplumsal kesimler yaşamlarını binlerce yıl ahlak temelinde düzenlemiş, ahlaktan aldıkları güçle direnmiş, ahlaka dayanarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Ahlakın yerine hukukun ikame edilmesi devletçi uygarlığın doğuşundan günümüze en temel çabalarından birini oluşturur. Ancak kapitalist uygarlık sürecine kadar bunun başarılı olduğu söylenemez. Tutucu ve gerici ahlak diyebileceğimiz biçimiyle bile olsa ahlak, her zaman hukuka baskın gelmiştir. Krallar, imparatorlar, şahlar, sultanlar ve her türden egemen güç, iktidarını ve meşruiyetini tutucu ve gerici de olsa din temelli ahlaka dayandırarak sürdürebilmiştir. Dejenere edilmiş ve egemenlerin hizmetine sokulmuş haliyle bile ahlak (bunlar dini öğretiler oluyor) toplumsal yapının sınırsız tahribini önlemeye yetmiş, bu sınırı zorlayan iktidar ve devlet uygulamaları toplumun ahlak temelli yaşamına çarpıp durmuştur. 

Toplumu oluşturan ahlak, ahlakı taşıyan insanın toplumsallığıdır 

Toplumun harcı, mayası, varoluş hali olarak ortaya çıkan ahlak, tarih içinde geçirdiği tüm değişimlere, tüm saptırma ve çarpıtma çabalarına karşın toplumsal doğanın sınırsız tahribatına ve yıkımına yol açacak eylemlere, fikirlere ve duygulara ve tabi bu temelde güç olmaya çalışan kesimlere geçit vermemiştir. 
Ortaya çıkan böylesi toplum karşıtı, ahlak karşıtı yaklaşımlar ve kesimler de ahlakı karşılarında bulmuş bu nedenle de hiçbir zaman 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toplumsal kabul görmemiş ve uzun ömürlü olamamışlardır. En zayıflatılmış ve çarpıtılmış haliyle dinlerde temsilini bulan ahlak bile temel işlevi olan toplumsal devamlılığa karşı olamaz. Olmamıştır. Toplumu oluşturan ahlak, ahlakı taşıyan insanın toplumsallığıdır. Bunların ikisinin karşı karşıya gelmesi, getirilmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ahlakın geıiletilmesi oranında gelişen uygarlık , ahlak karşısındaki üstünlüğüne ancak kapitalizmle ulaşabilmiştir. 

Ahlaki kriz en büyük krizdir 

Devlet ve iktidarın artık ürün gaspı ve sömürüsü temelinde gelişmesi kabilelerin ve etnisitelerin yoğun direnişleriyle karşılanmıştır. 
Firavunlar ve Nemrutların -tanrı krallar- büyük bir zor eşliğinde ve ideolojik körleştirme temelinde sürdürdükleri iktidarlarını kabilelerin ve etnisitelerin ahlaktan aldıkları güçle reddetmeleri uygarlığın bir dönemini kapatmıştır. Buna köleci dönemin sonu da diyebiliriz. Kölecilik kendinden sonraki tüm uygarlıksal aşamalarda olduğu gibi toplumsal doğayı dağılmaya zorladığı andan itibaren, toplumun ahlak temelli direnişleriyle karşılaşmıştır. Bu direnişlerde etnisitelerin, kabile ve aşiret yapılanmalarının rolü büyüktür. Zira kentlerde doğan ve buradan yayılan devletçi uygarlık karşısında bu yapılanmalar doğal toplum değerlerinin korunduğu, komünal ahlakın hüküm sürdüğü odaklar olmuşlardır. Buradan çıkan ya da beslenen çıkışlar büyük direnişleri başlatmış ve köleci devlet sisteminin krizine yol açmıştır. 

Köleci gerçeklik karşısında direnen insanlığın bu gerçeklik içinde kazandığı yeni zihniyet kalıpları ve ölçüleri onun ahlakiliğini de belirlemiştir. Tek tanrılı dinler soyut düşüncede yakalanan düzeyin göstergesi olduğu kadar köleciliğe karşı ahlak temelli direnmelerin de ideolojik temellerini oluşturmuşlardır. Köleci uygarlığa karşı İbrahimi çıkış, Mazdekçilik, Zerdüştizm, Budizm, Konfüçyanizm, daha 


sonra Sokrates'in başını çektiği felsefi karşı çıkışlar, öncelikle ahlaki bir başkaldırı olarak gelişmiştir. Mitolojik yaratımların gücü, egemenlerin bununla sağladıkları zihinsel hegemonya, buna dayandırarak geliştirdikleri gerici ahlak anlayışı böyle yıkılmıştır. Devrimden çok reform niteliğinde gelişen bu çıkışlar köleci sistemin toplum üzerinde yarattığı büyük ağırlığı hafifletmeyi başararak yeni bir döneme kapı aralamışlardır. Dayanaklarının doğal toplum ahlakı olması, hızla yayılmalarına, toplumsallaşarak köleci ahlak ve zihniyet kalıplarını yıkmalarına yol açmıştır. 


Uygarlık en nihayetinde iktidarın çoğaltılması demektir ve bu toplumsal yapı tahrip edilmeden, toplumun ahlaki örgüsü bozulmadan mümkün değildir. 


Uygarlığın köleci biçimi determinist tarih anlatıcılarının iddia ettiği gibi üretim araçlarında ve üretim ilişkilerinde yaşanan kriz nedeniyle değil, esasında toplumun yaşadığı ahlaki kriz sonucunda ömrünü tamamlamıştır. 
Uygarlık en nihayetinde iktidarın çoğaltılması demektir ve bu toplumsal yapı tahrip edilmeden, toplumun ahlaki örgüsü bozulmadan mümkün değildir. Toplumun ahlaki örgüsü bozulduğunda, toplumu toplum yapan ilke ve esaslar tahrip edildiğinde teknik, bilim, hukuk ne kadar geliştirilirse geliştirilsin, toplumsal krizin önüne geçilemez. Tarihte sayısız örnek bunu kanıtlamaktadır. Çünkü ahlaki örgüsü zayıflayan bir toplumun üretken, yaratıcı, huzurlu, mutlu olması düşünülemez. Çalışma istemi, üretkenliği, yaratıcılığı ayaklandırılamaz. Toplumun kendisi hakkında karar alma - ki buna politika diyoruz- toplumsallığını sürdürme, iç dayanışmasını ve birliğini koruma gücü -ki buna da ahlak diyoruz- zorlandığında kriz başlamış demektir. Bu en büyük krizdir, tüm diğer krizlerin kaynağı budur. İnsanlık en temelde bu nedene dayalı olarak tarihsel arayışlara ve direnişlere yönelmiş, yine en büyük çıkışlarım da bu temelde gerçekleştirmiştir. 

"İnsan ve toplumu, zihniyet ve inanç temellidir" 

Paradigma değişimimizle birlikte bütün toplumsal, kültürel değişim ve dönüşüm aşamalarını iki temelde ele alıyoruz: Birincisi, insanı var eden Komünal Toplum Dönemi; İkincisi de sorunların kaynağı olan Devletçi ve İktidarcı Uygarlık Dönemi. Kölecilik, devletçi ve iktidarcı uygarlığın ilk aşaması olarak 
Sümer kaynaklı doğup gelişmiştir. Esasında zihniyet ve inanç üreten zigguratlarda doğup gelişen kölecilik, yine zihniyet ve inanç üzerinden gelişen direnişlerle son bulmuştur. 

Doğal toplum özelliklerini ve ahlakını esas alan, bunlar üzerinden kendini ortaya koyan tek tanrılı dinler gerçeği büyük bir tarihsel değişime neden olmuşlardır. Toplumun yaşadığı ahlaki krize çözüm temelinde ortaya çıkmışlardır ve ahlaki tutarlılıkları temelinde kabul görebilmişlerdir. 

Köleliğe direniş özünde sınıflaşmaya, tekelleşmeye, baskı, sömürü ve eşitsizliğe direniştir. Yalana, hileye, gaspa, ayrıcalığa karşı direniştir. Ne kadar ahlaki kılıflara saklanırsa saklansın, ne kadar kutsallaştırılırsa kutsallaştırılsın bu olgular toplumsal ahlakın hiç unutulmayan eşitlik, özgürlük, paylaşımcılık gibi ilkelerine çarpıp dağılmıştır. İnsanlık devletçi uygarlığa karşı ilk çıkışını ahlaki ilkelerini güncelleyerek ve yeniden sistemleştirerek gerçekleştirmiştir. İktidar ve devlet dini olan mitolojik dinlere karşı çıkış özünde temsil ettikleri, yaydıkları, meşrulaştırdıkları, topluma kabul ettirmeye çalıştıkları köleci devlet düzenine ve bunun ahlakilikten uzak yaşamına karşı çıkıştır. Öğütledikleri inançlı yaşam ahlaki yaşamdır. Toplumsallığa bağlı yaşamdır. Toplumsallığı koruyan ve geliştiren şeyler iyi olarak tanımlanırken, köleciliğin dayattığı toplumsallığı bozan ve zayıflatan şeyler kötü olarak tanımlanmaktadır. 

Cennet, komünal toplumun ahlaki yaşamıdır 

Ahlaka vurgu tüm tek tanrılı dinlerin temel vurgusudur. Özellikle ilk toplumsallığın oluştuğu coğrafyamızda günümüze kadar süren ahlaki yaşam, inançlı yaşam hala da en büyük kutsallık olarak kabul görmektedir. 

Üç büyük tek tanrılı din gibi Uzakdoğu dinleri de temellerini komünal ahlaktan alarak çıkışlarını gerçekleştirmişlerdir. Köleci hegemonya ve sömürüyü hafifletme temelinde toplumsal varlığın sürdürülmesini esas alan bu çıkışlar tarihin en büyük reform hareketleri olmuşlardır. Önder Apo bu dini çıkışları günümüzün sosyal demokrat hareketlerine benzetmekte ve kaynağını komünal ahlaktan alan büyük reform hareketleri olarak tanımlamaktadır. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet çıkış aşamalarında kesinlikle toplumsal yapıyı korumayı ve sürdürmeyi esas alan, bunu amaç edinen çıkışlardır. Ancak bu özelliklerini zaman içinde kaybederek egemenlerin iktidar araçları konumuna düşürülmüşler, çıkış gerekçelerine ters bir biçimde iktidarın ve devletin hizmetine koşturulmuşlardır. Dolayısıyla ahlak adına gerçekleşen bu çıkışlar iktidar ve devletin ahlakı sınırlama, geriletme ve zayıf- 


Toplumun kendisi hakkında karar alma -ki buna politika diyoruztoplumsallığını sürdürme, iç dayanışmasını ve birliğini koruma gücü -ki buna da ahlak diyoruzzorlandığında kriz başlamış demektir. 
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latma çabalarına en büyük katkıyı sunmuş-lardır. I 6. yüzyıla kadar devletçi uygarlığın ge-lişimi bu karşıtına dönüştürülmüş, yedeğe alınmış dinler üzerinden gerçekleşmiştir. 

Toplum bu dinlerin çıkış gerekçelerine ve özlerine bağlılık temelinde direnirken ve varlığını korumaya çalışırken egemenler yedeğe alınmış ve özünden boşaltılmış hallerini kendi iktidar ve meşruiyet aracı olarak kullanmışlardır. Bu beraberinde mezhepsel ayrılıklar, çelişki ve çatışmaları doğurmuş, iktidar ve devletle toplum arasında yüz yıllarca süren mücadele ağırlıklı olarak mezhepsel çatışma biçiminde gerçekleşmiştir. Bu dinler tarafından vaat edilen "Cennet" insanlığın belleğinde 

Tanrı-Allah 

toplumun 

en kutsal kimliğidir, i Bu anlamıyla tanrıya ulaşmak i yani toplumsallığın gücünü görmek, insansal varoluşun kaynağına inmektir ki 
"Hakikate ermek" 
"Nirvana'ya ulaşmak" 
tabirleriyle kastedilen tam da budur. 


tazeliğini yitirmeyen doğal komünal toplum yaşamıdır. Ahlaki yaşamdır. Tanrı-Allah diye kavramlaştırdıklan, sıfatlandırdıkları esasında insanın toplumsal varlığıdır. Toplumsallığın insanlığa kazandırdığı güç, tüm dinlerde en büyük kutsaliyet kabul edilmiş ve sıfatların en güzeliyle, en güçlüsüyle ifadelendirilmiştir. 
Tanrı ya da Allah sıfatların en güzeli ve en güçlüsüyle anılıyorsa kaynağını burada aramak gerekir. Sosyolojik olarak çözümlendiklerinde dinlerin en temel vurgularının, en kutsallaştırdıkları olgunun toplumsallık olduğu çok açıktır. Tanrı-Allah toplumun en kutsal kimliğidir. Bu anlamıyla tanrıya ulaşmak yani toplumsallığın gücünü görmek, insansal var¬ 


oluşun kaynağına inmektir ki "Hakikate ermek" "Nirvana'ya ulaşmak" tabirleriyle kastedilen tam da budur. 

Kapitalizm en eski ahlak düşmanlığıdır 

İktidar ve devlet salıipleri Tanrı ya da Allah kavramlarında ifadelenen gerçeği, kendi dayanakları yapmak, temsil hakkının kendilerinde olduğunu kanıtlamak için topluma karşı büyük savaşlar yürütürken toplum, sezgileri ve hisleriyle bunun doğru olmadığına, tanrının kolektif vicdanlarını ve bilinçlerini ifade ettiğine inanmış, tanrıya bağlılığını toplumsallığına bağlılık olarak büyük bir minnet ve saygı duygusuyla yaşamıştır. Gerici inanç ve mezheplere karşı bu temelde direnmiştir. Toplum karşıtlığına, toplum bozuculuğuna, toplum kırımına yol açacak şeyleri bu temelde göğüslemiştir. İktidarcı ve devletçi uygarlığın neredeyse başından beri var olan kapitalistlerin iktidara gelmesine, büyük güç kazanmasına bu temelde direnmiştir. Aracılık, tefecilik, fiyatlarla oynama, yalan ve hile üzerinden kendini yaşatan kapitalist unsurlarlö.yüzyıla kadar hep aşağılanan, ahlakı bozan, bu nedenle aman verilmemesi gereken kesimler olarak görülmüşlerdir. 

Tüccar, tefeci, simsar biçiminde toplumun yarıklarında gizlenen ve toplumu kemirerek gelişen kapitalist unsurlar 16.yüzyıldan itibaren atağa geçmişler toplumun Rönesans ve Reform hareketleriyle üzerinde örtülmek istenen ölü toprağını yıkma mücadelesini, kendi iktidarları için kullanmayı başarmışlardır. 
Toplumun maddi-manevi yaratımlarını kendi iktidarları ve egemenlikleri için her yol ve yöntemle ele geçirme, tarihin en ahlak karşıtı iktidar ve devlet biçimini ortaya çıkarmıştır. 
Doğuşundan itibaren toplumun dışında kalan, toplumsal yaşamın özüne nüfuz edemeyen iktidar ve devlet olgusu kapitalizmin ahlaka indirdiği darbeler temelinde içsel bir olgu olmaya, toplumun özüne daha derinliğine nüfuz etmeye başlamıştır. En eski ahlak düşmanlığı 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olarak kapitalizm gücü ve iktidarı ele geçirmiş, toplumsal yıkımın en hızlı yaşandığı süreç böylece başlamıştır. 

İktidarcı-devletçi sistemler içinde kapitalizmin ahlakilik konusunda ayrı tutulması gerekir 

Kapitalist sistemi iktidarcı devletçi uygarlığın son aşaması olarak ele alıyoruz. Kapitalistik kesimler bin yıllar öncesinde daha Sümer'de ortaya çıkan bir olgu iken iktidar olması ve bir sistem haline gelmesi yakın bir zamana tekabül etmektedir. 

Fiyatlarla ve pazarla oynayarak, faizle borç vererek, tefecilikle vurgun yaparak yaşayanların sistemi olan kapitalizm, öncelikle ahlakın düştüğü yerde boy veren bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkışı kadar, varlığını koruması ve gelişimini sürdürmesi de ancak toplumun ahlaki örgüsünün zayıflatılmasma paralel mümkün olabilmiştir. Kapitalizm iktidarcı ve devletçi sistemlerin bin yıllar içinde zayıf düşürdükleri toplumun ahlaki örgüsü üzerinden iktidarını kurumsallaştırabilmiştir. 
Bunda öncelikli olarak Protestan ahlakının rolüne vurgu yapmak gerekir. Fhristiyanlığm Katolik mezhebi de dâhil hiçbir mezhebinde soygunculuk, rantçılık, tefecilik ve maddi hayata tapınma hoş karşılanan olgular değildir. 
Toplumculuk en katı ve tutucu haliyle yaşanmaktadır ve birey neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Doğa kaçılacak bir mekân iken, kadın baştan çıkarıcı ve günaha sevk edici bir olgu olarak ele alınmaktadır. Egemenler açısından maddi hayat en büyük zevk ve sefanın kaynağı olarak yaşanırken, topluma maddi yaşam ve maddiyat düşmanlığı körüklenmekte, toplumun bireylerden oluştuğu gerçeği göz ardı edilerek birey iradesi sıfırlanmakta ve dünya adeta cehenneme çevrilmektedir. Ortaçağ karanlığı, skolastik dönem, feodalite gibi isimlerle adlandırılan bu süreçten insanlık Rönesans ve Reform hareketlerinin eşliğinde çıkmaya yöneldiğinde ve bu konuda büyük ge¬ 



lişmeler ortaya çıkardığında kapitalistik unsurlar bunları sahiplenerek kendi iktidarları için kullanmaya yönelmişlerdir. Bu noktada tüm geri yanlarına karşın kapitalistik büyümeyi engelleyen toplumculuğuyla Flıristiyan dininin koyduğu çitleri, Protestan mezhebinin sayesinde aşmışlardır. Birey özgürlüğü adına toplumsallığın her biçimini, tutucu skolastik ahlakın aşılması adına toplumsallığın harcı olan ahlakı, dinsel gericiliği aşma adına her türlü kutsaliyeti paramparça ederek sistemlerini yaratmışlardır. 

Kapitalizmin olumladığı ve temsil ettiği her şeyi hedeflemek en ahlaki yaklaşımdır 

Toplumsallığın en gerici sistemler altında bile kendini var eden koruyan ve her fırsatta özgürlüğe koşan yapısı, kapitalist sistemde en büyük darbeyi almıştır. Zira ahlakın kırıntı düzeyinde bile var olduğu bir yerde kapitalizmin gelişmesi mümkün değildir. Bu nedenle ilk başlarda gizli kapaklı yürütülen ahlak ve toplum düşmanlığı, kapitalizmin kurumlaşmasına ve güçlenmesine paralel açık ve aleni bir hal almıştır. Bu nedenle kapitalizmin olumladığı ve temsil ettiği her şeyi hedeflemek en ahlaki yaklaşımı ifade etmektedir. Dikkat edilirse ahlakın iyi ve kötü ayrımında temsilini bulan tüm kötülükler kapitalizmde zirve yapmıştır. 
Toplumun binlerce yıldır kapitalizmi lanetlemesi ve baskı altında tutması onun özüyle ilgilidir. Kapitalizmin özünde toplum düşmanlığı vardır. Daha da somutlaştınrsak toplumsallığı yaratan ve koruyan ahlaktır. Ahlakın toplumsal yararı başa alan, hırsızlığı, sahtekarlığı, yalanı, gaspı, tecavüzün her türünü, şiddeti ve ayrımcılığı reddeden yapısı, daha en başından kapitalizmin ahlakı düşman bellemesine neden olmuştur. Zira kapitalistik gelişme bunların gelişmesi demektir. 
Toplumun lanetlediği bu özelliklerin hüküm sürmesi demektir. Emekten ve dolayısıyla kutsallıktan beslenmeyen kapitalizmin bu karakteri en çok da günümüzde açığa çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle toplumsallığımız en zayıf ve krizli halini yaşamaktadır. Kadının tasfiyesinin sistemin hizmetine koşturulan kadın gerçeği biçiminde derinleştirilmesi, dinlerde temsilini bulan kutsallıkların yıkımı, köy-tarım toplumunun tasfiye edilmesi, toplumun sınıflara ve katmanlara ayrıştırılarak parçalanması ve iç birliğinin yok edilmesi, çoğulcu toplum gerçeğinin inkârı ve doğayla toplum bağının koparılarak doğa düşmanlığının geliştirilmesi kapitalizmin varlık gerekçeleridir. 

Kapitalist sistem insan olma gerçeğinin reddidir 

Tarih boyunca tüm egemen sınıflar içinde en fazla köleliği derinleştiren ve genelleştiren sınıf burjuvazi olmuştur. Diğer egemen sınıflar toplum dışı yaşadıklarından, adeta onların dünyası farklı olduğundan, toplum kendi demokratik ve komünal yaşam tarzını aşınmaları yaşasa da sürdürebilmiştir. Bu yönüyle devlet dışı yaşayabilmiştir. Ancak burjuvazi bir orta sınıf çıkışı, hem alt topluma hem de üst ’toplum'a aynı mesafede olduğundan onun iktidarlaşması, devlet gücünü ele geçirmesi esasında, bir köle sistemi olan devletçiliği güçlendirdiği gibi, köleliği hem derinleştirmiş hem de genelleştirmiştir. Yine kapitalizm öncesi tüm egemenlikçi sistemlerde bozulmuş hali de olsa hakim zihniyet yapılanması dini olduğundan ahlaktan bahsedilebilir. Bu durum kapitalizm için geçerli değildir. Dahası ahlakı, gelişimi önündeki en büyük engel olarak değerlendirmektedir. Kapitalizmin başta ahlak olmak üzere toplumsallığı sağlayan ve komyan her şeye saldırması bu nedenledir. 

Para, tüm kutsallıkların yerini almıştır. Kar elde etme adına her şeyi yapmak mubahtır. Para ve kar getirmeyen hiçbir uğraşın değeri yoktur. Bu insan olma gerçeğinin reddidir. 
Onun maddi olduğu kadar manevi yaşamının para ve kara indirgenmesidir ki günümüzde yaşanan tüm krizlerin temelinde bu vardır. 


İlericiliği, devrimciliği ve yenilikçiliği toplumun kökleri üzerinde daha gelişkin, daha güçlü kurulması olarak tanımlamak, işte burada anlam kazanmaktadır ve kapitalizme her şeyiyle karşı çıkmayı gerektirir. Bunu ideolojimizin özüne oturtmayı, en büyük ahlaksızlaştırmaya karşı büyük ahlakileştirmeyi esas almayı olmazsa olmaz kabilinden ele almadıkça, kapitalizm karşıtı çabalarımızın sonuçsuz kalacağını görmek durumundayız. İdeoloji ve ahlak ilişkisi özünde budur. Ahlakileşme en büyük ideolojikleşme, ahlaki toplumu yaratma en temel ideolojik mücadeledir. 

Önder Apo politikayı toplum yararı için olan işleri tespit etme, bunları bulma, geliştirme olarak tanımlıyor. Bu anlamıyla en ahlaki uğraş olarak değerlendiriyor ve toplumun özünün politik ve ahlaki karakterli olduğunu belirtiyor. Buradan hareketle kapitalizme karşı mücadelenin en temelde ahlaki karakterli olması gerektiğini belirtebiliriz. Toplumsal ahlakla uyumlu olmayan yaklaşım ve davranışların mahkûm edilerek, onun yerine toplumsal ahlaka en uygun olan düşünüş ve davranış biçimlerini açığa çıkarma kapitalizme karşı mücadelenin eksenine oturtulmalıdır. 

Ahlakın toplumsal yaşamdaki yerini silikleştirmek ideolojik bir yaklaşımdır 

İnsansal varoluşun yasası olarak ahlak kavram olarak bile büyük bir saldırı altındadır. 
Basitleştiren, onu toplumsallığın temel harcı olmaktan ziyade "huy, tıynet, karakter" olarak tanımlayan yaklaşımlar ideolojik yaklaşımlardır ve kapitalizmin yaratımlarıdır. Günümüzde toplumsallığı parçalanan ve bireyciliğin dişlileri arasında un ufak olan milyonlarca insan ne köleliğinin ne de ezildiğinin farkındadır. Bunda toplumsuzluğu, temel ahlak ilkelerinden yoksunluğu büyük rol oynamaktadır. 
Doğaya, topluma, kadına yönelik kapitalist saldırganlık toplumsal ahlakın parçalanmasına, toplumsallığın dağıtılmasına paralel gelişmektedir. Toplumsal ahlakın zayıf da olsa korunduğu alanlara dikkat edilecek olursa buralar kapitalizmin gelişme gösteremediği alanlardır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz ahlak ve vicdanın korunduğu alanlardır. Bu alanların başında Ortadoğu gelmektedir. 

Ortadoğu toplumsallığın ilk geliştiği alan olması yanında, ahlakiliğin de en güçlü yaşandığı alandır. Bugün içine sürüklendiği krizli ve kaoslu yapısına rağmen, zayıf düşürülmüş ve darbelenmiş gerçeğine karşın kapitalizme karşı direnen tek alan durumundadır. Bu Ortadoğu'nun olduğu kadar insanlığın da güç ve güçsüzlüğünün nedenlerini anlamak açısından çok önemlidir. Çok derin çelişki ve sorunlarına karşın bölgemize kapitalizmin saldırıları karşısında direnme gücü veren taşıdığı ve 

Toplumsallıktan 

i koparıldığımızda insanlıktan ; 

İ koparıldığımız ise kapitalizmin i ! ortaya çıkardığı en acı gerçek- I lerden biridir. 


koruduğu ahlakıdır. Buna dayanarak sürdürdüğü toplumsallığıdır. Ne kadar bozulmuş, ne kadar gerici olursa olsun ahlakın rol oynadığı bir yerde kapitalizmin başarı kazanması mümkün değildir. Belki sorunlarına çözüm olamaz, ancak kapitalizme direnme gücü verdiği kesindir. 

İnsanlaşmak özgürlüğün kendisidir. 

Toplumsal sorunların nedeni nasıl ki toplumu birarada tutan, dengeye ve bütünlüğe kavuşturan ahlakın yıkımı ise, çözüm de bu temelde geliştirilmek durumundadır. İnsanlığımızı toplumsallaşarak kazandık. Bu artık tüm dünyada kabul gören bir görüştür. Toplumsallıktan koparıldığımızda insanlıktan koparıldığımız ise kapitalizmin ortaya çıkardığı en acı gerçeklerden biridir. Dolayısıyla çözümü ve çareyi buradan aramak durumundayız. İnsanlaşmayı yaratmak, değiştirmek, paylaşmak. 
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sorumluluk duymak ve diğer insanların acılarını ve mutluluklarını hissetmek yani başkalarına karşı duyarlılık olarak tanımlayabiliriz. Bu en açık biçimde toplumcu olmak demektir, ileri düzeyde toplumsallaşmak demektir. Kapitalist bireyciliğe karşı refleks sahibi olmak demektir. Yani ahlakilik demektir. 

Özgür kişilik ahlaki kişiliktir 

Ahlakı ve ahlaki kişiliği tanımlamak doğanın ve toplumun kurtuluşu sorunuyla ilgili herkes için önceliklidir. Tüm bu anlattıklarımızdan böyle bir kestirmeye gitmek yerindedir. İnsansal tüm sorunlarla sıkı bağlan bulunan ahlak olgusunu daha da derinlikli işlemek, yeniden yeniden yorumlamak bilince çıkarmak ve özümüze yerleştirmek ilk geliştirmemiz gereken ahlaki bir tutum olmaktadır. Aslında tüm direniş hareketlerinde olduğu gibi günümüzdeki direniş hareketlerinde de ahlak en büyük güç kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Özü-sözü bir olma, söylediğini yapma, kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmama, bencil olmama, başkalarını da en az kendin kadar düşünme, haksızlığa ve zulme boyun eğmeme, sessiz kalmama, sözünün eri olma, emekten kopuk yaşamama, hakkından fazlasına el atmama, hak etmediğini istememe, eline-beline-diline sahip olma, yalan söylememe, açgözlü, haris ve fırsatçılıktan uzak durma, yardımseverlik, paylaşımcılık ve burada sayamayacağımız birçok ilke bizi insan yapan, üzerinde yaşadığımız toprakların ve içinde var olduğumuz toplumumuzun bize aktardığı ahlak yasalarıdır. Özgürlük yürüyüşümüz bu yasalar temelinde olduğu gibi özgürlükçü duruşumuzda bu yasalar temelinde ortaya çıkarılmıştır. Ve zaten ahlakilik denilen şey de budur. Kurmak istediğimiz özgür toplumsallığımız ise bunları esas alan bireylerin oluşturduğu birliktir. 

O zaman rahatlıkla diyebiliriz ki, Ahlakilik en çok şimdi gereklidir, gerçek insan olmak için. 
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YANLIŞ TARİHLE DOĞRU YAŞANMA! 


'İkinci doğa', 'mikro-kozmos' olarak tanımlanan insan türü bugün çözülmeyi bekleyen yığınca sorunla karşı karşıyadır. Temel toplumsal sorunlar dediğimiz pek çok sorana tarihin hiyerarşik devletçi dönemi boyunca hep çözüm aranmıştır. (Ahlaki-politik toplumdaki sorunlar kaynağını toplumdan almadığmdan, toplumsal sorun olarak ele alınmazlar, daha çok doğa-insan ilişkileri bağlamında ortaya çıkan normal sorunlardır.) Egemenler yarattıkları sorunlar üzerinden toplumu yönetmeyi temel var oluş tarzları olarak bellerken, bu toplum- =•' sal sorunların so-nuçlarına kat- j lanan devlet dışı toplumsallık I da bu sorunların çözümü için i uğraşmıştır. i 

Hiyerarşik devletçi sistemi le yapısal sorun yaşayan kadın-I dan tutalım, etnisiteye, pey- j gamberlik geleneğinden tuta- i lım, her türden ezilen sınıf kalkışmalarına, ulusal kurtuluşçuluktan tutalım, reel sosyalist sistemlere kadar tüm çıkışların tek amacı, insanlığın maruz kaldığı egemenliği ortadan kaldırmak ve toplumsal sorunları çözmek olduğu halde, bu çıkışlar, bunları çözemedikleri gibi bu sorunların daha da derinleşmesinde önemli rol sahibidirler. Bu başarısızlığın, dahası bu benzeşmenin temel nedeninin 'sorun' da dahil olmak üzere 'oluş'un yeterince anlaşılmamasından kaynaklandığı belirtilebilir. Zira bir şeye çözüm üretmek o şeyin doğru tanınmasını gerektirir. Olan şey, tarihsel akışın bir devamı mahiyetinde olduğundan, o şeyin tanınması, o şeyin parçası olduğu evrensel tarihi de bilmeyi gerektirir. 


-İskan ANDOK 

Geçmişi bilinmeyen şeyin bugünü çözümlenemez. Çünkü her şey önemli ölçüde geçmişin ürünüdür. Her şey belki de günümüzden daha çok geçmişindir. Önderliğimiz o nedenle 'geçmiş daha gerçektir’ değerlendirmesini yaptı. O açıdan önce'nin yani tarihin ’hakikat'e ulaşmada yeri doldurulamazdır. Daha doğrusu tarihin ürünü olmayan hiçbir şey yoktur. Bu nedenledir ki tarihe yaklaşım aynı zamanda ’gerçek'e yaklaşımdır. Tarihe olan yaklaşım, çözüm gücü olmayla direkt bağlantılıdır. 

Dikkat edilirse, Önderliğimizin de en temel bir özelliği tarihe olan hakimiyeti ve tarihi tüm siste- 
; matiği içinde kavrıyor oluşu- 
: dur. Bu, sorunların çözümünü i arayan bir insan olarak öncei likle kendini tanımayı getiıi- 
; yor, ardından da aynı diyalek- 
\ tiksel yaklaşımla tarihin günü- 
: müze devrettiği sorunlar anlarnında 'şimdi'nin sorunlarına çözüm gücü olmasını sağlıyor. 

Bu yönüyle tarihe ne kadar ilgi duyulsa yeridir. Önderliğimiz tarih ile günümüz arasındaki doğrudan ilişkiyi 'burada çözümlenen an değil tarih, birey değil toplumdur' sözüyle daha 3. Kongre döneminde belirtmiştir. 
Ancak herkesin, her ideolojinin tarih algılaması böyle değildir. 

Yanlış Yaklaşanlardan İntikam Alan Tarih 

Tarihi, 'anda yaşayan kendi'yi ve 'mevcut yaşam'ı doğru bilmenin bilimi olarak anlamaktan çok, bir olaylar dizisi biçiminde algılamak en revaçta olan yaklaşımdır. Tarih denildiğinde, neredeyse herkesin aklına yakınuzak geçmişte olmuş, bitmiş, günümüzde artık 


Geçmişi 

bilinmeyen şeyin bugünü çözümlenemez. 
Çünkü 

her şey önemli ölçüde geçmişin ürünüdür. 

Her şey belki de günümüzden daha çok geçmişindir. 
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yaşamayan şeyler gelir. Buna göre insanların bir dönem yaşadıkları şeylerdir tarih. O kapanmış sayfalar yığınıdır. Bu nedenle de esasında cansızdır, geçmiş zamanda kalmıştır, ölmüştür. Sadece insanların bir dönem ne yaptıklarını merak edenlerin baktığı, günümüz açısından ölü bir tablodur... Bu çok yaygın bir kanıdır, bu nedenle de pek önemsenmez tarih. 

Halbuki tarih günümüzün temel yaratıcı gücüdür. İnsanların bugün çözümünü aradığı tüm sorunların, esasında çıktıkları dönemde çözülemeyen toplumsal sorunların günümüze ertelenmesi olduğu görüldüğünde, tarihin ne kadar an'da en canlı bir yaratıcı güç olarak yaşadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu yönüyle tarih ölü, cansız değildir, en canlı bir şekilde yaşayandır. Önderliğimiz tarihin canlı oluşuna dikkat çekmek için "yanlış yaklaşanlardan intikam alacak kadar canlıdır" der. Ünlü tarihçi E.H.Carr da bu gerçeği şu sözlerle dile getirmektedir: "Tarihçinin üzerinde çalıştığı geçmiş, ölü bir geçmiş değildir, belli bir anlamda bugün hala yaşayan bir geçmiştir. ...Geçmiş bizim için bugünün ışığında anlaşılabilir ve bugünü tümüyle geçmişin ışığında anlayabiliriz. İnsanın geçmiş toplumu anlamasını ve bugünün toplumuna daha çok egemen olmasını sağlamak tarihin çifte işlevidir." 

Tarihi Kendilerinden Başlatanlar 

Günümüze sorunlarını devreden ve onları çözecek güçleri de yine var eden tarihi doğru anlamak bu açıdan oldukça önemlidir. Ancak bu konuda da bütünlükten uzak, çok parçalı, her şeyi kendinden başlatan bir ele alışın olduğu görülmektedir. Günümüzde adeta kendilerini bilimin tekeli ve evrensel bilginin sahibi haline getirmiş olan AvrupalIlar tarihi kendilerinden başlatmada ustalaşmışlardır. Aristo'dan başlayan, Montesquie ile devam eden süreç, bugün AvrupalIları adeta 'her şey', geriye kalanları da 'hiçbir şey' kılmıştır. Bu 'her şeylik- hiçbir şeylik' diyalektiğinin tarihi, hiyerarşinin çıktığı dönemin zihni yapılanmasına kadar 



gitse de bunu açıkça Aristo'da görmekteyiz. 
Ona göre "Soğuk ülke insanları, AvrupalIlar, cesur ama zekaca geridirler. Bu nedenle özgür yaşarlar, ama iyi, sürekli yönetim kuramazlar. 
Sıcak ülkenin insanları, Asyalılar, zeki ve bulucudurlar, ama cesaretleri kıt olduğundan her zaman buyruk altında kölece yaşamışlardır. 
Bu iki halkın oturdukları ülkelerin arasındaki ılıman ülkelerde oturan Helenler, hem cesur hem zeki olduklarından hem özgür yaşayan hem de en iyi yönetimleri kuran efendi halktır." Montesquie'ya göre de "... büyük iklim farklılıkları olmayan, üstelik topraklan dağlarla ve ırmaklarla bölünmüş Avrupa'da birbirlerinden bağımsız küçük siyasal birimler ortaya çıkar. Dağlar ve ırmaklar büyük devletlerin kurulmasını engellediği için bu küçük siyasal birimler, bağımsızlıklarını sürdürürler ve özgürlüklerine düşkün olurlar." Özgür olmayı kendi tekeline almış olan Montesquie'ya göre Rusya, İran ve Anadolu gibi daha güneyde olan yerler, iklimin daha yumuşak olmasından ve yüzey şekillerinin farklılığından ötürü imparatorluklar kurmaya ve köleleşmeye eğilimlidir. 

Olayların Tarihçisi Heredot 

Tarihi ta Heredot'tan beri bir olaylar dizisi biçiminde ele almak yaygındır. 'Tarihin babası' olarak adlandırılan Heredot, gerçekleşen olaylar bütünü olarak ele alır, tarihi. Kronolojiktir. Böyle ele alarak toplum yaşamım göz ardı etmiş olur. Yine daha çok bireylerin tarihidir, tarih anlayışı. Hanedanlı-devletli dönemler tarihin kendisi olur, böylesi durumda. 
Anlatılan tarih egemenlerin tarihi olmaktan öteye geçmez. Toplumsal gelişmeler, yaşananlar olaylarla izah edilmeye çalışılır. Örneğin Harpagos'un Astiyages'e yaptığı ihanetle Medlerin başına gelenleri açıklamaya çalışır. 
Bu perspektiften hareket edildiğinde, örneğin güncelde Irak'ta ABD müdahalesine karşı geliştirilen direniş El Kaide'ye, Baasçılara veya yerel güçlere bağlanır. Halbuki esasında direnen Ortadoğu kimliğidir. Direnen Ortadoğunun devlet dışı toplumsallık tarihidir. Bütünlüklü bakılmadığından güncelde direnen bu güçlerin tasfiyesiyle Ortadoğu'nun Batı'ya teslim olacağı, Baü'nın formüllerinin yaşam bulacağı sonucuna ulaşılıyor. Bu da yaşanan sorunların olduğu gibi devam etmesini, çözülememesini ve hatta daha da derinleşmesini beraberinde getiriyor. 

Yine Kürtlerin yapısal olarak devletçi sistemle yaşadığı çelişkiler görülmeyerek, güncelde Kürtler şahsında yaşanan direniş, PKK- nin tasfiyesiyle aşılmak istenmektedir. Halbuki Kürtlerin tarihine bakıldığında, Kürtlerin devletçi sisteme karşı en fazla direnen bir toplum olduğu anlaşılır. Devletin yayılmacılığına karşı etnik kimlikli ilk görkemli direnişlerin Kürtler şahsında gerçekleştiği tarihten anlaşılmaktadır. Devletleşmeye yapısal olarak karşı olan, tarihinde de pek devletleşmemiş bir halk olarak Kürtler, çevresindeki tüm devletlere karşı direniş içinde olmuştur. İlk merkezi krallık olan Akadlarm yıkılışını sağlayan Gutilerdir, ilk imparatorluk olan Babilleri yıkan, Mitannilerle yine Aryenik gelenekten olan Hitit ittifakıdır. Tarihte en vahşi imparatorluklardan olan, kellelerden burçlar yapmakla övünen, halklara karşı sistematik olarak yer değiştirme faaliyeti yürüten büyük tüccar imparatorluğu Asurlulara karşı en görkemli direnişi yapan Urartular olurken, sonunda Asurlularm egemenliğine son veren de Medlerdir. Tarihin sonraki aşamalarında da daha çok özerk bölgeler halinde, demokratik komünal değerlerin önemli ölçüde mekanı olan köylerde, dağ başlarında etnisiteli toplumsal kimlikleriyle yaşayan da Kürtlerdir. PKK şahsında dile gele¬ nin bu tarihi gelenek olduğu bilinmezse ve kimi saldırılarla sonuç alınacağı düşünülürse, hiçbir sonuç alınamayacağı gibi yaşanan sorun daha da derinleşir. Özcesi bu anlatımlardan çıkacak sonuç, tarihin parçalara, olaylara ya da kısa dönemlere indirgenerek anlaşılamayacağıdır. 


Tarih Sümer'de mi Başlar? 

Tarihi uygarlıkla başlatan yaklaşımlar da yine parçalıdır ve büyük saptırmalar içermektedir. Her egemenliğin özünde bencillik yattığından her egemenlikli çıkış, olan şeyi hatta tarihi kendisiyle başlatır. Her şeyi kendine mal ettiğinden evrensel ve insansal akim bir ürünü olan tarihi bile kendilerine mal ederler. Tarihi uygarlıkla başlatmak, tarihi devletle başlatmak anlamına gelir. Zira uygarlık kent, devlet ve sınıf eksenli bir oluşumdur. Devletsiz uygarlık düşünülemez. Her uygarlık devlet gerektirir. (Demokratik uygarlık da devletli dönemde devletin karşıt kutbunu oluşturanların sistematiğidir. Demokratik uygarlık bile ismini devletli uygarlığa karşıtlıktan alır ve kerhen kullanılan bir adlandırmadır.) Tarihi uygarlık- 

Tarihi uygarlıkla başlatmak, tarihi 

devletle başlatmak anlamına gelir. 

Zira 

uygarlık kent, devlet ve sınıf eksenli bir oluşumdur. 

la, dolayısıyla devletle başlatmanın formülasyonu da "Tarih Sümer'de Başlar" olmaktadır. 
Bu adla bir kitabı da olan Samuel Noah Kramer belki Avrupa-merkezciliğe düşmemek için ve iyi niyetlice söylemiştir bu sözü. Ancak bunun egemenler tarafından temel bir algı olarak kabul edildiği bir gerçektir. 

Tarihi devletle başlatmak, öncesini tarih dışı saymayı gerektirir. Öncesiz hiçbir şey olmadığına göre, peki Sümerler nereden geldi, dahası Sümerleri yaratan insan nereden geldi? 
Tarihin Sümerlerden başlatılması, insanın ömrünü yaklaşık olarak beş bin yıl olarak ele almaya götürecektir. Sümerlerden habersiz de olsa 1650'de İrlanda Başpiskoposu James Ussher, Kutsal Kitap'ta ilk peygamber olan Adem'den başlayarak İsa'ya kadar gelen tüm peygamberlerin kaç yıl yaşadıklarının belli olmasından hareketle, titiz bir hesaplamayla evrenin MÖ. 4004 yılında yaratıldığım belirtir. 
Semitik tarih anlayışının hakimiyetinde bu tespit, 19. yüzyıla kadar temel bir gerçek olarak kabul da edilir. 

Halbuki doğanın bir gerçekleşmesi olan insana -bilinebildiği kadarıyla- yaklaşık olarak yedi milyon yıldır rastlanmaktadır. Yani insan toplumsallaşmasının ömrü yedi milyon yılı bulmaktadır. Peki 
Sümer öncesi yaşanan bu milyonlarca yılı, bu sürede gerçekleşenleri, oluşan toplumsallığı bu tarih anlayışı görmezden gelerek, nasıl hakikate 


yani ’gerçek'e ulaşacaktır. Tarihi bu yönüyle devletle yani uy garlıkla başlatmak bir kendini bilmezlik, kara cehalet hali değil midir? 

Kaldı ki Sümerlerle başla yan tarih, esasında sapkınlığın tari hidir. İnsanın kendi özüne yabancılaştırıldığı, toplumdaki { uyumun, birbirini tamamlamanın ortadan kalktığı ve günümüzde de çözüm için uğraş verilen tüm toplumsal sorunların ortaya çıktığı tarihtir. Özünde in-sanm insan olma çabasında özgürlük hanesine yazılma-yacak bir tarihtir. Zaten Önderliğimiz, uygarlığı 'özgürlükten geriye kalan posa' ola-V^_ 

rak tanımladı. 

Egemenlerin Tarihi 

Sümerlerle veya devletle başlatılan tarih anlayışının yanlışlığı bir yana, devletli dönemde de devletin dışındaki toplumsal kesimlerin yaşamı, değerleri, duruşları esas alınmaz. 



Herhangi bir egemenin 
■örneğin bir İskender'inatınm adı, ona karşı mücadele yürüten bir halkın veya 
İskender'in kendi halkının isminden daha fazla tarihe geçer. 


Denilebilir ki herhangi bir egemenin -örneğin bir İskender'in- atının adı, ona karşı mücadele yürüten bir halkın veya İskender'in kendi halkının isminden daha fazla tarihe geçer. Tarih diye anlatılan da tamamen kralların, sultanların tarihi olur. Tarihin esas yapıcıları olan devlet dışı toplumsallık (kadın, etnisite, muhalif dini çıkışlar, tarikatlar, ezilenler, özcesi halklar) tarih sayfalarında yer almaz. Ve bu sapkınlık devletin kadro yetiştirme mekanları olan okullarında, 'bilim' ve 'hakikat' diye okutulur, benimsetilmeye çalışılır. 
Böylelikle de insanların akıllarına, yaşamın güncelde yaşandığı gibi, her zaman devletli olduğu, devletle yaşamanın olmazsa olmaz olduğu yanılsaması yaratılır. İnsanlar devletli yaşama böyle alıştırılır. Devlet istediği zihni yapılanmayı, insanların ortak hafızasında yarattığı bu tahribatlarla böyle oluşturur. İnsanlar böyle devletin büyük gücü karşısında el-pençe divan bir duruşa alınarak karılaştırılır. İnsanlar böyle özgürlük için yaratmak ve böylelikle de özgürleşmek anlamına gelen politika dışına itilerek sürüleştiıilir, yani evrimsel akışta geriye sarılır... Özcesi insanlardan gerçekler 


böyle gizlenir. Bununla da insandan özü saklanır, insana kendi gücü gösterilmez. Gerçeklerden kopartılmış insan, kendi gerçekliğinden uzaklaştırılan insandır. Çünkü insan bir gerçek'ler toplamıdır. 
Bu da tam olarak egemenlerin istediği bir 'insan' olmak anlamına gelir. 
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Başlangıcı ve Sonu Belli Olan Tarih 

Meşhur Hegel tarihi Greklerle başlatır ve ulus devletin sembolü pozisyonundaki Napolyon ile de bitirmek ister. Hegel'e göre tarih, "karmaşık ve kaos içinde yaşayan insanların bilinçlenip yasalar oluşturmaları ve devlet kurmalarıyla başlamıştır." Devleti düzenli olmanın, sistem kurmanın, kaostan kurtulmanın yegane yolu olarak ele alır. Adeta devleti sorunsuzluğun anahtarı olarak görür. Ortalığın ulus-devletlerden geçilmediği halde tarihin en büyük krizli-kaoslu dönemini yaşayan uygarlığın günümüzdeki halini Hegel görseydi, herhalde büyük hayal kırıklığına uğrardı. Hegel toplumun normal yani doğal halini, uyumun olduğu bir hal olarak algılamamıştır. Toplumu 

Ya da hiçbir devlet toplumun değildir. 

İ O toplumun üzerine çöreklenen i birilerinindir. 

Her zaman devlet, toplumun geneli üzerindeki iktidarların koalisyonudur. 

İktidarda çıkarı olanların ortak iktidar 

\ kurumudur 

düzenden yoksun, başıboş, kaos alanı olarak görür. Kendi döneminin sorunlarından, merkezi devlet isteminden hareketle olacak ki, kendi dönemini merkeze koyarak, tüm tarihi günün ’ihtiyaç'ları temelinde ele almıştır. 

Tarihi devletle başlatarak sadece insan türünün ortaya çıkış tarihi olan milyonlarca yılı bile görmemiştir. Bu durumda ona göre devletin ortaya çıkmasına kadarki insanlar, onların yapıp ettikleri, yarattıkları, insanlaşma mücadeleleri yoktur. Özünde geçmişi tarih dışı saymıştır. 

Yine Hegel, "tarihte yalnızca devlet kuran halkların dikkatimize değdiğini" söyler. Bu söylem, devletin henüz ortaya çıkmadığı dö¬ 


nemi tümden görmezden gelmenin yanı sıra, devletli dönemde de tarihi sadece 'devletlerin tarihi' olarak algılamak demektir. Halbuki hiçbir toplum, devletli dönemde bile tümden devletten oluşmaz. Ya da hiçbir devlet toplumun değildir. O toplumun üzerine çöreklenen birilerinindir. Her zaman devlet, toplumun geneli üzerindeki iktidarların koalisyonudur. İktidarda çıkarı olanların ortak iktidar kurumudur devlet. Özü itibariyle de toplumun çoklu yapısına uymayan, bu nedenle de sapkın bir toplum karşıtı örgütlenmedir. 

Hegel yaptığı bu tespitle aynı zamanda 'dikkate değer' olmanın kriterini de devletli olmaya bağlar. Bu durumda herkesçe 'tarihin en büyük devrimi' olarak tanımlanan ve insanlığın hala onun yaratımlarıyla kendini sürdürdüğü neolitik dönem ya da doğal toplum, herhangi bir kıymet-i harbiyesi olmayan bir şeye dönüşür. Dikkate değer bir konumda bile tutulmaz. Bu, egemenlerin tüm ileri'likleri kendilerine mal etmeleri anlamına gelir. Değer kazanmak için devlet olmak gerekir. Bu yaklaşım, daha sonraları özellikle 20. yüzyıla damgasını vuracak olan Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı'nı 'devlet kurma' şeklinde ele almaya etkide bulunarak -Marksizm'in bileşik etkisiyle- tüm halkları devlet kurmanın peşine takacaktır. Ve gerçekten de 20. yüzyılda gerçekleşen bu olacaktır. Ulus olabilmek için devlet olma zorunluluğu, adeta olmazsa olmaz olacaktır. 

Hegel'de amaç devlet olduğundan, tarihi ulus-devletin kurucusunda -Napolyon'da- bitirmeye kalkar. Çünkü amaç olana ulaşılmıştır. 
Tarihin tümü bu perspektifle ele alındığında, tarih, devletle sınırlanmış bir siyasal tarih olmanın ötesine geçemez. 

Sınıf Mücadeleleri Tarihi 

Marksizm de tarihi 'sınıf mücadeleleri tarihi' olarak ele alır. Tarihi sınıfla başlatmak, sınıfsızlaşmayı da tarihin bitimi olarak adlandırmak olur ki, bunun varacağı nokta Fukuyama'nın 'tarihin sonu' tezi olacaktır. Zaten Fukuyama'nın 'tarihin sonu' değerlendirmesi, Marksizm'in tarih anlayışına atfen yapılmış bir değerlendirmedir. Fukuyama reel sosyalizmin yıkılışından sonra kazananın liberalizm olduğunu belirterek, ’sınıfsızlığı getirecek sınıf olan proleteryamn kurduğu sistemin sona ermesiyle 'tarihin sonu'na gelindiğini ileri sürecektir. Yani 'tarihin sonu'na gelinmiştir artık. 
Dikkat edilirse, Hegel'de tarih devletle başlatılır ve ulus-devletle nihai amacına kavuşarak döngüselliğini tamamlar. Marksizm'de ise tarih sınıfla başlıyor ve sımfsızlığa ulaştığın¬ da, o da çevrimini tamamlayarak sonuna ulaşıyor. Formel mantıkla bile bakıldığında bunun pek de yüzeysel olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

Kuşkusuz ki sınıf mücadeleleri tarihi vardır ve önemlidir. Ancak tüm tarihin bundan ibaret olarak ele alınması, sınıfların olmadığı ve milyonlarca yıl süren toplumsal yaşamı görmezden gelmek anlamına gelir. Bu yaklaşımın ezilenler adına daha tehlikeli sonuçları vardır. İnsan toplumunun tarihini 'kutsanan' sınıf olgusunun bir faaliyeti olarak değerlendirmek, özü itibariyle tüm tarihi 'insanlıktan düşmüş'lerin tarihi olarak ele almak anlamına gelir. Zira sınıf öyle kutsanacak, yeni toplumları getirecek denli devrimci olan bir yapıda değildir. Tam tersine, sınıf, devletçi sistemin bir ürünü olup, esasında toplumda eşitliğin dağıtılmasının ardından oluşan bir düşme halidir. 
Sınıf bir kere eksik insandır, ya kölecidir - ki bu gerçek insanın bir özelliği değildir- ya da köledir- ki bu da gerçek insanın bir özelliği değildir. Köleci-köle denklemi, tüm sınıfların (bey-serf, burjuva-proleter) özünü oluşturduğundan sınıflaşma eşittir, insanlıktan uzaklaşmadır. Bu nedenle de sınıflaşmayı kutsayarak ona devrimci roller atfetmek, herhangi bir sınıfa dahil olmaya, onun özelliklerini edinmeye çalışmak yerine, smıfsızlığı gerçekleştirmek, her türden sınıflaşmaya karşı durmak gerekir. Bu yönüyle sınıf bir an önce 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aşılmayı gerektiren bir durumdur. Kaldı ki hiyerarşik devletçi dönemde de iktidar odaklarına karşı mücadele yürütenler, sınıftan daha çok özgürlükçü bir duruşu temsil eden toplumun diğer kesimleridir. Tarihin asıl yapıcıları devlet dışı toplumsallıktır. 

Konumuz Marksizm'in tarih anlayışı olmadığından daha detaylı ele almayacağız. Ancak önemli olması açısından Marksizm'in tarih anlayışının 'ilerlemeci' yönüne de vurgu yapmak gerekir. Marksizm'de tarih adeta raylarına yerleşmiş bir tren gibidir. O trenin bir başlangıç noktası (sınıfların çıkışı), ara istasyonları (köleci, feodal, kapitalist, sosyalist toplum) ve son durağı (komünizm yani smıfsızlık) vardır. 
Tren son durağa ara istasyonlardan geçerek varacaktır. Ara istasyonlara varıncaya kadar yer yer arızalar, sorunlar çıksa da nihayetinde bu tren son durağa varacaktır. Fler yeni istasy¬ onun bir öncekinden daha iyi, daha donanımlı ve ileri olduğunu da eklememiz gerekmektedir. Son derece mekanikçi olan bu yaklaşımın tarihi olduğu gibi ele alabilmesi ve buna dayalı olarak sorunları çözmesi mümkün değildir. 
Yanlış teorinin doğru yaşatması mümkün olamaz. 

Çizgisel Olmayan Tarih Anlayışı Olarak Annales Okulu 

Özellikle modemist paradigmanın ve ardındaki Newtoncu mekaniğin egemenlikli sistemi meşrulaştıran ve onu hep ilerici olarak gösteren düz-çizgisel ilerlemeci tarih anlayışı, önemli eleştirilere de maruz kalmıştır. Flem hiyerarşik devletçi sistemin zirvesini oluşturan kapitalizm ve ardındaki modernite anlayışı hem de ona karşıt olarak ortaya çıkmasına karşın onun sınırlarında seyreden ve bu nedenle de onun bir parçası olmaktan kurtulamayan Marksizm ve versiyonları, insanlığa tarihin hiç de ileriye doğru gitmediğini gösterdi. İnsanlık en çok da en 'ilerici' denilen dönemde tarihinin en vahşi dönemini yaşadı. Sadece iki dünya savaşında tüm insanlık tarihi boyunca 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ölen insanlardan daha fazlasını verdi insanlık. 
Atom bombası denilen canavar tek bir defada 
160 bin insanın canına mal oldu. Doğa hiç olmadığı kadar kirlendi, doğal düzen yerle bir oldu. Dinozorlaşma insanlar için artık tartışılan bir olasılık olmaya başladı. Ve insanlar¬ da mevcut sorunları aşmak adına önemli çabalar gelişmeye başladı. 

Değişik yaklaşımlar olsa da denilebilir ki en derli toplu ve ’gerçek'e yakın yaklaşımların başında Annelas Okulu'nun yaklaşımları gelir. 
Önderliğimizin adından sıklıkla bahsettiği Braudel'in de dahil olduğu bu tarih okulu, ’total tarih' anlayışıyla doğru tarih anlayışını oturtmada önemli bir kilometre taşıdır. Fransa'nın Strasburg Üniversitesi'nde profesörlük yapan Marc Bloch ve Lucien Febvre öncülüğünde 1920'lerde gelişen ve esası 'çizgisel olmayan tarih' anlayışına oturan bakış, adını çıkardıkları dergi olan 'Annales d'historie economique et sociale'den almaktadır. 

Geleneksel tarih anlayışına önemli eleştiriler getiren, tarihin sadece siyasal tarih olarak ele alınamayacağını ortaya koyan ve tarihe bütünlüklü yaklaşılması gerektiğini isteyen bu ekolün en tanınmış üyesi Fernand Braudel'dir. 
Yanı sıra günümüzde de I. Wallerstein'i bu ekolden saymak mümkündür. Fler şeyin oluşabilmesi için bir zaman ve mekana ihtiyaç duyduğunu ileri süren bu akıma göre, gerçek'in içinde oluştuğu zaman, bütünlüklüdür. Bütünlüklü olan bir şeyin parçalara ayrılması ve parçanın esaslı bir şeymiş gibi anlatılması 'gerçek'i vermez bize. Bu nedenle de ’süre'ler kavramını tarihsel topluma uyarlayarak, tarihte gerçekleşenlerin tarihsel akış içindeki sürelerini tespit etmeye çalışır. 

Total tarih anlayışına oturtacağımız bu anlayışın temel yaklaşımlarını özlüce vermek, bizim de tarih felsefesi hususundaki yaklaşımımızın doğru anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

- Tarih bir olaylar bilimi (vakainame) olarak görülmez, insanların yaşamının bilimi ola¬ 


rak görülür. Egemenlerin, kralların ve kahramanların başından geçenlerin tarih diye anlatılmasını kabul etmez. Bunu reddeder. 

- Siyasal tarihin ve Flegel'dekinin aksine 'devletli olma'nm ayrıcalığına karşıdır. İnsanın milyonlarca yılı bulan toplumsallaşma tarihinin tümünü değil de daha çok bu tarihin sapkın döneminin ifadesi olan ve yüzde birikişini ancak oluşturacak olan bir zamanını esas almayı kabul etmez. Siyasal tarih yerine, daha geniş, daha insani ve insanın sadece devletle ilgili değil, tüm etkinliklerini içeren bir tarih anlayışını oturtmayı amaçlar. 

- Siyasal tarihi ele aldıklarında da olay anlatımından ziyade özellikle Önderliğimizin de yapısal sosyolojisinin konusu olarak ele aldığı 'yapı'ları ele alarak çözümlemeyi, geliştirmeyi tercih ederler. 

- Uygarlık sürecinin kültürel birikimler sayesinde ilerleyip geliştiğini ortaya koyarlar. 
Kültürel birikimleri insanlığın ortak tarihinin bir ürünü olarak ele almanın yanında tarihin de asıl konusunu teşkil etmesi gerektiğini belirtirler. Siyasal tarih yerine, toplumsal ve kültürel tarih ağırlıklı bir yaklaşımla tarihe bakılmasını esas alırlar. 

- Ezilenlerin yazılmayan tarihini yazmaya çalışırlar. Uygar güçlerin geri görerek 'barbar' ilan ettiklerinin tarihini yazmaya çalışırlar. 
"Ezilenlerin tarihinin bir tarafa atılmasına izin vermemeliyiz; bu alternatifler tarihin çöp sepetine atılmak bir yana, gün ışığını hiçbir zaman görmemiş yaratıcı düşüncelerin yanı sıra, gözle görülebilir kurumlar ve deneyimlerden oluşan bir hazine -gelecek için coşkuyla hayatta tutmaya çalışmamız gereken bir hazine- olarak görülmelidir." 

- Genelde Avrupa merkezci tarih bakış açısına karşı oldukları gibi, tarih yazımında da Avrupa merkezciliğe eleştirel yaklaşmaktadırlar. Fler şeyi Avrupa uygarlığının ya bir ön hazırlığı ya da bir versiyonu gibi gören tarih anlayışını ve buna dayanan tarih yazımını reddederler. 
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- Yine insan merkezli tarih anlayışından giderek sıyrılmaya çalışarak biyolojik insanın ötesine götürülen bir tarih anlayışını esas aldıkları görülmektedir. 

Evrensel Tari hin Kendisi Olarak: İNSAN 

Tarihi bilmek kendini bilmektir. Kendini bilmeye çalışanların yapacağı en öncelikli şey, neyin ürünü olduklarını bilmeye çalışmalarıdır. Tüm bir evrensel tarih esasında insanın kendi tarihidir. Zira evrensel akış, evrensel oluş kendini düşünen ikinci doğa olarak insanda en mükemmel halini almıştır. Bu durum insansal oluşu, tüm canlı türleri içinde farklılaştırır. Bir hayvan veya bir bitkide evrensel tarihin her aşamasını göremeyiz, ama insansal var oluşta evrensel tarihin tümünü görmek mümkündür. Zaten o nedenledir ki insana 'mikro kozmos' denilmektedir. İnsan ana karnında geçirdiği dokuz aylık sürede, ortalama yirmi milyar olarak hesaplanan evrenin oluşumunun tüm evrelerini yaşar. Anne karnındaki geçen her süre, evrenin milyarlık zamanı içinde çok uzun zamanlara tekabül eder. Özcesi insan evrenin çocuğudur. Annenin rolü evrenin milyarlarca yıl oluşturduğunu dokuz aylık sürede yaşar hale getirmektir. Oluşumdaki bu muhteşemliği insan dışındaki diğer canlılarda göremeyiz. Zira insanda hayvandan kalan, bitkiden kalan, atom altı dünyadan kalan şeyler vardır, ama diğerlerinde insana ait bir şey yoktur. Yani insanda hayvanlık vardır, ancak hayvanda insanlık yoktur. Bu nedenledir ki evrenin kendini var etmesinin tarihi anlamında evrensel tarih, özü itibariyle insanın tarihidir. 

Tüm Bilimlerin Tanrıçası: 

Toplumsal Bilim 

İnsan evrensel tarihin bütününü ifade eder. 
Diğer canlılar ya da evrenin diğer bileşenleri evrensel tarihin bir parçasını ifade ederler. Evrenin kendilerinde dile geldiği, oluştuğu döneme kadarki evrensel tarihi ifade ederler. Evrensel akış devam ederek insanlaşmaya doğru 



evrildiğinden, onlar evrensel tarihin kendilerinden sonraki dönemlerini ifade etmezler. Yeni'de yaşarlar, ama o 'yeni' onların aynısı değildir, 'yeni' yani doğal evrimsel akışta kendilerinden sonrası, onlardan daha donanımlı olarak devam eder. İşte bu nedenledir ki Önderliğimiz "Toplumsal bilimi... tüm bilimlerin ana kraliçesi veya tanrıçası mesafesinde değerlendiriyorum. Toplumsal bilime dayanmayan tüm bilimlerden şüphe ettiğimi yine önemli bir tespit olarak belirtmeliyim. Diğer tüm bilimlere doğru giden yol toplumsal bilimi gerçekleştirmemizden geçecektir. Maddenin atom-altı parçacıklarından tutalım halen genişlediği idea edilen kozmik evrenin bilgisine ancak toplumsal bilimin gelişimi ölçüsünde varabiliriz." demektedir. Evrenin bütünü an- 

Kendînı Bilmeyen i çevresini, j 

j var oluşsal gerçekliği de i bilmiyor demektir, îşte bu nedenlerledir ki sosyal bilim tüm bilimlerin 

İ esas alması gereken j bilimdir. 

lamına gelen insanı bilmek, bu yönüyle ’gerçek'i bilmektir. 'Kendini bil!' en çok da burada devreye girer. 

İnsan şahsında dile gelen 'kendi' sadece bir insan değildir, insanın tüm öncesidir, yani evrenin evrensel tarihidir. Bağlantılı bir diğer önemli husus da tüm bilmelerin yaratıcısının insan olmasıdır. Kendini düşünen doğa olma, var oluşunun farkına varma, farkındalık evrende sadece insana has bir özelliktir. Bu da kendi şahsındaki evreni tanımayı olanaklı kılar. Diğer canlılarda bu durumu gözlemek mümkün değildir. O nedenle de insan kendini tanımaya çalışınca, esasında evreni tanımaya çalışıyor demektir. Kendini bilen evreni de biliyor demektir. Evreni bilmenin düzeyi kendini bildiğin kadardır. Kendini bilmeyen çevresini, var oluşsal gerçekliği de bilmiyor demektir. İşte bu nedenlerledir ki sosyal bilim tüm bilimlerin esas alması gereken bilimdir. 

Çağın hakim yaklaşımını belirleyen modernist paradigmada durum böyle değildir. 
Sosyal bilimin tanrıçalık yerini, fizik biliminin tanrılığı almıştır. Daha çok fizikteki gelişmeler temel belirleyici bilim olmuştur. Çünkü fizik 'doğayı bilmenin bilimi' olarak 'görüngü'nün bilimidir. İnsan ve onun yaşam tarzı olma anlamında toplumsallık da aynı zamanda bir 'görüngü' olarak ele alındığından, fiziğin maddeye ilişkin ulaştığı sonuçlardan yararlanmak, toplumu ve insanı anlamak için gerekli görülmüştür. Newtoncu fizik bu konuda oldukça iddialıdır. Doğayı tümüyle anlaşılır kıldığından ve geleceği de bildiğinden emindir. 
Onun bu eminliği ve ortaya koyduğu her yerde 'geçen' 'evrensel' yasaları olduğu gibi topluma uyarlanmıştır. Bu da büyük yanlışlıkların, kendini aldatmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Yani esasında evrimsel akışta geride olanın işleyiş esasları (insan öncesi doğa), daha gelişkin olana (insan ve topluma) uyarlanma¬ ya çalışılmıştır ki, bunun yanlış sonuçlar vermesi kaçınılmazdır. Halbuki esas olan insanın başka hiçbir şeye indirgenemeyeceği, benzeştirilemeyeceğidir. Toplumsal bilimin tüm bilimlerin anası olması, insanın tüm evrenin bir özeti olması gerçekliğinden kaynaklanır. Özeti bilindiğinde kendisi de bilinmiş olacaktır. 
Bu nedenle evreni bilmek, onun tüm bileşenlerini ve geçirdiği aşamaları tek tek ele almayı gerektirmez. Zaten buna ne ömür yeter ne de o haliyle bu mümkündür. Bu durumda tüm evreni insanda bilmeye çalışmak, insanın donanımından dolayı mümkündür. Bu haliyle insan hem bilginin öznesi hem de tüm bilmelerin kaynağı olmaktadır. Önderliğimiz zaten insanı "... büyük patlamadan bu yana tüm evrene ya¬ 


yılmış gerçekliğin toplamı" olarak tanımladı. 
İnsanı evrensel tarihin kendisi olarak ele almak, tüm tarihi insanda ve toplumda gözlemleyebilmek, oluş'un geçmişi anlamına gelmek üzere tarihi ve insan-toplumu bilmenin bilimi olarak da sosyolojiyi iç içe kılar. Merkezine sosyal bilimi alan bir uğraş, tarihi tüm sistematiği içinde değerlendirebilecektir. Braudel- 
'n 'Tarih sosyolojikleşmeli, sosyoloji tarihselleşmeli' sözü burada anlamına kavuşmaktadır. 

Evrensel Tarihte Süreler 

Evrensel tarihin daha farklı özellikleri de vardır. "Evrensel tarih deyince anlaşılması gereken ikinci tür anlatım, İkinci Doğa olarak da adlandırılan toplumsal doğanın maddi ve manevi kültürel gelişimidir. Bu tarihi bir nevi toplumun kök hücresi olan klanlardan alıp günümüze kadar toplumlarm ana nehir akışları biçiminde değerlendirmek de mümkündür. Bu tarih anlatımında ana nehir kavramı önemlidir... Evrensel tarihten anlaşılması gereken tüm toplumlarm düşündükleri ve pratikleştirdikleri benzer özne-nesne halkalarıdır. Başta ulus tarihleri olmak üzere, tüm mikro tarih anlatımları eğer evrensel tarih içine oturtulmazlarsa, ancak öykü değerinde anlam ifade ederler." 

Önderliğimiz toplumsal tarihteki evrensellik ve tikellik ayrımlarını doğru yapabilmek için Braudel'in de kullandığı süre'leri kendine özgü bir şekilde kullanmaktadır. 

- En uzun süre: Bu kavramlaştırma ile klan toplumundan başlamak üzere tüm toplumsal tarih boyunca geçerli olan kastedilmektedir. 
Temel Kültür Sosyolojisi olarak da adlandırılan bu dönemde, gerçekleşenlerin tüm zamanlarda geçerli olması temel kıstastır. Yine insan için olmazsa olmaz olması, esas belirleyici yöndür. En uzun süre'de gerçekleşenler eğer insanlık yeniden aynı şeylere başlangıç yap- 


Toplumsal 

bilimin tüm bilimlerin anası olması, insanın tüm evrenin bir özeti olması gerçekliğinden kay- 
\ naklanır. Özeti bilindiğinde ken dişi de bilinmiş olacaktır. 
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mak zorunda kalmazsa, örneğin bir doğal afet olmazsa, toplum ortadan kalkmazsa, toplumsal akışta hep belirleyici olan faktörleri kapsar. İnsan için dilin gelişimi, etnisiteli toplumsal formlar, temel kültürel etkiler ... vb bu kapsamdadır. Verimli Hilal'de gerçekleşen neolitik toplum, özcesi Aryenik kültür insanlık için böylesi bir önem taşımaktadır. 

- Uzun süre: Yapısal süre olarak da tanımlanan bu süre'de daha çok yapıların oluşum, gelişim ve yıkım süreleri ele alınır. Bundaki temel kıstas insan toplumunda her zaman olmayan ama uzun bir sürede de olan temel toplumsal kurumlaşmalardır. Marksist tarih anlayışında görülen neolitik, köleci, feodal, kapitalist, sosyalist kurumlaşmalar buna girer. 
Devletin tüm tarihi boyunca gerçekleştirdiği kurumlaşmalar yapısal süre kapsamında değerlendirilebilir. Böylelikle devletin tüm insanlık tarihi boyunca olmayan, tarihin belli bir kesitinden sonra ortaya çıkan bir şey olduğu anlaşılmış olur. Tabi burada yapısal süre kapsamında sadece devletli dönemin kurumlaşmalarından bahsedilmemektedir, neolitik toplumun kendisi de bir dönemin yapısı olarak ele alınabileceği gibi, onun içinde değişik dini yapılar, düşünsel yapılar, maddi yapılar da mevcuttur. En uzun süre'den farkı, en uzun süre'nin hala yaşıyor oluşu ve yaşayacak olmasıdır. Önderliğimiz bu yapısal süre'yi araştıracak sosyolojinin dalı olarak da Yapısal Sosyoloji ismini kullandı. 

- Orta ve kısa süre: Bununla da toplumsal tarihteki sayısal olarak görülen olay ve olguları değerlendirir. Kısa ve orta sürelerde toplumdaki temel kültürel ve yapısal değişimleri inceleme konusu yapar. Bunlardan orta dönem, görece biraz daha uzun süre'de olanları kapsarken, kısa süre, kısa süreli olay ve olguları konu edinir. Örneğin bir Fransız İhtilali ve sonrasında yaşananlar orta süre kapsamına girerken, bireyin her türden toplumsallaşma faaliyetleri, kısa zaman kapsamındadır. Yapısal kurumdaki tüm günlük olaylar da kısa süreye 



dahildir. Böylece yukarıda eleştiri konusu yapılan tarihin bireylerle, kahramanlarla, çoğunlukla da krallarla, sultanlarla izah edilmesi tarihsel toplumda yerli yerine oturmuş olacaktır. 
Başlı başına bir tarih olmak yerine, toplumsal tarihte ağırlığı kadar yer almış olur. Önderliğimiz kısa ve orta süre konularını araştıran sosyolojinin dalma da eleştirilerini saklı tutmak kaydıyla, Pozitif Sosyoloji yani Auguste Comte Sosyolojisi dedi. 

- En kısa süre: Yaratılış anı da diyebileceğimiz bu anlar, tüm evrensel oluşumların gereksinim duydukları kaotik ortamı veya kuantumik anı ifade eder. Tüm uzun, orta ve kısa süreli oluşumların en kısa süre'de gerçekleşene ihtiyaç duyduğu yargısından yola çıkar. 
En kısa zamanda oluşmayı ilgi noktası olarak belirlemiş olan bu sosyoloji dalma Önderliğimiz 'Özgürlüğün Sosyolojisi', 'Yaratılış Sosyolojisi', 'Zihniyet Sosyolojisi' adlarını vermektedir. İnsan zihninin sahip olduğu esneklik ve yetenek nedeniyle 'kısaların kısası'nda yaratıcı özellik gösterdiğinden ve toplumsallıkla insanın kendini inşa süreci hep sürdüğünden, Özgürlük Sosyolojisi en çok da insan toplumu için gerekli bir sosyoloji olmaktadır. Bununla insanın farkı ortaya konularak temel yaratıcı özelliklerini açığa çıkarması amaçlanır. 
Önderliğimiz bu gerçeği de "bilme anında oluşuyorsun" sözüyle özlü olarak değerlendirdi. 
İnsanın kendi doğası olan ahlaki ve politik kriterler temelinde yaptığı her türden etkinlik, özgürlük sosyolojisi kapsamına girer. Herhangi bir canlı kendi topluluğunun dışında bırakıldığında da o türünün tüm özelliklerini kodlanmış olduğundan türüne uygun yaşayabilir. 
İçinde yaşadığı eko-sistemdeki değişimlere ayak uydurarak, gerektiğinde kendisinde de değişiklikler yaratarak varlığını sürdürür. Ancak insan türü toplumdan kopartılarak büyütüldüğünde, insan toplumunun özelliklerini gösteremez. Örneğin tek başına simgesel dili geliştiremez, ahlak kuralları koyamaz... Biyolojik olarak insandır, ama henüz insanlaşmada 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yeterince mesafe almamış biridir o. Dolayısıyla insanlaşma temelinde - ahlaki ve politika- yapılan her tür insan edimi bir özgürlük edimidir. İnsan ve toplumu yaratılmış gerçeklikler olduğundan her an kendilerine dönük yapım-yaratım işlerinin sürmesi gerekmektedir. İşte bu durum insan için an'da oluşmayı gerekli kılar. İnsandaki esnek zeka yapısı, yaratıcılığın gücü ve insanın evrenin bir özeti olacak denli potansiyelli oluşu, insanda kuantum anı'nda oluşmayı mümkün kılmaktadır. 
Diğer canlılardaki kendini yapım zamanı hayli uzun zaman alır. Hatta bir neslin ömrü istenilen türden değişimleri yapmaya yetmez. 

- Astronomik süre: Daha çok evrendeki büyük göksel oluşumların karakterlerini konu edinen ve henüz içeriği yeterince doldurul mamış süre'dir. Evrenin genişlemesi, gök cisimlerinin oluşumu, karşılıklı etkileşimleri konuları arasındadır. 

Bununla da insanın biyolojisi 


sonrası dönem toplumun parçalara bölündüğü, toplumun içinden iktidar odaklarının çıktığı dönemdir. Bu iktidarların hem korunması hem de daha da büyütülmesi için toplumla önemli ölçüde oynanmıştır. İnsanın yaratıcı gücü toplumu geliştirme için değil de iktidarı daha da büyütmek için kullanılmıştır. Bu doğru yaşam için gerekli olan teoriyi bulanıklaştırmış, yoldan çıkarmış, saptırmıştır. İnsanların zihniyetiyle oynandığından da sisteme karşı olanlar bile bu iktidar odaklarının etkilerinden tümden kurtulamamıştır. 

Jerontokrasi ile daha hiyerarşi döneminden beri kendilerini bilgi tekeli haline getiren egemenler, tüm gerçeklere hükmetmek için her şeyi kendi çıkarları temelinde '% ele almışlardır. Özellikle Sü- 


Tarihte 

kadın, etnisite, 

devlet dışı toplumsallık \ merlerle başla y an devletİ1 

' tarih boyunca tüm gerçekleri tersyüz etmişlerdir. 


nin ötesine geçilerek onun evrensel oluşumlarla bağlantısının açığa çıkarılması amaçlanır. 

Bu süre ayrımlarıyla amaçlanan tüm toplumsal tarih boyunca geçerli olan ile olmayanı birbirinden ayırmak ve yine tüm zamanlarda toplum için gerekli olan ile olmayanı ayrıştırmaktır. Böylelikle de her tikel anlatımı, parçalı olanı evrensel tarihin içinde yerli yerine oturtarak, özellikle egemenlikli bakışların kendilerini esas haline getirmelerinin önüne geçmektir. Yanı sıra tarihin dışına itilmişlerin tarihini yazmayı mümkün hale getirmektir. 
Özcesi hakikati açığa çıkarmaktır. 

Doğru yaşam doğru bir teoriyi gerektirir. 
Adorno'nun 'yanlış hayat doğru yaşanmaz' belirlemesi bu açıdan oldukça önemlidir. İnsanların doğal toplumdaki her eylemi özgürleştirici olduğu halde, özellikle hiyerarşinin çıkışından sonra insanların her faaliyeti toplumu özgürleştirme temelinde olmamıştır. Hiyerarşi 


tamamen unutturulmuştur. 
Bu yönüyle mevcut tarih, erildir, devletçidir, egemen-, likçi ve toplum karşıtıdır. 


Egemenler tanrı şahsında kendilerini doğanın, maddi zenginliklerin ve yaşamın ya¬ 


ratıcısı kılmışlardır. Bunu da insanların zihnine adeta nakşetmişlerdir. Onlar olmadığında ya da kızdırıldıklarmda insanlar için felaketlerin olacağını insanlara yedirmişlerdir. Kendilerini olmazsa olmaz kılan bu egemenlikçi kesimler sonrasında da her şeyi kendilerine mal etmiş ve kendilerinden başlatmışlardır. 

Halklar adına herhangi bir şeyin yazılmamasma özen göstermişlerdir. Tarihte kadın, etnisite, devlet dışı toplumsallık tamamen unutturulmuştur. Bu yönüyle mevcut tarih, erildir, devletçidir, egemenlikçi ve toplum karşıtıdır. 
"Olan tarihin, tamamen uygarlık sistemlerinin ideolojik süzgecinden geçirilmiş resmi tarih olduğu çok iyi bilinmeden, tarih okumaları zihni, dolayısıyla yaşamı, anlamlı toplumsal yaşamı sadece zorlamaz, olanaksız hale getirir. YANLIŞ TARİHLE DOĞRU YAŞANMAZ. 
KENDİÖZGÜRLÜKTARİHLERİNİDOĞRU YA¬ZAMAYANLAR ÖZGÜR YAŞAYAMAZLAR " 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Büyük Çarpıtma: Büı-Çizgisel llerlemecllik 


İnsanlığın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan farklı kavrayış ve ideolojiler olmuştur. İlk toplum olan ahlaki ve politik toplumda her şey bir bütünlük ve dayanışma içinde ele alınırken, sonraki hiyerarşik-devletçi paradigmada her şey özne-nesne ayrımma tabi tutularak parçalı bir şekilde ele alınmıştır. Bu farklı iki ele alış, aynı zamanda insanlık tarihindeki en temel iki paradigmayı de bize vermektedir. 
Mitoloji, din ve günümüz biliminin algılayış biçimleri bu ikinci paradigmaya örnek gösterilebilir. Mitolojide her şeyin bir tanrısı vardı. 
Dinde ilk hareket ve bu hareketi gerçekleştiren tanrı inancı, ağır basan kavrayış oluyordu. Günümüz pozitif bilimlerinin izah tarzı ise kaba materyalizm biçiminde karşımıza çıkmaktadır. 

Bilimciliğin temel yaklaşımı olan kaba materyalizmde de gelişen zaman ve mekân fark etmeksizin her koşulda yapılan tespitlerin doğru olduğu yaklaşımıdır. Önceki mitolojik ve dini düşünüşün dogmatik mirasını devralan pozitivist bilim anlayışı, kaba ve dogmatik algılayış tarzını bu defa bilim adına ortaya koymuştur. Önderliğimiz zaten bilimsellik adına ortaya çıksa da pozitivizmin evrenselci ve kaderci-dini anlayışla olan doğrudan ve paradigmatik ortaklığını ortaya koymak için 'çağdaş Levh-i Mahfuzculuk' tanımını gehştirdi. Burada kast edilen esasında devletçi sistemin zihni yapılanmasının bir ürünü olan parçalı düşünüş tarzına, her üç temel yaklaşımın da bir paradigma temelinde ortaklık oluşturduğudur. 

Toplumlara indirgenen kaba materyalist anlayış, elbette doğru olmayan sonuçlar doğurmuştur. Belirleyici olanın maddi süreçler olduğu, zihniyetin ise maddenin yansıması 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olarak ikincil planda olduğu yaklaşımı doğa işleyişine, yani gerçeğin diyalektiğine terstir. 
Hâlbuki toplumsal süreçlerde maddi olan ile zihni olanın birbirinden beslendiği, birbirini belirlediği tüm tarihsel-toplumsal süreçlerde gözlenebilmektedir. Diğer yandan zihniyetin fiziksel süreçler üzerinde, küçümsenmeyecek bir işleve sahip olduğu insanın beyinsel evriminden de anlaşılmaktadır. Bu nedenle materyalizmin kaba yorumu bizi kaba ve cansız bir madde anlayışına götürür. 

Materyalist felsefenin temel özelliği duygu, ruh ve düşünce gibi süreçleri fiziksel süreçlere indirgeyerek açıklamasıdır. Kaba materyalist bakış açısına göre bilinç, 'katılık bildiren madde'dir. Yani maddenin bir tür var olma biçimidir. Materyalizme göre, kendine özgü bir alan olan ruhsallık ya yoktur ya açıklanamaz ya da olsa dahi maddenin yansımasıdır. 
Bu nedenle kaba materyalizm, felsefenin temel sorunlarına fiziksel olan bilimlerle izah getirebileceğine inanır. İnsan toplumsallığının bir ürünü olarak var olma özelliğinde olan zihniyet gibi süreçlerin, doğa bilimlerinin katı yasallığı içinde açıklanabileceğini ileri sürer. 
Düşünce, ruh, moral ve heyecan gibi madde olmayan gerçekliklerin fizyolojik olgular ile birebir aynılaştırılarak açıklanması, idealizm görüşünden daha az yanlış değildir. Çünkü idealizm ne kadar yanlış bir yapıda ise, kaba materyalizm de aynı oranda yanlış bir yapıdadır. Birisi için her şey madde iken, diğeri için düşünce asıl gerçeklik oluyor. Bundan ötürü görünüşte idealizm ile kaba materyalizm arasında mutlak bir zıtlık vardır. Gerçekte ise birbirine zıt gibi görünen bu iki felsefi görüş aynı sonuçta birleşmektedir. Çünkü her ikisi de birini özneleştirirken diğerini de nesneleştirir. Özü itibariyle de devletçiliği doğuran 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parçacı düşünüşün bir dışavurumudur. Oysa nasıl ki madde ile enerji birbirinden koparılamaz ve aynılaştırılamazsa, düşünce ile madde de aynı şekilde birbirinden kopanlamaz ve aynılaştırılamaz. 

Amacımız klasik felsefecilerin esasında oluş'u eksik tanımalarından kaynağını alan idealizm mi yoksa materyaliz mi tartışmasına girmek değildir. Zaten günümüze kadar gelen bu kısır tartışmanın, gerçekliği perdemelenin ve yanıltmanın dışında herhangi bir sonuç vermediğini de gördük. Daha çok kaba materyalist felsefenin doğa-evren tanımına getirmiş olduğu evrenselci, düz çizgisel ilerlemeci algılayış tarzı ve bunun indirgemeci bir yakla- 

Evrenselci yön her zaman ve her yerde geçerli olan evrensel yasalara vurgu yaparken; düz-çizgisel ilerlemeci yön ise hareketin dolayısıyla da tarihin ve toplumun akışının hep ileriye doğru olduğuna vurgu yapar. 

şımla toplumsal alanda yaratmış olduğu etkiler üzerinde durmaya çalışacağız. Evrenselci, düz-çizgisel ilerlemeci anlayışta, evrenselci yön, her zaman ve her yerde geçerli olan evrensel yasalara vurgu yaparken; düz-çizgisel ilerlemeci yön ise hareketin dolayısıyla da tarihin ve toplumun akışının hep ileriye doğru olduğuna vurgu yapar. Evrenselci düz çizgisel ilerlemeci algılayış biçiminin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kaynağına değinmek gerekir. Bu nedenle günümüz pozitivist bilimin yöntemini oluşturan, aynı zamanda modernist paradigmanın öncüleri olan Galileo, Bacon, Descartes gibi bilim insanlarının görüşlerine ve bunları sistem haline getiren Newton'a konumuz kapsamında değineceğiz. 


Galileo, pozitivist bilim öncesi ortaya çıkmış pozitivist görüşçülerdendir. 21. yüzyıla damgasını vuran zihni yapılanmanın öncülerinden biri olarak kabul edilir. En temel özelliği deneyci olmasıdır. Doğru bilgiye ulaşmanın deneyle mümkün olduğunu savunur. Bu nedenle algı ve olgu kapsamında olmayan tüm gerçeklikleri bilim dışı görmüş ve bilimin dışına itmiştir. Düşünsel, ruhsal kısacası zihniyet ürünü olan gerçekliklerden uzak durmuştur. İnsanı insan yapan ikili karakterin (maddi olan ile maddi olmayan) birini yani zihni aşamayı önemsememiştir. Sonraları Descartes'ta görüleceği gibi matematiksel bir yöntemle doğru bilgiye ulaşmanın mutlak ve kaçınılmaz anlayışı üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Temel amacı matematiksel kesinlikte olan yetkin bilgiye ulaşarak her şeyin bilgisine ulaşmaktır. Her şeyin bilgisine ulaşma istemi, dönem bilimsel düşünüşün en temel yaklaşımı olacaktır. O güne kadar nasıl ki dini düşünüş tarzı tanrısal olduğundan her şeyi biliyordu, şimdi de bilim, bilimsel yöntemle her şeyi bilmeliydi. Adeta 'tanrının ayetleri'nin yerine 'bilimin ayetleri' geçiriliyordu. Bilimsellilk adına gerçekleştirilen bu yaklaşım ve gösterilen çabalar, evrensel çapta açıklayıcı olan ve her şeyin kapısını açacak bir yetkin bilgiyi bulmayı amaçlıyordu. 

Galileo'ya göre tüm oluşumlar, içinde mutlaklıklar barındıran olgulardır. Bu görüşünden dolayı Galileo algı-olgu ve bunun dışında olan görünmeyen, duyumsanamayan şeyleri ayrıştırmış, fenomen (görünen ve bilinen dünya) ve numen (görünmeyen ve bilinmeyen alem) ayrımından fenomen felsefesini esas almıştır. Elle tutulur ve gözle görülür olanı özneleştirirken, görünmeyen şeyleri önemsiz ve türeme olarak değerlendirerek nesneleştirmiştir. 

Galileo ile görüşleri açısından benzer olan diğer felsefeci ve bilim adamı F. Bacon'dır. 
Bacon, dönemi itibariyle egemen olan skolastik felsefeyi yıkmak için mücadele etmiştir. 
11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar egemen olan 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bu felsefeye göre 'gerçek' zaten bulunmuş, Incil'de ve kilise toplantıları kararlarında bütün açıklığıyla yazılmıştı. Skolastik düşüncenin görevi bu dinsel inançları kabul etmekle beraber, mantık yoluyla bunları akla uygun bir biçime dönüştürmek ve onlara bilimsel bir nitelik kazandırmaktı. Yani dinsel düşünceyi tümüyle mantığa uygun bir duruma getirmekti. 

Bacon'm temel görüşü akla-mantığa dayalı bilimselliğin geliştirilmesidir. Bacon'la tüm tanımlamalar mantık diyalektiğinde ele alınmıştır. Gözle görülür ve elle tutulur olan bili¬ 


min konusu olabilirken, bunun dışında duyumsayamadığımız şeyler kesinlikle bilimin konusu olamaz. Bacon da Galileo gibi deneycidir. Deneyle sınanmayan bilgi doğru kabul edilmez. Doğru bilgiye ulaşmada kullanmış olduğu yöntem ise tümevarımdır. Tümevarım yöntemi en küçük parçadan hareket ederek bütüne ilişkin veri sunmayı esas alır. 

Bacon doğayı tüm bilimlerin ve bilgilerin kaynağı olarak tanımlar. İnsan tüm bilgileri kendisinde toparlayan doğa karşısında çaresizdir. Doğanın insan karşısındaki üstünlüğü aynı zamanda ne kadar tahakkümcü ve vahşi 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olduğunu ortaya koyar. Doğanın tahakkümcü karekteri karşısında insanın öncelikle boyun eğmesi, bu biçimiyle doğanın zayıflıklarını tanıması ve ardından da doğayla yer değiştirerek tahakküm eden konuma geçmesi gerektiğini belirtir. Doğa acımasız ve vahşi olduğu için gerekirse, ona işkence bile edilebilir. Eğer doğaya hükmedilmezse insanın güç olması mümkün olamaz. Güç olmak için de bilgili olmak gerekir. Bu nedenle de Bacon, iktidarcı sistemin bilime olan temel yaklaşımını "bilim güçtür" deyişiyle özetler. 


Descartesçı felsefe, Galileo ve Bacon'ı da içine alan mekanikçi felsefenin sistem haline gelmiş biçimi olarak karşımıza çıkar. Descartes görüşlerini ve bi-limsel felsefesini mekanik yasalarla izah et-miştir. Bilimsel felsefesi diyoruz, çünkü bilimini belirleyen felsefesi değil, tam tersine fel-sefesini belirleyen bilimidir. Descartes her şe-yin makineden ibaret olduğu tezini savunmuştur. Dolayısıyla doğa canlılık, sezgisellik, ruhsallık gibi soyut gerçekliklerden ayrı ele alınarak makineleştirilmiştir. Hatta Descartes ile doğa, tıkır tıkır işleyen saat düzeneğine benzetilmiştir. Descartes'a göre tüm oluşumlar mekanik yasalar doğrultusunda işler. Çünkü var olan nedenler bilinen sonuçları doğuracaktır. 

Descartes modern paradigmaya damgasını vuran en önemli kişilerden biridir. Günümüz pozitivist bilimciliğin doğa-evren tanımlamasında ortaya konmuş olan özne-nesne ayrımındaki rolü belirleyicidir. Keskin bir şekilde madde ve ruh ayrımına giderek, madde ve ruhun kesinlikle birbirine indirgenemez iki ayrı olgu olduğunu belirterek, akıldan yana yöntem geliştirmiştir. Bu durum sadece madde ve ruh için geçerli değildir, aynı zamanda bedenruh, madde-enerji, doğa-insan, toplum-birey, erkek-kadm vb. gibi ikililiklerle çoğaltılabilir. 
Descartesçı düalizm doğa olaylarında gözlemlenen ve birbirini yok etme temelinde olmayan, aksine birbirini besleyen ve sentezleyen olmaktan uzaktır. Bu nedenle madde, doğa tamamen cansız görülürken; insan ve toplum ise mekanikçi yaklaşımlar nedeniyle özü itibariyle cansız, ruhsallığı olmayan bir yığma indirgenmiştir. Evren, mekanik bakış açısıyla nesneleştirilirken, insan da özneleştirilmiştir. Mekanik bakışta dolayısıyla da nesneleştirmede o kadar ileriye gider ki insan dışında hiçbir varlığın ruh ve madde İkilisini birarada yaşayamadığını söyler. Yani insan dışındaki diğer canlılarda hiçbir ruhsal, manevi, hissi, zihni yön bulmaz. Aristo'nun 'köle konuşan alettir' belirlemesinin bilimsel ve felsefik 'ispatı'nı yapmış olur, böylelikle. 

Bilgi görüşünde akılcı olan Descartes, insan akimın iki temel yetisi ya da gücü olduğunu söyler. Bunlardan birincisi sezgi, diğeri tümdengelimdir. Sezgi insan zihninde hiçbir kuşkuya yer bırakmayan ve son derece açık olan bir kavrayış faaliyetidir. Doğru bilgiye ulaşmada sezgiyle beslenen kuşkuculuk yöntem olarak ele alınmıştır. Descartes'm ünlü özdeyişi "Düşünüyorum, öyleyse varım" kuşkunun vardırıldığı en son aşamayı ifade eder. 
Sezgi, Descartes'e göre, özel bir duygudur ve akıl yürütmelerimizde bize yol gösterir, yanıl¬ 


dığımızı ya da doğru bir sonuca ulaştığımızı bildirir. Akim ikinci gücü olan tümdengelim ise, tam bir kesinlikle bilinen doğrulardan yapılan zorunlu çıkarımdır. Yöntem olarak ele aldığı tümdengelimle olguları genel bilgiden özel bilgiye doğru açıklama yoluna gitmiştir. 
Doğru ve bilimsel izahlar getirebilme adına karşısına çıkan bütün olguları parçalamıştır. 
Bu yöntemiyle aynı zamanda analitik geometriyi de geliştirmiştir. 

Newton'da mekanistik felsefe ve pozitivist bilimcilik mutlak ve evrensel yasalarına kavuşacaktır. Newton bilim adına büyük gelişmeler sağlayacaktır. Dönemi itibariyle keşfetmediği hemen hemen hiçbir şey kalmamış gibidir. Hatta kendisi de bir fizikçi olan Laplace: "Newton evrensel yasalarıyla tüm evreni doğrulamasına buluşlarda bulunmuş, dolayısıyla yaşadığımız evrende keşfedebileceğimiz hiçbir şey bırakmamıştır, keşke farklı evrenlerimiz olsaydı da bize de keşfedilecek şeyler kalsaydı." anlamına gelen açıklamalarda bulunur. Yani dönem insanı, tıpkı tanrısal yasalar gibi evrenin her şeyini açıklayan yasalara kavuştuklarından emindirler. Bu kendine güvenin altında dönemin bu yasalara dayanarak pek çok tekniki buluşu sağlaması da rol oynar. 
Bu yasalar pratikte iş yapmaktadır. Bu, Newton'm etkisini uzun yıllara yayacak ve halen de makro kozmos alanında önemli ölçüde geçerliliğini korumasını sağlayacaktır. 

Kendi döneminin bilimsel düzeyini temsil eden ve bu nedenle de toplumsal bilimler başta olmak üzere tüm diğer bilimleri de etkileyecek olan fizikteki bu gelişmeleri, toplumbilimlerdeki yansımalarını doğru anlayabilmek için biraz ayrıntılı ele almak yararlı olacaktır. 

Newton'm 'ayet' düzeyindeki evrensel yasaları şunlardır: 

1- Evren en, boy ve derinlik olmak üzere üç boyutludur. 

2- Evrendeki tüm hareketler uzay boşluğundaki eter denilen maddenin içinde gerçekleşmektedir. 
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3- Kütlesel Çekim Yasası; her maddenin bir çekim kuvveti vardır ve bunu diğer maddelere karşı uygular. Buna göre ağır cisimler hafif cisimlere göre daha fazla bir çekim kuvvetine sahiptir. Ayrıca mesafe arttıkça çekimin gücü azalırken, mesafenin kısalması halinde ise çekim gücü artar. 

4- Serbest ve eşzamanlı düşme yasası; çekim yasasının bir sonucu olarak gerçekleşen düşme eyleminde, belli bir yükseklikten bırakılan hacimleri aynı ama ağırlıkları farklı olan cisimler aynı anda bırakılmaları halinde aynı anda da düşer. 

5- Kütlenin Korunumu Yasası; iki farklı maddenin reaksiyona girmesi ve yeni bir maddeye dönüşmesi halinde ortaya çıkan yeni ağırlık ilk haldeki toplam ağırlığa eşittir. 

6- Madde doğada belli bir kütlesi ve hacmi olan şeylerdir. Maddeler tek tek atomların üst üste binmesi sonucu oluşur. 

7- Eylemsizlik Prensibi; durağan tüm maddeler hareketsizdir. Hareket etmeleri için dışarıdan bir etkinin, müdahalenin olması gerekmektedir. Hareket dışsaldır, yani mekaniktir. 

8- Düzgün doğrusal hareket; Durağan bir maddenin itilmesi halinde yer çekimi, sürtünme veya başka bir müdahaleyle karşılaşılmadığı takdirde, bu hareket düz ve ileri doğru sonsuza dek sürer. 

Newton bunların yanı sıra daha başka kanun hükmünde şeyler de söyler. Uzay ve zaman olgularını sistem ve kütlelerden bağımsız olarak ele alarak onların mutlak ve değişmez olduklarını belirtir. Bu yönüyle de daha sonraları aşılacak 'mutlak uzay' ve 'mutlak zaman' kavramlarını ortaya koyar. 

Yine Newton'da en çarpıcı olan husus ondaki yasaların kesinliğidir. Yaptığı bilimsel tespitlerin zaman ve mekana bakılmaksızın geçerli olduğunu belirtir. Bu yönüyle de nedenselcidir. Yani her zaman aynı nedenlerin aynı sonuçları doğuracağı inancındadır. Bunun da temel nedeni, sahip olduğu mekanikçi 



evren anlayışıdır. Bu anlayışa göre evrenin yaratımı tanrısaldır ve tanrı onu içine hareket yasalarını yerleştirerek, mükemmel işleyen bir makine biçiminde yaratmıştır. Yani her şeyin nasıl hareket edeceği, o şeyin kendisine tanrısal bir yasallıkta içerilmiştir ve o şey o yasaların dışına çıkamaz. Bu yönüyle evren anlayışları canlı değildir. Canlı olmadığından da kendi yasalarını yapma öznelliğini gösterecek yetenekten yoksundur. Evrenleri kendi yasalarını yapamadığından nesne özelliğindedir. 
Zaten Descartes, doğanın tek canlısı olarak insanı ortaya koymuştur. Bu evren anlayışı nesneleştiren bir anlayıştır. Nesnelerin kendi yaşamları hakkında herhangi bir öznelliği olmadığından, yani makine gibi olduklarından onların sonuçları değiştirmesi mümkün olamaz. O nedenle de her zaman özneler yani gözlemci değişse dahi sonuç aynı kalır. Çünkü gözlemci ve gözlenen arasında herhangi bir etkileşim yoktur. 

Fizik görüngüyü inceleyen ve onu tanımaya çalışan ana bilim olduğundan ve toplum da bir görüngü biçiminde ele alındığından fizik bilimindeki gelişimler, toplumu açıklamaya çalışan toplum bilimlerine de güçlü bir şekilde etkide bulunmuştur. Newton'm mutlak karakterli evrensel yasaları, kendi döneminin bilimsel düzeyini temsil ettiğinden, bilimsellik adına toplum tanımlamaları da bu bakış açısı temelinde gerçekleştirilmiştir. Newton, fizik biliminde adeta her şeyi açıklarken, Marks ve Engels de bu 'bilimsel' ve evrensel yasalara paralel bir şekilde, toplumu da her yönüyle açıklamanın mümkün olabileceğine inanmışlar ve bunu başarmaya soyunmuşlardır. Ancak dayandıkları bilimin gerçekliği açıklamadaki yetersizliği ve bu bilimin sonradan özellikle de Kuantumla önemli ölçüde aşılacak olması, onların bu çabalarının da sorunlu olmasına neden olacaktır. Önderliğimiz, Marksizm eksenli toplumsal hareketlerin sistemiçiliğini belirtmek için reel sosyalizmi 'sol kapitalizm', ulusal kurtuluşçuluğu 'sağ kapitalizm', sosyal demokraisiyi de 'orta sınıf kapitalizmi' olarak tanımladı. Paradigmadan, zihinsel örgüden ve sistemden kopmayan yaşamdan kaynaklı sorunlu hal, ezilenler adına sergilenen bu büyük çabaların amaçladığı özgürlük ve eşitliğe ulaşamamalarının da temel nedeni olacaktır. 

Marksizm'deki tarihin hareketinin hep ileriye doğru olduğu tespiti, Newton'ın evrensel yasalarından 'düzgün doğrusal hareket' yasasına dayanır. Bu yasa gereğince madde hareketsizdir, hareket etmesi için dışarıdan kendisine bir müdahalenin yapılması gereklidir. Müdahale yapıldıktan sonra, eğer yerçekimi, sürtünme veya başka bir engel yoksa, o şey hep düz bir çizgide ve ileriye doğru hareket eder. Hareket halindeki bu şeyin geçmişi ve hareketinin bir anı bilinebilirse, o şeyin geleceği de bilinebilir. Newton'cu evren anlayışında evrenin akışının yasalarını şaşmaz bir şekilde belirleyen ve her şeyin içine o şeyin hareket yasalarını koyan tanrı olduğundan - yani yeni yasalara gerek yoktur, onlar zaten vardır, önemli olan onları bilebilmektedir- ilk hareketten sonra bir an yeterince bilinirse, sonrası da bilinebilir, yani gelecek bilinebilir. Peki bu neden böyledir? Makineler kendi yasalarını yapamaz da ondan. Cansız bir şey kendi kanunlarını yapamaz da ondan. Cansız şeylerin bir şey yapma kabiliyetleri olmadığından onlar hep aynıdır, değişmezdir. Newtoncu evren anlayışı bu yönüyle yaratıcılıktan yoksundur, değişmezdir, olasılıklara yer vermeyen bu nedenle de bilinebilir bir evrendir. 

Marksizm'in toplumsal akışı bilme yaklaşımının özü esasında bu mekanikçi anlayışa dayanır. 'Bilimlerin bilimi' olma iddiasındaki Marksizm'de toplumun geleceği bilinebilirdir. 
Çünkü toplumsal akışın, hareketin bir anı doğru tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla o şeyin yani toplumun hareketinin nasıl olacağını da bilir. Bu nedenle de Marksizm'de insan ve toplum yeterince özne değildir, belirlenmiş yasalar içinde devinir. 
İşte Marksizm'in kaderci ve zorunlulukçu bir 


şekilde sıraladığı tarihsel-toplumsal süreçlerin altında yatan gerçeklik budur. 

Marksizm'e göre toplumsal gelişimlerin temelinde üretim tarzı vardır. Bu tarzı oluşturan öğeler vardır: bunlar üretim aletleri, üretim güçleri ve üretim ilişkileridir. Üretim aletleri, üretimde kullanılan araçlardır. Üretim güçleri, üretimi yapanlardır. Tabi bu noktada üretim toplumun tüm bileşenlerinden ziyade ezilen sınıfa mal edilir. Yani üretimi yapan ezilen sınıftır. Bir de üretim ilişkileri vardır ki bu da üretim güçlerinin ürettiklerinden ne kadar yararlanabildiğim gösterir. Zira bir yandan egemen sınıf yani patron vardır bir yandan da üretimi yapan köle, serf ve proleterya sınıfı vardır. Patron üreticiye bir şey vermek istemez, üretici yani ezilen sınıf da daha iyi bir yaşama, yanı sıra üretim aletlerine sahip olmak ister. Bu ilişki diyalektiği bir döneme kadar dengede gider. Bu denge dönemi aynı zamanda o toplumsal sistemin ilerici olduğu dönemi kapsar. Ne zamanki artık üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki denge değişti, işte o zamanlar devrim dönemleri olur. Yani dönem, 'yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istemediği, yönetenlerin de eskisi gibi yönetemediği' dönemlerdir. Bu çelişki yeni topluma gebedir ve kaçınılmaz bir şekilde -çünkü mevcut sistem gericileşmiştir- yeni sistem gerçekleşecektir. Yeni toplumun gelişmesinde devrimci rol de her zaman için ezilen sınıfta olduğundan yeni sistem ezilen sınıfın çıkarları ve beklentilerine uygun bir şekilde gerçekleşecektir. Ezilen sınıfın ya da egemen sınıfın performansına bakılmaksızın bu gerçekleşecektir, çünkü bu önüne geçilemez bir yasadır. 
Ezilen sınıfın etkili mücadele performansı, yeni toplumu en iyi halde biraz erkene alabilir, tersi durumda yani egemen sınıfın etkili performansı da biraz geciktirebilir. Hepsi o kadardır. O nedenle de toplumsal gelişim yasaları da önüne geçilemez yasalardır. İnsan müdahalesinin dışında gerçekleşen yasalardır. Bu perspektiften hareketle de Marksizm, temel 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toplumsal süreçleri sıralar: ilkel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum ve komünist toplum. 
Bu toplumsal sistemler gerçekleşecektir. Çünkü toplumsal değişimin nasıl gerçekleştiğinin şifresi kırılmıştır bir kere. Toplumlarm üretim tarzına bağlı olarak değiştiği 'bilimsel' olarak tespit edilmişitir. O nedenle de toplumlarm nasıl değişim göstereceği bilinir. Bu toplumsal hareketin düzgün doğrusal olarak işlemesidir. 


Marksizm geleceği ezilen sınıf olan köle, serf ve işçiye devrimci rolü yükleyerek, onları yeni toplumun yaratıcısı kılarak bilmek ister veya bildiğine inanır. 
Halbuki mevcut olan, geçmişi içinde taşır, geleceğe de olasılıklar temelinde gebedir. 


Yeni toplumun her zaman için üretim tarzındaki gelişmeler temelinde ezilen sınıfın çıkarları ve beklentilerine uygun gerçekleşecek olması, bir yandan kaderciliğe, bir yandan atıllığa yol açarken, bir yandan da her yeni'nin içinde 'geleceğin ilerisi'nin de gizli olduğu yanılgısına götürür. Ezilen sınıf toplumsal gelişimin temel devrimci gücü olunca ve her uygarlıksal sistemde de ezilen sınıf bir gerçeklik olunca, ezilen sınıf mevcut toplumsal sistemde gelecek yeni ve ileri toplumun tohumu olmuş oluyor. O nedenle de Marksizm'e göre her yeni'de sonraki yeni'nin izleri vardır, ama eski'si yoktur. Çünkü toplumsal sistemlerde her yeni, kendinden öncekini yemiştir, öyle gelişmiştir. 

Çok büyük yanlışlar içerdiği kolaylıkla anlaşılan bu tespitlerin böyle yapılmasının temel nedeni, geleceğin -tanrısal düşünüşten kalma bir yaklaşımla- bilinebilir olduğu yanılgısıdır. 
Marksizm geleceği ezilen sınıf olan köle, serf ve işçiye devrimci rolü yükleyerek, onları ye¬ 



ni toplumun yaratıcısı kılarak bilmek ister veya bildiğine inanır. Halbuki mevcut olan, geçmişi içinde taşır, geleceğe de olasılıklar temelinde gebedir. Gelecekte neyin olacağını da niteliksel dönüşümlerin gerçekleşmesini mümkün kılan kaos dönemlerinin toplumsal güçlerinin ahlaki, politik ve ideolojik örgütlülük ve mücadele düzeyleri belirleyecektir. 

Daha da kötüsü bu hareketin hep ileriye doğru olduğunun benimsenmesidir. Ne olduğu belirsiz olan bir engelle karşılaşmayana kadar bu hareket hep ileriye doğru olacaktır. Yani tarih hep ileriye doğru akmaktadır. Hareket hep ileriye doğrudur. Bu perspektiften bakıldığında köleci toplum ilkel komünal toplumdan, feodal toplum köleci toplumdan, kapitalist toplum feodal toplumdan, sosyalist toplum da kapitalist toplumdan daha ilerici olmaktadır. 
Tümü birlikte de ilkel komünal toplumdan daha ileridir, (adlandırmalar Marksizm esas alınarak yapılmıştır, yoksa hiyerarşik devletçi sistemin hiçbir dönemi bir toplum biçimi de¬ 


'Eski' olmayı 'geri' 
olmayla, 'yeni' olmayı da 'ileri' olmayla özdeşleştirmiştir. 

Halbuki ne hareketin yasası öyle söylendiği gibi sadece ileriye doğrudur ne de tarihin akışı hep ileriye doğru olmuştur. 


ğildir. Toplum karşıtlığını temsil eden iktidar ve sermaye sistemleridir.) Bilimsellik adına yapılan tespitler, hatalı olunca ortaya da böylesi onarılmaz olumsuzluklar çıkar. Kaynağını hareketin hep ileriye doğru olduğu yönlü yüzeysel ve yanlış bilgiye dayanan bu ele alış tarzı çok büyük zararlar vermiştir. Egemenlikçi sistemi ilerici göstermiştir. 'Eski' olmayı 'geri' olmayla, 'yeni' olmayı da 'ileri' olmayla özdeşleştirmiştir. Halbuki ne hareketin yasası 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öyle söylendiği gibi sadece ileriye doğrudur ne de tarihin akışı hep ileriye doğru olmuştur. 

Kuantum fiziği atomaltı parçacıkların gözlemlenmesi sonucu hareketin hangi yöne doğru olacağını kestirmenin mümkün olmadığını göstermiştir. Parçacıklar hem ileriye hem geriye hem sağa hem sola aynı zamanda her yöne doğru hareket eder. Bu hareketin yönünü tekdüzelikten ve yüzeysellikten kurtarmıştır. 
Gerçek anlamda tarihe bakıldığında, tarihin akışının da bu yönlü olduğu görülür. Dolayısıyla başta Marksizm olmak üzere tarihin ileriye doğru gelişimini esas alan tüm yaklaşımlar yanılmıştır. 

Tarihin hep ileriye doğru aktığı görüşünün tam tersi gerçekleşmiştir. Şunu rahatlıkla belirtebiliriz ki tarih tersinden geriye doğru akmıştır. İnsan türü de dahil tüm canlılar bir eko- sistem içinde yaşarlar. Her canlının var oluş koşulları vardır. Bu var oluş koşullarıyla oynananamaz. Bu var oluş koşullarıyla oynama, ona göre davranmama o türün ortadan kalkması anlamına gelir. Bu yönüyle her canlının kendisinin dışında tabiî ki uyması, uyumlu olması gereken 'yasalar' vardır. Ama her canlı etrafındaki olup bitenlere karşı duyarlıdır. Değişen koşullara göre kendinde değişim-dönüşüm gerçekleştirmesi gerekir ki varlığını sürdürebilsin. Bu da o canlıların özne olma halini ortaya koyar. Diğer canlılar için bile bu böyleyken, insan için bu çok daha böyledir. 
Zira onun diğer canlılardan farklı olarak analitik zekası vardır. Çok esnek bir yapıdadır ve çok kısa bir anda pek çok şeyi tasarlayabilir, yaşamının kurallarını kendisi koyabilir. Bunları yaparken yine de insan ekosisteminin, özünün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Yoksa varlık koşullarıyla oynamış olur ve yok olur. İnsanın var oluş koşulu bu perspektiften bakıldığında toplumsallaşma olmaktadır. Bu yönüyle toplumsallık insan için bir tercih değil yaşamak için bir zorunluluktur. Bu kısa parantezi insan toplumunun ve gerçekliğinin belirlenemez olduğunu vurgulamak ve 


gelişen toplumsal süreçlerin de öyle zannedildiği gibi insan dışında ve hep ileriye doğru olmadığını ortaya koyabilmek için belirtiyoruz. 

Toplumsal gerçeklikler insan tarafından inşa edilmiş ve edilen gerçekliklerdir. Topluma biçim vermek isteyenlerin zihniyet yapılanması, oluşan sistemin de karakterini belirler. 
İnsanlık tarihinin en genel anlamda iki temel toplumsal süreci yaşadığı belirtilebilir. İlki kök toplum olan, insan olmanın özünü oluşturan ahlaki ve politik toplum gerçekliği iken, İkincisi bundan bir sapma biçiminde gelişen hiyerarşik devletçi sistemdir. Bir kölelik düzeni olan İkincisinin tarihi hiç de ileriye doğru götürmediği yol açtığı toplumsal sorunların çokluğundan ve çözümsüzlüğünden anlaşılmaktadır. İlk toplumda herhangi bir toplumsal sorun yaşanmazken, sapkın sistemde toplumun ekolojik, cinsiyet, ekonomik, kültürel, zihni, ahlaki, politik vb pek çok alanda çözümlenemez sorunları doğmuştur. Eşitlik, özgürlük yerini iktidarcılığa, adaletsizliğe, smıfsallığa, egemenliğe... bırakmıştır. Daha da detaylandırma ihtiyacı duymadığımız bu toplumsal sorunların ortaya çıkışı bile toplumun Marksizm'de belirtildiği gibi ileriye doğru değil; tersine insanlıktan çıkmaya, yabancılaşmaya ve özden kopmaya doğru bir akış içinde olduğunu göstermektedir. Nitekim Önderliğimiz, ilk, kök toplum olan ahlaki-politik (doğal) toplumdan sonraki toplumsal süreçleri 'kölelik' süreçleri olarak tanımladı. Ahlaki ve politik toplumun komünal olan özünden bir sapma sonucu gerçekleşen ve 'güçlükumaz adam'm bir yaratımı olan hiyerarşi için 'köle toplumun doğuşu', merkezi uygarlığın başlangıcı olarak adlandırdığımız devletin çıkışı için 'köle toplumun oluşumu', feodal dönem için 'olgunlaşmış kölelik', kapitalist dönem için de 'genelleşmiş ve derinleşmiş kölelik' dönemi tanımlaması yaptı. 

Dikkat edilirse, tüm bu süreçler kölelik süreçleri oluyor ve ne yazık ki bu kölelik sistemlerine ezilenler adına hareket edenler 'ilerici' yaftasını vurmuştur. Bunun da egemenliği, iktidarı meşrulaştırma anlamına geldiği açıktır. 
Bu yaklaşım her olanı olması gereken olarak değerlendirerek, zorunlulukçuluğa götürür. 
Bu da devleti, sınıfı, uygarlığı... özcesi her türden sapkınlığı bir gereklilik haline getirir. 
Ezilenler adına ortaya konan bu yaklaşım en çok da egemene yarar. Çünkü egemenin en fazla önemsediği ve ihtiyaç duyduğu şey, zihinlerde meşruiyetini oluşturabilmektir. 

Nedensellik ve zorunluluk sistemle bağı kurularak ele alınmalıdır. Bunlar, belirlenmiş olandan kaynaklı olarak birbirlerini doğuran ilişkili kavramlardır. Klasik fizikte aynı nedenlerin her zaman aynı sonuçlan doğurması 


Zorunluluğu yasa biçiminde ele almak 

ve olduğu gibi algdamak, özneliği yitirip nesne olmaya doğru gitmenin yolunu ardına kadar açmaktadır. 


yargısı, ancak ve ancak değişmez bir doğanın değişmeyen nedenlerinden kaynaklı olarak mümkün olabilir. 'Kaçınılmaz son', 'kader' veya 'zorunluluk' gibi kavramlar böylesi değişmez, dolayısıyla belirlenmiş olan bir doğanın var olmasıyla anlam kazanabilir. Başka türlü mümkün değildir. Bu nedenle her şeyin düz çizgide ilerleme zorunluluğu, egemenlerin sürekli köle yetiştirmesinin teorisinden türetilmiştir. Zorunluluğu ilke biçiminde ele almak ve kabullenmek köleleştiren ve saptıran bir saptamadır. Doğada, özellikle de insan doğasında işleyen zorunluluk değil, özgürlük yasasıdır. Doğadaki canlılık, esneklik ve kuan- 



tum dünyasındaki parçacıklarda gözlemlenen özgür tercihler, özgürlük yasası bağlamında çok çarpıcı örnekler sunar. Zorunluluğu yasa biçiminde ele almak ve olduğu gibi algılamak, özneliği yitirip nesne olmaya doğru gitmenin yolunu ardına kadar açmaktadır. Egemenlik ve mutlaklıklar karşısında olasılık ve özgürlük kavramlarına yer vermek kuantum felsefesi¬ nin olmazsa olmazıdır. Zorunluluk egemenliğin temel kavramlarmdandır. Zorunluluğun bilincine varmak yalnız başına özgür olmak değildir. Bu köleci ahlaktan kaynaklanan bir yorumdur. Bunun yerine zorunluluğun bilincine varma ve onu aşma iradesini göstermekle özgür ahlaka ulaşılabilir. 

Özellikle toplumsal sistemde ilişki ve özellikler temelinde esas alınması gereken ve temel bir ilke olarak işleyen özgürlük yasasıdır. Önderliğimiz, bunu 'zorunluluğun bilincine varmak ve onu aşmak' biçiminde dile getirdi. Yani onu aşma bir ön koşul olarak belirlendiğinde zorunluluğun aşılması söz konusudur. Dolayısıyla zorunluluğun kadermiş gibi yaşam felsefesine dönüştürülmesi yanlıştır. 

Düz-çizgisel, ilerlemeci anlayışın doğadaki özne olma halini ve canlılığı görmemesi boyutuyla da önemli yanılgıları mevcuttur. Doğa, ilerlemeciliğe neden olan mekanikçi felsefenin belirttiği gibi cansız değil, tamamen bir özneler bütünlüğüdür. Bu özne ve canlı olma hali, doğadaki her bileşende olduğundan bu bileşenlerin tümüyle belirlenmesi, dolayısıyla ne yapacaklarının bilinebilir oluşu da mümkün olmamaktadır. Küçücük bir atom parçacığının bile ne yapacağının bilinememesi ya da ne yapması gerektiğinin kendisine dayatılamaması gerçeği ortadayken, bir mikro kozmos olan ve son derece esnek bir zeka düzeyine sahip olan insan ve onun toplumunun ne yapacağının bilinebilir olduğunu ileri sürmek ne kadar gerçekçidir? Açık ki böylesi yaklaşımların temelinde cansız evren anlayışı yatar. 
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Toplumun En Demokratik Eylemi Ekonomidir 


Günümüz dünyasının en çok üzerinde konuştuğu, tartışıp düşünce üreterek çeşitli projeler çerçevesinde çözüm aradığı temel konuların başında ekonomi gelmektedir. Açlıkla, işsizlikle, çevresel sorunlarla, insan sağlığı ya da insan yaşamı ile ilgili neredeyse tüm konularla bağlantısı kurularak yerel ya da küresel düzeyde ele alınmaktadır. Bunun için çeşitli modeller-projeler geliştirilmektedir. Liberal ekonomi, sosyalist ekonomi, karma ekonomi, kapalı ya da açık ekonomi, serbest pazar ekonomisi, makro ya da mikro ekonomi vb gibi daha da sayabileceğimiz tanımlamalar yapılmaktadır. Yine bu tanımlamalar ya da kavramlarla bağlantılı olarak da birçok kavram dile getirilmektedir. Üretim, tüketim, kar, pazar, borsa, banka, tahvil, borç, milli gelir, kriz, kaos, para, piyasa, tarım, köylü, işçi-işsiz, tarla, işyeri, kara para, emek, sermaye, döner sermaye, açlık, bolluk, vb sözcükler yaşamımızın her anında adeta uçuşmaktadır. 

Elbette biz burada bu sözcüklerin peşine takılmayacağız. Mutlaka konumuz bağlamında yeri geldikçe ele alınması gereken konulara değineceğiz. Bu yazıda esas olarak konfederal örgütlenme içerisinde demokratik uygarlık esasları üzerinde nasıl bir zihniyet ve ona bağlı ekonomik faaliyet öngörüldüğüne değinilecektir. Özellikle yaygın bir yerel yönetim ağının ortaya çıktığı Kuzey Kürdistan'da, toplumun ekonomik ihtiyacı nasıl karşılanacaktır şeklindeki sorunun arkasına düşerek buna yanıt olmaya çalışılacaktır. Önder APO son savunmalarıyla birlikte bu konuya da kapsamlıca değinmesine rağmen somut adımların bir türlü atılamamasmın sakıncalarını da konu çerçevesinde ele alacağız. Konuya ekonomi nedir, ahlak-politika ve demokrasinin ekono- 


-Sinan ŞAHİN 

miyle bağlantısı ile kadın ve ekonomi ara başlıkları altında Önderlikten yapılacak alıntılar derlemesi ile giriş yapılacaktır. 

Ekonomi nedir? 

"Ekonomi veya maddi hayat nesnelerinin elde edilmesi, canlılığın en temel sorunudur. 
Ekonomi evrimin gerçekleşme malzemesidir. 
Canlı sistemi, metabolizma ile dış ortamdan edindiği kendi sindirim sistemine uygun ihtiyaç nesneleriyle devamlılığını sağlar. Evrensel bir kuraldır; farklılaşmayla evrim yaşamın sürekliliğini sağlar. . 

Toplumsal doğada ekonomi her zaman topluluklar halinde yürütülmüştür. Tek birey veya devletin ekonomiyle tekelcilik dışında ilişkisi yoktur. Birey ve devletin söz sahibi olduğu ekonomiler zorunlu olarak ya kâra geçmek ya da iflas etmek durumundadır. Ekonomi daima grupların işidir. Ahlaki ve politik toplumun gerçek bir demokratik alanıdır. Ekonomi demokrasidir. Demokrasi en çok ekonomi için gereklidir. Bu anlamda ekonomi ne altyapı ne üstyapı olarak yorumlanabilir. Toplumun en temel demokratik eylemi olarak yorumlanması daha gerçekçidir. 

Topluluklar zihinsellikleri içinde maddi ihtiyaç nesnelerini hep aramış ve geliştirmek istemişler; yemek, barınmak, çoğalmak ve korunmak temel kaygıları olmuştur. Önce bulduklarıyla yetinmek, mağaralarda barınmak, göl ve orman kenarlarında daha iyi korunmak, doğurgan anaya öncelik tanımak bu temel ihtiyaçlar nedeniyledir. Avcılık da giderek devreye girer. Hem korunmak hem de etle beslenmek bu kültürü geliştirir. Fakat toplumsallığın başından itibaren kadın toplayıcılığıyla erkek ağırlıklı avcılık arasında bir gerginliğin, farklı kültürel evrimlerin geliştiğini gözlemek mümkündür, iki tarafta da tek yanlı gelişme, birinde 'aslan erkek', diğerinde 'sığır kadın' kültürüne adım adını birikim sağlar, ilk farklı ekonomik anlayışlar böyle temellenir. 

Kadın etrafında ilk yerleşik tarımsal ailelerin doğması ve çok az da olsa başta dayanıklı gıdalar olmak üzere saklama, ambarlama imkânı ile birlikte ekonomi doğmaktadır. 
Fakat bu tüccar ve pazar için bir birikim değil, aile için bir birikimdir, insani olan gerçek ekonomi de bu olsa gerek. Birikim çok yaygın bir armağan kültürüyle göz koyulacak bir tehlike öğesi olmaktan çıkarılmaktadır. Armağan kültürü önemli bir ekonomik biçimdir, insanın gelişme ritmiyle de son derece uyumludur. En az devletleştirilmiş, özelleştirilmiş toplumsal gerçekliktir. 

Ekonomi, kavram olarak olmasa bile, öz olarak belki de ilk defa bu tarz birikime dayandırılabilir. Bilindiği gibi, eko-nomos kelimesi Yunanca aile, hane yasası demektir. Ailenin maddi geçim kurallarını, çevresini, malzeme ve diğer materyallerini ifade etmektedir. 
Uygar toplumda kavramı daha da genel-leştirirsek, küçük toplulukların 'geçim kuralları' olarak ifade edilmesi mümkündür. Toplum kolektivizminin en temel dokusudur. Özelleştirilmesi, devletleştirilmesi düşünülemez. Ekonomiyi özelleştirmek, devletleştirmek, temel toplumsal dokuyu tahrip etmek ve toplumu en hayati yaşam kurallarından yoksun bırakmaktır." 

Ahlak-politika ve demokrasinin ekonomi ile bağlantısı 

"Her toplumsal konuda olduğu gibi, ahlaka ilişkin olarak da tarihe başvurmak daha öğretici olacaktır. Toplumsal çağların yüzde 
98 gibi uzun bir döneminde hukukun değil, ahlak kurallarının geçerli olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenle de ahlaki toplum diyoruz. Dolayısıyla bu uzun dönem ahlakının neyi karşıladığını çok iyi bilmeden ahlakı yorumlamak eksik kalacaktır. Toplumsal doğayı esnek zekâyla en 



yüklü doğa olarak tanımlamamız konuya ışık tutabilir. Esnek zekâdan kasıt, daha çok düşünmeyle iş yapmaktır. Düşünme ile iş arasındaki ilişki zorunlu olarak kural içerecektir. 
Çünkü işin nasıl yapılması gerektiği zaten kural demektir, işe ilişkin bu ilk eylemi ilk ahlak kuralı olarak da belirleyebiliriz. İş derken ise, her türden toplumsal etkinliği kastediyoruz. 
Yemekten uyumaya, yürümekten yiyecek bulmaya, hayvanlarla dost olmaya veya çatışma¬ ya, bitkilerle ilgilenmekten balık avlamaya kadar her eylem iştir. Bu iş ise, kural olmadan başarılamaz. Başarısızlık ise toplumun ölümü demektir. 

Bu noktada toplumu ekonomik temel ve ahlaki üstyapı gibi bölme kavranılan saçma gelmektedir. Ahlak ekonominin, daha doğrusu yaşamın temel ihtiyaçlarının elde edilmesinin en iyi yolu olarak tanımlanabilir. Töre ve usul olarak ahlak, ekonominin veya temel ihtiyaçların elde ediliş tarzıdır. Dolayısıyla altyapıüstyapı ayrımları açıklayıcı kavramlar olmaktan uzaktırlar. Ahlak, başta ekonomik çabalar olmak üzere, tüm toplumsal eylemliliklerin iyi tarzında gerçekleştirilmesini ifade eder. 
Dolayısıyla toplumsal olan her şey ahlakidir. 
Ahlaki olan her şey de toplumsaldır. Örneğin ekonomi ahlaksal olduğu gibi, din de ahlaksaldır. Doğrudan demokrasi olarak siyaset ahlakın kendisidir. 

O halde işin ilk kuralı yani ahlakı, ilk başlardan itibaren toplum için hayati bir konudur. 
En iyi iş nasıl yapılıyorsa, o nasıllık en iyi ahlak kuralı olarak zihinlere yerleşir. Bu, süreç içinde daha da yetkinleşerek, sağlam bir gelenek olarak toplumsal hafızaya mal olur. Ahlak artık oluşmuş demektir. Töre, gelenek denilen olay budur. Burada çözümlenmesi gereken en önemli husus, ahlakın zihni bir eylem olduğu kadar toplumsal işle ilgili olmasıdır. Hem zihnin çabasını, hem toplumun eylemliliğini gerektirir. Şahsen bu duruma demokrasinin ilk orijinal hali demeyi tercih ederim. Bu durumda orijinal demokrasi ve ahlak özdeşlik kazanıyor. Toplum daha çok hayati işler peşinde koşturup durduğuna göre, iş üzerinde çok düşünülüp tartışılması kaçınılmazdır. Bununla da yetinmez; en iyi işin nasıl başarılacağı, yani yönetileceği üzerinde de çok durması yaşamın vazgeçilmez gereğidir. Her iki durumda da, yani hem düşünüp tartışmanın, karar vermenin, hem de kararı yönetip işin başarısına dönüştürmenin demokrasinin en dolaysız biçimi (katılımcı, doğrudan demokrasi denilen şey) olduğu açıktır. Bu ise aynı zamanda toplumun ahlaki yönetilişi, ahlaki yaşamı demektir. Demek ki ahlak ve demokrasinin kaynağı aynıdır. O da toplumsal pratiğin kolektif zihin ve iş yapma yeteneğidir. Toplum yaşamının yalnızca yüzde 98'lik bölümü ahlaki ve orijinal demokrasi ile geçmiş olmuyor; günümüze kadar çok parçalanmış, kendi haline bırakılmış toplum birimlerinde de hala ezici olarak uygulanan hukuk değil ahlaktır. Çok bozulmuş da olsa, aileden etnisiteye kadar, hatta hukukun en ince detayına dek düzenlediği birçok kurumsal alandaki iş yapımına kadar ahlak olmadan yaşamın yürüyemeyeceğini çok iyi bilmek gerekir. Hukuk bir örtüdür. Esasen işi yürüten güç eminim ki hala ahlaktır. 

Ahlakın temel rolü, toplumun sürdürülme, ayakta kalma kurallarına sahip olma ve uygulama gücüdür. Varlık kurallarını ve uygulama gücünü yitiren toplum hayvan topluluğuna dönüşmüş demektir ki, bu halde istenildiği kadar kullanılıp sömürülebilir. 

Politikanın rolü ise, özünde topluma gerekli ahlaki kuralları sağlamak ve bununla birlikte temel maddi ve zihni ihtiyaçları gidermenin yol ve yöntemlerini sürekli tartışarak kararlaştırmaktır. Toplumsal politika, bu gerekçeler temelinde sürekli tartışma ve karar gücünü geliştirerek toplumu zinde ve açık görüşlü kılar; kendini yönetebilirle ve işlerini çözme yeteneğine kavuşturarak onun en temel varlık alanını oluşturur. Politikasız toplum, başı kopmuş tavuk gibi, daha can vermeden sağa sola savrulan toplumdur. Bir toplumu iş¬ 


levsiz ve güçsüz bırakmanın en etkili yolu, kendi öz varlığı, temel maddi ve manevi ihtiyaçları için zorunlu tartışma ve karar organı olarak POLITIKAsız (siyasetsiz, Islami deyimle şeriatsız) bırakmaktır. Hiçbir yol bu denli sakıncalı olamaz. 

Ahlak kolektif düşünce geleneğini temsil ederken, politikanın işlevi biraz daha farklıdır. 
Daha çok güncel kolektif işler üzerinde tartışmak ve kararlaşmak için düşünce gücünü gerektirir. Güncel yaratıcı düşünce politika için şarttır. Yine de kaynak olarak, düşünce birikimi olarak ahlaka dayanmadan ne politik düşüncenin, ne de politikanın kendisinin yapılamayacağını toplum çok iyi bilmektedir. Politika günlük kolektif (toplumun ortak çıkarı) işler için kaçınılmaz bir eylem alanıdır, işler konusunda farklı, hatta aykırı düşünceler olsa bile, tartışma ve karar almaları için şarttır. 
Politikasız toplum ya başkalarının kurallarını sürü misali takip eden, ya da başı koparılan tavuk misali zıplayan hayvandan farksızdır. 
Toplumun öz düşünce gücü bir üstyapı kurumu değildir; toplumun beynidir. Organları ahlak ve politikadır. 

Politika ile demokrasi özdeş kavramlardır. 
Eğer özgürlük politikanın kendini ifade ettiği iklimsel alansa, demokrasi de bu alanda politikanın icra tarzıdır. Özgürlük, politika ve demokrasi üçlüsü, ahlaki temelden yoksun olamazlar. Ahlaka özgürlük, politika ve demokrasinin kurumsallaşmış geleneksel hali de diyebiliriz. 

Toplumun hayati çıkarları, yaşamsallığı, güvenliği, beslenmesi, iktidar ve devletin engellediği özgürlükler, eşitlikler ve demokrasidir. Görüldüğü gibi politik işlerle devlet işleri aynı değildir, hatta oldukça çelişkilidir. Bu durumda devlet ne kadar genişler ve yoğunlaşırsa, politika o denli daralır ve gevşer. Devlet kural demektir, politika ise yaratıcılıktır. Devlet hazırı yönetir, politika ise oluşturarak yönetir. Devlet zanaattir, politika sanattır. Toplumsal doğa yaşamının yüzde 98'ine yakınının 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klan toplumu dediğimiz 25-30 kişilik birimler halinde süregeldiğini bilmekteyiz■ Klanı toplumun kök hücresi olarak tanımlayabiliriz. 
Klan toplumu süreç içinde oluşan aile, kabile, aşiret, kavim ve ulus toplumunun tümünde hücre farklılaşmasına benzer biçimde yaşamını halen sürdürmektedir. Klan ister işaret dili, ister simgesel dil halinde bulunsun, temel toplumsal doğa tanımımıza göre ahlaki ve politik bir toplumdur. Elbette klanda çok basit bir ahlak ve politika vardır. Önemli olan var olmasıdır. Basitlik önemi ortadan kaldırmaz. 
Tersine önemini kanıtlar. Hatta denilebilir ki, ahlak en güçlü ifadesini klan toplumunda yaşar. Adeta içgüdüselin ifadesi rolündedir. Ona (ahlaka) göre yaşamak varoluşun olmazsa olmaz. koşuludur. Ahlakını yitiren klan dağılmış, dağıtılmış veya yok edilmiş klandır. Basit kurallarla ifadesi ancak yaşamsallığına yorumlanabilir. Kıyaslamak açısından denilebilir ki, günümüzde hukuk kuralları sıkça çiğnendiği halde topluma bir şey olmaz. Belki de hukukun tutuculuğu nedeniyle bu çiğneme daha olumlu bir rol bile oynayabilir. Klanda ise, kural bozulması topluluğun sonudur. 

Politika için de aynı özellik belirtilebilir. 
Klanın toplayıcılık ve avcılık gibi çok basit iki işi vardır. Şüphesiz tüm klan üyeleri kendileri için hayati olan toplayıcılık ve avcılık üzerinde belki de bin kez tartışarak, danışarak, deney alışverişi yaparak, bazı üyelerini görevlendirerek en iyi, verimli biçimde toplayıcılık ve avcılık politikalarını oluşturup uygulamaya çalışmışlardır. Aksi halde yine yaşam mümkün olamazdı. Neyin nasıl toplanıp yenileceği en temel politikaydı, yani ortak işti (Politika ortak iş olarak tanımlanır). O halde klan toplumu çok basit, ama hayati bir politik topluluktu. Bir gün politika yapmazsa ölürdü. Politika bu nedenle çok hayati bir doku işlevselliğine sahiptir. Belki de diğer tüm özellikleri öteki primatlarla (insana yakın hayvanlar) benzerdi. Yegâne önemli farkları, basit ahlaki ve politik dokuyu geliştirmiş olmalarıdır. 



Araçlar bile ancak politika olduğunda devreye girer. Dilin gelişimi bile ancak ahlaki ve politik temelde mümkündür. Konuşma ihtiyacını hızlandıran unsurun işin yapılmasına ilişkin tartışma ve karar olduğunu hiç unutmamalıyız. Burada beslenme ihtiyacı, ahlak ve politikanın temelinde yatar demek bana anlamsız gelmektedir. Şüphesiz tek hücreli amiplerin de beslenme ihtiyacı vardır. Ama amiplerin ahlakı ve politikasından bahsedenleyiz■ insanın amipten farkı, beslenme ihtiyacını farklı ahlaki ve politik yaklaşımlarla sürekli geliştirme özelliğidir. Bu anlamda Marksist öğretideki Ekonomi her şeyi belirler' ifadesi pek açıklayıcı değildir. Önemli olan, ekonominin nasıl belirlendiğidir, insan türünde bu durum ahlaki ve politik dokuyu, toplumsal alanı gerektirir. 

Sınıf ve ekonomiyi temel birim olarak seçen Marksist yaklaşım, devlet birimine karşı kendisini alternatif model olarak formüle etmek istedi, işçi sınıfı ve kapitalist ekonominin temel toplumsal inceleme modeli olarak seçilmesi, tarih ve toplumu ekonomik ve sınıfsal yapısı ve önemi açısından izalı etmeye katkıda bulunsa da, çok önemli kusurları beraberinde taşımıştır. Bu yaklaşımın devlet ve diğer üstyapı kurumlanın altyapının ürünü sayması ve basit yansımalar olarak değerlendirmesi, ekonomizm denilen indirgemeciliğe kaymasına yol açtı. Ekonomik indirgemecilik de tıpkı devlet indirgemeciliği gibi çok karmaşık ilişkiler bütünlüğüne sahip tarihsel-toplum gerçekliğini perdeleme kusurundan kurtulamadı. Özellikle iktidar ve devlet analizinin yetersizliği, adına hareket ettiğini iddia ettiği ezilen emekçi sınıf ve halkların yeterince ideolojik ve politik donanıma erişmemesine yol açtı. Dar ekonomik mücadeleyle fırsatçı devlet komploculuğu biçimindeki iktidar ve devleti yıkma ve inşa etme anlayışı, kapitalizme en az has ideolojisi olan liberalizm kadar hizmet etti, Çin ve Rus gerçeği bu hususu çok iyi aydınlatmaktadır. " 
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Kadın-Aile ve Ekonomi 

"Ekonomi biliminin de kadın biliminin bir parçası olarak geliştirilmesi daha doğru olacaktır. Ekonomi baştan beri kadının asal rol oynadığı bir toplumsal faaliyet biçimidir. Çocukların beslenme sorunu kadının sırtında olduğu için, ekonomi kadın için hayati anlam ifade eder. Kaldı ki, ekonominin kelime anlamı Ev yasası, evi geçindirme kuralları' demektir. 
Bunun da kadının temel işi olduğu açıktır. 
Ekonominin kadının elinden alınıp tefeci, tüccar, para, sermayedar ve iktidar-devlet, bir ağa gibi yetkililerin eline verilmesi, ekonomik yaşama en büyük darbe olmuştur. Ekonomikarşıtı güçlerin eline verilen ekonomi, hızla iktidar ve militarizmin temel hedefi haline getirilerek, tüm uygarlık ve modernite tarihi boyunca sınırsız savaş, çatışma, bunalım ve kavgaların baş etkenine dönüştürülmüştür. Günümüzde ekonomi, ekonomiyle ilgisi olmayanların, kâğıt parçalarıyla oynayarak kumardan beter yöntemlerle sınırsız toplumsal değer gasp ettikleri bir oyun alanı haline getirilmiştir. Kadının kutsal mesleği, tamamen kendisinin dışlandığı, savaş makinelerini, çevreyi yaşanmaz hale getiren trafik araçlarını ve temel insan ihtiyaçlarıyla pek fazla alakası olmayan kâr getiren fuzuli ürünleri üreten imalathanelere, borsalara, fiyat ve faiz oyunlarına çevrilmiştir. 

Uygarlık öncesi toplum çağlarında 'güçlü adanı'ın ilk zor örgütlenmesi sadece hayvanları tuzağa düşürmedi. Kadının duygusal emeğinin (göz nurunun) ürünü olan aile-klan birikimine de göz koyan yine aynı örgütlenmeydi. Bu ilk ciddi zor örgütlenmesidir. El konulan, kadının kendisi, çocukları ve diğer kan hısımlarıydı; hepsinin maddi ve manevi kültür birikimleriydi; ilk ev ekonomisinin talanıydı. 
Bu temelde proto-rahip şaman, tecrübe sahibi şeyh ve güçlü adamın zor örgütünün el ele verip, tarihin ilk ve en uzun süreli ataerkil hiyerarşik (kutsal yönetim) gücünü oluşturduğunu tüm benzer aşamadaki toplamlarda gözlemle¬ 


mekteyiz. Sınıflaşma, kentleşme ve devletleşme aşamasına kadar toplumsal ve ekonomik yaşamda bu hiyerarşinin belirleyici rol oynadığı açıktır. 

Sınıf-kent-devlet oluşumuyla başlayan uygarlık sürecindeki ekonomik biçimlenmeye, rahip-kral-komutan olarak kişiselleştirebileceğimiz güç odağına devlet denilmektedir. Kurum olarak din-siyaset-askerlik iç içe geçmiş biçimde iktidarı oluşturmaktadır. Bu güç sisteminin en temel özelliği, kendi ekonomisini devlet komünizmi biçiminde örgütlemesidir 

Ekonomik sorun esas olarak kadının ekonomiden dışlanmasıyla başlar. Ekonominin kendisi ise beslenme konusu olan her şeydir. 
Ekonomi-politiğe (K. Marks'ın Kapital'i dahil) göre ise, piyasalara göre üretim üzerinden sağlanan kâr, rant, faiz ve ücretler ekonominin temel konusunu teşkil etmektedir Bilim değil, tamamen burjuvazinin kâr üzerine kurulu yaşamına göre bir disiplin söz konusudur. Kâr esas alınarak düzenlenen ekonomik yaşam toplumun en dibindeki sorundur, insan yaşamını kâra göre düzenlemek en vahşi iktidar anlamına gelir. Biyo-iktidar kavramı biraz da bu gerçeği ifade eder. 

Kadının ekonominin merkezinde rol oynaması anlaşılır bir husustur. Çünkü çocuk yapmakta ve beslemektedir. Ekonomiden kadın anlamayacak da kim anlayacaktır! Genelde uygarlık tarihinde, özelde kapitalist modernitede kadın dışlanınca, erkeklerin üzerinde en çok oynadıkları ekonomi bu nedenle kocaman sorunlar yumağına dönüştü. Ekonomiyle organik ilgisi olmayan, sadece aşırı kâr ve güç hırsıyla başta kadın olmak üzere tüm ekonomik güçleri denetimleri altına almak için girişilen bu oyun, sonuçta her tür hiyerarşinin, iktidar ve devlet güçlerinin toplum üzerinde bir ur gibi büyümesine yol açarak sürdürülemez ve oynanamaz bir aşamaya dayanmıştır. 

Kadından sonra gerçek ekonomiyle ilgilenen başta çiftçiler, çobanlar, zanaatkâr ve küçük tüccarlar da iktidar ve sermaye tekel aygıtları tarafından adını adım ekonomiden dışlanarak tam bir ganimet ortamı yaratılmıştır. 
En çok aydınlatılması gereken bir konuyla karşı karşıyayız■ Bir anlamda ekonomik yaşam alanlarının ve nesnelerinin talanı olan uygarlık süreçleri nasıl oldu da meşrulaştırılıp günümüze kadar taşındı? Ekonomiyi tasfiye eden güçler temel ekonomik faktörler olarak sunuldu. Sümer toplumunda tanrılar inşa edilirken bundan daha gerçekçiydiler dersek yanılmış olmayız. Tüm bu eleştirilere rağmen, K. Marks kapitalist ekonomi adı altında sunulan dehşetin, felaketin farkındaydı. Fakat kapitalist modernitenin alabildiğine hegemonyasını inşa ettiği bir dönemde çözümleme ve devrimci eylemi ancak bu kadar olabildi dersek daha doğru olur... " 

Önderlikten yapılan bu derlemeler ile genel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışıldı. Bu bakış açısı çerçevesinde, ekonomik faaliyetlerin ne anlama geldiği ve tanımlama düzeyinde neyi ifade ettiği ortaya konuldu. Elbette sadece bununla da kalmmayıp ekonomiyi belirleyen faktörlerin ahlak-politika ile ilişkisi ortaya konularak ekonomi için 'toplumsal yaşamın tüm alanlarını belirleyen bir alt yapıdır' belirlemesinin ne kadar yanıltıcı olduğu izah edilmeye çalışıldı. Zihniyet alanında kurgulanmadan, tartışılmadan, karara bağlanmadan değil ekonomi, hiçbir toplumsal faaliyetin yürütülemeyeceği ortaya konuldu. Toplumsallıkla ve onun temel yapı taşları olan ahlak-politika ile bu denli kopmaz bağı olan ekonominin tanımından da yola çıkılarak tarihin ilk ve temel ekonomik gücünün yani kadının ekonomideki rolü ortaya konularak tarih içinde nasıl ekonomi dışı bırakıldığı yine bu derlemelerde yer aldı. Hiyerarşik dönemden başlayarak kent-devlet ve sınıf merkezli rahip-idareci ve asker- 
(din-siyasetçi-komutan) üçleminde kıskaca alınıp ekonomi dışı bırakılan kadınla birlikte, onun gibi gerçek ekonomik güç olan smıfgrup ya da çevrelerin nasıl devre dışı bırakıldığına değinildi. 



İşte yazı bu temelde konfederal sistem içinde olması gereken ekonomik yapılanmaya değinecektir. 

Ekonomi deyince elbette onun çevre ile olan ilişkisi ve endüstri ile bağlantısı da dıştalanamaz. Ekonomi aynı zamanda ekoloji ile bağlantılı olarak ele alınmak durumundadır. 
Özellikle endüstriyalizmin ulaştığı boyut ve yaratmış olduğu çevresel yıkım düşünüldüğünde bu birlikteliğin kaçınılmaz olduğu gün gibi ortaya çıkmaktadır. 

Endüstriyalizme bağlı olarak aşırı büyüyen dev kentler (megapoller) bir yandan tarımcılığı öldürüp ekolojik dengeyi bozarken, diğer yandan doğal olan toplumsallığı da paramparça eden bir kanser gibi ölümcül hastalık saçmaktadır. Bütün bu gelişmelerin temelinde, konunun başında da belirtildiği gibi ana kadın etrafında örgütlenen ahlaki-politik toplum örgülerini dağıtmak isteyen başta hiyerarşi olmak üzere kent-smıf-devlet bağlamında ortaya çıkan zora dayalı hiyerarşik tekelci uygarlık yer almaktadır. 

Bugün genel hastalık ve sapkınlıkları ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Ortadoğu ve Kürdistan'da da yarattığı devasa tahribatlarına rağmen kapitalist modernite, ciddi bir kriz içinde bulunmakta ve kendisine karşı gelişen sistem dışı hareketleri durduramamaktadır. 
Durdurulamayan bu hareketler farklı ülkelerde ve farklı talepler doğrultusunda başta ideolojik-politik, yerel-kültürel, feminal, çevresel ve ekonomik olmak üzere kapsamlı demokratik mücadeleler yürütmektedir. 

Yürütülen bu mücadeleler içinde eko-endüstri esasları üzerinde de çeşitli düzeylerde projeler geliştirilmekte, planlamalar yapılmakta ve uygulamalar devreye konulmaktadır. 
Organik tarım girişimlerinden kooperatiflere ve anti-tekel yerel ekonomik birimlere kadar geliştirilen uygulamalarla hem çevresel felaketler ile insan sağlığını tehdit eden endüstri ürünlerine karşı bir duyarlılığın olduğu gösterilmekte ve hem de ciddi bir problem haline 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gelen işsizlik-açlık gibi temel sorunlar aşılma¬ ya çalışılmaktadır. Esas olarak insanların ya da toplulukların ihtiyaçlarını karşılama ve sağlıklı yaşam koşullarını yaratma anlamında geliştirilen bu eko işletmecilik yoluyla kâr amaçlı olmayan, kullanım değerini esas alan ve temelinde toplulukların kolektif çalışması olan böylesi girişimlerle, aslında doğal toplum güncelleştirilmekte ve bu güncelleşme ile birlikte ahlaki-politik toplumun asla ölmediği, ortadan kaldırılamadığı ilan edilmektedir. 

Kapitalist modernite koşullarında ahlaki-politik toplum ekonomisi gerçekleştirilebilir mi? 

Bu soru belki on yıl önce sorulmuş olsa idi yanıtı olumsuz olurdu. Sosyalizmin kendisini devlet ve iktidar olmayla ifade ettiği ve bunu ifade ediş biçimi olarak proleter devrimler ya da ulusal kurtuluşçuluğu esas aldığı kaba materyalist (pozitivist) yaklaşımı ile elbette sorunun yanıtı da olumsuz olmalıdır. 

Marksist öğretiye göre toplumsal yaşamın başta ekonomik olmak üzere her alanda örgütlenmesi esas olarak iktidarın ele geçirilmesi ile bağlantılıdır. Marksizm kendisini böyle formüle etmiştir. Yani toplumsal ya da ulusal kurtuluş, bir devrimle veya halk savaşıyla gerçekleştikten (eski devlet yıkılıp burjuva iktidarı alaşağı edildikten) ve proleter veya halk iktidarı (diktatörlük) kurulduktan sonra sosyalist ekonominin inşasına geçilebilir. Bundan önce toplum esas olarak 'politik' örgütsel sahada örgütlendirilmelidir. Bu örgütlenmeler siyasi, askeri, ekonomik, demokratik ve akademik vb sahalarda gerçekleştirilir. Her sahanın kendisine has örgütlenme biçimleri vardır ve proleter partinin öncülüğünde faaliyetlerini yürütür. Bunun dışında da toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok örgütlenme zemini yaratmak için kooperatifler gibi üretim ya da tüketimle ilgili örgütlemelere gidilebilir. Ya da esas olarak propaganda amaçlı toprak ya da fabrika işgalleri gerçekleştirilebilir. Geriye le¬ 


gal, yarı legal ya da illegal örgütlenmelerin hızla hayata geçirilmesi kalır. Bu genelleme tüm dünyadaki reel sosyalist ya da ulusal kurtuluşçu hareketler için geçerlidir. 

Yani toplumun maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılayan tüm yaşamsal alanlar devrimden sonraya ele alınmak için ertelenmiştir. Toplumun yaşamını sosyalist temelde sürdürme çalışmaları ancak yeni bir devletin kuruluşu ile mümkün olacaktır. Bu devlette de toplum adına işçi sınıfı, işçi sınıfı adına da proletarya partisinin diktatörlüğü (iktidarı) kurulmalıdır. 
Yani bir diktatörlükten diğerine geçişle birlikte demokrasi, eşitlik, özgürlük sağlanacaktır. 
Ancak bu şekilde baskısız, sömürüşüz bir düzene geçilecektir. Bugünden ve yeni paradigma ışığında bakıldığında, bunun bir ironi olduğu açıkça görülür. Ama 'sosyalist' ekonomi ancak böyle yaşamsallaşacaktı^ Yani ana-evcil ekonominin başta hiyerarşik olmak üzere devletçi güçlerin zor aygıt ve örgütlenmeleriyle dağıtılması veya zorla el konulmasına benzeyen bir yöntemle çözüm ele alınmaktadır. Bunun dışında toplumun ekonomik sorunlarının çözülmesi mümkün değildir. Dünyadaki yaşanan sosyalist devrim ve ulusal kurtuluş gerçekleri bunun böyle olduğunu göstermektedir. Yani zor, devletçi uygarlığa geçişteki rolünü 'sosyalist topluma geçişte' de oynayacaktır. Geçilen bu 'sosyalist toplum'da da mülkiyet toplum ya da emekçiler adına devlete ait olacaktır. Böylece güya kapitalizmdeki mülkiyet ilişkisine karşı bir alternatif geliştirilmiş olmaktadır. Bu yaklaşım aslında ekonomiyi mülkiyet içinde kısır bir döngüye hapsetmek ve köleci sistemin o 'Firavun Sosyalizmi'ni güncelleştirmekten başka bir şey olmamaktadır. Egemen sınıfların ya da devletlerin de tarihte ya da günümüzde uyguladığı da tastamam bu olmaktadır. Yani Önderliğin de belirttiği gibi " Birey ve devletin söz sahibi olduğu ekonomiler zorunlu olarak ya kâra geçmek ya da iflas etmek durumundadır. Ekonomi daima grupların işidir" Yani bireysel ya da devlet 


74 







Sayı 44 2010 

mülkiyetine dayanan ekonomiler toplum ya da toplulukların ihtiyaçları için değil kar amaçlı üretim yapmaktadır. Burada da ya kar olacaktır ya da iflas gerçekleşecektir. Ama ahlaki- politik toplumun topluluklara dayalı ekonomisinde üretimin-işin durması söz konusu olamaz. Eğer olursa topluluk yok olmuş demektir. İşin durdurulması ya da üretimin yapılmaması da ancak topluluğun karan ile gerçekleşir. Çünkü ekonomi toplulukların ortak işi olurken, çalışma araç ve sahaları da topluluklara aittir. Zaten orada ne hiyerarşi ve ne de devlet vardır. 

Diğer yandan zorla ele geçirilen iktidar aygıtı ve kumlan devletle ancak toplum mühendisliği yapılabilir ki, bunu da ilk yapan Sümer rahipleri olmuştur. Doğal topluma karşı rahipler öncülüğünde zigguratlarda ilmik ilmik devletçi toplum yaratılarak örgütlenmiştir. Yani yeni bir toplum inşa edilmiştir. Bu inşa halen de devam etmektedir. Çünkü el koyma, baskı ve sömürüye dayalı devletçi toplumun kendisini yaşatması, ancak demokratik komünal toplumun tümüyle dağıtılması ile mümkündür. Bugüne kadar komünal değerlerin dağıtılması tümüyle gerçekleşmediği için de tarihin tüm aşamalarında olduğu gibi kapitalist modernite aşamasında da devletçi güçler sürekli kendini yenileme ya da egemenliğini kalıcı kılmak için sorunlarını çözme arayışı içinde olmuştur. Yani devlet ve iktidar, köleci, feodal, kapitalist veya sosyalist devlet adı altında belli dönemlere has olarak varlığını sürdürmemiş aksine kendisini sürekli biriktirmiş ve tekelleştirerek bugüne gelmiştir. Bunun neden böyle olduğu tarihin yeniden yorumu içinde görülmektedir. Yani tarihe düz-çizgisel bakmayan ve tarihi salt sınıf mücadelesine indirgeyerek yorumlamayan ve yine tarihi, karşıtların birbirini yok ettiği bir arena gibi görmeyen bir bakış açısıyla bakmak gerekmektedir. Tarihte ve günümüzde de sürekli yaşandığı gibi, özgürlük arayışlarının egemenlikçi sistemlerin yedeği durumuna düşmesinin önü¬ 



ne geçmek için yeni bakış açısı ya da paradigma şart olmaktadır. 

Böylesi bir kaçınılmazlıktan yola çıkarsak, başta ekonomi olmak üzere toplumsallığı ifade eden tüm konulara doğru bakış açısı ve doğru bir yöntemle yaklaşabiliriz. 

Konu, kapsamlı olarak ekonominin teorik izahı üzerinde durmak olmadığı için hem Önderliğin ekonomi üzerine yaptığı teorik belirlemeleri sınırlı tutuldu ve hem de yazının içeriği esas olarak Kürdistan'da devrim düzeyinde ele alınması gereken gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan imkanları, konfederal sistemin zemini haline getirmede atılması gereken adımlarla sınırlandırıldı. Elbette bu yöntemin birçok nedeni var. 

Bu nedenlerin başında Demokratik Özerklik ya da Demoratik Ulus tanımlaması ya da hedefi gelmektedir. Bu tanım ya da hedef içerisinde ekonomik yaşamın olmazsa olmaz kabilinden kaçınılmaz bir yeri vardır. Hedef, esas olarak demokratikleşme çerçevesinde ele almıyorsa ve ekonomi-demokrasi-toplumsallık ilişkisi kopmaz bağlarla birbirine bağlı ise, o zaman yarma ertelenemeyecek bir görevle karşı karşıyayız demektir. Yani, geçmişte olduğu gibi 'devrimden' ya da 'bağımsızlıktan' sonra ele alınacak konudur denilemez. Çünkü o zaman tarihin derinliklerinde kalmış, bugün yaşamayan komünal örgütlenmenin adına sosyalist denilen toplumun inşasını gerçekleştirmek için yola çıkılmıştı. Bunun için zorla sömürgeciliği ülkeden kovmak ve yeni bir baskı zor aygıtı olan proleterya devletini kurmak gerekiyordu. Ama şimdi öyle mi? 

Tarih geçmişte sanıldığı gibi sadece sınıf mücadelelerinin yazımı ile izah edilecek gibi değil. Ve yine tarih, çelişki ve çatışmalarla karşıtların yok edildiği, mezara gömüldüğü bir arena hiç değil. Temel demokrasi güçlerinin politik arenadan giderek uzaklaştırıldığı tarihi geçmişi alt yapı-üst yapı ayrıştırması içinde ele almak büyük bir saptırma olarak karşımızda durmaktadır. Bugün siyaset akademilerinin, yerel meclislerden tutalım genel meclislere, oradan mahalle, köy komünlerine ve ocaklara kadar topluluk örgütlenmelerinin gerçekleştirilemeyişi işte kökenini bu tarihi saptırmadan almaktadır. 

Ekonomi direkt demokrasi ile bağlantılı olarak ele alınacaksa ve başta kadın olmak üzere gerçek ekonomik güçler demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan politika yapma konusunda aktifleşecekse; adına ahlaki-politik toplum dediğimiz demokratik uygarlık ölçülerini kavramak zomndayız. Bugün küresel sermayenin egemenliğinin alttan yerel-kültürel topluluklar tarafından, üstten ise kendi kaotik yapısı tarafından zorlandığı koşullarda toplulukların ekonomik faaliyetlerinin esas alınması zorunlu olmaktadır. Yani demokrasi güçleri açısından tarihi ve günceli pozitivist bakış açısıyla yorumlama çağı geçmiş bulunmaktadır. 
Dünyaya biraz da at gözlükleri ile bakmanın yöntemi olan bilimciliğin günümüz koşullarında sermaye ile tarihte olmadık kadar içlidışlı olması gerçeği, bizleri ekonomi ile demokrasi, ekonomi ile politika ve ahlak konusunda daha da yoğunlaştırmaktadır. Bu yoğunlaşma şimdiye kadar bizlere ekonomik güçler diye anlatılan güçleri yeniden ele almamızı gerektirmektedir. Önderlik onun için devlet-tekel ve giderek ulus-devlet atma binerek şahlanan kapitalist moderniteyi ekonomi ve pazar dışı olarak yorumlamaktadır. Hele hele kapitalist toplum yaftasının hiç kabul edilemezliğini ortaya koymaktadır. Kapitalizm ne pazar ne de toplumla ilişkisi olan, aksine toplum ve pazar karşıtı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 

Durum böyle olunca toplum ve pazar karşıtlığı temelinde bu tekelci sisteme karşı olmak demokratik uygarlığın olmazsa olmaz kurallarından biri olmaktadır. Tekelleşen güçler, yerel güçlerin tasfiyesi, dağıtılması ya da işbirlikçi hale getirilmesi üzerine varlığım inşa eder. O zaman anti-tekelci olmak yerel toplulukların kendisini yaşatmasının birinci koşu¬ 


lu olmaktadır. Tekel karşıtlığı aynı zamanda pazar karşıtlığı anlamına gelmemektedir. Pazarların oluşumu kapitalizm ya da devletçi uygarlığın hiçbir aşamasına ait değildir. Esas toplumsal olan ve toplumsallığım yürütmüş olduğu ekonomik faaliyet içinde demokratik duruşu ile gösteren başta kadın olmak üzere tüm ekonomik güçler, doğal ya da neolitik toplum aşamasında da kullanım değerine bağlı olarak takasın gerçekleştiği alanlara ihtiyaç duymuşlardır ve bu ihtiyaç bugünkü pazarı doğurmuştur. Yine bu pazarlar daha çok toplulukların tanrılarını figür eden kutsal sembollerin olduğu alanlarda kurulmuştur. O sembol aynı zamanda toplumsal ahlakın da koruyucusu, gözetleyicisidir. Ahlaksal değerlerin gözetimi altında kurulan pazarların kar ilişkisi üzerine kurulması düşünülemez. Bugünkü pazar ise devletçi sistem tarafından ekonomi-dışı güçlere devredilmiş olandır. Tüccarlık-tefecilik biraz da bu şekilde güç bulmaya başlamıştır. O zaman toplumsallığın reddi olan bu değişimi ve toplum ihtiyacına değil de kâra dayanan bu pazar ilişkisini reddetmek temel koşullardan biri olmaktadır. 

Diğer yandan ekonomi, toplulukların yaşamsal ihtiyaçlarım karşılama faaliyeti ise ve bu faaliyet, tüm topluluğun katılımı ile belirleniyor ise yani demokrasinin ilk gerçekleşme temel faaliyet alanı ekonomi ise; yürütülecek tüm ekonomik çalışmaların bu temel ihtiyaçlar temelinde geliştirilmesi gerekir. Ve ihtiyaçların belirlenmesine de topluluğun kendisinin karar vermesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda dev kapitalist tekellerin yaratmak istediği tüketim toplum anlayışına karşı da bir mücadele anlamına gelir. Ve diğer yandan da politika dışı bırakılmış olan topluluk, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan politika sahasına girmiş olur. 

Şu ana kadar son 5000 yıllık tarihin politika üzerinde oynadığı ve politikayı da aynı pazar gibi kendisine göre yorumlayarak bugüne getirdiği artık bilinmektedir. Onun için politika hep egemen güçlerin bir etkinlik ve uğraş sahası gibi görülmüştür. Genel halkta ya da toplumlarda da bu kam hakimdir. Yani politika elinde güç olanların işidir. Ağzı laf yapanların veya kurnaz insanların işidir, şeklinde bir anlayış vardır. Ve gerçek politik olması gereken güçler, aynı gerçek ekonomik güçler gibi politika dışında kalmıştır. Halbuki demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından birisi de toplumun hayati konularında tartışma-karar alma ve bu kararın nasıl-kimler tarafından uygulanacağını belirlemedir. Bu da doğrudan topluluğa ait bir hak ve görevdir. Bu durum demokrasinin orijinal hali ya da doğrudan demokrasinin bir gereği olmaktadır. Aksi durumda kurnaz ve güçlü adamın avcılık geleneği ve istismarı topluma egemen olur ki; bu da ancak siyaset akademileri ve mahalle-köy meclislerinin işlevselleşmesi ile aşılır. Bugün Kürdistan'da toplumsal duyarlılık alabildiğine artmasına ve devrim düzeyinde bir gelişme ortaya çıkmasına rağmen halen bu konularda bir adım ahlamaması, işte o bilinen güçlü-kurnaz adam geleneğinde ısrar etmenin bir göstergesi olmaktadır. 

Eko- ekonomide kent-kır ya da tarım-sanayi ilişkisi önemli bir yere sahiptir. Bu önem sadece toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması değil, aynı zamanda bozulan ekolojik dengenin yeniden sağlanmasından kaynağını alır. Neolitik devrim aynı zamanda bir köy-tarım devrimidir. Onun için köyler ahlaki-politik toplumun temel yaşam alanlarıdır. Ana kadının ahlaki-politik toplumu gözettiği, yaşama olanaklarını sağladığı temel alanlar köylerdir. 
Kapitalist modernite ve onun temel ideolojisi liberalizm veya versiyonları köyü ilkel, olanakları dar, geri alanlar olarak göstererek kendi modernitesini topluma zihniyet düzeyinde de kabul ettirmeye çalışır. Şehirde sınıflar vardır. Şehirlerin eğitim-sağlık-ulaşım olanakları köylere göre daha fazladır. Köyler cehalet ve dar sosyal ilişkiler merkezidir. Onun için köyler değil şehir tercih edilmelidir. Bu anlayış 



maddi olarak da teşvik edilmektedir. Bu durum, şehirlerin (egemenlik merkezleri) kır aleyhine büyümesine neden olmuştur. Onun için de devrimlerin merkezleri olarak hep şehirler görülmüştür. Yani bu bakış açısı 'sosyalistleri' de koşullandırmıştır. Sınıflaşmayı ve sanayileşmeyi ileri gören bu anlayış, gericiliğe karşı mücadele adı altında aslında kendi bindiği dalı kesmiştir. Bu durum bugün net olarak ortaya çıkmıştır. 

Fakat halen ahlaki-politik toplum özelliklerini yaşatan köyler, nedense bu özellikleri üzerinden birer ekonomik merkezler olarak düşünülmemektedir. Siyaset akademilerini açmayan, meclisleri işletmeyen zihniyet, demokratik toplumculuğun halen izlerini taşıyan bu merkezleri ele almaktan ısrarla kaçınmaktadır. Aslında köy bir politik-ahlaki merkez olduğu gibi aynı zamanda organik tarım ve kooperatifçiliğin temel geliştirilme alanı olabilir. 
Bunun zemini hazırdır. Bu temelde geliştirilecek bir çalışma köye dönüşleri özendireceği gibi, demokratik ulus mücadelesinde de belirleyici bir rol oynar. Diğer yandan çevresel felaketlerin önüne geçme ve işsizlik gibi sorunları çözme noktasında da köyler sonuç alıcı bir rol oynayabilir. Eğer bir hareket, insanların işsizliği ve açlığı üzerinden egemenlik kuran bir anlayış ya da sisteme karşı ciddi olarak mücadele etmek istiyorsa, bu konuda ciddi adımlar atmak zorundadır. Kaldı ki megakentler içinde yutulmak istenen insanlığın kurtuluşu da kent-köy dengesinin yeniden kurulmasıyla gelişecektir. Bu düşüncenin gerçekleştirilmesi mücadelesinde ekonomik çalışmalar temel yer tutmaktadır. 

Kapitalist modernitenin ya da esas olarak liberalizmin etkisi altında yürütüldüğü söylenen demokrasi mücadelelerinin hepsi, kentlere gözünü dikmiştir. Kurtuluşu, özgürlüğü hep orada görmüştür. Diğer yandan da kapitalizmi çok şiddetli eleştirdiğini ve onu reddettiğini iddia etmiştir. Ama ortaya çıkan sonuç, sınıfların ve devletin ortaya çıktığı ve giderek insam toplumsallığından uzaklaştıran, dünyayı yaşanmaz hale getiren bu kentleşme anlayışını beslemekten geri durmamıştır. Adına modernleşme denilen kentçilikle dünyanın yaşanılmaz hale gelinmesine hizmet edilmiştir. Onun için de kanserojen üreten ve neredeyse kırı tüketerek dünyayı yutma noktasına gelen günümüz kentleri, yapılanmaları, nüfusu, tüketiciliği ve toplumsal-eko çevreyi yıkmaya hizmet eden haliyle birçok sosyologun olduğu gibi Önderliğin de şimşeklerini üzerine çekmiştir. 
Bunun için Önderlik kentleşme konusuna başta ekonomik olmak üzere doğru yaklaşım getirme noktasında bir yoğunlaşmaya gitmiştir. 
O temelde de kent-mahalle meclisleri üzerinde dururken, yerel yönetimler ile ekonomik yaşam arasında bağlantı kuran önermeleri demokratik toplum çalışmalarının önüne getirmiştir. Bütün bunlar ahlaki-politik toplumun olmazsa olmaz gerekleri olmaktadır. Ve bu gerekler yeniden bir toplum inşa etme çalışması değildir. Sadece zor araçlarının (meşru savunma anlamında bile olsa) ön açıcılığına dayalı ve koşullar oluşursa gerçekleştirilecek olan ertelenemez çalışmalar olmaktadır. 

Devletçi uygarlığın ya da egemen sistemin veya insanlık düşmanlarının -adına ne dersek diyelim- kısacası sömürgeciliğin binlerce yıldır başaramadığını aslında biz başarmak iddiasında gibi oluyoruz. Geriliklerin boy verdiği ve her türden anti-toplumculuğun merkezi olarak kullanılan kentleri tercih etmemiz ve geri yanları da olsa ahlaki yapısı, geleneksel özellikleri ve topluluk içi ilişkileriyle daha demokratik bir zemine sahip olan köyleri esas almamamız, ciddi sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bu bir zihniyeti de ortaya koymaktadır. Bu zihniyet, hiçbir zaman neden köyler değil de kentler büyümektedir? Neden köyler baskı ya da farklı yönlendirmeler altında şehirlere boşalmaktadır? İş yok, ekmek yok, barınak yok oralarda, ama yine de neden kentlere yöneltiliyor bu insanlar? Devletçi güçler, acaba köylüler rahat etsin diye mi bu¬ 


nu yapmaktadır? Yani egemenlere biz haksızlık mı etmiş oluyoruz? Yoksa kır ve tarım, toplumculuğu ayakta tutan bir zemin mi? Bu zemin kapitalist modernitenin ya da devletçi geleneğin toplumu parçalama noktasındaki saldırılarına direnç mi gösteriyor? Bunu doğru anlamak gerekir. Şehirde birey ve hukuk ilişkisi hakimken, kırda gelenek ve topluluk ilişkisi hakimdir. Acaba onun için mi devlet kırı boşaltıp açlığa, susuzluğa, işsizliğe, evsizliğe, yolsuzluğa, hastanesizliğe rağmen şehirlerin bir anda iki-üç kat büyümesine göz yumuyor? 
İlçelerin şehir yapılması, köylerin tek merkezlerde toplanması projesi, binleri yaşatamayacak merkezlerin on binlere barınak haline getirilmesi, sadece gerilla savaşma karşı bir ted¬ bir mi olmaktadır? Yoksa kırda yani köyde direnen toplumsallığın yani ahlaki-politik geleneğin tümüyle dağıtılması için mi bu uygulamalar yapılmaktadır? Bunlar sorular ve pratikte yanıt verilmesi gereken yanlar oluyor. 

Pratikte yanıt ise çok basit. Klan toplumlarından bugüne demokratik uygarlığı yaşatan kök hücreleri güncelleştirmek. Toplumun demokratik örgütlenmesini sadece sloganlar ya da gösteriler veya birtakım eylemler düzeyine indirgememek. Politikanın elit bir grubun değil tüm toplumun işi olduğunun bilinciyle hareket ederek toplumun demokratikleşmesinin önünü açmak. Bunun için de başta ekonomik, kültürel-ulusal konular olmak üzere tüm toplulukların hayati konularda karar vermesi sürecini örgütlemek. Bunun gerekleri anlamında meclisler, komünler ve ocak örgütlenmelerine en küçük yerleşim birimlerinden başlayarak gitmek ve yerel yönetimler ile bunların bağlantısını kurmak önemli olmaktadır. 

Ekonomik alanda iki nehrin yan yana akması esprisinden yola çıkarak, demokratik uygarlık kapsamında orta boy sanayici, tüccar ve tarımcıyı doğru değerlendirmek gerekir. 
Bunlar önemli oranda gerçek ekonomik ihtiyaçları karşılamak için çalıştıklarından, sermaye tarafından çok yönlü kıskaca alınmışlardır. Fakat buna rağmen üretim yapmaya çalışmaktadırlar. Bunların da anti tekelci toplumsal kesimler olduğunun bilinciyle hareket ederek, bu kesimleri demokratik toplum çalışmalarında doğru konumlandırmak ve bu çalışmalara teşvik etmek önemli olmaktadır. Ayrıca diğer yandan her ne kadar kar amaçlı gibi görünse de pazardaki küçük meta alışverişini ve bu metaları küçük işletmelerinde gerçekleştirenleri de kapitalist saymamak ve bunları da konfederal sistem içinde ele almak önemli olmaktadır. Bunların dışında çeşitli meslek sahiplerini de bu çalışmalar içinde değerlendirmek önemli olmaktadır. Yine aristokratlaşmayan yani Önderliğin de dediği gibi tavizci kesim dışındaki tüm işçiler, köylüler, öğrenciler, memurlar, zanaatkârlar, çocuklar, kadınlar demokratik toplumun unsurları olmaktadır. 

Diğer yandan, geniş bir coğrafya üzerinde tarım ve hayvancılık yapılan ülke olarak Kürdistan ve geleneksel-topluluk ilişkilerini halen sürdüren Kürt halkının ve çevre halkların konfederal örgütlenmesi söz konusu olunca, demokratik-komünal örgütlenmelerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Kürdistan, tamamıyla kapitalist egemenliğe açılmış bir ülke değil. Endüstriyalizm canavarı bu ülkeyi tümüyle işgal edememiştir. Kır-kent dengesinin bozulmasında rol oynayan şişkin kentleşme, kır toplumunun tüm özelliklerini halen sindirememiştir. Onun için kentler, önemli oranda gerek yaşam olarak ve gerekse sosyal yapı olarak büyütülmüş köyler özelliğini taşımaktadır. Ve her an nüfus olarak, alan olarak küçülmeye açık eğreti bir dumşa sahiptir. Kırdan şehre göçen topluluklar her an eski yerlerine dönme beklentisi içindedir. Yani şehirle uyum içinde değildir. Uyum içinde olmasının alt yapısı da yoktur. Barınma, iş, sağlık, eğitim ve beslenme sorunu çözülmemiştir. Sömürgeci devlet her ne kadar 'sorun ekonomiktir' diyorsa da ekonomik hiçbir adım atacak durumda da değildir. Aksine bu durumu, kendi egemenliği için kullanmak istemektedir. İşte seçimlerde aç insanlara makama dağıtılması ya da Fetullahçılar gibi birtakım finansör dinci örgüt¬ 



lerin kendisini egemen kılmak için açlığı kullanmasına hizmet etmektedir bu durum. Önemli olan mevcut olan bu durumu göre-rek Kürdistan'daki tüm toplulukların ahlaki-politik toplum esasları üzerinde örgütlendiril-mesidir. Ve koşullar da buna her zamankinden daha fazla uygundur. Önderlik paradigması bunun zihniyetini ortaya koyarken, pratik adımlar konusunda da oldukça açılımlı olmaktadır. Bu temelde yaygın üretim ve tüketim kooperatifçiliği ile kâra dayalı pazar ilişkileri¬ ne önemli oranda sınırlama getirilebilir. Kooperatifçilik ile bağlantılı olarak tarım ve hayvancılıkta önemli bir gelişme yaratılırken, işsizlik ve açlık soranlarına da yanıt olunabilir. 
Ekonomiyi devletin ya da bireylerin değil grupların ya da toplulukların işi olarak düşünürsek, ekonomik faaliyetler aynı zamanda bi-rer politik tutum alanları olarak meclis çalışmalarında temel rol oynayabilir. Konfederal sistem de ancak böyle şekillenir. 

Önderliğin şu belirlemesi önemli olmaktadır: "Ekonomik sorunlar denince karıncalar aklıma gelir. Karınca kadar ufak bir hayvanın bile ekonomik (ne de olsa her varlık için ekonomi beslenme-dir) sorunları olmuyor, insan gibi gelişkin akıl ve tecrübe sahibi bir varlığın yaman ekonomik sorunları, hatta işsizlik gibi yüz kızartan durumlar nasıl yaşanıyor? Doğada insan zekâsının üzerinde çalışıp iş haline getiremeyeceği ne olabilir? Sorun kesinlikle ne doğal işleyiştedir, ne de çevreyle ilgilidir, insanın zalim kurdu kendi içindedir. Her ekonomik sorun, başta işsizlik, toplumun sernıayeleştirilmesiyle bağ-lantılıdır." 

Alıntıdan da anlaşılacağı gibi ekonomik faaliyetlerin demokratik toplum çerçevesinde gelişmesi, toplumun bir bütün olarak binleri¬ nin sermayesi olmaktan çıkarılması ile mümkün olacaktır. Yani toplum binlerine kâr getiren bir meta olmaktan çıkarılmalıdır. Yaşamsal ihtiyaçlar, kimsenin istismar konusu olmamalıdır. Bu bir zihniyet işi olmaktadır. Doğa ve toplumun organik birlikteliği topluma bu imkanı sunmaktadır. Önemli olan bu canlı birlikteliği yaşamın her anında hissetmektir. 


79 






KOMUNAR 


KÜRT ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜNÜ BİTİRME HAMLESİ: 

KÜLTÜR KIRIM SALDIRILARI 


Toplumsal gelişmenin düzeyi ve biçimi aynı zamanda insanlığın maddi ve manevi kültürünün ve tarihsel tecrübelerinin bir yansımasıdır. İnsanlığın edindiği tecrübelerin kalıcılaşması için toplumsal yaşam şart iken toplumsal yaşamın da doğada farkım ortaya koyabilmesi için kültürel yaratımda bulunmasına ihtiyacı vardır. Kültürel değerler olarak tanımlanan insan emeklerinin yaratıcı ürünleri, insana ait özelliklerin toplamının bir sonucudur. 
Kültürel yaratımlar toplumun ve insanın bir diğer yüzüdür. 'İnsan kültürel bir varlıktır' tanımlamasından da anlaşıldığı gibi insan-kültür ilişkisi, insan-yaşam ilişkisidir. İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsan toplumsallığı doğadaki diğer canlılardan yaratıcı farkındalığım ortaya koyarken, bunu yarattığı kültür ürünleriyle gösterir. Bu anlamıyla insanlaşma öyküsü bir anlamıyla da maddi ve manevi alandaki yaratımlarıyla kültürleşme tarihi de olmaktadır. 
Özcesi insanın kendisine has maddi ve manevi yaratımlarının ve tecrübelerinin birikip yaşama dönüşmesi, kuşaktan kuşağa aktarılması için toplumsal yaşam şarttır. 

İnsan toplumsal gelişim tarihi ve kültürü üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki toplumsal yaşam uygun coğrafi koşullar olmadan gerçekleşmemiştir. Dolaysıyla toplumsallığın birikimleri ile devamlılığı için uygun coğrafi koşullara ve uygun iklim şartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tarihsel olarak incelendiğinde görüldüğü gibi ilk insanlar Doğu Afrika'da ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk insanlar milyonlarca yıl süren klan yaşamlarından sonra başta Mezopotamya olmak üzere dünya coğrafyasının belli başlı alanlarına dağılmaya başlamışlar. Ayrıca tarihsel araştırmalar Afrika kıtasından gelip Mezopotamya topraklarında 


-Cihan EREN 

biriken insan topluluklarının toplumsal yaşamın geliştirilmesinde niteliksel bir sıçramayı sağladıklarını belirtir. Bu durum toplumsallık- kültür ve coğrafya ilişkisinin bir sonucudur. 
Bu gerçekten hareketle belirtmek gerekir ki toplum-kültür-coğrafya arasında kopmaz bağlar vardır. Uygun coğrafi koşulları kültürel zenginliğe ve yaratıcılığa yol açarken, böyle bir kültürün de gelişkin toplum biçimlerine yol açtığı tespitlidir. Gelişkin kültür gelişkin toplumsallıktır. 

Mezopotamya topraklarında başlayıp devam eden yaşamın, insanlık ailesine aralıksız olarak on beş bin yıl öncülük etmesinin temel nedeni de uygun coğrafi koşullardır. Özellikle Kürdistan olarak bilinen coğrafyanın yeryüzü şekilleri, dört mevsimli elverişli iklimi, zengin bitki örtüsü ve hayvan türlerinin çokluğunun belirtilen yaşamın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Kürdistan coğrafyasının dağlara yakın düz ve geniş ovaları, derin vadilerin kuzey-güney hattında uzanmış olması, dört mevsimin tüm canlılığıyla yaşanması gibi daha birçok özgün fiziki koşulları, bu topraklarda zengin ve dönemine göre çok gelişkin toplumsal yaşamın gelişmesine uygun sebeplerdir. 
Bu nedenler ilk kültürel devrimin bu coğrafyada gerçekleşmesine olanak tanımıştır. Günümüzde Aryenik kültür olarak bilinen ve özünde Kürdistan merkezli yaşanmış kültür devriminin olduğu toplumsal yaşam, insanlık tarihinin tanıdığı ilk ama önemi her zaman devam edecek bir gelişmedir. Önderlik bu realiteye Kürdistan coğrafyasının ve Kürt kültürünün Aryen kültürü açısından 'merkez bölge' ve 'çekirdek kültür'e vurgu yaparak tanım getirmektedir. Bu anlamda Kürdistan coğrafyası ve bugün Kürt kültürü olarak tanımladığımız 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değerler, insanlık tarihinin son on beş bin yıllık kültürel gelişiminin temeline oturtulabilir. 

Önderliğin kültürel yaratım anlamında 'uzun süre' kavramıyla tanımladığı aşamada gerçekleşen toplumsallığın kurum ve kuruluşlarının tümü, Verimli Hilal coğrafyasında vücut bulmuştur. Din, felsefe, bilim, ekonomi, sanat vb. değerler, insanlık var oldukça varlığını koruyacak olan "uzun süre" yaratımlarıdır. İnsanlık, kültür dünyası olarak tanımladığımız bu yaratım alanlarının gücünü kullanarak oluşan yeni ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu aşamaya toplumsallığı var eden temel yaşam alanlarının, kendilerine has özellikleriyle, yaratıldığı dönem de denilebilinir. Yaşamın doğru, iyi ve güzel üçlüsünün en harika 


Kültürel zenginlikte diğer bir ölçü de 
Önderliğimizin "uzun süre" kavramıyla dile getirdiği temel kültürel yapıların sürekli yenilenmesi, artan ve değişen toplumsal yapıya cevap olacak dönüşümü sağlamasıdır. 


sente-zi ile yaratıldığı aşama bu dönemdir. 
Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, paylaşım, adalet gibi komünal kültürün kimlik değerleri bu alanda ve zamanda (MÖ.12-10 binlerden itibaren) yaratılmışlardır. Bütün bu kültürel yaratım alanlarından hareketle denilebilir ki; toplum, milyonlarca yılda oluşturduğu zihniyet kalıplarıyla dönemin ihtiyaçlarına cevap olacak yeni düşünceler ile maddi yaratımlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. 

Önderlik kültürü, dar anlamda: toplumun zihniyet kalıplan, düşünce biçimi ve dili olarak tanımlamaktadır. Kürdistan coğrafyasında on beş bin yıl önce oluşmaya başlayan yenilik bu tanımlamaya göre tam bir kültürleşmedir. 
Geniş manada kültürü tanımlarken vurgulan¬ 



ması gereken tüm üretim araçlarının yaratılması da bu aşamada ortaya çıktığından, yaşanan bütünüyle bir kültür devrimidir. Tarım ve köy devrimi gerçekleşiyor. Bu anlamda Kürt kültür değerlerini tarihin ilk kültür devriminin değerleri olarak tanımlamak yerinde olur. 
Kürt kültürünün kendine özgü bir böylesi yanı vardır. Kürt kültüründe toplumsallığın, kültür ve coğrafya ilişkisinin güçlü kurulduğunu belirtmek gerekir. Kürt kültürünün bu özelliği onun sürekli kendini yaratan bir mecrada akmasına vesiledir. Kürt toplumundaki dayanışma ruhunun güçlü olması, sınıflı toplumla gelişen devlet merkezli şehirlere karşı kapalılığı, tarım ve hayvancılığa bağlılığı, komünal yaşam özellikleri ve kendi kendine yetebilen bir toplumsal düzeneğe sahip olması gibi günümüze kadar gelmiş birçok değerin varlığıyla direkt bağlantılıdır. Yüzlerce yıldır devam eden dış baskı ve sömürgeci egemenliğe ve bunlarla beraber yürüyen Kürt egemen sınıfların iç ihanetine rağmen, Kürt toplumunun halen birçok toplum ve guruptan dil, yemek, giysi, destan, masal, govend ve aşiret kültürü itibariyle zengin olmasının nedeni kültür değerlerimizin tarihsel kökenin gücüdür. 

Bir toplumun kültürel zenginliği, bu zenginliği diğer halklarla paylaşmasıyla da ölçülür. Bu özellik de ayrı bir kültürel zenginliktir. 
Kültürel zenginlikte diğer bir ölçü de Önderliğimizin "uzun süre" kavramıyla dile getirdiği temel kültürel yapıların sürekli yenilenmesi, artan ve değişen toplumsal yapıya cevap olacak dönüşümü sağlamasıdır. Yani kültürel zenginlik toplumsal doğanın çoklu yapısına uygun olarak sürekli bir yenilenmeyi şart kılar. Çünkü her kültür değeri belli bir zaman ve mekanda gerçekleşir. Ve içinde yapıldığı zaman mekanın ihtiyaçlarına cevap verir. Toplumsal yaşamda zamanı, toplumun algılama düzeyi ve ihtiyacı olarak, mekanı ise toplumsal nicelik ve coğrafya olarak ele alırsak, kültür de zaman ve mekanın diyalektiğine göre sürekli yenilenmelidir. Kültürel değişim ve 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dönüşümden kast ettiğimiz husus, gelişigüzel şeyler yaratmak yeni biçimler modeller ortaya koymak değildir. Kültürel değişim, toplumun yaşamına hakim olmuş ve gelenek olarak tanımlanan geçmişin birikimleri üzerine yenilerini eklemek ve zaman ve mekana cevap olamayan değerleri değiştirip dönüştürmektir. 
Kültürel yenilenme aynı zamanda yaşama anlam katma çabasıdır. Bu çabanın ürünleridir. 
Pazar için satılacak ürün yapmak, bu ürünleri satmak için insanların zihniyetini denetime almak kesinlikle kültürel değişim ve zenginlik değildir. Bu, yaşamı tüketmektir. Toplum ve değer sarf etmektir. 

Kültürel yenilenme, Önderliğin kültür tanımlaması yaparken vurguladığı "zihniyet kalıplan düşünce biçimi, dil ve üretim araçlan" alanlarında yaşanan toplumsal yaşama ve toplum-doğa ilişkisine ters düşmeyecek tarzda ele alınmalıdır. Kültürel değişimin bu özelliğinden hareketle denebilir ki kültürel değişim için toplumun zihniyeti ve düşünsel değişimler olmazsa olmazdır. Dolayısıyla kültürel zenginliğin devamlılığı, kendi içerisinde zamana ve mekana göre değişim gücünü gösterebilecek zihniyet kalıplannı ve düşünce biçimlerini barındırmayı ister. Bu tanımlama üzerinden Kürt kültür ve toplumsal yapısına baktığımızda, Kürt kültürünün tarihsel ve toplumsal alt yapısının çok güçlü döşenmiş olduğunu, kendisini sürekli üretebilecek bir karaktere sahip olduğunu ancak bu zenginliğini devamlı kılacak, zaman ve mekana cevap olabilecek zihniyet ve düşünce bakımından bir zorlanmayı yaşadığını belirtebiliriz. Önderlik Kürt toplumsal yapısı ve kültürünün bu durumunu "neolitikte çakılıp kalma" biçiminde tanımladı. Güncelde de Kürt kültürü için gerekli olan temel husus, vurgusu yapılan zenginliğini zaman ve mekana göre değiştirip dönüştürme kabiliyetinde yaşadığı zorlanmaları aşmaktır. Kültür değerlerimizin biçimlendirilip geliştirilmesi, bunlara yenilerinin eklenmesi yaşamımızın temel amacıdır. Özü itibariyle 


özgürlük mücadelesiyle yapmaya çalıştığımız şey de budur. Kültür değiştirip dönüştürmek iken, ona yeni biçimler kazandırmak da kültürleşmek demektir. Toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinde kültürlerin de değişip dönüştüğü bilinmektedir. Toplumsal ve kültürel değişimler, yenilikler -bu bazen olumsuz da olabilir- toplum yaşamında doğan yeni ihtiyaçlara cevap olmak için gerçekleştirilir. Toplumsal ihtiyaca yeni bir kültür değeri yaratarak ya da değişime uğratılmış eski bir değer ile cevap olmak ilkin zihniyette kurgusu yapılarak gerçekleşir. Bu daha sonra pratikleşir ve maddi değere dönüşür. Toplumsal ihtiyaçlar söz konusu olduğunda önce zihniyet-düşünce devreye girmek durumundadır. Çünkü toplumsal inşalar düşüncelerin eseridir. İnşa edilmiş toplumsal yapıların maddileşmesi için "el ve ayaklar" daha sonra devreye girer. Kuşkusuz insan pratiğinde düşünce ile pratik birbirinden koparılamaz. Ama yine de ilk kuruluşların önce düşüncede oluşmaya başladığını belirtmek gerekir. Düşüncede kendisine cevap oluşturulmamış hiçbir toplumsal ihtiyaç giderilemez. Bu anlamıyla da toplum-kültür ilişkisinde toplumsal akıl ile yaratım birbirinin içerisinde gerçekleşir. Biri diğerinde yansır. İnsan düşündüğünü pratikleştirmek isteyen bir varlıktır. Düşünce, manevi kültürü ortaya çıkarırken, bunun sonucunda ortaya çıkan ürünler de insanlığın maddi kültürünü oluşturur. Ve her iki kültür sahası da somut olarak toplumsal yaşamı var eder. 

Toplumsal yaşamın bu özelliğine köklü cevaplar vermek, tarihin her döneminde kolay gerçekleşebilecek bir durum değildir. Toplumun ihtiyaçlarına cevap olacak düşünceler üretmek diğer bir deyişle toplumsal akim temsilciliğini yapmak, olağanüstü olmayı gerektirir. Maddi kültür kolektif emeğin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Manevi ya da düşünce kültürü ise toplumsal kolektivizmin bireylerde yansıması ile ifade bulur ve bu yolla toplumsallaşır. Kimi kişi veya kişilerin tarihin belli 


82 













Sayı 44 2010 



dönemlerinde toplumsal yaşamın gelişme seyrine damgalarını vurmalarının nedeni budur. 
Tarihin ilk dönemlerinde komünal topluma öncülük eden ana kadınlar, daha sonraki uygar toplum aşamasında da şamanlar, rahipler, peygamberler, filozoflar, bilim ve sanat-edebiyat insanları bu toplumsal özelliğin bir ifadesidir. 
Toplumun gelişim diyalektiği böyle çıkışlara ihtiyaç duymakta ve kendi dinamikleri devreye girmektedir. Bu temel özellik toplumsal yaşam içerisinde öncü, öncülük, lider önderlik kavramlarıyla tanımlanmıştır. Bu kavramlar ile kendisini topluma kabullendirmiş kişi ya da kişiler, kültürel değişim ve dönüşümde olumlu-olumsuz rol oynarlar. Olumsuz rol oynayanlar yaşam için bir sorun olan sınıflı devletçi toplum kültürünü ortaya çıkarırken, toplumsal doğaya uygun gelişmelere vesile olanlar ise yaşamın diline ve varoluş ilkesine -komünalliğe- göre olmaya çalışır. Toplumlarm kültürel zenginliğinin sürekliliği, toplumun gelişme ilkesi olan komünal sistemlerinin gelişme düzeyi ile incelendiğinde ortaya çıkacak tablo, o toplumun kendi içinden liderlik yapabilecek kişi ya da kişiler ortaya çıkarıp çıkarmadığını ele verir. Aynı durum uygar toplum biçiminin gelişip yayılması için de belirtilebilir. 

Kürt kültür değerlerinin tarihsel alt yapısının çok güçlü ve zengin olmasına karşın, zaman ve mekana göre kendisini değiştirip dönüştürmediğine yukarıda vurgu yapmıştık. Bu sorun, Kürt toplumunun kendi içinde öncülük yapabilecek kişi ya da kişileri çıkarmamasıyla birebir ilişkilidir. Kürt toplumu kendi sorunlarını köklü çözecek tarza sahip, kendisine öncülük edebilecek önderler çıkarmamışsa bu, Kürt toplumunun buna gücünün yetmediği, böyle bir özellik gösteremeyeceği, enerjisinin buna yetmediği anlamına gelmez. Kürt kültürünün özü kendisini sürekli yenileyen, üre¬ 


ten, başka bir tabirle, doğurucu yanı güçlü dişil karakter gösteren bir kültürdür. Buna Kürt kültürünün temel karakteristik özelliği demek, yerinde bir değerlendirme olur. Kürt kültürünün bu temel karakteristik özelliğine rağmen belirtilen önderlik noksanlığının yüzlerce yıl devam etmiş olması, dış baskılar ve iç ihanetten kaynaklanmıştır. Çünkü bir toplumun ya da halkın kendi içinden bu özeliklerdeki kişi ya da kişileri çıkarmaması, o topluma dışarıdan yapılan müdahalelerle de bağı vardır. Dış baskı ve sömürgecilik, yine Kürt egemen sınıflarının iç ihaneti, Kürt kültürünün gelişmemesinin temel nedenlerindendir. 

Kürt toplumu ve kültür değerleri sınıflı toplum uygarlığı ile birlikte, sürekli bir kırımla yüz yüze kalmıştır. Kürt toplumu fiziki katliamlardan çok kültür kırı- 
\ ma maruz kalmış bir topi lumdur. Bir toplum açısmj dan kültürel kırım demek, 
! o toplumun kültürünün j baskı altına alınması, baş- 
/ kalarmca asimile edilip kendisine mal edilmesi, o kültürün otantik öğelerinin yozlaştırılması demektir. Bir toplumun kültürel değerleri açısından bu üç muameleye bir anda tabi tutulabilecek alanların başında, o toplumun zihniyeti ve düşünce biçimi gelir. Bir toplumun zihniyet ve düşünce dünyası, o toplumun ideolojik alanlarının yeşerdiği mekanlardır. Bir toplumun ya da halkın ideolojisini baskı altına alıp teslim almak, onu köklerinden kopartıp asimile etmekle gerçekleşebilir. Tümüyle teslim alıp asimile gerçekleşmese de sonuna kadar yozlaşmayı dayatmak denenir. Bu açıdan kültürel değerlerimizin zaman ve mekana uyarlanmama sorununu, Kürt toplumunun ideolojik alanını geliştirmemesi yani Önderlik sorununu uzun yıllar çözememesi olarak ele almak yerindedir. Kürt toplumu üzerinde incelemede bulunan herkesin tespit edebileceği bir gerçeklik de Kürtlerde temel bir sorun olarak, 


Kürt kültürünün Özü kendisini sürekli yenileyen, üreten, başka bir tabirle, doğurucu yanı güçlü dişil karakter gösteren bir kültürdür 
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PKK'ye kadar olan tarihsel-toplumsal yaşamda ciddi bir ideolojik çıkışın, yani önderliksel çıkışın yaşanmamış olması gerçeğidir. 

Önderliğin PKK'yi bir kültür hareketi olarak tanımlamasının altında, PKK gerçeğinin, Kürtlerin binlerce yıl yaşadığı önderlik sorununa cevap olması yatar. Bu anlamıyla PKK kendisini değiştirip dönüştürme olanağı bulamamış binlerce yılık kültür değerlerimizin bugünkü dilidir. Tarihsel kültür değerlerimizin, içinde bulunduğumuz zaman ve mekana göre yeniden yaşama kavuşmasıdır. PKK, toplumumuzun yabancıların baskı, işgal ve istilalarından dolayı fırsat bulup gerçekleştiremediği, ekmek ve sudan daha önemli olan ihtiyaçlarını an be an giderme mekanıdır. Bir önderlik hareketi olarak PKK, önderlikten aldığı özellikleriyle, Kürt toplumuna kazandırdığı yeni bir akıl ve düşünce düzeyi vardır. Dolayısı ile PKK, Kürtler için yeni bir yaşamı anlamlandırma zamanıdır. PKK kültür yaratan bir hareket olarak, Kürt toplumunun ortak aklıdır. 

PKK esasta Kürt toplumunun manevi kültürünü geliştirerek duygu ve düşünce dünyasına cevap olmaktadır. Toplumumuzun kültürel anlamda yaşadığı temel sorun, iç içe geçmiş zihniyet kalıplarının yol açtığı buhran ve bu buhrandan çıkış yaptırabilecek düşünce yapılarının olmamasıydı. PKK Önderliksel bir hareket olarak Kürt toplumuna bu alanda cevap olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Daha da artırılabilecek özellikleri ve yarattığı değerleri ile PKK, Kürt toplumunu tarihi değerleriyle buluşturmuş ve bunlara yeni değerler eklemiştir. 

Önder APO kültürü, "zihniyet kalıpları, düşünce biçimi ve dil" olarak tanımladı. PKK Kürt halkı için tam da bu alanlarda yenilikler yarattı. Yani PKK, bir toplumun kültürleşmesi için gerekli olan yaşam alanlarına cevap olmayı ifade etmektedir. Bundan hareketle rahatlıkla beliıtilebilinir ki Kürtler PKK, PKK Kürt olmuştur. Zaten her gün on binler alanlarda, "PKK halktır halk burada" demektedir. 


Bu, PKK'nin kültürel yaşam alanlarını yaratmadaki başarısıyla bağlantılıdır. PKK'nin halklaşması, bildik manada bir partinin halklaşması değildir. PKK'nin halklaşması demek, tarihinden kopmuş, asimde olmuş, değerlerinden uzak düşürülmüş Kürtlerin, yeniden öz değerleriyle buluşması demektir. Bu anlamıyla da PKK, Kürt halkı ile öz değerleri arasındaki yaşam köprüsü olmayı başarmıştır. 

Kültür aynı zamanda bir toplumun yaşamını ve davranışlarını da ifade eder. PKK yaşamı olarak ifade edilen yaşam tarzı, Kürtlerin "kendileri" olarak yaşayabilmelerini sağlayacak olan yaşam tarzını ifade eder. Dolayısıyla PKK'nin mekanları, süreklileşen kültürel yaratım mekanlarıdır. Buralarda yaratılan her şey, PKK'nin kültürel özeliklerine göre olmak durumundadır; çünkü yaratılan değerlerin toplumumuzun öz değerlerine ters düşmemesi gerekmektedir. Kürdistan'da öz değerlere ters düşmek, kültürel manada dış egemenliğe yakın olmak, onun kontrollüne girmek, asimilasyonu kabul etmek ve Kürt olarak yabancı sömürgeci güçlerle işbirlikçilik temelinde yaşamak demektir. 

Kürdistan'da yüzlerce yıldır süre gelen sömürgeci egemenlik, esasta kültürel kırım üzerinden kendini var ederek bugüne gelmiştir. 
Bu kültürel kırım, günümüzde uygulama tarzını değiştirerek devam etmektedir. PKK ortaya çıkmadan önce, sömürgecilik Kürdistan'da sabırla, ince ve derin planlamalarla, otantik halk değerlerimizi asimde ederek kültür kırım politikalarını uygulamaktaydı. Bu kültür kırım politikalarını rahat yürütebilmek için de toplumsal yapımızı her taraftan ve çok yönlü olarak ağır bir baskı cenderesine almıştı. Bu uygulamalar sonucunda toplumsal yapımız adeta uyuşturulmuş ve şoke edilmişti. Üretimsizlik, tembellik, kısırlık, ülkeden kaçış ve kendi değerlerine yabacılığın yol açtığı kendini küçük görme ve kendinden utanma, hakim kültür haline gelmişti. Bu durum bir trajedi olarak temel yaşam biçimine dönüştürülmüştü. Toplumun gözü önünde en kutsal değerleri parça parça edilirken tepki gösterilmediği gibi birçok açıdan buna ortak olunmaktaydı. 

PKK'nin ortaya çıkışından sonra, Kürt toplumuna karşı yürütülen kültür kırım politikaları yeni bir boyut kazandı. PKK kültürleşmesi toplumun temel dinamiklerini ortaya çıkaran bir kültürleşme olduğu için, günümüz kültür kırımı Önderliği ve PKK'yi hedefleyerek gerçekleştirilmektedir. Önderliğe ve hareketimize karşı sadece fiziki saldırılar, tutuklamalar, işkenceler ve askeri operasyonlar biçiminde saldırılar geliştirilmemektedir. En büyük saldırılar kültürel alanda geliştirilmektedir. 

Kültür kırım, esasta kültürel değerler yozlaştırılarak yapılır. Bir değerin dejenerasyonu da denilen bu yozlaştırma, söz konusu değer ile o değeri kabul etmiş toplum arasına mesafe koymayı hedefleyerek yapılır. Kültür kırım için bu noktadan başlamak esastır. Bir değer ile toplum arasında mesafe açmak demek, toplum üyelerinin o kültür değerine yabancılaşmasına yol açmak demektir. Zaten burada mesafe açmak ile kast edilen kültürel yabancılaşma olgusudur. Bir kültür değerine karşı yabancılaşmayı sağlayan ise yapılan ideolojik saldırılardır. 

İdeolojik çalışma zihniyet çalışmasıdır. 
Düşünce üretme, geliştirme ve topluma mal etme çalışmasıdır. Bu çalışma ile toplumlar değerleri ile buluşur, buluşturulur. Bundan dolayı, bireylerin kendi kültür değerleriyle doğru buluşmaları ve sorunlarını asgariye indirerek kimlik değerleriyle yaşamaları için, ideolojik düşüncelere gereksinim vardır. Çünkü kültürel yabancılaşmaya neden olan temel durum, karşı ideolojik saldırılar ve bundan kaynağını alan yaşam kurgulamalarıdır. 

PKK'nin daha kuruluşunun ilk yıllarından itibaren maruz kaldığı bir saldırı biçiminin de "APO ayrı PKK ayrı" ve daha sonra da "PKK ayrı Kürt halkı ayrı" tarzında yapılan karşı ideolojik saldırı olduğunu biliyoruz. Bu anlaşılması kolay olmayan saldırganlık şekli, bah¬ 



settiğimiz kültür kırımla direkt bağı olan ve siyaseten ifade edilmiş dilin saldırı şeklidir. 

PKK Önderliksel bir harekettir. Önderlikten kopartılmış PKK, ideolojik doğrultusunu kaybetmiş PKK'dir. İdeolojik doğrultusunu kaybetmiş PKK ise teslim olmuş, asimile olmuş yozlaşmaya yatmış PKK demektir. Bu olumsuz realitenin kültür değerlerini yenileme ve değişim dönüşümü yaratmayla bağının ne olduğu, yukarıda vurgulanmaya çalışıldı. Kürt halkı açısında da bu durum kültür kırım altında yaşamaya devam etmek demektir. Bugün de Kürt sorununun çözümü gündeme geldiğinde "APO ve PKK muhatap değildir" denilmektedir. Tüm bu vurgular ve saldırılar Kürt toplumunun kendi öz değerlerinin döşendiği yoldaki yürüyüşünün yarattığı ve yaratacağı gelişmelerin önüne geçmek içindir. Bu söylemler kültür kırımın, bütün toplumun anlayabileceği dilden siyasal söylemlere dönüştürülmesidir. 

Kültür kırım, belirtilen bütün siyasal söylemleri topluma kabullendirmeye yol açacak maddi ve manevi zemini hazırlamaktır. Bir toplumu sömürge altına almak zor ve şiddetle gerçekleşeceği gibi kültürünü ele geçirerek de gerçekleşir. Kültürel ele geçirme en tehlikeli sömürgecilik biçimidir. Kültürel sömürgecilik sömürgeciye meşruluk ve yasallık sağlar. Bir toplumu başkalaştırmak bu yolla olur. Bu ele geçiriliş bir toplumu veya halkı madden ve manen işgale hazır hale getirmektir. Kültürel sömürgecilik bir halkın hafızasını ele geçirmeyi hedefler. Hafızası yabancı bir güç tarafından ele geçirilmiş toplumlar ise Önderliğin belirttiği gibi "kolay sömürülmekten, işgal edilmekten ve asimile olmaktan kurtulamazlar." Bir halk için, o halkın önderliğinin, öncülerinin ve ideolojik kültürünün ne kadar önemli olduğunu insan bu tespitte bir kez daha rahatlıkla görebilir. Böylece Önder APO'ya ve PKK'ye dönük yapılan saldırıların derin anlamı bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır. 
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Kültür kırım saldırısı çok ince ve derindir. 
Üslubu sanatsaldır. Saldırırken karşıdaki insanın ideolojik donanımı ve kendi ulusal değerlerine bağlılığı yoksa veya zayıf ise ona son derece güzel de gelebilir. Kültür kırım saldırısı kendini hissettirmez ve açıktan göstermez. Kültür kırım saldırısı kendini kabul ettire ettire ilerler. Sonuçları ve yaratacağı tehlikeler orta ve uzun vadede ortaya çıkar ve tahribatları köklü olur. Kültür kırım toplumsal tabakaların tümünü, özelliklerine göre hedefleyerek saldırır. Kültür kırım esas aldığı taktikleriyle özel savaş tarzını da barındırmaktadır. Duygulara ve düşüncelere hitap ederek en derin etkiyi yapar ve asimilasyon ile sonuçlanır. 


Kültür kırım saldırısı çok ince ve derindir. Üslubu sanatsaldır. 
Saldırırken karşıdaki insanın ideolojik donanımı ve kendi ulusal değerlerine bağlılığı yoksa veya zayıf ise ona son derece güzel de gelebilir. Kültür kırım saldırısı kendini hissettirmez ve açıktan göstermez. 
Kültür kırım saldırısı kendini kabul ettire ettire ilerler. 


Bilinç saptıran bu saldırganlığın nasıl yürütüldüğünü anlamak için, Türkiye devletinin desteği ve onayı ile sinema ve dizi filmlerde yapılanlara bakmak yeterlidir. Ancak sadece bakmak yetmez, aynı zamanda bunları analiz etmek de gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde yapılan saldırılar, Kürtleri önderliksiz ve iradesiz bırakmayı amaçlamaktadır. Bunun için değişik alanlar üzerinden yürütülen saldırıların dili ve tarzı değişik olsa da hedef birdir. Örneğin siyaseten dil itibarıyla yine ileri sunulan yöntemler açısından CHP ve MHP ayrı, AKP ayrı şeyler dile getiriyorlar. 
Ama her üçünün de hedeflediği Önderliği ve 


PKK'yi Kürtlerden kopartmak ve tasfiye etmektir. Devlet politikaları ve amaçları gereği bilim, sanat, basın, spor vb. alanlar da buna hizmet etmek zorundadırlar. Devlet bütün bunları koordineli bir biçimde yürütmektedir. 

Günümüz saldırıları Kürtleri, "Kürtlerle ve Kürtlük silahı ile vurma" taktiğini esas almaktadır. Bugünkü Kürtlük, PKK'nin yarattığı direniş kültürü, değerleri ve ölçüleriyle yaşandığı için, geliştirilen kültür kırım saldırıları da özgürlük mücadelemizin yarattığı kültür değerlerini hedeflemektedir. Dikkat edilirse Kürtler üzerindeki yasaklar fiili olarak işlemiyor. İnkar edilen Kürtlük şimdi kabul görmeye başlanmıştır. Ama iş bu Kürtlüğü ortaya çıkaran ve kültürleştiren Önderlik ve PKK'ye gelince sınır tanımaz düşmanlık konuşuyor ve pratikleşiyor. Önderliğin ve PKK'nin Kürt halkını temsil etmediği iddia ediliyor. Önderliğin ve PKK'nin Kürtlerden farklı şeyler olduğu, Kürtlerden ayrı bir yaşam değerlerinin olduğu dillendirilip duruluyor. PKK'nin Kürt toplumundaki kültürel değerlerden çok farklı olduğu türündeki saldırılar, halkımız üzerinde yürütülen kültür kırım politikalarını ifade eder. 
Önderliğe ve PKK'ye yapılan her türlü saldın esasta kültür kırımla sonuç almak ve 21 .yy koşullarına göre yeni bir sömürgecilik temelinde Kürt toplumunu bitirmeyi hedeflemektedir. 

Daha düne kadar kültür değerlerimizi inkar edenler şimdi değerlerimizi ele geçirip kültürel kırım politikaları ekseninde kullanarak çıkar sağlama peşindeler. Kürt kültür değerlerinin, özellikle de kendi dilinde sanatsal ve edebi eserlere dökülmesi Kürtlere yasaklıyken, sömürgecilere serbesttir. Özgürlük bir insan veya bir halk için kendi temel değer yargılarına göre yaşamaya başlamasıyla başlar. Her toplum kedisini kendisi yapan değerleri ile var olursa bu varoluşun bir anlamı olur. Böyle bir varoluşa sahip toplumlar, kendi bireylerine daha özgür bir gelecek kapısı açar, onlara yol gösterir ve onları yürütür. Toplumsal değişim demek bir Kürt'ün Türkleşmesi, Araplaşması 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veya Farslaşması ile ortaya çıkan yeni yaşamsallığa mahkum olması demek değildir. Bu anlamıyla Kürtler üzerinde yürüyen kültür kırım, Kürtlere özgürlüğü yasaklamak, köleliği derinleştirecek tüm kapıları açmaktadır. Kürtleri eli kolu bağlı şekilde meydan muharebesi¬ ne çekmektir. Yine Kürtlerin varlığını değil, Kürt varlığını meydana getiren bazı kültür öğelerini diline dolamak türünden bir yaklaşım da görülüyor ki, bu da yapılan saldırıların daha rahat sonuç alması için geliştirilmiş yeni bir hiledir. Dolayısıyla en ince saldırı hamlesi olarak ele alınması daha doğru olur.. 

Kürtler 

üzerinde yürüyen kültür kırım, Kürtlere özgürlüğü yasaklamak, köleliği derinleştirecek tüm kapıları açmaktadır. 


Günümüzde Kürt toplumu ele alınırken ve egemenlerce özgürlük mücadelesine karşı tutum geliştirilirken yapılmak istenen, Kürt ihanetinin ve bu ihanetin yol açtığı zeminin güçlenmesidir. Hatta buna ayrı bir özen de gösteriliyor. Örneğin Kürt sorunu ile ilgili bir konu gündem oldu mu TV ekranlarında kendisine Kürt diyen bir sürü hain, işbirlikçi ve MİT ajanı konuşturuluyor. Bunların ağzıyla halkımızın özgürlük mücadelesinin dibi oyulmak isteniyor. Kendi özgürlüğü için bedel ödemeyi göze alanların, her gün serhıldanlarda yürüyenlerin talepleri ise inkar ediliyor. Bu özgür duruşa sahip Kürtler hakaret ve saldırılara maruz kalıyorlar. Hain 'Kürtlük', olması gereken Kürtlük olarak topluma sunuluyor ki Kürtler 


kendilerini özgürleştiren bilinçten uzak düşsün. En azından kafaları bulansın. İçinde bulunduğumuz dönem Kürt işbirlikçiliğinin, egemen devletlerce desteklendiği ve geliştirildiği bir dönem olmaktadır. Tuzaklarla dolu bir Kürt sevgisi, Kürt kardeşliği ve Kürtlere hizmet sevdası gelişmiştir. Bu bir moda gibi ortalıkta dolaştırılıyor. 

Güney Kürdistan'da olup bitenler bu açıdan izlenmeye ve anlamaya değer gelişmelerdir. Mevcut durumda Güney'deki TV'lerin Kürt kültürünü yozlaştırdığı kadar bir yozlaştırma faaliyeti Türkiye'de dahi yapılmıyor. 
Dolayısıyla bugün Kürt kültürü iki tarz yok edici saldırı ile karşı karşıyadır: işbirlikçi ve hainlerin otantik kültür değerlerimizi yozlaştırmaya çalışması ve sömürgecilerin kendi emelleri için diriliş kültürümüze yönelik saldırıları. İşbirlikçiler otantik değerlerimizi piyasaya sunarak bununla ne kadar Kürt olduklarını anlatmaya çalışırlarken sömürgeciler ise otantik halk değerlerimizin, diriliş değerlerimizle bütünleşmesini engellemeye çalışmaktadır. Tabiatıyla her iki saldırı, özgürlük değerlerimize yapılan saldırılar olmaları itibarıyla iç içe geçen saldırılardır. Bu iki saldırı tarzına karşı tutum almak için, hem milliyetçilikten uzak durmak hem de yenilik adı altında taklitçilikten uzak durmak gerekir. 

Kültürel kimlik için kendi değerleriyle buluşmak, köklü düşünsel yoğunlaşmayı gerektirir. Kültür kırıma karşı sağlam duruş, düşüncede yani ideolojide sağlanan netlikle gerçekleşir. İdeolojik netlik toplumlarm yaşamlarına zenginlik katmaya yol açar. Kültürel saldırılar ideolojik saldırılar olduğu için, bu saldırılara karşı ideolojik tutum almak en doğrusudur. Her toplumsal kültür değeri doğru-iyigüzel olmayı içinde barındırır. Her üç yaşam öğesini yaratıcılığına yansıtmak ve toplumun ihtiyaç duyduğu öncülüğe cevap olmak, harika yaratımlar ile topluma hizmet etmeyi sağlar... 
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Münafık Yoğunlaşma: KENDİNE GÖRELİK 


PKK, bir Önderlik hareketi olarak doğdu ve doğuşundan günümüze kadar bir Önderlik hareketi olarak gelişim gösterdi. Bu, onun hem yapısal hem de fonksiyonel özelliğidir. 
Onun yapısal özelliğidir; çünkü PKK Önder APO'nun ideolojik formasyonu, felsefesi, bakış açısı ve kişilik özellikleri üzerinden örgütlendi, işleyiş ve biçim kazandı. Onun fonksiyonel özelliğidir; çünkü PKK'nin kattettiği bütün aşamalar, yaşadığı bütün gelişmeler, yarattığı bütün değerler ve gösterdiği bütün direnişler, doğrudan Önder APO'nun emeğinin bir ürünü olarak gerçekleşmiştir. PKK eğer Kürdistan'da yeni bir toplumun yaratılması işlevini görmüşse bu, Önder APO'nun emeği ile ortaya çıkmıştır. 

PKK'nin doğuşuna kaynaklık eden, Önder APO şahsında yaşanan, yeni ve özgür insan gerçekleşmesidir. Yani PKK yapısal ve karakteristik özelliklerini Önderlik gerçeğinden almaktadır. 

Özgürlük Hareketi'nin bir militanı olarak kendimizi tanımlarken, kendimize rol ve misyon biçerken, geri-yetmez yanlarımızla mücadele ederken, yaşadığımız yetersizlikleri ve eksiklikleri anlamlandırmaya çalışırken, kişilik sorunlarımızı çözümlemeye tabi tutarken ve yeni bir kişilik ve kimlik kazanma çabasında olurken, temel başvuru kaynağımız her zaman Önderlik gerçeği oldu. Bu anlamda partileşme ve parti militanlığını yakalama. Önderlik gerçeğini ölçü alarak yaşayabilmektir. Bütün bunlara geçmeden önce, genel hatlarla da olsa Önderlik gerçeğini ve bununla bağlantılı olarak PKK'yi yeniden tanımlamak, kendimizi çözümlememize katkı sunacaktır. Bu, çözümlemeye çalıştığımız kişilik sorunlarımızın daha fazla aydınlanmasına katkı sunacaktır. 


-Haşan BOTAN 

PKK'yi anlamak, ona göre gerekli olan değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek her militanın olmazsa olmaz görevidir. Bu da ancak Önderlik gerçeğini tanımakla ve bu gerçeklik içerisinde kendini eritmekle yaşanılabilecek bir durumdur. Eğer biz "Apocu militanlaşma düzeyini yakalamak istiyorum" diyorsak, bunun çabasını sergilemek durumundayız. Bu da ancak, Kürdistan'da yaşanan Önderliksel gerçekleşmeyi ve onun ideolojik, felsefi, örgütsel ve politik çizgisini anlamak ve özümsemekle mümkündür. Bunun dışında hiçbir arayış sonuç getirmeyecektir. 

Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin kadroları ve militanlan olarak Önderlik gerçeğine gelmeme noktasında yaşadığımız sorunlar, çok yönlü ve kompleks bir görünüm arz etmektedir. Kuşkusuz bu sorunlanmızın kaynağı sistemiçileşmiş kişilik yapılanmamızdır. Zira bu durum Parti 10. Kongresi'nde "kadromuz sistemiçileşmiştir" biçiminde tespit edilmiş ve bütün kadro yapısının bunun karşısında ideolojik mücadele yürütmesi gerektiği belirtilmiştir. Demek ki sorgulamayı bu noktada yoğunlaştırmak gerekmektedir. Yani kişilik yapılanmasının sorgulanması üzerinden Önderlik gerçeğine ulaşılabilir, partileşme yaşanabilir. 

PKK'nin en temel özelliği hakikat arayışçılığıdır. Yine özgür insan ve özgür toplum yaratma arayışçılığıdır. Önderlik bu "Özgür İnsan" arayışını kendinde başlatarak yaşamında somutlaştırdı. 

Önder APO'da ifadesini bulan gerçeklik, insanı insan yapan bütün özelliklerin toplamıyla bir bütündür. Biz kendini kurumlaştırmış bu bütüne "ÖNDERLİK GERÇEĞİ" diyoruz. Toplumsallık, politik ve ahlaki bilinç, komünalite, tarih bilinci, emek, örgütlülük. 


88 








Sayı 44 2010 

ilkelilik, süreklilik, ciddiyet, cesaret, maneviyat, duygu yüklü olma, erdem, sorumluluk, tarz, üslup, yöntem, bilimsellik, değerlere bağlılık, yoldaşlık vb. özelliklerin hepsi bu gerçeklikte somutlaşmaktadır. Bu anlamda Önderlikte gerçekleşen, en temelde insani olandır. Yani "Özgür İnsan"ın kendini yaratmasıdır. Önderlikteki özgürlük duruşu süreklilik arz eden bir duruştur. Yani çocukluğundan bugüne hiçbir kesintiye uğramadan özgür insan duruşu sürekli korunmuştur. Bu, son beş bin yıllık devletçi iktidarcı sistemin yarattığı, yaratmak istediği "sapmış insan" gerçeğine karşı sürekli mücadele içinde olmak, ona gelmemektir. Bu aynı zamanda "gerçek insan " ya da "hakikati temsil eden insan" olmayı ifade etmektedir. Bu durumda iki gerçeklik ortaya çıkmaktadır: birincisi özgür insan gerçekliği, İkincisi ise sapmış insanın yaşadığı gerçeklik. 

Sapmanın Kısa Tarihçesi ve 
İnsan Gerçeği 

Değerlendirmeye birkaç soru sorarak başlamak konunun anlaşılabilirliği açısından daha olumludur. 

Gerçek insan olmak ya da hakikati temsil eden insan olmakla 'sapmış insan' olmak arasındaki ayrışma çizgisi nerede ve nasıl ortaya çıkmaktadır? Hangi yöntemler kullanılarak böyle bir ayrışmaya gidilmiştir ya da sapmış insan gerçekliği ortaya çıkarılmıştır? Bunun iktidarcı devletçi sistemle bağlantısı nedir? Nasıl oldu da insan gerçekliği bu kadar çarpıtılabildi? Bütün bunların konumuzla nasıl bir bağlantısı vardır? 

Önder APO, doğal toplumdan devletleşmeye doğru giden süreci 'SAPMA' olarak tanımladı. Yani toplumsal ana kadın sisteminden, toplumsal gerçekliğe ters düşen ve erkek eliyle oluşturulan devletçi iktidarcı sisteme doğru bir sapma yaşanmıştır ve bu sapma kendini bugün esas haline getirmiştir. Önderliğimizin "gerçeklik bütündür" belirlemesinden hareketle şunu diyebiliriz ki: "SAPMA" da en 



az "HAKİKAT" kadar 'bütündür'. Yani sapma, tekil olarak insanın ruh, düşünce, duygu ve zihniyet dünyasından tutalım, bu insanın varoluş koşulu olarak toplumsallığın bütün alanlarına kadar bir bütünsellik olarak ortaya çıkmış ve bugün geldiği düzey itibariyle bütün bu alanlarda şu ya da bu düzeyde kendini hakim kılmıştır. Sapma, gerçekliğin sadece bir alanına ilişkin ortaya çıkmamıştır. Sapma salt yönetim erkinde ortaya çıkan bir durum değildir. 
Ya da salt toplumsal dokunun değişmesi biçiminde ortaya çıkmamıştır. Ya da salt, toplumdaki politika ve ahlak anlayışının değişimi değildir. Ya da salt, insanın ruh ve zihniyetinin sapmaya uğraması değildir. Bu tür önermeler uzatılabilir, özcesi sapma, bütünün sadece bir parçasından ibaret veya bir parçasına ilişkin değildir. Bu durumda sapma olarak tanımladığımız durum nasıl oldu da hakikati bastırabilmiş ve geriye itebilmiştir. 

Sapma için çok genel bir tanımlama yaparsak: avcılık kültürüyle donanmış erkeğin, ana kadın sistemine karşı alternatif bir sistem geliştirmek amacıyla analitik zekasını kullanıp hile ve zor araçlarına başvurarak yaratmış olduğu toplumsal sistem ve onun bütün mikro alanlarıdır. Burada sapmaya kaynaklık eden iki olgu daha fazla ön plana çıkmaktadır. Birincisi, avcılık kültürü. İkincisi ise analitik zekanın kullanım alanı ve biçimidir. Her ikisi tek başına bir yere kadar anlamlıdır ve kesinlikle toplumsallığın hizmetindedir. Ancak bunların biraraya gelmesi ve birbirlerini beslemesi gittikçe sapmanın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Birincisinin yani avcılık kültürünün insanda yarattığı "ben" duygusu ve İkincisinin bu duygunun hizmetinde kullanılması, o büyük tarihsel karşı devrime yol açmıştır. Dolayısıyla sapmayı, erkeğin, analitik zekası ile avcılık kültüründen doğan gayrı meşru çocuğu olarak değerlendirebiliriz. 

Erkeğin kendi ev düzenini kurmasıyla başlayan, giderek devletçi iktidarcı uygarlığa dönüşen ve bu uygarlığın kapitalist modernite 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aşamasıyla toplumun tüm gözeneklerinde yer edinen sapma gerçekliği, günümüze gelindiğinde insanlığı ve onu var eden bütün maddimanevi değerleri, yine doğayı ve doğadaki tüm canlı türlerini yok olmayla yüz yüze getirmiştir. 

Kuşkusuz bu sapmanın yarattığı en büyük tehlike insan türünde yaşanan çarpıklıktır. Zira diğer tehlikelerin hemen hepsi bu çarpıklığın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan zihninin esnekliği çarpıtmaya en uygun 


Ne olduğunu bilmeyen insan, ne olmak istediğini de bilemez. 


alandır. Önder APO insan zihninin bu özelliğini şöyle değerlendirmektedir: "Zihnimizin ikinci özelliği, zihniyet esnekliğimizin geniş bir doğru algdamalar kümesi kadar, yanlış algılamalara da açık bir yapı sergilemesidir. 
Bu özellik temelinde esneklik, baskı ve duygu ağında her an saptırılabilir. Bu nedenle baskı ve işkence mekanizmalarıyla duyguları avlamayı esas alan havuç politikaları, aldatma ve yanlış yaptırımlarla birlikte kullanılır. 
Hele binlerce yıldır insan zihni üzerinde baskı kuran hiyerarşik ve devlet düzenlemeleri muazzam etkiler yaratmışlar, adeta kendilerine göre bir zihniyet yapısı inşa etmişlerdir. 
Ödüllerle de zihnin çokça avlandığı iyi bilinen özellikleriııdeııdir." 


Sapmada Son Sınır: Postmodemizm ve Kendine Görelik 

Sapma gerçekliğini bütün yönleriyle yeniden değerlendirmeye tabi tutmak şu açıdan önem taşımaktadır. Hareket olarak özgür insanı ve özgür toplumu yaratmanın iddiasıyla yola çıkmışız, bu da Önderlik gerçeğinde ve şehitlerimizde somut ifadeye kavuşmaktadır. Bu gerçekliğe ulaşmak, hali hazırda "ne" olduğumuzu bilince çıkarmaktan geçmektedir. Çünkü ne olduğunu bilmeyen insan, ne olmak istediğini de bilemez. İşte tam da bu noktada, devletçi iktidarcı sistemin yarattığı, yaratmak istediği, yolundan saptırdığı kişilik gerçeği ya da en azından onun etkileri karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda sapmanın da bir bütün olduğunu belirtmiştik. Ancak biz konumuz gereği daha çok devletçi iktidarcı sistemin, insan kişiliğinde yarattığı etkilerden olan kendine görelik sorunsalına değineceğiz. Neredeyse her birimizin şahsında şu ya da bu düzeyde kendini dışa vuran "kendine görelik" hastalığı, Önderlik gerçeğine girmemizin önünde en büyük engel konumundadır. Çoğu zaman zihinlerimizi bulandıran karmaşık tartışmalar bu kendine göreliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

'Kendi olmak' ile 'kendine görelik'in ne kadar zıt ve karşıt olgular olduğunu serimlemeye çalışacağız. Özellikle de moderniteye karşı çok güçlü denilebilecek eleştiriler yürüten postmodernist düşüncenin de etkileriyle nasıl bir kavram karmaşası içerisinde boğulduğumuzu göz önüne getirdiğimizde, bunun ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Kendine görelik öncelikle düşünce düzleminde karşımıza çıkmaktadır. Yani bir düşünce tarzı olarak insanda kendine görelik biçiminde tanımladığımız düşünüş, bütün edimlere ve davranışlara kaynaklık etmektedir. 

'Kendini bilmez'in bir gerçekleşmesi olarak kendine göreliğin yığınca dışavurumu olsa 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da bir süredir, hem genelde hem de özelde yaşananı, kendisi için teorik bir altyapı da oluşturmuştur. Bu yönüyle güncelde yaşananı daha çok 'radikalleşmiş modernite, 'geç kapitalizmin mantığı', 'göreceliğin, yaşayan ve günümüzde karşımıza çıkan bir türü', 'gösteri toplumunun kültürü', 'krize girmiş yeni modernizm', ' kapitalizmin değişen derisi', Önderliğimizce de "modernitenirı yeni kılıflar altında kendini sürdürmesi..." şeklinde tanımlanan postmoderniteye dayandırmak daha isabetli olacaktır. Postmodernitenin moderniteye yönelttiği eleştirilerden çok kendine göreliğin kendine dayanak yaptığı kimi argümanlarını özlü bir şekilde vermek, özellikle iki binli yıllardan sonra ortaya çıkan kendine göreliklerin nedenlerini daha doğru anlamamıza yardımcı olacaktır. 

Yukarıda yaptığımız ve her biri bir düşünüre ait olan tanımlama- / larda görüldüğü gi- / bi, postmoderniz- i min genel geçer ve \ herkesin üzerinde uz- \ laştığı bir tanımı yoktur. 

Bunun nedeni postmodernizmin kendisidir. Zira postmodernizm, kuramsal felsefik bütünlüklere, doktriner şeylere karşı çıkar. 'Bütünlük', 'birlik', 'homojenlik', 'sistem', 'evrensellik' kavramlarını reddeden bir yapıdadır. Bölünmüşlük, farklılıkların tanınması ve heterojenlik, tikellik... 
üzerine kuruludur, postmodernizm. 

Postmodernizm, evrenselliği ve bütünselliği reddeder. Postmodernizmde evrensellik ve bütünsellik diğer düşünceler üzerinde baskı kurmak ve onları tek'in içinde eritmek anlamına gelir. Toplumun tekleştirilemeyeceği, çoklu bir yapıda olduğu, farklılıklardan ve adacıklardan oluştuğu düşüncesi, evrensellik ve bütünlük karşısındaki pozisyonlarını belirler. 
Bütünlüğün yerine parçalan, çok yapıldığı ve tekili esas alırlar. 


Postmodernistler, modernitenin akılcılıkla her şeyi açıklamaya ve bilinebilir kılmaya çalışmalarını eleştirirler. Bu yönüyle özellikle bilimsel yöntem adı altında pozitivizmin ulaştığını iddia ettiği katı ve evrensel yasalara karşı çıkarlar. 'Aklın yolu birdir' düşüncesini dayatmacı bulurlar. Bütün toplumlar veya kültürler için geçerli doğrular olmadığından, evrensel doğruların olamayacağını belirtirler. Onlara göre her kültürün veya her bireyin kendi doğrusu vardır. Kültürlere ve tek tek bireylere göre sanat, bilim, din, felsefe anlayışını benimserler. Ünlü Sofist Protagoras'm 'İnsan her şeyin ölçüsüdür' sözünü kendilerine temel alırlar. Buna göre, herkes aynı anda haklıdır... 
tüm görüşler ve tercihler hoş karşılanmalı ve kabul edilmelidir. Çeşitli görüş ve tercihlerin kabul edilmesi özgürlüktür. Hiçbir görüş ve tercih, diğe- 
. rinden daha üstün ve 
\ değerli değildir. Her 
■ görüş ve tercih eşit 
\ değerdedir. Görüş ve 
/ tercihlerin eşitliği özgürlüğün temelidir. 
Görüşleri ve tercihleri eleştirmek baskıdır, totaliterliktir... vb. 

Kulağa hoş gelen ve daha çok da kapitalist modernizmle buna alternatif olma iddiasındaki reel sosyalizmin insanlara vaat ettikleri özgürlük ve eşitliğin gelmemesinin yarattığı hayal kırıklığının ürünü olan bu yaklaşımlar, çok temel hususlarda yanılgılar içermektedir. Güçlü eleştiriler yapan ama eleştirdiğinin yerine alternatifini koyamayan, bu yönüyle de sisteme mahkum kılan bu yaklaşımlar bir kadercilik olmanın yanında umutsuzluk aşılamaktadır. 

Ne kadar aksini iddia etse de postmodernizm her şeyi olduğu gibi kabul etmek anlamına gelir. Çünkü herkes bir renk, bir farklılık olarak algılanır. Böylesi bir algılama, görünürde insana verilen önemi yansıtır, ama esa- 


Postmodernizmde evrensellik ve bütünsel lik diğer düşünceler üzerinde baskı kurmak ve onları tek'in 

. içinde eritmek anlamına , gelir. 
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smda hiyerarşik devletçi sistemin insanda ve toplumda yarattığı köleliği, karılaşmayı, sürüleşmeyi görmemek anlamına gelir. Mevcut sistemi meşrulaştırmak olur. Özü itibariyle de mevcut sistemle birlikte yaşamak, mücadele etmemek, değiştirmemek, yaratmamak anlamına gelir. Zaten bu nedenledir ki modernizme karşıt olduğunu iddia ettiği halde modernizmin yeni yüzü olarak tanımlanır. 

Kriter koyamamak, güzel-çirkin, doğruyanlış, iyi-kötü arasında ayrım yapmamak aynı zamanda reddedememek anlamına da gelir. 
Çünkü reddetmek, kabul etmemek başkalarının özgür kimlik ve iradelerine müdahale etmek anlamına gelecektir. Başkaları üzerinde tahakkümcü olmamak için, dayatmacı olmamak için herkes en fazla kendi düşüncesini dile getirebilir. Düşünceleri temelinde yapıma girişmeye çalışmak ve herkesi buna çekmek olmamalıdır, zira bu bir dayatma olacaktır. Zaten o nedenle de postmodernistler birer iyi yapıcı, örgütçü ve öncü değildirler, birer bireysel ’eleştirmen'dirler. Mücadele etmenin, reddetmenin meşru zeminini aşırı bireyci ve göreci olan zihniyetleri nedeniyle kendi elleriyle ortadan kaldırmıştır. Bu yönüyle aslında özneyi de öldürmüş olurlar. Bir taraftan herkesi özne sayarlar, güya onun önünün açılmasından bahsederler, diğer yandan ise mücadelesiz bırakarak özne olma halini ortadan kaldırırlar. 

Bütünsellikten koptuklarından olanın geçmişini tam anlamıyla çözümleyememektedirler. Bu nedenle de gerçeğe ulaşamamaktadırlar. Geçmiş-an ve gelecek denklemini doğru kuramamaktadırlar. Bu da onları tarihsiz kılar. 
İnsan an'a hapsedilir. İnsanı güncel olana mahkum ederler. Güncel olandaki tarihselliği göremezler. Bu nedenle de hakikate ulaşamazlar. Zaten hakikati de herkese göre gerçek olan anlamına geldiğinden, onlar da göreci olduklarından reddederler. Her şeyi belirsizleştiren, her kafadan çıkan sesi o kafanın doğrusu olarak gören, sadece eleştiren, devletçi sistemin etkilerini görmezden gelerek herkesi mevcut 


haliyle özgür sayan, kimsenin kimseye bir şey diyemediği, müdahale edemediği, insanın doğal hali olan ahlaki ve politik duruşu yadsıyan bu gibi değerlendirmeleri uzatmak mümkün. 
Ancak konumuza ışık tutması açısından yeterlidir kanısındayız. 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus da bu yanılgılı yaklaşımların kendilerine izafiyet teorisi ile kuantumdaki gelişmeleri temel almak istemeleridir. Bu bilimsel gelişmeleri de kendilerine göre yorumlamaları, temel yaklaşımlarının bir gereğidir. Kuantumun bilimsel bir izaha kavuşturduğu canlıcılık-özne olma halini esas alırlarken, her öznenin simbiyotik 


Bir düşünüş tarzı olması itibariyle kendine göreliği, "bireyciliğin paradigması" olarak da tanımlayabiliriz. 

Bu yanıyla da kendine görelik bireyciliğin herhangi bir özelliği değildir; 
bireycinin bütün davranışlarına 

yön veren en temel özelliğidir. 


ilişki temelinde birbirini bütünlemesini, evrensel bağıntılılık yasasını da görmezden gelirler. Bu yönüyle de evrensel-tikel, toplumbirey, genel-parça birlikteliğini görmezler. 
Postmodernizmin esasında tarihin sapması biçiminde gelişen hiyerarşik devletçi sistemin de yaratıcısı olan bireyciliğin, kapitalizmin krizli koşullarında kendini teorileştiren, gerçekte toplumdaki bütün 'bireylerin 'mutlak tanrılık'ını yaratmanın bir arayışı olduğunu belirtmek gerekir. Kendine göreliğin ihtiyaç duyduğu teorik boşluk böylelikle doldurulmuş olur. Bir düşünüş tarzı olması itibariyle kendine göreliği, "bireyciliğin paradigması" olarak da tanımlayabiliriz. Bu yanıyla da kendine görelik bireyciliğin herhangi bir özelliği değildir; bireycinin bütün davranışlarına yön veren en temel özelliğidir. 

Kapitalist modernitenin bireyciliğinde toplumun esamesi bile okunmaz. Burada toplum artık kırımdan geçirilmiştir. Oysa insanın, toplumsal yaşam dışında herhangi bir yaşam seçeneği yoktur. Bu konuda Önder APO şu belirlemelerde bulunmaktadır: "Toplumsallık insan türünün varlık koşuludur. Kendinden önceki primat (insana en yakın familya) türünden kopup insanlaşması, toplumsallaşma 


Birey teorisinin en temel sonucu; 
insanı yalnız, ayrı, bağlantısız, kopuk ve salt birey olarak ele almasıdır; evrenden, doğadan, bitkiler ve hayvanlar aleminden ve en önemlisi de toplumdan koparmasıdır. 


düzeyiyle at başı gittiği sosyal bilimin en yakın bir gerçeğidir. Yalnız birey ve toplum halindeki yaşam, birbirinden ne kadar soyutlanırsa soyutlansın, teorik olarak ispatlanamaz bir olgudur. Yalnız birey yoktur. Toplumu yıkılmış birey olabilir, ama en azından bu birey bile yıkılmış toplumunun anılarıyla birlikte ayaktadır. O anılarla yeni toplumsallaşması da anlıktır, insan türünün güç kazanması tamamen toplumsal düzeyiyle kurduğu ilişkiye bağlıdır." 

Önder APO, kapitalist moderniteyi "toplumsal kanserleşme" olarak tanımladı. Kapitalist modernitenin yarattığı en büyük hastalık 



bireycilik ve onun düşünüş tarzı olan kendine göreliktir. İnsandaki hayvanlaşma bu noktada ortaya çıkmaktadır. Önderlik bunu çok çarpıcı bir biçimde ifade etmektedir: "Çağımıza bireysellik damgasını vurmuştur. Bu sefer aşırılığa kaçan ve toplumu kemiren hastalık bireysellikten kaynaklanmaktadır. Sağlıklı toplunı-birey dengesi birey lehine adeta bir zırvalığa vardırılmıştır. Toplumsallık kölelik gibi algılanmaktadır. Aslında bu tür bireycilik bir nevi postnıodern hayvanlaşma, prinıatlığa üst boyutlarda ve yeni koşullarda yeniden dönüştür." 

Kapitalist modernitenin bireyciliğinde birey her şeyin merkezindedir. Birey tanrılaştırılarak çıkarları her şeyin üstünde tutulmaktadır. "Birey" kavram olarak tekil insana işaret etse de bunun, sosyal bir varlık olarak tek başına teorize edilmesi, bir kapitalist modernde safsatasıdır. Liberalizmin ideologları tarafından, toplumsal gerçekliği kırımdan geçirmek için bilinçli olarak teorize edilmiştir. 
Tekil olarak insanın varlığı ancak ve ancak toplumsal varoluşa bağlıdır. Birey teorisinin en temel sonucu; insanı yalnız, ayrı, bağlantısız, kopuk ve salt birey olarak ele almasıdır; evrenden, doğadan, bitkiler ve hayvanlar aleminden ve en önemlisi de toplumdan koparmasıdır. Peki bu mümkün müdür? Kuşkusuz mümkün değildir. Bu konuda Önder APO şöyle bir açıklama getirmektedir: 

"Doğası gereği her tür, birbirine yakın hatta topluluk olarak yaşamak durumundadır. Ağaçlar ormansız, balıklar sürüsüz olmaz. Fakat insan gibi toplumu da niteliksel bir farka sahiptir. Toplumun kendisi belki de üst insandır. Veya üst insanı yaratmış, yaratacak olan organizasyondur, insanı toplumdan ormanın içine (doğduktan hemen sonra yaşamını da güvenceleyerek) attığımızda, bir primata dönüşmekten kurtulamayacaktır. 
Yanına birkaç benzer insan verdiğimizde de başlayacak olan süreç, primatlarda başlayan sürece çok benzer olacaktır. Aynı şey hayvan 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toplulukları için geçerli değildir. Bu durum bile insan toplumunun apayrı değerini ortaya koymaktadır. Toplumun insanı, insanın toplumu inşadaki rolü de benzersiz olmaktadır. 

Şüphesiz insan olmadan toplum olmaz. 
Ama toplumu insanların toplamından ibaret görmek önemli bir yanılgıdır. Toplumsuz insan, primat olmaktan öteye gidemez. Toplumlu insan ise müthiş bir güç olabilmektedir. Büyük bir düşünce gücüne erişmektedir. 
Belki de bir insanın kararı (nükleer bombaları patlatmak gibi) tüm dünyayı çöle çevirebilir. Bu insan uzaya çıkabilmektedir. Sınırsız keşif ve icatlar yapabilmektedir. Toplumsallığın gücünü belirtmek için bu örnekleri veriyoruz. Toplumsal kuruluş her ne kadar 'sosyoloji'nin konusu ise de, çözmeye çalıştığımız konu bambaşkadır. Bilgiye ulaşmanın ve hakikat rejimini kurmanın yolu toplumsuz mümkün görünmemektedir, insan bireyinde gerçekleşen her şey toplumsal olmak durumundadır. Burada sadece bitki ve hayvanın, hatta fiziki ve kimyasal evrenin bir kalıtçısı olarak insandan bahsetmiyoruz. 
Toplumda gerçekleşen insandan bahsediyoruz. " 

Bu izahat aynı zamanda insan ve toplum gerçekliğinin ne olduğunu da içinde barındırmaktadır. Yani insan, hem fiziki ve kimyasal evrenin hem bitki ve hayvanın kalıtçısı olarak hem de toplumsal bir gerçekleşme olarak "kendi olan"dır. Kuşkusuz bu kadar zengin bir gerçekleşmenin sonucu olan insan yalnız, ayrı, bağlantısız, kopuk ve salt birey olarak ele alınamayacak kadar bir zenginliğe sahiptir. Bu noktada kendi bilincine ulaşmanın arayışı olarak "kendi olma" anlam kazanmaktadır. 

Kendi olmak her şeyden önce, insanın kendi farkına varmasıdır. Bu aynı zamanda "kendini bil" ilkesinin insanın temel arayışı olarak anlam bulmasıdır. Önderlik, insanı "mikro kozmos" olarak tanımladı. Yine, "Evrenin kendini tanıması insanda gerçekleşmekte¬ 


dir" diyerek bütün bir evrendeki oluşumun son halkası olarak insan gerçeğine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla kendi olmak her şeyden önce "gerçek insan" olarak bütün bir evreni kendi içine sığdırabilmekten geçmektedir. 
Kuantumdaki 'dolamklık ilkesi' bu gerçeğin başka bir ifadesi olmaktadır. (Bu ilkeye göre, bir elektron ve karşıt maddesi olan pozitron çarpıştığında ortaya iki foton çıkar. Bu fotonlardan her biri evrenin farklı yönlerine doğru hareket etseler de bunlardan herhangi birine yapılan bir müdahaleyi diğeri farklı bir mekanda olmasına karşın olduğu gibi hisseder. 
Her ikisinin kaynağının aynı oluşu, hislerinin 


Kendi olmak her şeyden önce, insanın kendi farkına varmasıdır. 
Bu aynı zamanda 
"kendini bil" 
ilkesinin insanın temel arayışı olarak anlam bulmasıdır. 


de aynı olmasına neden olmaktadır). Buna göre; evrendeki her şey birbirine bağlıdır ve her şey birbiriyle etkileşim halindedir. Çünkü her şeyin kendisinden geldiği şey, aynı şeydir. Yani her şey, bir şeyin çocuklarıdır. O kaynak şey de enerjidir. Evren tüm bileşenleriyle bir kaynaktan ve bir tarihten çıktıklarından birbirine karşı bağımlı ve birbiriyle etkileşim halindedir. Tek başına kuantumun bu ilkesi bile "bireycilik" düşüncesinin ne kadar uydurulmuş (uyduruk) bir düşünce olduğunu göstermektedir. Bu perspektiften bakıldığında hiçbir şey, hiç kimse nev-i şahsına münhasır olamaz. 
Her şey, herkes aynı zamanda başkalarmındır. 
Her yönüyle sadece kendisine ait olan, kendisinin olan hiçbir şey yoktur. Hatta denilebilir 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ki daha çok başkalarmındır. Tarihindir, toplumundur, evrenindir...vb. 

Gerçek insan olmak doğal toplumun bütün özelliklerini kendinde barındırmaktır. En başta da toplumun ahlaki ve politik özelliklerini kendinde birleştirmek ve bunu toplumsal alana uygulayabilmektir. Önderlik gerçeğinde toplumun hem ahlaki hem de politik özellikleri kendi gerçek temsiliyetini bulabilmektedir. 
Bu anlamda insansal gerçekleşmenin varoluşsal koşulu olan toplumsallaşma bugün açısından temsiliyetini en iyi Önder APO'da bulabilmektedir. Bu, ilk toplumsallık -hatta buna tek toplumsallık demek daha doğru olur- diyebileceğimiz doğal toplumdaki toplumsallıktır. 

Kendi olmak, gerçekte en fazla Önder APO şahsında somut ifadeye kavuşmaktadır. 
Genel tanımlamalar düzeyinde de olsa Önderlik gerçeğinde ortaya çıkan temel bazı özelliklere vurgu yapmak, konuya biraz daha açıklık getirecektir. B öylece yaşadığımız kendine göreliklerimizi de daha rahat görebilir ve çözümleyebiliriz. Bu mücadelenin kadroları olarak yaşadığımız bütün yetmezliklerin kaynağında, sömürgeci güçlerin bizim üzerimizde yarattığı etkilerden bahsederiz sürekli. Ve bunları Önderlik gerçeğine girememenin adeta birer gerekçesi haline getiririz. Bu etkilerin varlığı bir yere kadar doğru ve anlaşılırdır. 
Bunları tanımaya, çözümlemeye çalışmak dolayısıyla aşmanın arayışı içerisine girmek de son derece anlamlıdır. Ancak bütün bunlara rağmen özellikle de bu noktalarda halen çok ciddi yetersizliklerimiz ve kendine göreliklerimiz ortaya çıkmaktadır. 

Kendine Göreliğin İçimizdeki Yansımaları ve Yarattığı Sonuçlar 

Yukarıda kendine göreliğin felsefi ve düşünsel arka planındaki gerçekliği ve bunun toplum karşıtı ve hegemonik güçlere yarayan yönlerini çözümlemeye çalıştık. Kendine göreliğin içimize yansımaları daha çok iki biçimde gerçekleşmektedir. Her ikisi de hem çı¬ 



kış kaynakları hem de doğurduğu sonuçlar itibariyle aynıdır. Birincisi işin teorik, felsefik ve düşünsel boyutunun çok farkında olmadan, toplumdan getirilen alışkanlıklar ve özel savaş sisteminin kitle iletişim araçlarıyla yürüttüğü politikaların sonucu gerçekleşen yansımalar. 
İkincisi ise bunlarla birlikte işin teorisyenliğine de soyunarak bunu yaşamımıza sokanların yaşadığı kendine görelikler. Her ikisi de aynı kapıya varmakta ve sadece düşmana hizmet etmektedir. 

Kendine göreliğin içimizdeki yansımalarını genel özellikleri, anlayış sorunları, duruş ve yaklaşımları üzerinden çözümlemek gerekmektedir. Kuşkusuz kendine görelik, diğer bütün sorunlarda olduğu gibi ideolojik bir sorundur. 

Çoğu zaman Önderliğe duygusal bağlılığı devrimciliğin tek referansı yaparak mevcut eksikliklerimiz ve kişilik sorunlarımızla da yürüyebileceğimizin iddiasını taşırız. Oysa Önder APO kadroyu, "Önderlik gerçeğinin uygulama gücü" olarak tanımladı. Bu durumda Önderlik gerçeğiyle uyuşmayan bütün özelliklerimiz, aynı zamanda Önderlik karşıtlığını ifade etmektedir. Bu da bağlılık iddiamızın sorgulanması gerektiğini göstermektedir. İşin bir tarafı bu iken, diğer tarafı ise Önderliği kendimize göre yorumlamanın sonucu olarak ortaya çıkan örgüt dışılıklarımız olmaktadır. 

Kadrolar olarak "Önderlik Kurumunun" uygulama gücü olma vasfımızı tam olarak yerine getirmediğimiz, bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Bunun en açık göstergesi eskide ısrar eden duruşumuzdur. "Ne yapalım, bu benim gerçekliğimdir", "yapamam, edemem", "aslında istiyorum ama gücüm bu kadardır. .." gibi söylemler pratiğe önemli ölçüde yön veriyor. Önderliğin en temel eyleminin, yeni insan yaratma olduğunu düşündüğümüzde, bunun ne kadar katı bir inkarcılık olduğunu görürüz. Bu aslında tümüyle gerçek dışı bir durumdur ki duruşumuz açısından çok 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büyük bir çelişkiyi ifade eder. Bir taraftan insanın mikro kozmos olduğunu söylüyoruz, insanın evrenin bir özeti olduğunu belirtiyoruz - ki bunlar tamamen bilimsel ve felsefik hakikatlerdir- diğer taraftan da güçsüz olduğumuzu, verili olanı değiştiremediğimizi söylüyoruz. Bu söylemlerin tamamıyla hiyerarşik devletçi sistem tarafından yaratılan köle 'insan' özellikleriyle direkt bağlantısı vardır. Önderliğimiz, ağlamanın, sızlanmanın, sitem etmenin, başkalarından beklemenin, kendini çözüm gücü haline getirmememin kanlık özellikleri olduğunu belirtti. Dolayısıyla kendini yenileme, yaratma eyleminde sergilenen her zayıflık esasında kölelikte ısrar anlamına gelir. Önderlik felsefesindeki her şeyin mümkün olduğu, 'olmaz'm teorisinin yapılmasının kabul edilmemesi, temelini bunun hakikatle, insan ve toplum gerçekliğiyle herhangi bir alakasının olmamasından alır. Bu nedenle PKK- nin iddiasının büyük oluşu, sadece iradeye ağırlık vermekle ya da ajite ile insana bazı şeyler yapmaya çalışmak olarak ele alınamaz. 
Bu tamamen insandaki potansiyelin bilincinde olmanın ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Esasında da gerçek insan olmayı başarmak arayışıdır. Dolayısıyla zayıflık anlamına gelen şeyler genelde insan gerçekliğiyle özelde de Önderlik gerçekliğiyle tamamen çelişiktir ve gerçek insan olma yolunda kesinlikle aşılması gereken bir durumdur. Köle olmakta ısrarla direkt bağı vardır. Bu yönüyle de Önderlik gerçeğiyle tam bir karşıtlık halindedir. Burada iyi niyetle söylenmiş bir sözle bile Önderliğin ve hareketin gerçekliğine ters düştüğümüzü görebilmekteyiz. Kendine göreliğin en bariz yansımalarından biri bu olmaktadır. 

Bu ne demektir? Bu Önderlik çizgisi çerçevesinde gerekli olan değişim ve dönüşümü yaşamamak, örgüt çizgisine gelmemektir. Bu özü itibariyle Önderliği kendine göre yorumlamak, dolayısıyla anlamamaktır. Bu farkında olmadan düşman çizgisini örgüt içine taşırmak, düşmanın yarattığı kişilikte ısrar etmektir. 


Bu perspektiften baktığımızda, genel hatlanyla da olsa, Önderlik'te yaşam bulan özelliklerle nasıl da ters düştüğümüzü görebiliriz. 

Her şeyden önce; Önder APO, en temel özelliğinin ilkeli duruş olduğunu, ilkelerinden asla taviz vermediğini sürekli vurgulayarak bunun, bizim için de temel bir özellik olması gerektiğini belirtmektedir. Oysa kendine göre düşünüş ve algılayış, ilkelerden taviz vermeyi sorun yapmamaktır. "Bu o kadar da önemli değildir" "bir şey olmaz" gibi duruş, çoğu zaman yaşamımızdaki temel duruş olmaktadır. 
Sadece bu durum bile liberalizmin etki düzeyini göstermektedir. Çoğu zaman liberal duruşu adeta demokratlıkmış gibi algılar, bu biçimde doğal olmayanı atmak olan eleştiriden taviz vererek sistemin ekmeğine yağ süreriz. 
Yine ilkelerden taviz vermek özellikle de son yıllarda bizde normalleşmiş bir yaklaşım olmaktadır. Kendine göreliğin bu anlamda başka bir özelliği ise ilkeli olma adı altında pratikte gerekli olan yaratıcılığı ve esnekliği gösteremeyen dar, dogmatik, şematik, düz ve kuru yaklaşımlardır. Oysa Önderlik tarzı, ideoloji ve ilkelerde tavizsiz, pratik politikada yaratıcılığı ve esnekliği gerektiren bir tarzdır. 

Önder APO'da ifadesini bulan en önemli özelliklerden biri emek olgusudur. Bu anlamda PKK bir emek hareketidir. Şunu unutmamak gerekir ki Önder APO her şeyden önce kendi emeğinin ürünüdür. Yani öyle dışarıdan kendisine ilahi bir güç tarafından verilmiş, kendisine bağışlanmış herhangi bir kudret yoktur, Önderlik kendini her gün yeniden yaratarak büyük önderliksel doğuşunu gerçekleştirebilmiştir. Önderlik, "ben günde kırk kez zihniyet devrimi gerçekleştiriyorum" diyerek nasıl bir emekle kendisini yarattığını ifade etmektedir. Bir zihniyet devrimini gerçekleştirmenin zorlukları göz önüne getirildiğinde, bunun nasıl muazzam ölçekte bir emek gerektirdiğini anlayabiliriz. Bunun kendisi bile tek başına Önderlikteki emek yoğunlaşmasını gözler önüne sermektedir. Ancak biz kendimize göreliğimizin bir sonucu olarak daha çok Önderliğe ilahi bir anlam yükleyerek onu emek ve istem gerçeğinden soyutlamaktayız. Bu, belki de Önderliğe yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Daha da derinden sorguladığımızda bunun altında, kendi emeksizliğimizin gerekçelerini oluşturma arayışı içerisinde olduğumuzu görebiliriz. Hemen hepimizin çokça dile getirdiği ifadelerden biri şudur: "Önderlik ilahi bir varlıktır. Onun yaptıklarını biz yapamayız, bizim o gücümüz yoktur." Kuşkusuz Önderlikle aramızda ciddi farklılıklar vardır. 
Ama bu farklılık en temelde kişiliğin kendisinde ortaya çıkmaktadır. Yani Önder APO "ÖZGÜR İNSAN", "GERÇEK İNSAN" ya da "HAKİKATİ TEMSİL EDEN İNSAN" kişiliğine sahipken biz, "KÖLE İNSAN", "SAP¬MIŞ İNSAN" kişiliğinin özelliklerini önemli oranda temsil etmekteyiz. Farklılık burada ortaya çıkmaktadır. Yoksa söylemimizde olduğu gibi ilahi bir güç tarafından verilen kudretten dolayı değil. 

İşte bu noktada emek olgusu önem kazanmaktadır. İnsan her şeyden önce kendi emeğinin ürünüdür. Burada söz konusu olan emek tek başına kaba pratik emek değildir. Anlayarak yaşamaktan bahsediyoruz. Anlam arayışı en büyük emektir. Önder APO, "anlamak adalettir" diyerek, Önderlik gerçeğine nereden ulaşabileceğimizin yolunu gösterdi. 

Önderliğin kişiliğinde somutlaşan Özgür İnsan gerçekliği ile bizim kişiliğimizde ifadesini bulan kölelik özellikleri arasındaki fark, Önderliğin bu sisteme karşı verdiği mücadele ile bizim sisteme karşı yürüttüğümüz mücadele arasındaki farklılığı da belirler. Farklılık somut olarak şu biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Bizim sisteme karşı verdiğimiz mücadele, kişiliğimizde yer edinmiş hatta derinleşmiş sistem özelliklerini ve sistemiçileşmiş kişiliğimizi aşma mücadelesiyken, Önderlik'te yaşanan mücadele ise, sistemin tüm karşı saldırılarına rağmen bu sisteme hiç bulaşmamış özgür kişilikte ısrar etme ve sisteme gelmeme 



mücadelesidir. Bu ısrar doğal toplum insanın¬ da ısrardır. Bu ısrar özgür kalmakta ve sisteme gelmemekte ısrardır. Bu ısrar tarihteki tüm özgürlükçü duruşları kendinde somutlaştırmakta ısrardır. Bu ısrar "Gerçek İnsan" olmakta ısrardır. Bu yüzden eğer dikkat edilirse, sistem yaşamın her anını zehir etmek istercesine Önderliğe saldırmakta ve varlık gerekçesini bunun üzerine kurmuş bulunmaktadır. Aynı sistem, bizim Önderlik gerçeğine gelmeyen yanlarımız, pratikleşmeyen duruşumuz nedeniyle bizi tamamen sistemiçileştirmek hususunda umutludur. 

Sistemi Önderlik karşısında bu kadar hoyratça saldırılara götüren temel neden, Önderlik tarzıdır. Bu tarz aynı zamanda PKK tarzıdır. PKK'de tarz en genel anlamda örgütlenmedir. Yani, Önderlik tarzı dediğimiz durum, örgütlenme olmaktadır. O zaman örgütlenme nedir ve neden bu kadar önem arz etmektedir? 
Örgütlenme toplumsallığın bütün ihtiyaçlarını, toplumsallığın gerektirdiği ölçüler çerçevesinde düzenlemedir. Örgütlenme yapılan bütün çalışmaları yoğunlaşarak belirli bir plan ve program dahilinde gerçekleştirmedir. Yine yaşamın her anını, her saniyesini, dakikasını, saatini, gününü, ayını ve yılını mücadele gerçekliği temelinde yoğunlaşarak halkın ve devrimin sorunlarına çözüm geliştirebilmedir. Örgütlenme, görevlere bu temelde yüklenerek sonuç alabilmedir. Bu anlamda Apocu tarz başarıya kilitlenme ve her başarıyı yeni başarıların temeli haline getirebilmedir. PKK tarzı en imkansız koşullarda imkan yaratmaktır. 
Bu, önderliğimizin deyimiyle "iğne ile kuyu kazma" tarzıdır. 

Oysa bizde, tarz konusunda da ciddi kendine görelikler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda yaşamımız çoğu zaman örgütsüz, dağınık, başarıyı içine sığdırmayan, hatta başarısızlığı normal karşılayan bir tarz gelişmektedir. Sanki başarısızlık bir kadermiş gibi kendimize yaklaşırız. Bu, sistemin bize kabul ettirdiği bir psikolojidir. Oysa Önderlik, mücadele tarihini 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başarı tuğlalarıyla örmüştür. Her biri çizgi devrimciliğinde bir köşe taşı olan kahraman şehitlerimizin kişilikleri ve direnişleri başarılı tarzın timsalleridir. Hakiler, Agitler, Mazlumlar, Kemaller, Beritanlar, Zilanlar, Viyanlar, Nûdalar, Adiller eğer başarı sahibi olmuşlarsa, bu kesinlikle Önderliği esas aldıkları için olmuştur. 

Önderlik gerçeğindeki en önemli özellikler olan ciddiyet, sorumluluk, süreklilik, değerlere bağlılık ve üslup gibi konularda çok ciddi yetersizlikler yaşadığımız, dolayısıyla bu anlamda Önderlik gerçeğinden oldukça uzak olduğumuz bir başka gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Tabi ki bunların kaynağında da kendine göreliklerimiz yatmaktadır. Örneğin görev ve sorumluluklarımıza Önderlik düzeyine denk bir ciddiyetle yaklaşmadığımız aşikardır. Bundaki temel etken mücadelede bulunmamıza rağmen, mücadeleye olan ilgi düzeyimizin zayıflığıdır. Bu yanıyla da çoğu zaman örgütün ideolojik ve siyasal gündemi dışında gündemler bizim ilgi alanımız olur. Ciddiyet, ilgi gerektiren bir durumdur. Oysa mücadelenin temel konulan üzerine sürekli yoğunlaşan, tartışan, ulaştığı sonuçları pratikleştiren bir duruşu yakalayacak bir ilgi düzeyini kendimizde oturtamama gibi bir sorunumuz bulunmaktadır. Bu hangi kişilik özelliğinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır? Keyfiyetçiliğin. Keyfiyet ise kendine göreliğin en temel sonuçlanndan biridir. Ve eşittir kölelik. 

Kendine göre olanın duygu dünyası ve refleksleri de kendine göredir. Önderliğin, halkın ve yoldaşların duygulaşımmı yaşamaz, refleksleri, ortaya çıkan ortak reflekslere uymaz. 
Sevinçleri, üzüntüleri, kaygıları, tepkileri hep kendine göredir. Bu konularda çoğu zaman karışıklıklar yaşar. Sevinmesi gereken yerde üzüntü duyar, üzüntü duyması gereken şeye sevinir, kaygılanması gereken gelişmeden umutlanır, olumlu gelişmelere tepki gösterir. 
Böylesi karmaşık bir bilinç halini yaşar. Eskiden Apocular için, "nerede olurlarsa olsun¬ 


lar, konuştukları, davranışları, tepkileri, refleksleri birdir" denilirdi. Halkımızın, "biz eski Apoculan istiyoruz" demesinin temel nedeni de budur. Ancak maalesef son yıllarda bu özellik birçoğumuzda aşınmış bulunmaktadır. 
Herkesin farklı duygulara ve reflekslere sahip olmasının kaynağında herkesin kendine göre olması yatar. Dikkat edilirse, eğitim platformlarımızda, tartışmalarımızda, sohbetlerimizde birçoğumuzun kullandığı cümleler, "bence, bana göre, benim düşünceme göre" kelimeleriyle başlamaktadır ya da konuşmalarımızın sonuna, "ben böyle düşünüyorum" diye, bir de düşüncelerimizin farklılığını belirten cümle ekleriz. Bu "masum" kelimeler özü itibariyle kendine göreliklerimizin birer ispatı olmaktadır. 

Kendine göre olan hesapçıdır. Hesapsız doğal bir katılımı gerçekleştirmez. Bütün davranışlarını kendi çıkarları etrafında örgütler. 
Devrimci sorumluluk bilincini geliştirme ve bu bilinçle mücadeleye yüklenmesi gereken yerde kendini yetkiye odaklar. Yetki varsa çalışır, yetki yoksa çalışmaz ve sürekli, yetki sahibi olmamasının serzenişinde bulunur. Bu yanıyla da dili şikayet dili, üslubu şikayetçi üslubudur. Kaldı ki bu duruş sahibinin, yetkiye yaklaşımı da oldukça sakattır. Yetkiyi, daha fazla mücadele edeyim, daha fazla hizmet edeyim, daha fazla katılım sağlayayım diye istemez. Kaldı ki böyle olursa sorumluluğun gereğidir ve oldukça anlamlıdır. Böyle yaklaşan şikayet etmez. Verildiği zaman gerekliliklerini yerine getirir. Verilmediğinde de hangi iş önüne konulmuşsa, onu en iyi şekilde pratikleştirir. Oysa sürekli yetki peşinde koşan, bunu, kendini yaşatmanın bir aracına dönüştürmek için ister. Bu yaklaşımın pratikteki sonuçları ise, alta karşı ezme ve bastırmacılık, üste karşı yaranmacılık ve her iki yöne karşı komploculuktur. 

Yetkiye böyle yaklaşan, değerlere değer katmanın arayışı içerisinde değildir. Aksine değer tüketicisidir. Bu noktadan baktığımızda 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kendine göreliliğin tüketicilik olduğunu görürüz. Değer yaratma, üretme, yeni mücadele mevzileri kazanma kendine göre olanın umurunda değildir. Bu yanıyla da kendine görelik asalak gibi partinin sırtında yaşamaktır. Bireysel çıkarlar, maddiyata dayalı ilişkiler, ahbap çavuş ilişkiler; bunların hepsi Apocu gerçekleşmenin önündeki en büyük engellerdir. 
"Bizde hiçbir bireysel çıkar yoktur, tümüyle kendini adama, kendine ait olmaktan çıkma, toplumsallığı esas alma ve onu kendinde gerçekleştirme vardır. Bunun için yaşamla mücadele etme var ve PKK kadrosunun gerçekleşme biçimi bu tarzda oluyor" 

Kendine Görelik ve Yoğunlaşma 
Sorunu 

Yoğunlaşma, günlük yaşamda, eğitimler¬ de, tartışmalarda en fazla kullandığımız kelimelerden biridir. Düşünce üretimini sağlayan temel insan aktivitesidir. Birçok düşünsel faktörü biraraya getirme, onları karşılaştırma, yorumlama, yeni çıkarsamalarda bulunma ve insanın her tür faaliyeti olarak pratiğin düşünsel zeminini hazırlamadır. 

Yoğunlaşarak yaşamak insanın en temel özelliklerinden biridir. Değişim ve dönüşümü sağlayan temel itici güçtür. Ancak yoğunlaşma, analitik zekanın aktivitesi olduğu durumlarda hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahiptir. Yani yoğunlaşma sonucunda olumlu yönde değişim, dönüşüm ve gelişme yaşanabileceği gibi olumsuz yönde de değişim, dönüşüm ve gelişme yaşanabilir. Bunda belirleyici olan hangi amaçlarla neye ilişkin, nasıl yoğunlaştığımız - dır. Bunlar yoğunlaşma kaynaklarımızı, yoğunlaşma konularımızı ve ulaşmak istediğimiz sonuçları belirler. Eğer Önderliğin paradigmasındaki veriler, kaynak olarak kullanılır, parti ideolojisi, felsefesi ve siyasal gündemi, üzerinde yoğunlaşılan konular olursa ve amaç katılım sağlamaksa, kuşkusuz olumlu yönde gelişmeler yaşanır. Yok, eğer modernist para¬ 



digmanın verileri kaynak olarak kullanılıyorsa, bizimle hiçbir alakası olmayan gündemler yoğunlaşma konusu oluyorsa ve hedef daha çok kendini yaşatmaksa tabi ki ulaşılacak sonuç sistemiçiliktir. Kaldı ki böyle bir yoğunlaşmanın bizimle hiçbir alakası yoktur. 

İşte tam da bu noktada devreye kendine görelik girince, ortaya her iki durumdan daha farklı ama aynı zamanda çok çarpık olan bir yoğunlaşma çıkmaktadır. Burada üç olgu ön plana çıkmaktadır: birincisi, modernist paradigma ve postmodernizmin düşünce verilerini kaynak olarak kullanmak, İkincisi; Önderliğin ideolojik değerlendirmelerini konu edinmek, üçüncüsü yani sonuç ise, "sapma" olmaktadır. 
Peki, bu nasıl olmaktadır? Yukarıda "gerçeklik bütündür" demiştik. Konumuzla bağlantılı ele aldığımızda bu, şu anlama gelmektedir. Hareket ettiğin nokta yani çıkış kaynağın, hareket alanın ve ilerlediğin hedef, bunlar özü itibariyle bir bütündür. Yani uyumlu olmak zorundadır. Bunu bir örnekle açımlarsak; siz, "askeri fetihle" "demokratik bir devlet" kurarak "özgürlük" getireceğim, diyemezsiniz. Çünkü bu üç olgu birbirine uyumlu olmayan zıt olgulardır. Bir kere askeri fetihle bir devlet kurabilirsiniz; ancak bu devlet hiçbir zaman demokratik olamaz ve bununla hiçbir zaman özgürlükleri sağlayamazsınız. Dolayısıyla bu kocaman bir yalan olur. Ancak siz, "toplumun öz örgütlülüğü" ile "devlet dışı demokratik bir sistem" yaratarak "toplumsal özgürlüğün" gelişmesini sağlayacağım derseniz, o zaman doğru söylemiş olursunuz. Çünkü burada hem hareket noktanız hem hareket alanınız hem de hareket amacınız arasında bir paralellik ve uyum vardır. 

Bunun, içimizde kendine göre yoğunlaşanlarm yoğunlaşmalarıyla bağını şöyle kurabiliriz: Böyle yoğunlaşan biri, modernist paradigmanın ve postmodernizmin düşünüş verilerinden hareket ederek, ama çoğu zaman Önderliğin ideolojik argümanlarını kullanarak yoğunlaşmakta ve hedef olarak da kendini yaşatmamn arayışı içerisindedir. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç: çizgi dişilik, örgüt dişilik ve sapma olmaktadır. Ve bununla örgüt karşısına çıkmakta, ben de biliyorum, benim de yoğunlaşmalarım var, demektedir. Oysa bu yoğunlaşmalara bir tanım getirmek gerekirse "münafık yoğunlaşma" ya da "fesat yoğunlaşma" demek en uygun tanımlama olacaktır. Neden böyle olmaktadır? Çünkü zihniyeti devletçi iktidarcı zihniyettir, bu zihniyeti değiştirmeden Önderlik ideolojisi üzerinde kendini söz sahibi görüyor hatta en iyi bilenin kendisi olduğunu iddia ediyor, yaşamda ise 

( \ 

PKK'de katılım okyanusta eriyebilen damlanın okyanusa katılımıdır. 

Bir damla su okyanusa girdiğinde artık o, 

bütün okyanustadır, ama aynı zamanda bütün okyanusu kendi içine almıştır. 
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postmodern kültürün yoğun etkilerini yaşıyor. 
Bu Önderliğin ideolojisiyle yarattığı özgür yaşam seçeneği arasına nifak tohumları ekmektir. Bu Apocu yaşam ile Apocu düşünüş arasında fesatlık yapmaktır. 

Burada insan zihninin doğru kullanılmaması durumunda nelere yol açtığını görebiliyoruz. "Münafık Yoğunlaşma"yı yaşayanlar, daha çok, derme çatma bilgileriyle kendine göreliğin teorisyenliğine soyunanlardır. Bunların düşünceleri son derece dağınık, eklektik ve sistemsizdir. Bununla birlikte bir katılım sorunu da yaşadıklarını belirtebiliriz. Böyle 


birinin katılımı canı istediği kadar ve tercih ettiği orandadır. Bu katılımın PKK katılımı olmadığı aşikardır. PKK'de katılım okyanusta eriyebilen damlanın okyanusa katılımıdır. Bir damla su okyanusa girdiğinde artık o, bütün okyanustadır, ama aynı zamanda bütün okyanusu kendi içine almıştır. 

Kendine göre katılım ise bir ayağı denizin içinde ötekisi karada ve bir yerlere sımsıkı bağlanmış olarak katılımdır. Böyle bir katılımla okyanusu kendi içine alabilmek, hele hele kendini bütün bir okyanusla birleştirebilmek mümkün değildir. Kaynağını kendine görelikten alan bu katılımın PKK katılımı olmadığı kesindir. Böyle de katılmır, deniliyorsa bu büyük bir gaflet halidir. 

Bu katılıma sahip olan kadro, kendine göreliğiyle örgütün kazanımcı yaklaşımlarını da suistimal ederek örgüt karşısında aslan kesilirken ya da en azından öyle olduğunu düşünürken, sistem gerçekliği karşısında çok derin bir çaresizliği yaşar. Özgür iradeye sahip olduğunu düşünür. "Benim de bir rengim var, özgür bir iradem var. İrademi başkalarına teslim etmem." diyerek örgüte gelmemenin teorisini yapar. Ancak özgür irade olarak gördüğü şey ise sistemin gerçekliği içerisinde sonuna kadar batmış kişilik yapılanmasıdır. Ancak tam bir kara cahil olduğu için de bunu göremeyecek kadar kördür. 

Buradaki kendine görelik bir köksüzlük halidir. Postmodernizmin derin etkilerini yaşar, dolayısıyla değersizlik onun en büyük ve tek değeridir. Dili modernizmin ve postmodernizmin dilidir. Ortadoğu sadeliğinden ve bilgeliğinden yoksundur. Dili üslubu karmaşıktır, ne söylediği çoğu zaman anlaşılmazdır. 
Aslında bununla kendini farklı göstermeye çalışır. Hatta ezberlediği üç-beş cümleyle karşısındakini küçümser, böylece kendini tatmin eder. Bu yanıyla çok şey olduğunu zanneden bir zavallıdır. Çok derin bir yabancılaşmayı yaşadığından sistemin yarattığı biat kültüründen en çok etkilenendir. Sözde özgür irade adı 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altında örgüte gelmez, ama bununla sistemin en derin köleliğini yaşar. Derinleşmiş ve yaygınlaşmış köleliğin etkilerini kendinde çözemeyecek kadar düşünce yüzeyselliğini yaşar. 

Sonuç Yerine; 

Sonuç olarak şu ortaya çıkmaktadır ki sapmayı yaşamış insan gerçekliğini değiştirmeden devrimci rotaya girmek imkansızdır. Bu da ancak bütünlüklü bir yoğunlaşma ile mümkündür. Şu gerçeklik ortaya çıkmıştır ki, bütün geri özelliklerimiz şu ya da bu düzeyde birbiriyle bağlantılı ve birbirini besleyen bir tarzda gelişmektedir. Bunları birbirinden bağımsız ele alamayız, birbirinden koparamayız, kategorize edemeyiz, az veya çok biçiminde derecelendiremeyiz. Dolayısıyla kişilik savaşımımız komple bir savaştır ve biz bu savaşı kazanmak zorundayız. Yoksa bu gerçek insan olma, insanlaşma mücadelesinde şahsımızda sisteme kazandırırız. 

Parti tarihimizde bunun örnekleri de çoktur. Semir provakasyonu tarihimizdeki en büyük tasfiyeciliklerden biridir. Hatta son tasfiyecilik de dahil bütün tasfiyeciliklerin babası sayılır. Semir provakasyonuna kaynaklık eden olgu "kendine görelik"tir. Bu da kendine göreliğe öyle basit, sıradan ve çok normalmiş gibi yaklaşamayacağımızın kanıtı olmaktadır. Semir, "her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, ben PKK'yi Önderlik gibi anlamak zorunda değilim, ben de PKK'yi böyle anlıyorum" diyerek, kendince bu işin teorisini de yapıyordu. Dolayısıyla kendine göreliğin babasını iyi tanıyarak ona göre tavır takınmak asgari örgütçü olma gerekliliklerindendir. 

Günlük yaşam içerisinde en fazla eleştiri konusu yaptığımız olgulardan biri olduğu halde iki binli yıllardan sonra, örgüte en fazla zarar veren duruş kendine görelik olmuştur. 

Dikkat edilirse son yıllarda içimizde, "zevkler ve renkler tartışılmaz", "bananecilik, dünyayı sen mi kurtaracaksın?" ve bunlara benzeyen bireyciliğin pek çok versiyonu dil¬ 



lendirilir oldu. Çarpıklığın ulaştığı düzeyi göstermek için birkaç örnek vermekte yarar vardır. Mesela; "müzik evrenseldir" denilerek, bizim kültürümüzle hiçbir ilgisi olmayan, başka halkların kültürel değerleriyle hiçbir ilgisi olmayan, yine felsefi, edebi ve siyasi hiçbir anlam ifade etmeyen ve tamamen güdülere hitap eden, onları harekete geçiren arabesk ve pop müzik kültürsüzlüğü iki binli yıllardan sonra içimizde son derece yaygınlaşmıştır. 
Müziğin, ruhun gıdası olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde, bu müziği dinleyen ruhların nasıl bir "gıda zehirlenmesi" yaşadıklarını görebiliriz. Örneğin; artık renklere dahi liberalizmin yüklediği anlamları yükler olduk. İşte, 'mavi' çok güzel bir renkmiş, 'özgürlük'ün rengiymiş...! Tam bir bilgi zehirlenmesi yaratan, her şeyi parçalayan Batıcı egemen yaklaşımın bir sonucu olduğu unutularak her şey olduğu gibi kabul görüyor. Halbuki doğadaki tüm renkler güzeldir ve tümü de özgürlüğü temsil eder. Önderliğimiz zaten özgürlük konusunda insanın bencil davranmaması gerektiğini belirterek, kuşun ötüşünden tutalım, suyun akışına kadar doğadaki her türden gerçekleşmenin özgürlük olarak ele alınması gerektiğini belirtti. 

Bütün bunlar, liberalizmin postmodernizm kılıfı altında geliştirdiği ideolojik saldırıların birer örneği olmaktadır. Önder APO, "nasıl bir ideolojik saldırıyla karşı karşıya oldu-uııuzuıı farkında değilsiniz, yediğiniz yemeğe kadar her şey ideolojiktir" diyerek liberalizmin geliştirdiği ideolojik saldırıların derinliğini göstermektedir. Kuşkusuz bu saldırılar ancak ideolojik derinleşmeyle boşa çıkarılabilir. 
Bu da Önderlik gerçeğini bütün yönleriyle özümsemekten geçmektedir. Bir ayağı sistemde bir ayağı mücadelede Önderlik gerçeğinin içselle ştirilemeyeceği aşikardır. Bu da ancak kendine göreliğin aşılmasıyla mümkündür. 
Unutulmamalıdır ki kendine görelik, henüz 'kendi' olamamış kişinin yaşadığı köleliğe devam ediştir. 
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Topraktan Gelip Toprağa Gidecek Olanların Hikayesi: 

ZAPATİSTALAR 

-Derleyen: Ali ŞAHİN 


Meksika'nın Güneydoğu dağlarının, ormanların kuytuluklarının herhangi bir yerinde yoksul, aç, yerli ya da göçebe halklardan herhangi birinin çocuğu olarak doğdular. Toprağa bağlı, topraklan için canlarını veren büyük büyük dedelerinin torunlan olarak doğdular. 
Çocuklukları, gençlikleri tıpkı dedelerinki, atalarınki gibi geçti. Yoksulluklan topraklannın verimsizliğinden değildi. Yoksulluklannın nedeni, bir avuç sömürgecinin topraklarına el koyup onlan kendi topraklarında köle gibi çalıştırmasıydı. Ancak bunu hiçbir zaman kabul etmediler. Ve bir gün mutlaka tıpkı isyancı dedeleri gibi topraklarını korumaya, halklanna güzel bir yaşam sunmaya yeminliydiler. Tıpkı bir avuç toprağı, yoksul halkının ekmeği, ilacı için yıllarca sistemle çatışan dedeleri Zapata gibi bir gün onlar da başkaldınp kavgaya duracaklardı. Bu kavga için yeminliydiler. Onların da kavgası dedelerinin verdiği amaçla olacaktı. 

Zira dedeleri bölgesinde yaşayan halkların topraklarını kazandığı gibi topraklarının üzerinde kendi yönetenleri olacak bir öz yönetim de kurmuştu. Çünkü kendilerinde önce dedeleri baş koymuştu bu yola. Onlar da dedelerinin izinde yürüyeceklerdi. Yaklaşık seksen yıl gibi bir zaman sonra nihayet ortaya çıktılar. 
"Ve biz bir isyan ve çığlık olduk hep. Öyle de kalacağız. Çünkü bizden öncekiler öyle yaşadılar" diyerek kavgalarını dedelerinin izinden başlattılar. 

Dedelerinin amacını, hayallerini, özlemlerini gerçekleştirmek için Meksika'nın güneydoğusunun dağlarına doğru yola çıktılar. Zaten birçoğu da oranın yabancısı değildi. Çünkü oraların çocukları olarak doğup büyümüşlerdi. Ve ikinci yani Ast Komutanları Mar- 


cos'un öncülüğünde çıktılar dağ yollarına. Peki dedeleri kimdi, nerede doğdu, ne yapmak istemişti, neler yapmıştı ve neler yapamamıştı? Onlara hangi mirası bıraktı? Onlar şimdi hangi mirasın üzerine yola çıkıp dağlara tırmanmıştı? 

“Diz Çökerek Yaşamaktansa 
Ayakta Ölmek Yeğdir” 

Zapatistalarm yani İkinci Komutan Marcos -ki onlarda birinci komutan hep halk ve kendilerinden önceki komutan dedeleridir- ve yanında Güneydoğu Meksika dağlarının ormanlıklarında, cangıllarında gerillacılık yapanların dedeleri, Emiliano Zapata, 8 Ağustos 1879'da Meksika'nın Morelos Eyaleti'ne bağlı Anenecuiclo Köyü'nde doğar. Zapata ailesinin geçmişi, Meksika'nın tarihiyle yakından bağlantılı bir şekilde gelişir. 16. yüzyılda ilk AvrupalIların ülkeye ulaşmasıyla birlikte sömürgeciler adım adım yerli halkın topraklarını yağmalamaya başlar. Sömürgecilik sonucu yoğun göç nedeniyle ülkenin etnik yapısı da değişir. Öyle ki, Emiliano Zapata'nın ailesi de yarı yerli, yarı Avrupa kökenlidir. 

Okuma-yazma oranının % 2 civarında olduğu bu dönemde tarlada çalışan genç Emiliano, zaman zaman köy okuluna gidip, okuma ve yazmayı öğrenme şansına sahip olur. 
Ancak henüz 15 yaşındayken annesini, bir yıl sonra da babasını kaybedip, üç kardeşiyle yetim kalır. Yetim kalan Emilano kardeşi Eufemio ile birlikte iki kızkardeşine bakmak zorunda kalır. 1884 yılında, yerli halkı topraklarından eden Diktatör Porfirio Diaz ikinci kez ülkenin başına gelir. Zapata'nın da yaşadığı bölgede 'Hacienta' denilen büyük toprakların 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sahipleri, şiddetle köylülerin topraklarına el koyup, köylüleri kendi tarlalarında çalıştırma¬ ya zorlarlar. Köyünün yakınlarındaki büyük toprak sahipleri ile sık sık zıtlaşan Zapata'nm Diaz rejimine karşı tepkisi de giderek büyür. 

Zapata 20. yüzyılın ilk yıllarında sorunların konuşularak çözülebileceğine inanır ve köylülerin gönderdiği heyetlerle birlikte başkente gidip, halka şiddetle saldırı talimatlarını veren Hacienda sahibi Pablo Escandon hakkında şikayet başvurularında bulunur. Ancak hükümet seslerine kulak vermez; tersine, Morelos'taki durumlar daha da ağırlaşır. Eyaletteki bütün topraklar toplam on sekiz ailenin elinde bulunur ve şeker üretimi kırk yıl içinde beş kat artar. Eyalette artık neredeyse sadece şeker üretilir. Oysa yerli halkın temel gıdası mısır ile fasulyedir. Toprakları ellerinden alınan köylüler, artık kendi ihtiyaçları çerçevesinde üretimde yer alamayıp, toprak sahiplerinin tarlalarında çalışmak zorunda kalırlar. 

1909 yılı, Emiliano Zapata açısından belirleyici bir yıl olur. O dönemde neredeyse bütün Meksika halkı rejime karşı olmasına rağmen, örgütlü bir mücadeleden söz edilemez. Diaz'ın iktidarına karşı ciddi bir tehlike oluşturan tek muhalefet, Francisco Madero liderliğinde ABD'den baskı uygulayan sürgündeki MeksikalI aydınlar olur. Madero, 1909 yılında ülkesine dönüp, Antireelectionista Partisi'ni kurar ve başkanlık seçimlerinde partisinin adayı olur. Zapata ise bu dönemde yerel düzeyde sesini duyurur. Henüz otuz yaşındayken Anenecuilco köy meclisinin başkanlığına seçilir. 
Çünkü o devlet ve bir avuç elitle iktidarı eline geçirmek isteyenlerin tersine yönetimin halkın elinde olmasına inanır ve bunu uygulamaya çalışır. Bu yüzden köy meclis başkanlığına seçilir. Köy meclis başkanı olarak valiye sık sık başvurup, cemaatinin toprak ve su haklarını savunur. İktidara göre eyalet valisi halka karşı yeterince mesafeli olmadığı nedeniyle valilik seçimlerine gidilir, muhalefetin düzenlediği seçim etkinlikleri sırasında halka karşı şiddet 



uygulanır, çok sayıda insan tutuklanır. Bu gelişmelere paralel olarak Zapata da daha aktif mücadele edilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşır. O yüzden 1910 yılında Madero liderliğindeki devrimcilere katılır. Ama devlet tarafından susturulmak istenerek askere alınır. 
Kısa bir süre orduda kaldıktan sonra firar edip, Morelos'e döner. Askerden firar edip ekim zamanında geldiği Morelos'ta köylere ait tarlalara da el konulduğunu, köylülerin resmen köle gibi çalıştırıldığı manzarasıyla karşılaşır. 
Zapata bunun üzerine yaklaşık 80 kişilik bir silahlı gücü oluşturup, büyük toprak ağaları tarafından el konulan tarlaları işgal eder ve halka devreder. Bu, aynı zamanda Meksika tarihindeki ilk toprak işgali olarak bilinir. Yeni vali bunun üzerine köy meclislerini yasaklar, bunun yerine kendi adamlarını görevlendirir ve böylece halkta kalan son parça özerkliği de ellerinden alır. Halk ise bu baskılara karşı Zapata'yı Anenecuilco, Villa de Ayala ve Moyotepec cemaatlerinin savunma meclisi başkanlığına seçer. Bu meclis, köylerin toprak haklarını savunmak için oluşturulan bir komite niteliğindedir. 1910 ve 1911 yıllarında köylüler daha geniş toprakları işgal ederler ve Zapata köylülerin haklarını savunan bir lider konumuna gelir. 

Kısa bir süre sonra Meksika'nın güneyinde ayaklanmalar başlar, rejim direnişi kırmak amacıyla şiddetle halkın üzerine gider, ancak baskı ters teper ve direniş giderek daha fazla büyür. Zapata da bu dönemde Madero tarafından kaleme alman devrimci manifesto niteliğindeki San Luis Potosi Planı'm halka okutup, harekete katılmak için halkın onayını alır. 
Birçok köyde yapılan bu toplantılara polis silahlarla saldırır, halka ateş açar. Halk ise Madero'yu destekleme kararını verir, ancak polis köyleri ve şehirleri işgal eder. Şiddetsiz bir çözümü tercih eden Zapata, diyalog çağrılarının hiçbiri sonuç vermeyince işgal edilmiş şehirleri zaptetme ve polisi kovma kararını alır. 
Emiliano Zapata Morelos'ta köylü halktan bir 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çeşit gerilla hareketini oluşturur. Silahlı köylüler büyük toprak ağalarını kovar, toprağı köylere ve çiftçilere iade eder ve bir çeşit öz yönetim sistemini geliştirirler. 

Emiliano Zapata, Rus anarşist Piotr Alekseyeviç Kropotkin'in düşüncelerinden çok etkilenip, şiddet, hiyerarşi ve egemenliği aşmış, kollektifçi bir toplumu yaratmayı amaçlar. 
'Toprak ve Özgürlük' sloganını kullanan Zapata bu nedenle sadece toprakları halka iade etmekle kalmaz. Aynı zamanda komünlerin öz yönetimine dayalı yeni ve özgürlükçü bir toplumun oluşması için mücadele etmeye başlar. 

1911 yılında Madero liderliğindeki Meksika Devrimi gerçekleşir ve diktatör Diaz istifa edip, ülkeyi terk etmek zorunda bırakılır, Madero da başkan olur. Ancak Zapata açısından büyük öneme sahip toprak reformu sürekli ertelenir, çünkü San Luis Potosi Plam'nm hangi şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkar. Zapata ciddi bir baskı uygulamaz, Madero'nun yeni görevine adapte olduktan sonra konuyu ele alacağını düşünür. Ancak devrimin lideri Madero iktidara geldikten sonra gittikçe halktan kopar. Zapata toprak somnunu gündemleştirmek ve halk üzerinde hala baskı uygulayan güvenlik güçleri sorununu çözmek için defalarca Madero ile biraraya gelmesine rağmen, pratikte herhangi bir sonuç elde edemez. 

Zapata bunun üzerine en yakın yoldaşları ile birlikte Ayala Planı'm oluşturur. Hareket bu programda ilk defa ulusal hedefleri formüle edip, yerel bir direniş grubu olmaktan çıkar. 
Plan somut olarak büyük toprak sahibi ağaların topraklarının istimlak edilmesini ve toprağın eşit bir şekilde köylülere dağıtılmasını öngörür. Ayrıca bu planda ilk defa devrimden söz edilir. Bir de demokratik komünalizm ve cinsler arası eşitlik hedefleri de somutlaştırılır. 
Bütün Zapatistalarm üzerine yemin içtiği plan açıklandığı zaman Zapata'nm gerilla hareketinde 20 bin savaşçı yer alır. Zapata, planı açıkladıktan sonra son bir kez başkente gidip, 


Madero ile sorunun barışçıl çözümünü konuşmayı dener. Ancak Madero'nun devrimci ideallerini kaybettiğini anlayan Zapata, Meksika başkamnm sorunun çözümü için adım atmayacağını gördükten sonra gerilla örgütlenmesini geliştirmeye başlar. Zapatistalar 1912 yılının Ocak ayında sadece askeri hedefleri kapsayan eylemlerine başlarlar. 

Francisco Madero 1913 yılının Şubat ayında askeri darbenin ardından başkanlığından istifa etmek zomnda bırakılır, yerine General Victoriano Huerta başkan olur. Bunun üzerine ülkenin kuzeyindeki direniş büyür, ülkenin güneyinde örgütlenen Zapatistalar da halktan gittikçe daha fazla destek alırlar. Temmuz 1914'te kuzeydeki direnişçiler başkente gelip, darbe gerçekleştirirler. Fakat ardından ortak bir çizgi geliştirilemez ve iç sorunlar nedeniyle fraksiyonlar arası işbirliği Zapata açısından imkansız hale gelir. Kendisi Morelos'a döner ve orada Ayala Planı'm yerel düzeyde uygulamaya karar verir. Resmi hükümete alternatif olarak yeni bir eyalet hükümeti oluşturur. 
Tanmsal bir kredi bankası kurulur ve toprağın dağıtımı konusunda köylülere karar yetkisi verilir. Dağıtılmamış topraklar ise kamulaştırdın Fabrikalara el konulur ve eşit bir çalışma düzeninin hakim olduğu kamu işhanelerine dönüştürülür. Bu atölyelerden elde edilen gelirlerle ise hastaneler açılır, yaşamını yitirmiş olan savaşçıların ailelerinin geçimleri sağlanır. 

Beş yıl gibi bir süre böyle devam eder. Ardından geçen bu 5 yıllık süre kimi zaman sakin kimi zaman ise çatışmalı geçer. Ancak Zapata'nm iktidara karşı direnişi kınlamaz ve 
1919 yılında şansın kendilerinden yana olduğunu düşünür. Çünkü rejimde önemli çelişkiler baş göstermeye başlar. Rejimde baş gösteren çelişkilerin öğrenen ve bu çelişkilerden yararlanmayı düşünen Zapata, General Gonzales ile sorunları bulunan ve çok önemli bir görevde olan bir subayın kendilerine katılması durumunda Morelos'taki kontrolün yeniden ele geçirilebileceğini düşünür. Bu amaçla söz 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konusu subaya bir mektup yazar. Ancak mektup subayın değil, General Gonzales'in eline geçer. 10 Nisan 1919 günü subayla görüşmek üzere verdiği randevu yerine giden Zapata, Gonzales tarafından yerleştirilen 600 keskin nişancının açtığı ateş sonucu katledilir. Halk Önderi Zapata katledilir. Ancak arkasında halkın öz yönetimini içeren komünlerden oluşan güçlü bir miras bırakır. Zapata "diz çökerek yaşamaktansa, ölmek yeğdir" diyerek hep direndi. Topraklarını, halkını ve Güneydoğu Meksika dağlarında yaşayan yerli ve göçebe halkları savunmayla yaşamını geçirdi. Sonunda kalleşçe bir komplo katledilse de gelecek kuşaklara büyük bir miras bıraktı. 

Bir Asır Sonra Torunları Sahneye Çıktı 

Zapatistalarm atası, dedesi büyük komutanları Emilano Zapata'nm bir komplo ile vurulmasının ardından Güneydoğu Meksika dağlarında yaşayan halklar uzun süre örgütsüz ve mücadelesiz kaldı. Meksika'da birçok yönetim el değiştirdi. Ama Meksika güneydoğusunda yaşayan halkların durumunda hiçbir değişiklik olmadı. Onların topraklarına el konulmuş ve kendi topraklarında köle gibi çalışmaya mahkum bırakılmışlardı. Dedelerinin bir komplo ile vurulmasından 60 yıl sonra yani 
1983 yılında torunları Güneydoğu Meksikanın en büyük eyaleti olan Chiapas'ta EZLN (Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu) adında bir hareket kurarak dedelerinin bıraktığı yerden mücadeleye devam etmeye aday oldular. Ancak öngördükleri devrimci hareket hesaplayıp planladıkları gibi çıkmadı. İktidarı hedefleyen klasik Marksist-Leninist hareket olmaktan öte bir harekete dönüştü. O yüzden, "EZLN'nin ilk köklü eylemi, dinlemeyi ve konuşmayı öğrenmektir" diyor Zapatistalar. 

Hareketi kurmak için 17 Kasım 1983'te altı profesyonel devrimciden oluşan bir grup, bir gerilla merkezi ve üssü oluşturmak üzere Chiapas'a gider. İlk işleri, kendi başlarına cangılda hayatta kalmayı öğrenmektir. Bir yıl 



sonra, sonradan 'Koca Antonio' tanınacak kişi onları keşfedip cemaatlere takdim eder. Bu ilk dönemde insanların kendilerine "Sözcükleriniz fazla sert," dediği söylenir. Bu nedenle de gerillaların 'köşeli' fikirleri törpülenecek ve ilk hallerinden önemli ölçüde farklılaşacaklardır. 
İlk Zapatistalar, bu başlangıç karşılaşmasında klasik Marksist-Leninist-Gueveraist yaklaşımların kendilerine kaybettirdiğini belirtirler. 
Ama yine de özgürleşme yolundaki arayışlar toplumsal özgürlüğü hedefleyen pek çok hareketin çıkmasını sağlar. 

EZLN'yi Diğer Devrimci 
Hareketlerden Ayıran Özellikler 

EZLN'yi ya da Zapatistaları kendilerinden önceki devrimci hareketlerden ayıran çarpıcı ve önemli bazı özellikler vardır. 

EZLN 100 bine yakın insanın yaşadığı San Cristobal bir şehri ele geçirdiği gün, tüfeklerinden çıkan kurşun seslerini, global pazarın tüm köşelerine duyurmuş oluyorlardı. O güne dek hiçbir isyan hareketinin başaramadığı bir şeyi başarmışlardı. Salvador'da gerillalar en güçlü oldukları dönemlerde bile, nüfusu birkaç bini geçen yerleşim birimlerinde denetim sağlayamamışlardı. EZLN'nin ayaklanması Latin Amerika'da iktidarların alışık olduğu türden bir isyan değildi. Bu isyanla yerliler yalnızca kendilerini sömüren zenginleri tasfiye edip topraklarını geri almaya çalışmıyorlardı. EZLN'nin ayaklanması, bir avuç gerilla peşine düşmüş köylülerden müteşekkil ve dağlardan inerek şehirleri işgal etmeye çalışan iktidar heveslisi bir hareket de değildi. Devlet denetimini ele geçirmeye çalışmıyordu. Sosyalist bir devlet kurmaya da çalışmıyordu. 

EZLN'nin amacı, Chiapas'ta ve Meksikanın geri kalan kısmında ülkeyi temelden dönüştürecek geniş tabanlı bir sivil toplum hareketi başlatmaktı. Yukarıdan, iktidar koltuğundan esen rüzgara, yerden esen rüzgarla karşı koymaya çalışıyorlardı. EZLN'nin ayaklanma için seçtiği tarih ve uyguladığı savaş 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stratejisi, tüm bunlara kanıt teşkil eder niteliktedir. 30 yıl önceki yer altı gerilla hareketleriyle çok fazla ortak noktası olmayan EZLN'nin Meksika Hükümeti'ne ve yeni dünya düzenine karşı teşkil ettiği ölümcül tehdit şu olmuştur: EZLN, San Cristobal'da asla başaramayacağı ve tüm Meksika halkını karşısına almasına neden olacak bir şeyi, iktidarı ele geçirip bir devrimci diktatörlük kurmayı hedeflemek yerine, adil seçimlerin düzenlenmesini ve Meksika'da gerçek bir demokratikleşme sürecinin başlatılmasını istemiştir. 

EZLN'yi kendinden önceki gerilla hareketlerinden ayıran unsurlardan biri de mücadelenin Batista ya da Somoza gibi tipik bir diktatöre karşı değil, ülkede siyasal, İktisadî ve toplumsal yapıyı denetim altında tutan PRI (Anayasal Devrimci Parti) iktidarına karşı yürütülüyor olmasıdır. EZLN'nin hedefi, bir tiranı devirmekten çok, ülkedeki insanların devrimci düşüncelerini yeniden harekete geçirmektir. 
Geçmiş ulusal kurtuluş hareketlerinin, daha çok merkeziyetçilikle sonuçlanan demokratik merkeziyetçi tutumlarının ötesine geçmeye çalışan EZLN, merkeziyetçilikten önemli ölçüde kopması boyutuyla da ilginç bir yapıdadır. 

EZLN ayaklandığında yayımladığı '10 Nokta' adlı pakette toplanmış temel İnsanî haklar için mücadele ettiğini beyan etmiştir. 
Yalnızca Meksika'daki yerlilerin değil, tüm dünyadaki insanların insanca yaşamak için ihtiyaç duyduğu haklar için mücadele ettiklerini duyuruyorlardı. Bu temel hakları da şu şekilde sıralıyorlardı: İş, toprak, gıda, konut, sağlık, eğitim, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış ... 

Meksika'da 20. yüzyılın başında iyimserlik ve umutla başlayan devrim, yüzyılımızın diğer tüm devrimleri gibi felaket ve kederle sonuçlandı. Ancak Zapatistalar Fukuyama ve onun gibilerin söylediklerine pek itibar etmiyorlardı. Herkes "umutsuzluğun ve konformizmin sesine kulak vermiyor"du (Marcos & The Zapatistas, 1994: 12). Tarihin Sonu'nun 


ardından tarih sürmeye devam etti. Zapatista hareketinin önemi, yalnızca EZLN'nin mücadelesiyle değil, aynı zamanda bu insanların içlerinde taşıdıkları güç ve umutla kendisini kanıtlıyor. Zapatistalar, Berman'm (1992) söylediği gibi, "Modern dünyada insanların kaybettikleri dünyalardan daha iyi bir dünya kurmak için gerekli güce sahip olduklarını kanıtlıyorlar. Daha derin ve radikal yenilikler sağlamak için mücadele ediyorlar. Modern dünyada insanların, kendilerini değiştiren ve nesneleştiren dünyayı değiştirmek ve o dünyanın özneleri olmak için mücadele etme gücüne sahip olduğunu gösteriyorlar. Zapatistalar, modernizmin yarattığı hayal kırıklıklarına ve umutsuzluklara rağmen, insanlara umut kaynağı ve güç veren bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyorlar. Amaçlarının gerçekleşebileceğini biliyorlar. Dünyanın bugüne dek bunca değişmiş olduğu gerçeği, bundan sonra da değişebileceğine dair bir kanıt teşkil ediyor. 

Zapatista ayaklanması, modern dünyada her şeyin mümkün olabileceğinin simgesidir. 
Zapatistalar, ölmek pahasına, cesaret ve umutla, evrensel nitelikteki isteklerini hayata geçirebilmek için, yaşadıkları dünyanın özneleri olabilmek için, bir fark yaratabilmek için, dünyayı kendilerinin kılabilmek için savaşıyorlar." 

Ye Halk Adına İşgal ve İşgal Edilen Yerlerin Halka Devredilmesi 

Zapatistalar 1983 yılında hareketlerini kurduktan sonra yerli halkların cemaatları içinde kök saldılar. İzleyen yıllarda, bu cemaatler ellerindeki her türlü yasal aracı, bütün toplumsal, iktisadi ya da siyasal örgüt biçimini denediler. Yürüyüşler, oturma eylemleri vb gibi her şeyi denediler. Hatta çağrılarına kulak verecek birilerini bulmak için Chiapas'tan Başkent Mexico City'ye iki bin kilometrelik yolu yürüdüler. Ancak bu yürüyüşleri sorunlarının çözümü için gerekli ilgiyi bulamadı, kendilerine kulak asılmadı. Toplumda ve devlet nezdinde 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gereken etkiyi yaratamadı. 1994 yılma kadar denedikleri eylem türleri ve geliştirdikleri örgüt modelleri sonuç almayınca, başka bir yolu denemek zorunda kaldılar. 

Yani artık silahlı mücadeleye başlayarak yaşadıkları yerleri denetimlerine almayı düşünüyorlardı. Tam da o sırada yani 1 Ocak 1994 
gece yarısı, Meksika, ABD ve Kanada arasında imzalanan NAFTA -Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması- yürürlüğe girdi. Henüz iki saat geçmemişti ki, keserler, sopalar ve az sayıda tüfekle silahlanmış binlerce yerli, Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas Eyaleti'nin büyük kentlerinden dördünü işgal edip Meksika hükümetine savaş ilan ettiler. İsyancılar farklı etnik gruplara mensup, kendilerine Ejercito Zapatista de Liberacin (Nacional (EZLN-Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu) adını veren yerliler olduklarını açıkladılar. 
500 yıllık baskıların ve 50 yıllık 'kalkmma'nm 
son bulması çağrısında bulunuyor ve yeni bir siyasal rejimin komünlerini geri almalarına, kendi yönetim ve yaşam tarzlarını oluşturmalarına olanak sağlayacağına olan umutlarını dile getiriyorlardı. Zapatistalar savaşa başladıkları andan günümüze dek amaçlarını bildiren yüzlerce, belki de binlerce bildiri yayınladılar. Bu bildirilerin hepsinde ne istediklerini, kimler için istediklerini, nasıl yaşamak istediklerini kamuoyuna duyuruyorlardı. 

Çıktıkları ilk andan itibaren dünyadaki birçok aydın, yazar, siyaset uzmanı, filozof ve dünya ezilen halklarının dikkatlerini üzerleri¬ ne topladılar. Birçok filozof onları yakından takip etti, incelemeye çalıştı. 

Bunlardan biri dünyaca ünlü sosyal bilimci Immanuel Wallerstein EZLN hareketi, Komutanları Marcos ve genel adlarıyla Zapatistalar için şunları söylüyor: "EZLN ve Marcos, sadece yerli halkların haklan için değil, tüm MeksikalIların hakları için mücadele ettiklerini, kendilerinin MeksikalI yerliler olduklarını ısrarla vurguladılar. Marcos'un kendisi MeksikalI bir yerli değil; çok sayıda yerli komutan 



var ve Marcos işte bu nedenle Komutan Yardımcısı. Ahlaki hegemonya etnik grupçulukla uyumlu değildir." 

Wallerstein yazdığı makalede EZLN hareketinin Lideri Marcos'u Güney Afrika'nın zenci lideri Nelson Mandella ve dünyada pasif direnişiyle Hindistan halkına öncülük eden Mahatma Gandi'ye benzetiyor. Geliştirdikleri eylem türleri ve elde ettikleri başarılarıyla dünyada alışılagelmişin dışındaki yöntemlerle başarıya giden üç hareket ve lider diye tanımlayan Wallerstein Marcos ve Zapatistalara ilişkin şunları söylüyor: "Her üç hareket de geniş toplumsal vizyonlar üzerinde ısrar ettiler ve içerik zaman içinde genişledi. Bugün EZLNden Komutan Esther, yerli kadınların mücadeledeki merkezi rolünü vurguluyor; çünkü yerli kadınların 'yerli, kadın ve yoksul oldukları için üç kat sömürüye' maruz kaldıklarını söylüyor." EZLN'nin bildirisi bize mücadelelerinin 'yerli onurunun yürüyüşü, toprak rengindeki insanların yürüyüşü' olduğunu söylüyor. Marcos bir söyleşisinde şöyle der: "EZLN'nin silahları var... fakat terörizm yapmıyor ve hiçbir zaman kanlı bir saldın gerçekleştirmedi." Üstelik EZLN'nin devlet iktidarını hedeflemediğini; çünkü iktidarın merkezinin artık devletlerde olmadığını söylüyor. 
"İktidan ele geçirmek hiçbir şey sağlamaz." 
EZLN'nin istediği siyasetin "yurttaşlaşması" (citizenization). Bu noktaya gelindiğinde EZLN'nin, 'Marcos figürü' gibi, ortadan kalkacağını söylüyor. 

Uzun yürüyüş sürecinde yolda yapılan bir toplantıda, yerel bir lider tarafından yürüyüşü örgütleyenlerin emirlerinin ne olduğu sorulduğunda, Marcos'un verdiği yanıt oldukça dikkat çekicidir: "Mexico City'e sizinle ve başka birçok insanla beraber gidiyoruz... Yerli halkların haklarının anayasal olarak tanınmasını elde etmek amacıyla gidiyoruz. Ve bir daha hiçbir zaman hiç kimseden emir almayacağız." 
"Marcos 'yerli halkların tarihin bekçileri olduğunu' ısrarla söyledi." der Wallerstein. 
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Dünyada Olup Bitenlerden Rahatsızdırlar 

Zapatistalar, küreselleşme, yeni dünya düzeni ve neo-liberalizm politikalarından ötürü dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden rahatsız olduklarını, mücadelelerinin buna karşı olduğunu, mücadelelerinde zorunluluktan ötürü Meksika ulus devletinden yana tavır koyduklarını ileri sürüyorlar. Açıklama ve değerlendirmelerinden ulus devleti pek savunmadıkları açığa çıkıyor. Ancak küresel sermaye ile ulus devlet arasında sıkıştıkları da anlaşılmaktadır. 

Zapatistalar yayınladıkları, bildiri, bildirge, mektup, değerlendirmelerle sürekli dünya kamuoyunun gündeminde olmayı başardılar. 
Denilebilir ki ilk defa bir devrimci hareket bu kadar kendisini gündemde tutmayı başarabilmiştir. Bunda izlediği zengin ve yaratıcı yöntemler etkili olmuştur. Örneğin yazdığı bir bildirinin herhangi bir gazetede yayınlanabilmesi için de iki sayfaya yakın da o bildirinin hangi zor koşullarda yazıldığına, hangi tehlikeli yollardan geçirilerek kitlelere ulaştırıldığına dair bir izahat mektubu yazılıyor. Bununla etki yaratarak bildirilerinin yayınlanmasını sağlarlar. Bir diğer yöntem ise şu ana kadar hiçbir devrimci hareketin dağdan, dağlardan başaramadıkları telekonferans yöntemiyle amaçlarını; sistemden, ezen ve sömürenlerden rahatsızlıklarını duyurmayı başarmalarıdır. 

Zapatistalar yayınladıkları çok sayıdaki bildiri, bildirge ve deklarasyonlarla dünya kamuoyuna kendilerini tanıtırlarken, öte yandan niçin ve neden savaştıklarını da açıklamaya çalışmışlardır. 2000'li yıllarda 'Niçin Savaşıyoruz?'adıyla yayınladıkları bildirilerinde karşı çıktıkları ve savaş açtıkları konulan, sistemlerden duydukları rahatsızlıkları dile getiriyorlar. Karşı çıktıklan ve savaş açtıkları hususları şu şekilde sıralıyorlar: "Zenginliğin yoğunlaşması ve yoksulluğun dağıtımı, globalleşme ve sömürü, göç, başıboşluk ve kabus, mali globalleşme ve suçun genelleşmesi, yasadışı bir iktidarın yasal şiddeti, mega politik güçler 


karşısında halkların cüceleştirilmesi" Zapatistler, Meksika'da, ulusal egemenliği savunmanın ve ona yeniden sahip olmanın anti-neoliberal devrimin bir parçası olduğunu ileri sürüyorlar. Ama paradoksal bir biçimde EZLN ülkeyi bölmek istemekle itham ediliyor. 

Zapatistalar ise bölünmeyi talep edenlerin kendileri olmadığı, bunun aksine bölünmeyi talep eden yegane kesimin, petrolce zengin Tabasco Eyaleti'nin girişimcileri ve Anayasal Devrimci Parti'ye (PRI) üye Chiapas kökenli federal milletvekilleri olduklarını söyleyerek kendilerini savunuyorlar. Zapatistlar, globalleşmeye karşı ulusal devleti savunmanın zorunluluğunu ve Meksika'yı küçük parçalara ayırma girişimlerinin, yöneten kesimden kaynaklandığını düşünüyorlar. 

EZLN ve yerlilerin ulusal hareketi, Kızılderili halkların Meksika'dan ayrılmasını istemiyor. Onlar, kendi özgünlükleri ile ülke bütünlüğünün bir parçası olarak tanınmayı bekliyorlar. Demokrasi, adalet ve özgürlükle yönetilen bir Meksika'yı istiyorlar. EZLN'nin ulusal egemenliği savunmasına karşılık, Meksika Federal Ordusu onun maddi temellerini tahrip eden ve ülkeyi uyuşturucu kaçakçılarına olduğu gibi yabancı büyük sermayeye de peşkeş çeken bir hükümeti öngörüyor ve kurmaya çalışıyor. 

Zapatistalar Güneydoğu Meksika dağlarında onların dışında bililerini arayanlara "burada neo-liberalizme karşı direnenlerden başkası yok" diye cevap verirler. Neo-liberalizme karşı Meksika'nın öteki bölgelerinde olduğu gibi, Latin Amerika'da, ABD'de, Kanada'da, Maastricht Antlaşması Avrupası'nda, Afrika'da ve Asya'da giderek bu direniş cephelerinin çoğaldığını belirtiyorlar. 

Zapatistalar kurulan ve her geçen gün sayıları giderek artan bu direniş cephelerinin hepsinin kendi ayrı hikayesi, özgüllükleri, benzerlikleri, kendi talepleri, kendi mücadeleleri ve kendi başarıları olduğunu söylüyorlar. Ancak kendilerinin başlattığı direniş cephesinin arından bu cephelerin arttığı ve giderek de çoğalmaya başladığının bilinmesini de istiyorlar. Ardından, eğer insanlık hayatta kalmak ve kendini iyileştirmek istiyorsa, onun yegane umudu, dışlananların, hesaptan düşülenlerin, 'kaldırılıp atılabilir' olanların meydana getirdiği bu cepheler olduğu ve herkesin bu cepheler içerisinde yer alması gerektiği çağrısında da bulunuyorlar. 

Zapatistalar her fırsatta zenginlik, farklılık, renklilikten yana olduklarını belirterek, bu durumun yaratılan direniş cephelerinde de rahatlıkla görülebildiğini söylüyorlar. 

Meksika Ordusunun Yönü Chiapas'a Döndü Ama Kazanan Yine Marcos Oldu 

Zapatistalar, Aralık 1995'ten itibaren Zapatista bölgesinde özerk belediyeler yaratmaya başladı. Askeri kuşatma ve diğer dış baskılara karşın, Zapatistalar buralarda her bir belediyeyi oluşturan her bir cemaatin içinde bir yönetim konseyi örgütleyip denetlediği her bir belediyede özerklik uyguladılar. 

Zapatista bölgesindeki özerk belediyelerin faaliyetleri Juntas de Buen Gobierno (İyi Yönetişim Konseyi ya da Heyetleri) aracılığıyla uyumlulaştırmaya çalışılıyor. Bu yeni özerk birimler, "Zapatista topraklarında yönetenlerin izlenme suretiyle yönetmesini sağlamak için" yaratılmıştır. "Her bir isyan bölgesinde, bölgenin her bir Özerk (belediye) Konseyinden gelen bir ya da iki delegenin oluşturduğu bir Junta bulunacak". Bu öz denetim, öz yönetim, halkın kendi kendisini yönetmesi ve denetlemesi anlamına geliyor. 

Böylelikle özerk cemaat ve belediyeler kendi yapılan içinde işlemeyi sürdürürken, birkaç belediyeyi kapsayan Juntas de Buen Gobierno'lar da eklendi yeni yapılarına. Junta'lar, her birinin yürütme bölgesindeki çelişki ve zorluktan gözetmekle yükümlüydü. Cemaat ya da belediyesinde bir haksızlık olduğunu ya da işlerin gerektiği gibi, cemaat iradesi ve itaat yoluyla yönetim ilkesi uyarınca yürü¬ 



mediğini düşünen herkes, bu yeni birime başvurabilecek. Bu juntalar aynı zamanda 'sivil toplum'la ya da gerektiğinde hükümet görevlileriyle ilişkileri de üstlenen yapılardır. 

Zapatistalarm elde ettikleri bölgelerde, askeri kuşatmaya ve süregiden paramiliter tehditlere karşın, yapmak istediklerini, başından beri açıkladıkları şeyleri yapmaya çalışıyorlar. 
Ortak arazilerini geri kazandıktan sonra, kendi yönetim biçimlerini canlandırıyorlar. Özerk olarak işleme ve yaşam koşullarını hükümetten herhangi bir hizmet ya da fon almaksızın düzeltmeyi başardılar. Gerçekte piyasa ve devletin mantığının ötesinde, sermayenin mantığının ötesinde yaşıyorlar. 

Meksika'nın birçok alanında etkili olmaya başlayan Zapatistalar dünyanın önde gelen siyasetçileri, aydınları, sistem karşıtları, diplomatları, ulusal kurtuluş ile sınıfsal hareketlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 

Zapatistalarm bu gelişimi bazı kesimler tarafından ataları olan 'Mayaların dönüşü' olarak da adlandırıldı. Ne var ki Zapatistalarm bu gelişimi karşısında Meksika hükümeti, ordusu da sessiz kalmadı. 

Meksika hükümeti ve ordusu Zapatistalarm etkilerinin olduğu alanlarda etkilerini kırmak, etkilerinin olmadığı alanlarda etki yaratmamaları için operasyonlar başlatır. Bu operasyonlar kuşatmalar biçiminde başlatılır. On yıl boyunca, 50-60 000 kişilik birlikler, yani Meksika ordusunun üçte biri tarafından kuşatılmış olsalar da Zapatistalar, hükümetin kendilerine karşı yürüttüğü 'düşük yoğunluklu savaş'a karşı barışçıl bir direniş sergiler. 

Meksika hükümeti ve ordusunun operasyonları 2000 yılma kadar sürmesine rağmen Zapatistalarm etkisi azalma yerine daha da artar. Bu arada aynı yıl iş başına gelen Meksikanın yeni yönetimi yerli halkların sorunlarının savaşla çözülemeyeceğini dillendirmeye başlayarak Zapatista gerillalarıyla çözüm için diyaloga hazır olduklarını açıklar. Yoğun saldırılar ve on yılı bulan bir kuşatma altında olmalarma rağmen barışçıl çabalan sürdürmeleri¬ nin sonuç verdiğini gören Zapatistalar, görüşmeye, sorunları banşçıl-diyalog yoluyla çözmeye hazır olduklannı kamuoyuna duyururlar. Ardından Komutan Yardımcısı Marcos öncülüğünde görüşme amaçlı Meksiko City'e yürüyüşe geçmek için hazırlıklara başlar. 

Tarihe Yüzleri Maskeli, Ağızlarında Pipolarıyla Şehir Merkezindeki Gerülalar Olarak Geçtüer 

2001'de, Komutan Yardımcısı Marcos ve 
25 Zapatista komutam ve halktan yüzlerce delege ile hükümetle görüşmelerde bulunmak için Mexico City'e yürürler. Geçtikleri yerler¬ de büyük bir coşku ve sevinç gösterileri ile karşılanan Zapatistalar, böylelikle tarihteki bir ilke de imza atmış oldular. Meksiko City'e girince, milyonlar, ilk kez onları görüp dinleme fırsatım bulur. Kalabalıklar hiçbir şekilde diğer Zapatistalarm ya da yerel yerli önderlerin konuşmasına izin vermeyerek "Marcos! Marcos!" diye inlettirler ortalığı. Başkasını değil, onu dinlemek istediklerini haykırırlar. 

Marcos'un konuşmaya başlamasıyla Hidalgo'daki Tepatepec Meydam'nda yeni bir efsane başlar. İki yıl boyunca bölgeye tek bir damla yağmur düşmemişti. Marcos'un konuşmasına başladığı an yağmur bastırır. Bir yaşlı kadın; "Bu adam siyasal sistemimizi altüst ediyor. Yağmura neden komuta etmesin" diyerek Asi Yardımcı Komutan Marcos'un büyüleyici gücünü vurgular. 

Asi Yardımcı Komutan Marcos, meydanda toplanan milyonlara hitap ederek, geldikleri bölgede halkın yaşadığı sorunları, çektiği acıları, özlemlerini, beklentilerini anlatır. Halkla birlikte büyük bir umut yarattıklarını, büyük bir mücadele verdiklerini, verdikleri mücadele sonucunda yüzyılların özlemini yaşayan yerli ve azınlık halklarla birarada mutlu oldukları bir sistem oluşturduklarını, neo-liberalizm ve kürselleşme karşısında durarak bunu yaptıklarını anlatıyor. Bulundukları bölgede yaşayan 


yerli halkların hepsinin tek tek isimlerini vererek mücadelelerinden önce duydukları özlemi dile getirir. Ve o alanda olması gerekenlerin kendileri değil, yerli halklar ile sürdürdükleri mücadelede yaşamlarını yitiren arkadaşlarının olması gerektiğini söyleyerek, Meksika hükümetiyle barış içinde yaşamanın görüşmelerini yapmak, yerli halkların haklarının bazı anlaşmalarla güvenceye alınması için geldiklerini belirtir. 

Atlarının sırtında yüzlerinde maskeleri, ağızlarında pipolarıyla girdikleri bu Meksika kentinde halkın büyük sevinç ve mutluluğu altında konuşmasını bitirir. 

"Talepler Bizim Değil, Onlarındır" 

Sıra mecliste hükümetle görüşmelere geldiğinde, ilk önce hükümet tarafından yetkililer konuşmalar yaparak taleplerini sıralar. Hükümet yetkililerinin sözcüleri konuşmalarını bitirdikten sonra gözler yetkililerin konuşmalarını cevaplamak, yerli halkların talep ve isteklerini dile getirmek için Asi Yardımcı Komutan Marcos'u arar. Ancak Marcos'u arayan gözler, onun yerine kürsüye bir yerel yönetimin halk konseyinden delege olarak gelen bir köylü kadının yürüdüğünü görür. Kadın konuşmasını bitirdikten sonra kürsüden iner. Birkaç gün süren görüşmelerin sonunda Zapatistalar atlarına atlayarak üs bölgelerine geri çekilmeye başlarlar. Hareket etmeden önce gazeteciler meclis görüşmelerinde neden kendisinin değil de halktan bir kadının konuştuğunu sorunca, "talep ve istemler bizim değil onlarındır. O yüzden onlar bizden daha iyi kendi talep ve ihtiyaçlarını bilirler. Onları dile getirmek de benim değil onların görevidir. Benim, bizim görevimiz mücadele ederek onların taleplerini dil getirecek ortamları sağlamak. Onlara barışı getirmek. El konulan topraklarını onlara geri vermek. Ve kendilerini yönetme görevlerinin yetkisini onlara vermektir" diye konuşur. 
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' 'Her Şey Herkes İçin, Bizim İçin Hiçbir Şey'' 

Sürekli olarak kamuoyu dikkatini üzerleri¬ ne çekmeyi başarırlar. Amaçlan arasında iktidarı ele geçirmek yok. Şimdi ya da gelecekte¬ ki bir kamu görevine gelmeyi reddediyorlar. 
Sözcüklerle ve sivil itaatsizlikle ateş eden, şiddetsiz bir ordu istiyorlar. EZLN, küresel bir erimle derinlemesine yerel kültüre kök salmış bir örgüttür. Bir yandan demokratik ilkelere bağlı, yine de demokrasinin en radikal eleştirmeni olan bir gruptur. Kadim Maya geleneklerine derinlemesine kök salmış, yanı sıra çağdaş fikir, somn ve teknolojilere belenmiş bir halk yaratmak peşindedirler. 

Zapatistalar köktenci ya da mesihçi bir hareket değildir. Safları içerisinde çoğu gelenekleri içine kök salmış çok farklı inanç ve dinler uyum içinde birlikte var olabilmektedir. İnisiyatiflerinin erimini yerli halklara, bir "azınlığa" ya da kendilerine, kendi iddialarına indirgememektedirler: "Her şey herkes için, bizim için hiçbir şey" ile sadece bir sloganı dile getirmiyorlar. Aynı zamanda siyasal bir tutum ve pratik olarak gerçek düşünce ve felsefelerini ortaya koyuyorlar. 

Kendini 'Asi Yardımcı Komutan' olarak ilan eden Marcos bir yerli değil. Ancak yerlilerin kavgasına insanlık adına öncülük ettiğini ve bunu tarihi bir görev olarak kabul ettiğini belirtiyor. 1996 yılında Meksika'da bir grup genç onlardan etkilenerek katılır. Katılmadan önce şöyle bir açıklamada bulunuyorlar: " Marcos'u umutsuzca arama ve putlaştırmaya gerek yok. Hepimizin kendi tarz ve mekânımızda, kendi yüz ve saygınlığımızla, kendi mücadelemizde Marcos olduğumuzu biliyorlar. İsyancılar birbirini arar. Birbirine doğru yürür...Kendilerini tanımaya... ve yorucu yürüyüşlerini sürdürmeye başlarlar; şu an gerektiği gibi, yani mücadele ederek yürümek..." 

"Kendini Komutan Sıfır İlan Etti" 

Zapatistalar çok şey başardılar. Halkın öz yönetimi, topraklarının geri alınıp devredil¬ 



mesi, yerlilerin hepsinin kendi için bulduğu, ifade ettiği bir sistemi, ihtiyaçlarının tamamının karşılanabildiği imkanlar yaratmayı başardılar. 2001 yılında milyonların katılımıyla gerçekleştirdikleri Meksiko City yürüyüşünden ise sonuç almayı başaramadılar. Aradan geçen yıllara rağmen hükümet verdiği sözlerin birçoğunu yerine getirmedi. Tıpkı dedeleri Emilano Zapata gibi kendileri de kandırılmak istendi. Beklentiye sokularak bıktırılmak isteniyorlardı. Bunu fark eden Marcos, bu süre zarfında yaşanan bütün olumsuzlukların, kayıpların sorumluluğunun kendisine olduğunu, bu yüzden de kendini 'komutan sıfır' ilan ettiğini, bunun özeleştirisini verdiğini belirterek, kaldıkları yerden silahlı mücadeleye yeniden başladıklarını bir bildiri ile kamuoyuna duyurdu. 

'Kırmızı Alarm' adıyla yayınlanan bildiride sadece öz eleştiri ve mücadeleye kalman yerden devam edileceği bilgisi yoktu. Bunun yanı sıra elde ettikleri tüm yerlerin, kurumlarm, belediyelerin, hizmet merkezlerinin saldırı tehdidi altında olduğu, bu yüzden bu kurumlarm bir kısmının savunma amaçlı yer altına çekildiği, geri kalanlarının ise saldırılara karşı direnerek hizmetlerine devam edeceklerini duyurdu. Bunun yanı sıra Kırmızı Alarm ilan edildikten sonra yapılacak olanların da sıralandığı bildiride Marcos, kendilerine yönelik geliştirilen saldırılara karşı dünya halklarının sessiz kalmamalarını da isteyerek, dünyanın herhangi bir yerindeki ezilen halkları, kültürleri, toplulukları, cinsleriyle bu süreçte daha fazla ilişki geliştireceklerine yer vermeyi de ihmal etmez. 

Şimdi yeniden Lacandona ormanlarında omuzlarında silah, çantalarında kitap yüreklerinde sevgi ile silahlı mücadelelerine devam ediyorlar... 
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Şimdi veya güncellik ile t^rih arasındaki bap sıkçs değin menin gereği vardır Tarihten kopuk güncel sum utun, yaşanan şimdinin analizi ne kadar yanlışlıklara açıksa, şimdilenmeyen tarih analizleri de o denli hatalara açıktır Gerçeğin şimdideki hali, tarihsin çok eksik kavranır Zaman her saman gerçeğin inşa buptudur, Zamansız gerçek olsa kile düşünülemez, Belki de mutlak denilen sırdır. İnsan iradesi ancak şimdiye müdahale edehilîr. Dolayısıyla tarih ne kadar şimdiyse, o denli tarihe de müdahale edebilir Şimdinin olağanüstü yaratın an delerini kavramadan, hiçbir özgün toplumsal inşa gerçekleştirilen! ez. 

Şimdinin hir anlamı da surun çözme kabiliyetidir. Tarih ne kadar surun biriktirmişse, îıep şimdinin ününe yığar. Şimdi ise, bu sorunlar yığını içinde çözebileceklerini ayıklar ve sorunsuz yaşama dönüştürürken, çözümleyemediği surun!arı da sunraki şimdilere havale eder. Ne tarihin emrindeki bir iradesiz almak, ne şimdinin tarihten kopuk sorumsuzu olmak toplumsal hakikatle yaşamanın ilkesel ifadesidir, "Geçmişe boş ver" demek ne kadar yanlış ve sorumsuzluk haliyse, 'Geleceğe bak ü demek de o den]] yanlış ve 

sorumsuzluktur. 



